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TAM GÜN GÖSTERGESİ 


BU SAAT, 

BİR TANIK. 
DÜNYAYI 
DEĞİŞTİRENLERİN 
TANIĞI. 


1956'dan bu yana başkanlar, dünya liderleri ve vizyonerlerin tercihi olan Day-Date, gün ve tarihi tam olarak 


Ni gösteren ilk saatti. Rolex, yeni 


Day-Date 40 ile saat yapım sanatını yeniden tanımlıyor. Rolex'in eşsiz saat yapım tarzıyla üretilen bu saat, Rolex'in mekanik performansta yeni bir standart belirleyen 14 patentli yepyeni saat mekanizması Kalibre 
3255 ile donatıldı. Platin ve 18 karat 
altın modellerine sahip Day-Date, üstün performans ve başarının dünya çapındaki sembolü. Sadece zamanı göstermez. Tarihi de anlatır. 


LİDERLERİN SAATİ 


OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40 
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MERHABA, Mart sayımız için yoğun çalıştık ve zengin bir içerik hazırladık. İlginizi çekeceğini düşündüğümüz konulardan biri, enerji dosyamızda yer alıyor. Pahalı petrol çağının sonuna gelindiği düşüncesiyle harekete geçen petrol devi Royal Dutch Shell'in, kendini hızla değişen enerji dünyasına nasıl adapte ettiğiyle ilgili hazırladığımız haber ilginizi çekecek. 

Haber Shell bünyesinde “senaryo” ekibi olarak adlandırılan bir grup analistin şirket içi araştırmalarının, petrole yönelik küresel talebin, on yıl gibi kısa bir sürede pik noktaya ulaşabileceğini ortaya koyuyor. Pik noktanın bu kadar yakın olmasının nedeni, fiyatları Shell yöneticilerinin tahminlerinden daha hızlı şekilde düşen güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrikli otomobillere, rekabetçi hale gelen fosil dışı yakıt seçeneklerin dört koldan saldırısı olarak söylemek mümkün. 

Geleceğin enerjiye bağlı değişimlerini, soluksuz okuyacaksınız.. 

Teknoloji Editörümüz Kerem Özdemir ise hazırladığı kapak haberinde e-spor konusunu detaylı olarak ele aldı. E-spor turnuvaları, milyon dolarlara varan ödüller ve binlerce izleyicinin arenalarda, yüzbinlercesinin ise internet üzerinden yapılan canlı yayınlarda takip ettiği etkinlikler, bu alanı daha da ilginç kılıyor. 
E-spor ile ivme kazanan oyun sektörünün yeni ekonomi ve istihdam alanına dönüşürken, Türkiye'nin buna kayıtsız kalmasının mümkün olmadığının altını bir kez daha çizdik. 

En çok beğenilen her zaman en çok sevilen mi? “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri 2018” yılı sıralamasında en fazla sorulan sorulardan biri bu.. Sorunun cevabını listede bulacaksınız. İlk etapta gözler geçen yıl da olduğu gibi Apple'da... iPhone'un üreticisi, yaklaşık 900 milyar dolara ulaşan piyasa değeriyle, dünyanın en değerli şirketi halen. Apple'ı ikinci ardışık yılda yine iki numaraya yerleşen teknoloji devi Amazon izliyor. Olumlu haber ise, Adidas ve Lockheed Martin'in ilk kez 50 Yıldız Şirket listesine girmeyi başarması. 

Son olarak, Fortune Türkiye ve DataExpert işbirliğiyle, mevcut küresel ekonominin ve işyeri ortamının değişken doğasında CHRO fonksiyonunun proaktif rolüne ve önemine dikkat çeken CHRO Summit 2018... Şubat ayına gündemi belirleyen başlıklarıyla damgasını vuran bu özel Zirve'nin içerik zenginliğini sayfalarımızda okuyabilirsiniz. 

İyi okumalar... 
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Electric'in 
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İGİMDLMELER 
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Oyun mu 
Gerçek mi? 


KEREM ÖZDEMİR 


CHRO Summit, 
İK'nın Geleceğini 
Belirledi 


ŞULE LALELİ 


Shell 
Dönüşüm 
Sürecinde 


JEFFREY BALL 


E-sporileivme kazanan oyun sektörü yeni bir ekonomi ve istihdam alanına dönüşürken 
Türkiye'nin buna kayıtsız kalması mümkün değil. 


OL 
NE 


Kutudan 
Çıkan Çevreci 
Çözümler 


BEGÜM NUR ALKIŞ 


Fortune Türkiye ve 
DataExpertiş birliğiyle 
CHRO fonksiyonunun proaktif rolüne ve önemine dikkat çeken CHRO Summit 
2018 gündemi belirleyen 
başlıklarla dikkat çekti. 
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Sigortada 
Start-Up 
Rüzgârı 


AYFER YILDIZ 


Artık pahalı petrol çağının sonuna gelindiği düşüncesiyle harekete geçen petrol devi Royal 
Dutch Shell, kendisini hızladeğişen yeni enerji dünyasına nasıl hazırlıyor. 


Ll0 


Türk Traktör 
Dijitalleşme 
Atağında 


ŞULE LALELİ 


Yönetim kurulundaki üye sayısını düşüren, kârından feragatederek maliyetlerini aşağı çekme politikalarını devreye alan GE'nin yeni vizyonunda, dijitalleşme ve katmanlı üretim var. 


Oluklu mukavva ambalaj sektörünün yarım asırlık oyuncusu Olmuksan 
International Paper, 
Türkiye'deki altı kutu tesisi ile çevreci ve yenilikçi çözümler sunuyor. 
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Blockchain ve yapay zeka gibi teknolojiler sigorta sektöründe de ezberleri bozuyor. Dünyada ve 
Türkiye'de de sigorta şirketleri start-up rüzgârını arkasına alıyor. 
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Traktör pazarındal1l1 yıldırliderliğini koruyan TürkTraktör, yapay zeka ve teknoloji atağıyla dijitalleşmeye geçerek farklılığını öne çıkarıyor. 
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DÜNYANIN EN İYİ MODA 
PERAKENDECİLERİ ÖDÜLÜ 


> - 


WEAR GLOBAL MAGAZINE 
BEST FASHION RETAİLER 
VW, OFTHE WORLD AWARD 
— 2017 


Ke Şe 


BASMEE: GESSEŞ 


BEYMEN DOVER STREET TRIPLE MAJOR İSTANBUL MARKET ŞANGHAY 
LONDRA 


Dünyaca ünlü WeAr Global Magazine tarafından, moda ve perakende sektörüne yön veren isimlerin değerlendirmeleri sonucunda verilen “2017 Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri Ödülü”nün üç sahibinden biri biz olduk. Bizimle birlikte bu ödülü paylaşan Dover Street Market ve Triple Major'ı tebrik eder, bu başarıda emeği geçen 


tüm Beymen'lilere ve müşterilerimize teşekkür ederiz. 


BEYMEN 


MART 2018, SAYI 126 


13 Riskiştahı Azalıyor mu? 

Mart ayının gündeminde ABD enflasyon verileri ve FED'in faiz politikası olacak. Tabi bu gelişmeler özellikle gelişmekte olan ülkelerde volatiliteyi artıracak. 

AYFER YILDIZ 


18 Perakendecilerin gizli silahı... 
gıda mı? 

Walmart'ın satışlarının yarısından fazlası gıdadan ve Dollar General da cirosundaki artışı gıdaya borçlu. Niçin bakkaliye birdenbire gözde bir işe dönüştü? PHIL WAHBA 


25 Teknolojisi Ve Fiyatı İle Ses 
Hızının Ötesinde 

Dyson'ın 53 milyon pound Ar-Ge 
yatırımı ile geliştirip Türkiye'de 2 

bin 200 liraya sattığı saç kurutma makinesi Supersonic, günümüzün yeni değer yaratma formülleri konusunda iyi bir fikir veriyor. KEREM ÖZDEMİR 


32 Duravit Klozette Devrim 
Yaratacak 

Alman Duravit'in, bu yıl piyasaya sunacağı yeni klozeti, idrar tahlili yapacak. Bu ürünle kronik hastalıkların takibinin yanı sıra bazı hastalıkların 


erken teşhis edilmesi hedefleniyor. 
AYFER YILDIZ 


44 ÇarınLocasını Kimler 
Alacak? 

Dünya Kupası Kurumsal 
Ağırlamanın Premium ürünü 
“Tsarsky Lounge” (Çarın Locası). 
Tam orta saha çizgisi hizasında konumlandırılmış koltukları, şampanyadan havyara kadar sunduğu zengin menüsü ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Final maçını buradan izlemenin bedeli 19 bin 
800 dolar ancak bu paket çoktan 
tükenmiş durumda.. 

ŞULE LALELİ 


64 Son10Yılın En Yüksek 
Getirili Hisseleri 

Son 10 yılda 15 hisse yatırımcılara yıllık ortalama yüzde 30 getiri sağladı. Teknoloji, ulaşım, savunma sanayi hisseleri listenin ilk sıralarında yer alıyor. ZEYNEP AKTAŞ 


66 İkinci Çeyrekde Volatilite 
Artacak 

Yılın ikinci çeyreğinde piyasalarda oynaklık artarken yatırım araçları arasında geçişler yaşanacak. 
Yatırımcı güvenli limanlara kayıyor. 
ZEYNEP AKTAŞ 


68 En Hızlı Büyüyen Fonlar 
Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 
41 milyar dolar oldu. En hızlı büyüyen 
fonlar karma fonlar olurken getiride hisse fonlar öne çıktı. ZEYNEP AKTAŞ 


73 New York'lu Baharat Terapisti 
Amerikalı en iyi şefler yemeklerini bir üst seviye taşımak için bir tutam sihre ihtiyaç duyduklarında, başvurdukları tek bir kişi var. STACY PERMAN 


76 LüksTutkusu 

Dijital dönüşümlerin gerçekleştiği bir dönemde sadece saatler 

değil, kalemler de lüks tüketimde koleksiyonerlerin ve iş dünyasının ilgi odağı olmayı sürdürüyor. 

BEGÜM NUR ALKIŞ 


86 Mücevherde "Değerli” Kavramı 
Değişiyor 

Lüks ürünlerin hammadde bulma konusunda sürdürülebilir kaynak bulma sorunu, lüks sektöründeki şirketler için krize dönüşebiliyor. O zaman “değerli” ne anlama geliyor? 
Sürdürülebilir, etik ve görece daha az pahalı olan, ancak altın ve diğer değerli taşlar kadar “değerli” algısını uyandırabilen yeni bir materyali geliştirmek olası mı? 

AYŞEGÜL KURŞUN KAPTAN 
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- BRIC 


Risk iştahı azalıyor mu? 


Mart ayının gündeminde ABD enflasyon verile FED'in faiz politikası olacak. Tabi bu gelişmeler ö; gelişmekte olan ülkelerde volatiliteyi a 


PİYASALARIN GÜNDEMİ ABD da başlayan rallinin sonuna mı geliyor sorularını sorduruyor. 
Merkez Bankası'nın Ayrıca, borsalardan çıkacak paranın yeni adresinin hangi yatı- 
(FED) 21 Mart'taki faiz toplantısında. rım aracı olacağı da konuşuluyor. 
Gelişmiş ülkelerde büyümeye yöne- Tabi bütün bu gelişmelerin merkez bankalarının politikalarını lik güçlü görünüm devam etse de ne yönde etkileyeceği en önemli konu olarak duruyor. Bu neden-ABD'de enflasyon verilerindeki artış, le mart ayında ABD tüketim ve enflasyon verileri ile FED'in faiz şubat başında borsalara sert satışları, toplantısı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bu arada, getirirken, tahvil faizlerinde yükselişe FED 21 Mart'ta yeni başkanı Jerome Powell ile ilk toplantısını neden oldu. Piyasalardaki tedirginliği gerçekleştirecek. 
gösteren VIX endeksi yükselişe geçti. Piyasaların yumuşak karnının ABD 10 yıllık tahvil faizlerinden ABD 10 yıllık tahvil faizinin 2014 yılı çok enflasyon verileri olduğuna dikkati çeken İntegral Yatırım başındaki yüzde 3 zirve seviyesini aşıp Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, “ABD aşmayacağı, geçen yıl hisse piyasasın- enflasyon verisinde ani bir hızlanma sinyali piyasaları ciddi 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BRİFİNG 


şekilde yeni fiyatlamalara 
itebilir. Nitekim ABD 10 
yıllık tahvil faizlerinde yaşadığımız yükselişin nedenlerinden birisi bütçe açıkları olduğu gibi diğer bir nedeni enflasyonun yükselme beklentisi” diyor. 
10 yıllık tahvillerdeki fiyatlamaların elbette piyasalar için önemli olduğunu belirten Turşucu, “Bu aynı zamanda FED için de önemli. Yüzde 3'ün üzerine yükselmesi ve yükselişini sürdürmesi durumunda 
FED'den sözlü müdahale bekliyorum” değerlendirmesinde bulunuyor. 

“Peki bu yıl piyasalar açısından en önemli risk ne?” diye sorduğumda 
Turşucu, “Küresel piyasalarda ABD enflasyonu ve buna bağlı olarak FED'in hızlı faiz artırma riski söylenebilir. Bu gelişme güçlü doları yeniden gündeme getirebilir” yanıtını veriyor. Diğer yandan, kasım ayında ABD kongre seçimleri de piyasalar için takip edilmesi gereken önemli bir takvim. Avrupa tarafında ise Avrupa 
Merkez Bankası (ECB) 
kaynaklı önemli bir risk beklenmiyor. Jeopolitik gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Turşucu'ya göre, Suriye'deki gelişmeler küresel piyasalar için önemli bir risk olmazken, 
Türkiye için yakından takip edilmeli. 


ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ 
OLUMLU HAVA YARATIR 

Bu ortamda Türkiye'de piyasalar nasıl bir seyir 


izleyecek? Türkiye için yukarıda anlatılan risklerin gerçekleşmesinin iyi sonuçlar vermeyeceğini kaydeden Turşucu, “Güçlü dolar ve hızlı faiz artırım beklentisi gelişmekte olan ülkeler için zor bir yıl olmasına neden olacaktır. 
Bunların dışında Suriye konusunda risk algısını yükseltecek gelişmelerin gerçekleşmesi TL varlıklar için önemli bir risk unsuru olacak. Bir diğer gelişme ise yılın ikinci 
yarısından itibaren 2019 
seçimleri atmosferi kendisini hissettirebilir” diyor. 
Bunlara karşın enflasyonda yılın ilk çeyreğinde etkili bir düşüş bekleniyor. 
“Enflasyonda kalıcı bir düşüş olması durumunda ise içeride faizlerde gerileme görmemiz mümkün” diyen 
Turşucu, bu durumun olumlu bir hava yaratabileceğini söylüyor. Enflasyon ocak ayında yüzde 
1.02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35'e geriledi. 
2017 sonu itibariyle yıllık 
enflasyon yüzde 11,92 seviyesinde bulunuyordu. 
Merkez Bankası enflasyonun 2018 sonunda orta noktası yüzde 7,9 olmak üzere yüzde 6,5 ile yüzde 
9,3 aralığında gerçekleşmesini tahmin ediyor. 
Turşucu'ya göre, dolar kurunda 3.73 TL seviyesi 
2018 yılı için önemli bir 
alt sınır olacak gibi görünüyor. Bu seviyenin altı için yeni olumlu gelişmelere ihtiyaç duyabiliriz. 
Turşucu, “Yukarıda ise risklerin yer yer artmasıyla 


birlikte yıl içerisinde 3.85 
seviyesi ve üzerini görebiliriz. Borsa endeksinde ise 120 bin seviyesi yılın zirvesi olabilir. Zaman zaman bu seviyeye yakın noktalara kadar yükselişler görmemiz mümkün ancak çok daha yukarı hareketler için mevcut veriler yeterli değil” diyor. 


BÜYÜMEYE DEVAM... 
Yurtdışından beklenmedik bir gelişmenin mevcut olumlu havayı dağıtacağına yönelik kaygılar bulunsa da 2017 yılını yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme ile tamamlayan 
Türkiye'nin aynı ivmeyi sürdüreceğine yönelik beklentiler de bulunuyor. 
Sektörü değerlendirmek üzere gazetecilerle buluşan 
Garanti Bankası Genel 
Müdürü Fuat Erbil, “Mali disiplin anlamında müthiş bir yıl geride kaldı. Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1,5'in altında gerçekleşti. Kamu borcunun milli gelir oranı da yüzde 
30'un altında. Bunlar olumlu gelişmeler” diyor. 
Erbil, geçen yıl sektörü en çok enflasyonun zorladığına dikkati çekerek, 
“Bunun en büyük sebepleri büyümenin etkisi, emtia ve enerji fiyatlarındaki artış, kurdaki oynaklığın geçişkenliği ve gıda. Bunlar 
2018 için ev ödevlerimizin 
başında geliyor. Diğer kırılganlık alanı cari açık” 
ifadesini kullanıyor. 2017 
yılında cari açık 47,1 milyar dolar (GSYH'nın yüzde 
5,4'ü) seviyesinde gerçek- 


leşti. 2016 yılını ise 33 
milyar dolar (GSYH'nın yüzde 3,8'i) seviyesinde tamamlamıştı. 2018 yılına ilişkin cari açık beklentileri ise 50-55 milyar dolar bandını buluyor. 

Kırılganlıkların ve volatilitenin yüksek olduğu 
2017'de normalleşme adımlarının sağlıklı bir şekilde atıldığını vurgulayan Erbil, 2018 yılında global büyümenin devam edeceğini öngördüklerini söylüyor. Global merkez bankalarının geçen yılki destekleyici tutumundan daha sıkı bir tutum sergilemelerini bu yıl için global bir risk olarak degerlendirileceğini kaydeden Erbil, bu yıl Türkiye ekonomisinin büyüme oranının yüzde 4-5ler seviyesinde olabileceğini belirtiyor. 

Fuat Erbil, Türkiye'nin yumuşak karnı olan enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren tek haneli düşüş trendi içerisine gireceğini söylüyor. Diğer yandan, global anlamda risk iştahında bir değişiklik olduğu takdirde bu durumun Türkiye'yi de etkileyeceğini vurgulayan 
Erbil, jeopolitik gelişmelerin de bir risk faktörü olarak masada olduğunu belirtiyor. 

Görüldüğü gibi dünya ekonomilerinin büyüyeceğine yönelik beklentiler risk iştahının şimdilik sürdüğünü gösteriyor. Ancak, belirsizliklerin artması ve dışsal bir şok bu tabloyu değiştirebilir. 
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Teknoloji memnuniyetsizliği, 
Version 99.0 


Artık şirketler için ürünleri uzaktan güncellemek -ya da onları engellemek-her zamankinden daha kolay. Tüketiciler de bu durumun farkında. 
Robert Hackett 


TEKNOLOJİK ESKİME -DAHA İYİ olacak, ya da 

en azından onlar öyle diyor... Günümüzün en anlı şanlı teknoloji titanları işe yönelik yeni bir yaklaşım benimsediler: Ara vermeden, sürekli iyileştirme. Ürünlerinin-Amazon'un Echos'u, Google Chrome, Tesla otomobilleri- gelişimi hiçbir zaman tam olarak bitmiyor. Kod yazılımcıları bu ürünleri mucizevi bir şekilde daha hızlı ve daha akıllı hale getirme konusunda her geçen gün daha da iyi hale geliyorlar. Eğer bu çekici teknolojik oyuncakları bir defalığına satın alanlardansanız, bu durum size yarıyor. Satın aldığınız cihazın daha sonra geliştirilmesi, “şirketimizin ikramı”. 

Ancak makine öğreniminde devasa ilerlemelere ve asla sonu gelmeyen iyileştirmelere rağmen teknolojinin zamanın testinden geçmiş, tüketicileri eski modelden vazgeçirip yeniye 


yönlendirme (ve sonra daha da yenisine vs...) geleneği her zamanki gibi güçlü. Öte yandan, son zamanlardaki birkaç skandalın ardından, pek çok insan şirketlerin 

bu iyileştirme gücünü eski ürünleri daha iyi değil daha kötü yapmak için kullanıp kullanmayacağından endişeli. 

Örneğin, iphone'u ele alalım. Apple görünüşe göre, eski cihazların rasgele kapanmasını engellemek amacıyla bunları yavaşlattığı için eleştiri oklarına hedef oldu. 900 milyar dolarlık bilgisayar üreticisi pili eskiyen cihazların “güç yönetimini iyileştirmek” amacıyla yazılımda düzeltmeye niyetlendiğini açıkladı ancak bu girişim aynı zamanda telefonların performansını düşürdü, aplikasyonları ise bloke etti. 

Aslında Apple tüketicilerin yararını gözeterek böyle bir müdahalede bulundu; 
zamanı dolmuş lityum-iyon elektrotların neden oldugu kapanmaları bir şekilde halletmek gerekiyordu. Öte yandan, bazı Apple müşterilerine göre ise bu ios iyileşmesi aslında kötüleşmeydi. 

Ister Apple'dan yana olun ister karşısında, bu tür anlaşmazlıkların artarak süreceği aşikâr. Son haftalarda ise, yazılım üreticileri hemen hemen bütün bilgisayarların mikro işlemcilerinde ciddi açıklar belirlediler ve yaptıkları müdahaleler ciddi bir yavaşlamaya yol açarak yine endişe yarattı. 

Tüketiciler güncellemelerin aletleri güçlendirebileceği gibi aynı zamanda sekte de vurabileceğini öğreniyorlar. 
Unutmayın ki, teknoloji senyörleri bahşederler ama aynı zamanda geri de alırlar. 
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NEYİ NEZAMAN 
YAPMALI 


ÇOK GENÇ YAŞTA evlenmeyin. Sabah saatlerinizi email'lere bakarak harcamayın. 
Cerrahsanız, ameliyatları 

öğleden sonraya bırakmayın. İş kitapları yazarı Daniel 
Pink mükemmel zamanlamayla 

ilgili dört dörtlük 

bir araştırma yapmış. When'de 

(Ne zaman) verilen pratik bilgiler yirmili yaşların sonlarında yapılan evliliklerin nasıl daha uzun ömürlü olduğuna, niçin verimli sabah saatlerinin ıvır zıvır işlerle harcanmaması gerektiğine ve doktorların -ve de bizlerin-öğleden sonraları nasıl 

daha fazla hata yaptıklarına dikkat çekiyor. Kitap, iş yaşamıyla ilgili yayınların arasında kütüphanenize yeni bir soluk katacak. 
KOKTEYL PARTİLERİ 
İÇİN: Bir grupla eşzamanlı şarkı söylemek egzersiz kadar faydalı. 
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Cenk Tabakoğlu 
Unico Sigorta CEO'su 
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Ekonomiye yön Verenlâr, dijital iş ortakları Vodafone'la 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Perakendecilerin gizli silahı... gıda mı? 


Walmart'ın satışlarının yarısından fazlası gıdadan ve Dollar General da cirosundaki artışı gıdaya borçlu. Niçin bakkaliye birdenbire gözde bir işe dönüştü? Phil Wahba 


ZARARINA SATIŞLAR - DOLLAR GENERAL CEO'su Todd Vasos hissedarlarla düzenlediği son konferansta zafer konuşması yaparak, hisse değerinde yüzde 25lik bir artışla yılı kapadıklarını söyledi. 
Peki bu zaferin yıldızı kimdi? Bakkaliye. Ucuz diş macunları ve 1 dolarlık cicili bicili ıvır zıvırlarıyla bilinen ucuz market zinciri gittikçe daha fazla taze ürünlere ve hatta ete yönelerek, soğuk alanını genişletiyor ve sonuçta da, ziyaretçi kitlesi gittikçe büyüyor. Şimdi Vasos zincirin bakkaliye ürünleri sunan 100 mağaza daha ekleyeceğini söylüyor. Yatırımcılara verdiği güvence ise şu: Gıdada fırsatlar her geçen gün artıyor. 

Ancak taze sebze meyve reyonlarını büyüten yalnızca Dollar General değil. Alman ucuz market markası LidI da ABD'de ilk 100 mağazasını açmak için altı aydır bir plan üzerinde çalışıyor. 
Rakibi Aldi geçen yıl 150 lokasyon açtı. Buna bir de, Amerikalı süper market devi Walmart'ın ABD'nin 172 milyar dolarlık devasa bakkaliye işine yaptığı yatırımları eklemek lazım; bakkaliye Walmart'ın satış gelirinin yüzde 56'sını oluşturuyor (gıda işi kısa süre önce en iyi mali çeyrek kârını sağladı), ayrıca Target'n süper market mezarlığından çıkma çabalarını ve bu noktada, gıdanın perakendedeki en hareketli alanlarından 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birini oluşturduğunu eklemek lazım. 

Peki, ürkütücü derecede düşük kâr marjı olan ve son derece yerleşik bir kategori niteliğindeki bakkaliyeye yönelik bu heyecan niye? Bu kategori alışverişe çıkanların ziyaretlerini artırıyor (herkesin süte ihtiyacı var) ve daha kârlı ürünleri dengeleyecek şekilde zararına satış şampiyonu olarak ortaya çıkıyor. 

Şu bir gerçek ki, gıda savaşları kızışırken, bunun net bir kazananı var: Tüketiciler. 
LidPın ilk 47 mağazasını açmasının ardından Kantar 
Retail ürünlerinin her zaman Walmart'ınkinden daha ucuz olduğunu belirledi. Altı ay sonra Walmart yeniden lider olmak için fiyat indirimine gitti. ABD'de bakkaliye ürünlerinin fiyatı düştükçe, mağazalar da sıkıntı yaşıyor. Nitekim Target bakkaliye işini düzenlemek için üçüncü kez girişimde bulunurken, LidI ise yakın zamanda ABD'deki yayılma planlarını durdurarak, daha küçük mağazalara yöneldi. Alışveriş yapanlar ise bu fiyat indirimlerinden fazlasıyla memnunlar. 


Muz Walmart'ın en çok satan 
Ürünü 


HAVA KİRLİLİĞİ 


SİSİN ARTAN MALİYETİ 


GEÇEN ARALIK AYINDA, 
Sri Lankalı bir kriket oyuncusu Delhi'deki bir maç sırasında birdenbire kusmaya başladı. Nedeni, nefes alınamayacak düzeydeki hava kirliliğiydi. 
Hindistan'daki kirli hava dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisinin bir yan ürünü olarak görülüyor ancak yeni araştırmalar kirli havanın maliyetinin tahmin edilenden daha fazla olabileceğini gösteriyor. 
Çin'le ilgili yeni bir rapor yüksek seviyedeki hava kirliliğinin, etkilenen 
bölgede nüfusun yüzde 5 
kadarının göç etmesine yol açtığını, budurumda özellikle de zengin ve eğitimli kesim yerleşimini değiştirdiği için ekonomi üzerinde de potansiyel bir yıkıcı etkiye neden olduğunu ortaya koydu. 
Raporun yazarlarından 
Paulina Oliva, büyük verideki gelişmelerin dumanlı havanın maliyetyarar denklemiyle ilgili artık daha net bir resim ortaya konulmasını sağladığını kaydediyor. Dünya Bankası 
2016 yılı tahminlerinde 
hava kirliliğinin yol açtığı sağlık sorunlarının maliyetinin yılda 5 trilyon doları geçtiğini ortaya koydu. Ancak toplam ekonomik maliyet hâlâ açıklanmış değil. 
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YAPI KREDİ'DEN TÜRKİYE'DE BİR İLK! 


P05 AVANS 


POS Avans ile esnaf ve işletmeler şimdi POS alacaklarını vadesini beklemeden, zahmetsizce, tek bir talimatla ödemelerinde kullanıyor. Üstelik alıcılar da kendilerine gelen POS Avans tutarlarıyla ödemelerini diledikleri an yapabiliyor, para alışverişi vadeleri beklemeden devam ediyor. 


Sizde POS A, j 


ans ile tanışın, hayatınızı kolaylaştırın. 


ÖDEME 
GÜVENCESİ 
VAR 
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Hizmette sınır yoktur. 
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Borusan Otomotiv 


İnce zevkler, yüksek standartlar. 
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İndirim marketleri, tüketimi 


tetikledi 


PERAKENDE Hanelerdeki “Hızlı Tüketim” ürünleri harcaması, 2018 yılına yüzde 
14 artışla başladı. Harcamadaki bu artışın büyük kısmı hanelerin 


alışveriş davranışlarındaki değişiminden ziyade enflasyon ve nüfus artışının etkisi 


ile gerçekleşti. Şule Laleli 


Ipsos araştırma şirketi tarafından düzenli olarak yapılan “Hane Tüketim 
Paneli Raporu”na göre enflasyon ve popülasyon artışı dışarda bırakıldığında, geçen yıla göre hanelerin alışveriş sıklıklarında artış gerçekleştiği görülüyor. 
Tüketiciler daha sık alışverişe gittilerama bu sepet değerlerine artış olarak yansımadı. Hanelerin harcamalarını yaptığı satış noktalarına bakıldığında; 
uzun süredir büyümeyi domine eden indirim marketleri yılı yine en fazla büyüyen kanallar olarak kapattılar. Haneler alışveriş için yıl içerisinde 13,5 farklı nokta geziyor, bu dademek oluyor ki aslında her kanal alışverişçisi birbirinden çok da farklı kişiler değil. 


Ipsosraporuna göre; 

» Türkiye'deki hanelerin hemen hemen tamamı 

yıl içerisinde en az bir kere indirim marketine gidiyor ve haneler harcadıkları 
100liranın 25lirasını bu kanallarda harcıyorlar. 

» Genel olarak bakıldığında ticarette tüm kanalların harcamaları artıyor. 

» Ortalama altında büyüyen noktalar olan yerel zincirler ve bağımsız süpermarketler pay kaybediyor. 

» Açıkürünlerin büyümesi semt pazarlarının büyümesine katkı sağlarken, artan etve et Ürünleri 

fiyat etkisi ile de kasapşarküteriler ortalama üzerinde büyüme gösteriyor. 
» Hane içi tüketimdeki harcama kalemlerine bakıldığında büyük bir 


kısmını gıda ve içecekler oluşturuyor. 

» Buartışın dörtte biri et ve etürünlerden gelirken, atıştırmalık ve süt, süt ürünleri ise büyümeye katkısı yüksek diğer harcama kalemleri oldu. 

» Kişisel bakım ürünlerine harcanan paranın yarısı 
Kağıt ürünlerine yapılıyor. 
» Kağıtürünleri kişisel bakım harcamasına yapılan artışın yüzde 

45'ini oluştururken, bu kategorideki artış oranının, enflasyon çıkarıldığında, sabit kaldığı görülüyor. Saç bakım ürünleri ise enflasyon üzerinde artış ile büyümeye katkı sağlayan harcama kalemi olarak öne çıkıyor. 
» Ev bakım ürünlerinde 

ise büyüme evtemizlik ürünlerinden geliyor. il 


RADİKAL 
İŞ MODELLERİ 
DÖNEMİ 


Yıllardır Türkiye'de iç pazarın cazibesine kapılan, yurt dışı yatırımlarına 

ağırlık vermeyen perakendecilerin yakın gelecekte bölgesel ve/veya küresel yatırımlarına finansal sağlıkları el verdiğince yoğunlaşacaklarını öngörmek mümkün. 
Şule Laleli 


Türk perakende şirketleri için büyümenin kaynağı değişecek görünüyor. 

Deloitte'un 2017 yıl sonu raporuna göre, tüketicilerin perakende şirketlerinden beklentileri artıyor; beklentiler ile gerçekler arasındaki makas ise açılmaya devam ediyor. 
Perakendeciler 2018 için çevik hamleler yaparak sağlıklı kalmayı hedeflerken tüketici beklentilerini karşılama yolunda özellikle dijital kanalda çalışmaya devam ediyorlar. 


Perakende şirketleri için yakın gelecekte oyunu değiştirecek diğer ana konu başlıkları şöyle: “Kârlılık üzerine direkt etki edecek her türlü aksiyon, indirimleri etkin yânetmek hiç olmadığı kadar önemli. 

“İç pazarın durgunluk beklentisine paralel bir miktar cazibesini yitirmesiyle dış pazarlara olan ciddi açılım. 
"Pop-up mağazalar gibi uygulamalar ile farklı satış fırsatlarının değerlendirilmesi. 
"Büyüme, kârlılık ve işletme sermayesi dengesinde etkin kategori yönetimi. 

"Radikal işmodeli değişiklikleri. Kişiselleştirme ve kişiselleştirilmiş öneriler. 


KAYNAK: DELOITTETÜRKİYE-2017 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Kalkınmada kadının gücüne güvenenlere güç katıyoruz 


İş yerlerinde cinsiyet ve fırsat eşitliğini gözeten, kadın dostu uygulamalarla fark yaratan firmaların yatırım projelerine destek oluyor, kadının gücüne güvenenlere güç katıyoruz. 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 


BRİFİNG 


Sıra 
Z Kuşağında 


Fortune okuyucuları 

için bu ay seçtiğimiz kitaplarda, idealist 

ve işbirlikçi Y Kuşağı, yavaş yavaş yönetici pozisyonlara geçerken genç kuşak Z'yi daha yakından tanıyacaksınız. 
Ayrıca Yeni Çin Seddi'nde bir yolculuğa çıkacak 

ve ekonomideki gizli kadın elinin sistemi nasıl çekip çevirdiğine tanık olacaksınız. 

BEGÜM NUR ALKIŞ 


İŞTEZ KUŞAĞI 

DAVID STILLMAN VE JONAH STILLMAN 

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, iş hayatına girmeye hazırlanan Z Kuşağını 

anlatan İşte Z Kuşağı adlı 

kitabı Türkçeye kazandırdı. 
Kuşaklar hakkında demografik çalışmalarıyla tanınan David Stillman ve Z Kuşağının 

sesi haline gelen oğlu Jonah Stillman'ın yazdığı kitap, yeni kuşağın iş dünyasını nasıl etkileyeceğine yanıtlar ararken kuşaklar arasındaki ilişkilere dair öneriler de sunuyor. Duygu Pınar Kayıhan ve Ferhat Erduran'ın Türkçeye çevirdiği kitap, dünyada 
Z Kuşağı hakkında yazılmış 

ve kapsamlı bir araştırmaya dayanan kitaplardan biri. 
Yazarlar, Z Kuşağını yedi temel özellikle tarif ediyorlar: Fijital, 


aşırı kişiselleştirmeden yana, gerçekçi, kaçırma korkusu duyan, Biz Ekonomici, kendi yapan ve hırslı. 
Kitap, “Her yer işyeri!” 
diyen Z Kuşağı'nın mevcut iş yapma biçimlerinden bağlantılara kadar neleri, nasıl değiştireceğine dair sorulara yanıt veriyor. Dürüst iletişime, adalete ve beceri paylaşımına önem veren 

Z Kuşağı, Milenyumlular 
(Y Kuşağı) gibi dünyanın geleceğine duyarlılar; ancak daha gerçekçi ve somut çözümler talep ediyor ve hatta üretiyorlar. İşte Z 
Kuşağı, yüzlerce CEO'nun ve Z Kuşağından gencin görüşlerine dayanarak okurlara sahadan önemli veriler de sunuyor. 


ADAM SMITH'İN — 

YEMEĞİNİ PİŞİREN 

KİMDİ? EKONOMİDE 

KADININ GÖRÜNMEZ 

ELİ | 
| 


Katrine Marçal 


Adam Smith'in 

Yemeğini Pişiren Kimdi?: 
Ekonomide Kadının Görünmez Eli kitabı Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı. İsveçli gazeteci ve yazar Katrine Marçal'ın yazdığı kitap, Ali Arda tarafından Türkçeye kazandırıldı. Görünmez el, iktisatta en çok bilinen ifade; temel iktisat anlatısına göre her şeye dokunur, her şeyi yönetir, her şeye karar verir ama ne görünür ne de hissedilir. Bireylerin eylem ve seçimlerinin içinde ve arasında ortaya çıkar. Sistemi çekip çevirir. Katrine Marçal, var olmak için bağımlı olduğu kadını “öteki” olarak tanımlayan erkek üzerine kurgulanan standart iktisat anlatılarını sorgulayarak, bir de görünmez cins olduğunu hatırlatıyor. 


YENİ ÇİN SEDDİ: ÇİN'İN > ULUSLARARASIPARA | Se, 
İLİŞKİLERİNDE GÜÇ VE e 
SİYASET 


Eric Helleiner, Jonathan 


Kirshner . | 


Koç Üniversitesi 
Yayınları'nın yayımladığı kitap Waterloo Üniversitesi ve 
Balsillie Uluslararası İlişkiler Okulu'nda Edebiyat Fakültesi 
Siyasal İktisat Bölümü Başkanı Profesör Eric Helleiner ve 
Çatışma Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Jonathan Kirshner tarafından derlendi. Barış Cezar tarafından Türkçeye çevrilen kitapta dünyanın en büyük döviz rezervini elinde tutan Çin'in, uluslararası para sisteminin önemli bir oyuncusu olduğu 

ve değişen düzende öneminin daha da artacağı anlatılıyor. 
Çin'in uluslararası para ilişkilerinde sahip olduğu gücü, 
Çin hükümetinin önceliklerini, niyetlerini ve tercihlerinin nedenlerini inceleniyor. 
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PRATİK 
UZMANLIK 


TEKNOLOJİ 


TEKNOL.İSİ 
YE FİYATLI 
SES HIZIN 
ÖTESİNDE 


Dyson'ın 53 milyon pound Ar-Ge yatırımı ile geliştirip Türkiye'de 

2 bin 200 liraya sattığı saç kurutma 
makinesi Supersonic, günümüzün yeni değer yaratma formülleri konusunda iyi bir fikir veriyor. 

Kerem Özdemir 


ZORLU CENTER'DA Apple'a ya da yemek yemeye gidenlerin dikkatini çekecek bir noktaya yerleştirilmiş tanıtım noktasında Kader Hanım, Dyson'ın yeni saç kurutma makinesi Supersonic'in tanıtımını yapacak insan bulmakta zorluk çekmiyordu ancak, anlatılanların saç kurutma makinesi ile ilgili olduğunu kavramak ilk anda çok da kolay değildi. Bahsettiği bin 600 wattlık güç, Avrupa'da elektrikli süpürgelerde izin verilen yeni sınırın iki katına yakın. 2 bin 200 liralık fiyat ise, Almanya'da kişi başına gelirin 5'7 bin euro olduğu Stuttgart'ı akla getiriyor. Tabii, geçen sene nisan ayında ürün İngiltere'de ilk tanıtıldığında Dyson'ın patronu Sir James Dyson'ın açıkladığı 
299 poundluk fiyat ile karşılaştırıldığında, Türkiye'deki fiyatın 
yüzde 50 daha yukarıda olduğu ortaya çıkıyor. 


Jikle 


N 


Gücü ve tasarımı iledikkat çeken 
Supersonic sessiz çalışma özelliği ilede tüketiciyi kendisine bağlıyor. 


Google'a sorup Dyson'ın İspanya'daki online satış mağazasında gördüğünüz 71,99 euro'luk fiyatın İspanyolca bilmeyenlerde yarattığı şaşkınlık, bunun sadece saç kurutma makinesinin üzerine yerleştirildiği ayağın fiyatı olduğu anlaşılana kadar sürüyor. Ancak gerek Zorlu'daki sunumda gerek Supersonic ile ilgili diğer tanıtımlarda en dikkat çekici konu fiyat değil; hatta fiyata en son sıra geldiğini söylemek yerinde olur. Garip bir şekilde, bu kadar çarpıcı olmasına karşın fiyata en son sıra geliyor. 

Zorlu Center'daki hızlı anlatımdan >> 


Zin 


FORTUNETURKEY.COM // MART 2018 


FOKUS 


>> aklımda kalan en çarpıcı konular, saçı kurutmak için kullanılan havanın sıcaklığının 
100 derecenin üzerine çıkmaması. Demoda 
80 derece olan bu sıcaklık, müzik dinlemek 
için kullanılan kaliteli bir kulaklıkta görmeye alışık olduğumuz şık ses kontrol düğmelerine benzer ayar düğmeleri ile 100 dereceye kadar çıkarılabiliyor ancak 100 derecede koruma var. 
Bunu desteklemek için güçlü bir motor ve dört ayrı noktadan hava çekerek çok daha yüksek güçte üflemesi, Supersonic'in en çarpıcı özelliği olarak görünüyor. Bunu yaparken kullanılan motorun sessiz çalışmayı sağlaması ise, daha önce Electrolux'ün elektrikli süpürgelerde ortaya koyduğu anket sonuçlardan bildiğimiz gibi lüks ürün ile kullanıcı arasındaki bağı son derece güçlü bir hale getiriyor. 

Dyson'ın Supersonicii geliştirirken yaptığı 
53 milyon poundluk Ar-Ge harcaması boşa 
gitmemişe benziyor. Bir yanda teknik özellikler diğer yanda konfor tarafında doğrular yakalanmış durumda. Dyson'ın internet üzerinden yaptığı tanıtımda, Supersonic'te kullandığı V9 motoru ile dijitalleşme konusuna yaptığı vurgu, Supersonic'in bir teknoloji harikası olmanın ötesinde Dyson'ın marka değerine yaptığı katkıyı ortaya koyuyor. İlk anda biraz abartılı görünse de, Dyson'ın bu ürünü çıkarması ile Elon Musk'ın uzaya Tesla göndermesi arasında fazla bir fark yok. 

Bahçeşehir Ünivesitesi'nde Dijital İşletme Yönetimi dersimi alan arkadaşlarla bu konuyu ele alırken ilgi çekici sonuçlara ulaştık. 
Tüketiciye dokunan alanlardan gelen arkadaşlar marka değerinin fiyat belirleme konusunda oynadığı role işaret ederek Lovemark'a kadar giderken, sanayiden gelen arkadaşlar ürün geliştirme tarafına ve üretim maliyeti için gereken marjı oluşturabilecek fiyatlamaya atıfta bulundular. Her ikisinin kesiştiği noktada saçla ilgili uzmanlığı ile dikkat çeken bir arkadaşım, konuya noktayı koydu. “Türkiye'de motorun sıcaklığının saç kurutma makinesinden çıkan havayı ısıtması ve insanların saçlarının yanacağını bilmeden özellikle kış aylarında saçları çabuk kurusun diye makinenin sıcaklık ayarını yükseltmeleri, saç kayıplarına neden olan önemli bir olumsuzluk yaratıyor. Bazı kuaförler, müşteri yoğunluğu yaşadıklarında 24.0 dereceye kadar çıkıp müşterilere hızlı 


hizmet vermeye çalışıyor. Oysa insan saçı, 140 dereceden sonra yanmaya başlar” diyor. Bu tabii ki alev alev bir yanmaya işaret etmiyor ancak saçın ölmesi ve açıklıkların ortaya çıkması gibi ciddi bir estetik sorunun kapısını açıyor. Bunu engellemenin yarattığı kazanç çok yüksek olabilir. Hatta arkadaşım, “Saçın yanmasını engelleyen bir çözüm buldularsa, ürün o fiyata değer” şeklinde net bir yorum da yaptı. 

Ben o değerin, markanın kendisini konumladığı yerden kaynaklandığını görüyorum. Bu konumlamanın da ileri teknoloji dünyasına ait olmak ve global olmak şeklinde iki boyutu bulunuyor. Bu boyutlardan ilki, Dyson'ın aynı zamanda elektrikli otomobil projesi yapması ile açıklık kazanıyor. 
Elektrikli ev aletleri üreticisi olarak tanınan Dyson, 2020'de elektrikli otomobil üreteceğini ve bu iş için 2 milyar pound bütçe 
ayırdığını açıklarken BMW, Tesla ve Aston Martin'den 400 
mühendisi işe aldı. Supersonic için ayrılan bütçenin yaklaşık 40 
katına ulaşan bu bütçe, şirketin geçen yılın eylül ayının sonunda açıkladığı 2,5 milyar poundluk geliştirme bütçesinin de yüzde 80'ine karşılık düşüyor. 

Elektrikli süpürgeleri ile anılan firmanın yatırımını yaptığı dönüşüm ile elektrikli otomobil tarafına yönelmesi, elektriklinin ardından gelen sözcüğü değiştirmek kadar basit bir adım değil. Örneğin, Supersonic'in dakikada bin 100 devir yapan motorunun elektrikli otomobiller için nasıl bir artı yaratacağını şu anda söylemek zor. Ancak 2 milyar poundluk bütçenin batarya ve tasarıma eşit olarak bölüştürülmesi, bu yeni dünyanın 


da 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dinamiklerini ortaya koyuyor ki, bu yanıyla bakıldığında Supersonic ile elektrikli otomobiller arasında büyük bir fark bulunmuyor; her ikisi de güçlü ve kullanım kolaylığına sahip tasarım noktasında buluşuyor. Sir Dyson'ın verdiği rahat poz da, bu değişimi kucaklamanın yarattığı duygular ile bağlantılı görünüyor. 
“Kalabalık bir piyasa olduğunu biliyoruz fakat otomobil işinin kısa sürede şirketin diğer birimlerini geride bırakacağına inanıyoruz” şeklinde konuşan Sir Dyson'ın sözleri, ancak bu 

tür büyük bir değişimle kaderini elinde tutabileceğini bilmenin rahatlığını yansıtıyor. Geriye kalan işlere ayrılmış 500 milyon poundluk bütçe de azımsanacak gibi değil ancak, İngiltere ve Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde elektrikli otomobil pazarlarının cazibesi düşünüldüğünde şirketin yeni yönelimini anlamak kolaylaşıyor. Bütün bunları incelerken gözden kaçması çok muhtemel bir nokta, Dyson'ın zaten bataryaları ile prize bağlı olmadan hareket eden elektrikli süpürgeler konusundaki uzmanlığını elektrikli otomobile de yansıtabilecek olması. 


Sir Dyson, elektrikli 

otomobilde de teknolojinin yanına konforu ekleyecek. 


Global şirket olmak ise, konunun diğer boyutunu oluşturuyor. 


Dyson yüksek güçlü elektrikli süpürgeleri ve hava temizleme 
cihazları ile Hindistan'a çıkarma yapacağını ve bu ülkeye 150 
milyon pound yatırım yapacağını açıkladı. Şubat ayının ikinci yarısında yapılan açıklama, bu ülkeye hücumda kullanılacak ürün portföyünde Supersonic saç kurutma makinesinin de olacağına işaret ediyor. Gelecek beş yılda yapılacak yatırım, 


TEKNOLOJİ 


Dyson'ın Hindistan'da uçtan uca müşteri 
deneyimi sunmasını hedefliyor. 10 şehirde 20 
münhasır mağaza açmayı da kapsayan plan, İngiltere'den ihraç edildiği ülke sayısı 75'i bulan -ve bu yanıyla globalliği su götürmeyen- Dyson markası için önemli bir açılım oluşturuyor. 
Bunda Hindistan'ın büyüklüğü ve Asya'da orta sınıfın gelişmesi ile yaşam kalitesine ilginin artması önemli bir rol oynuyor. 

Her iki boyuttaki adımlar, bir anda atılmamaları ile dikkat çekiyor. Sir Dyson'ın tasarımlar konusunda oynadığı rol kadar şirketin yapısını yol haritasına uygun hale getirme konusundaki rolü de açıkça görülüyor. 
Dyson'ın 2015'te tamamladığı Sakti3 birleşmesi, şirkete katı hal bataryaları konusunda dünyanın öncü gücüne sahip olarak elektrikli otomobil işine girme kozunu sağladı. Dyson'ın yüzde 100'ünü satın aldığı Sakti3, Dyson'ın gelecekte ortaya çıkaracağı ürünlerinde çığır açması için birlikte çalışacağı bir yapı olarak bünyeye katılmıştı. 2015'ten bugüne geçen süre düşünüldüğünde artık geleceğin bugüne dönüştüğünü söylemek mümkün. Sakti 3'ün geliştirdiği teknolojilerin gücü zamanın ABD Başkanı Barack Obama tarafından Beyaz Saray'a davet edilerek kutlanmasını getirirken şirket, aralarında Fortune'un da bulunduğu çok sayıda yayın tarafından takdirle anılmıştı. 
Michigan Üniversitesi'nde kurulduktan sonra ayrı bir şirket olarak bünyeden dışarı çıkarılan Sakti3'nin kıdemli ekibi toplamda 
100 yılın üzerinde araştırma, üretim ve 
liderlik deneyimine sahip. Bu kadro Michigan Üniversitesi'ndeyken bataryalar ve bu konu ile ilgili matematik ve fizik alanlarından 100'den fazla yayın yapmıştı. Erken prototiplerini de Michigan Üniversitesi'nde sergileyen Sakti3 o dönemde Khosla Ventures, Dyson, General Motors Ventures, Beringea ve Itochu Technology Ventures tarafından fonlanıyordu. 

Sakti3'ün satın alınması ve izleyen süreç, inovatif ve global bir şirket olarak Dyson'ın kimliği konusunda biraz daha ayrıntılı bilgi edinmemizi sağlarken Sir Dyson'ın bundan sonra atacağı adımları anlamak için geçmişi iyi bilmek gerektiğine işaret ediyor. Aynı zamanda bir saç kurutma makinesinin inovatif bir şirket için asla sadece bir saç kurutma makinesi ile sınırlı olmadığını da... il 
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REBUS, İHTİYAÇ 
HARİTASINI 
BELİRLER 


2018 yılında ağırlıklı olarak büyük şehirlerde yeni iş merkezi ve 


yüzde 30-40 oranında büyümeyi hedefleyen hazır ofis uzmanı Regus'un radarında IT sektörü ve start-uplar var. Şule Laleli 


PE) REGUSTÜRKİYEÜLKE MÜDÜRÜ 
Murat Özgönül, 2018'de ofis pazarının her zamankinden daha fazla büyüyeceğini ve sektörel olarak ivme kazanacağını söylüyor. Özgönül, rahat çalışma konsepti ve ulaşılabilirlik açısından hazır ofis pazarının haritasını çıkarmış görünüyor. Peki hedefte neler var? 


Regus'un, Türkiye'deki ofis alanı yatırımlarından sözeder misiniz? 

Dünyanın en büyük hazır ofis tedarikçisi Regus olarak, bu alandaki öncü kimliğimizi Türkiye'de de yeni yatırımlarımızla sürdürüyoruz. 
Türkiye'ye 1999 yılında Beybi Giz Plaza'daki iş merkeziyle girdik ve geçtiğimiz 19 yıl boyunca istikrarlı bir büyüme sergiledik. 2017 yılında yüzde 25 büyüdük ve Maltepe'de diğeri 


Regus Türkiye 
Ülke Müdürü 
Murat Özgönül 


Kurtköy'de olmak üzere İstanbul'un Anadolu Yakası'nda iki ofis açtık. Bu iki yeni lokasyonla, Anadolu yakasındaki hazır ofis sayımızda altıya ulaştı ve İstanbul'da 18 ofisle hizmet verir hale gedik. Ayrıca, Ankara'da iki, Adana, Gaziantep, İzmir ve Bursa'da da birer ofisimiz bulunuyor. 
Dünyada ise 120 ülkede 900 şehirde 3 bin ofisle dünya lideri konumumuzu devam ettirirken Türkiye'de halen 6 şehirde, 24 iş merkezinde hizmet veriyoruz. 


Regus, Türkiye pazarındaki büyümesini nasıl ve neye göre devamettirecek? Rekabetçi büyüme planıdevam edecek mi? 

Dünya lideri olarak dünyadaki büyüme trendine paralel olarak Türkiye'deki lider konumumuzu koruyup, büyümeye devam edeceğiz. 2018 yılında ağırlıklı olarak büyük şehirlerde olmak üzere çeşitli lokasyonlarda yeni iş merkezi açmayı ve yüzde 30-40 oranında büyümeyi hedefliyoruz. Regus olarak ihtiyaçlardaki değişimleri gözlemliyor ve iş planlarımızı buna göre yapıyoruz. Örneğin 
2017 yılında açtığımız iki yeni merkezin 
Anadolu Yakası'nda olması bu yaklaşımın bir sonucu. Kurtköy ve Maltepe lokasyonlarında ofis açtık. Bölgedeki teknoparkların genç girişimcilerine ulaşmayı hedefliyoruz. 


Dünyada hazır ofis sistemleri ve buna bağlı olarak gelişen trendler hakkında bilgi verir misiniz? 
Dünyada hazır ofis sistemleri ve buna bağlı esnek çalışma saatleri, gelişen trendler olarak öne çıkıyor. Maliyet, yolda kaybedilen zamanlar ve paylaşımlı ofislerdeki network kazanımlarıyla sektörümüz, önümüzdeki yılların en çok büyüyen yıldızı olma yolunda. 
Esnek çalışma Türkiye'de yeni yeni büyüyen bir konsept, özellikle TT sektöründe ve startuplarda bu eğilimi görüyoruz. 


2018yılı Regus'un yatırımları ve projeleri neler olacak? 

Önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel olarak biz de Türkiye'deki operasyonlarımızı geliştirmeye devam edeceğiz. 
2018'deki büyüme hedefimizi yüzde 30-40 olarak belirledik ve özellikle büyük şehirlerdeki network'ü genişleterek ilerlemeyi planlıyoruz. 
2018'de Türkiye'de dört yeni ofis alanı açmaya hazırlanıyoruz. IM 
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© GELECEĞİN 
SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİ 


Pilot Assist* özelliği, 

yalın iç tasarımı ve hayatınızı kolaylaştıran Sensus Connect sistemi-ile Volvo S90 beklentilerinizden fazlasını karşılamaya hazırl 


VOLVO S90 


*Pilot Assist yarı otonom sürüş özelliğidir ve standart olarak sunulmaktadır. Sistem özellikleri için web sitemizden veya size en yakın yetkili satıcımızdan detaylı bilgi alabilirsiniz. 
Volvo S90 yakıt tüketimi 2,0-7,3 1t/100 km ve ortalama CO> emisyonu 46-167 g/km'dir. 


by Volvo Garanti 


l . i ” 
| Service | Volvo Car | KE | eki | VOLVO CAR PRIME App Store volvocars.com.ir | facebook.com/VolvoCarTurkey | twitter.com/ VolvoCarTurkey | instagram.com/volvocarturkey | Volvo Car Asistans 444 48 58 
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YENİLİKLER FABRIKAS 


50 milyon dolarlık yatırımla, Endüstri 4.0 uyumlu mobilya üssüne start veren Kilim Mobilya, 
buluşlarıyla dikkat çekiyor. Koltuklar için uygulanan “yaysünger teknolojisi” ve “aromalı yastık” 


yeniliklerden sadece birkaçı... Begüm Nur Alkış 


KİLİM MOBİLYA, dört ayrı üretim tesisini 500 bin metrekare alanda bir araya topluyor. Yatırım 
50 milyon dolar ile hayata geçirilecek. Şirket, 
2018 yılı içinde devreye girmeye başlayacak 
yeni entegre tesis yatırımı ile birlikte mevcut bin 200 kişilik istihdama ek 200 kişiye 

daha istihdam sağlayacak. 2017 yılını 280 
milyon TLJik ciro ile yüzde 40 büyümeyle kapatan Kilim Mobilya, 2018 yılı için yüzde 
30 oranında büyüme hedefi koyuyor. Kilim 
Mobilya CEO'su Mesut Yiğit, “Şirketin beş yılık büyüme hedefinde 1 milyar TLlik bir ciroya ulaşmak var” diyor. 

Kilim Mobilya, Ar-Ge odaklı yenilikçi ürünlerle iç pazarda büyürken, satışlarda yüzde 25'e yükselen ihracat payını da yüzde 40'a çıkartmayı planlıyor. 2004 yılında kurulan ve Türkiye'nin ilk beş sünger üreticisi içinde yer alan Yaysün Sünger fabrikası hem Kilim Mobilya hem de sektördeki diğer üreticilere hizmet ediyor. Patenti, Kilim Mobilya Grubu şirketlerinden Yaysün'de olan “yaysünger teknolojisi” Yaysün Ar-Ge ekibi tarafından geliştirildi ve Türkiye'de ilk kez koltuklarda da kullanılmaya başlandı. 
Türkiye'de ilk aromalı yastık üretimini de geliştiren Kilim Mobilya Ar-Ge ekipleri, Türkiye'nin uyku kalitesini artırma hedefiyle yeni tür yastık ve uyku ürünleri geliştirmeyi sürdürüyor. 

Türkiye genelinde 220 bayisi bulunan Kilim Mobilya, 50'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Yurtdışında 130 satış noktası bulunan Kilim Mobilya, bu yıl içinde franchising yoluyla açacağı Fransa, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Çad, Fas, Kazakistan ve Sudan mağazaları ile yurtdışı satış ağını genişletmeyi sürdürecek. Kilim Mobilya, yeni beş yıllık yatırım planları çerçevesinde yurtiçi 


Kilim Mobilya 
IKEA gibi dünya devlerine de üretim yapıyor. 


bayi sayısını 400'e çıkarmayı hedefliyor. 
Kilim Mobilya'dan franchise yoluyla yurtdışı mağazası açacak olan girişimcilerin, yılda en az 300 bin ila 350 bin dolarlık ciro hedefi 


belirlemesi gerekiyor. IKEA gibi dünya devlerine de üretim yapan Kilim Mobilya, Avrupa'da özellikle İtalya, Fransa, Almanya pazarlarındaki konumunu diğer Avrupa pazarları ile Amerika kıtasına da genişleterek ilk üç marka arasına girmeyi planlıyor. 
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JURA 
KLÜZEİlE DEVRİM 
YARALALAK 


Alman Duravit'in bu yıl piyasaya sunacağı yeni klozet idrar tahlili de yapacak. Bu ürünle kronik hastalıkların takibinin yanı sıra bazı hastalıkların erken teşhis edilmesi hedefleniyor. 
Ayfer Yıldız 


Duravit Türkiye 
Genel Müdürü 
Müfit Ülke 


ALMAN VİTRİFİYE DEVİ DURAVİT, dünyada kuruluşunun 200'üncü yılını geride bırakırken, bu yıl sektöründe devrim yaratacak bir klozet ürününü piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Bio Tracer adı verilen bu klozet kullanıcıların idrarından 8 ayrı tahlil imkânı sağlıyor. Bu ürünün kronik hastalıkların takibi veya bazı problemlerin erken teşhisinde kullanılabileceği dile getiriliyor. Böylece, bir yandan hastaların sağlık takibi yakından izlenirken, diğer yandan bireylere erken teşhisle sağlık harcamalarının azaltılması da sağlanabilecek. 
Bilindiği gibi insan ömrü uzuyor. Bu da sağlık harcamalarının artışını beraberinde getiriyor. Şirketin yeni ürünü ile istenildiğinde yapılacak idrar tahlilleriyle hastalıklar erken teşhis edilebilecek. Akıllı klozet, tahlilleri 

cep telefonuna indirilen uygulamaya direkt gönderiyor. Kişiler bunu doktorlarına gönderebileceği gibi, doktorlar da uygulamayı kendi telefonlarına indirerek hastalarının takibini direkt yapabilecekler. Tabi bu klozet, klasik bir banyo ürününden çok “medikal gereç” olarak görünüyor. Bu nedenle piyasaya sunulması için Almanya Sağlık Bakanlığı'nın onayı bekleniyor. Onaylar alındıktan sonra Duravit bu ürünü tüm dünyada satışa sunmayı planlıyor. 

Sanayi 4.O'ın sadece üretim süreçlerinde değil, insanların hayatlarını kolaylaştıracak yansımalarının da bu şekilde artık görülmeye başladığına dikkati çeken Duravit Türkiye Genel Müdürü Müfit Ülke, “Duravit 
ürünlerinde yüzde 100 kalite, yüzde 100 
tasarım ve yüzde 100 teknoloji üzerinde duruyor. Ürünün kalite ve tasarımı konusunda zaten çalışılmış. Artık sadece üretme teknolojisi değil, aynı zamanda ürünün kendisinin de bir teknoloji yaratması üzerinde duruluyor. Geleceğin ürünü. Bu ürün, endüstri 4.0'a yönelik olarak önümüzdeki yıllarda neler olabileceğini görmek açısından da önemli bir ürün. Bu interaktif bir tuvalet. İnsanların sağlıklarını kontrol etmelerini sağlayacak bir ürün. Kişiler, idrar tahlili sonuçlarını doktorlarına gönderebilecekler ve bu konuda istedikleri zaman bilgi alabilecekler” diyor. 
Ülke, ürünün Almanya'da satışa başlamasıyla birlikte Türkiye'ye de getirebileceklerini kaydediyor. 
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Şimdi dünyanın en fazla ülkesine, uzun menzilli, tam 102 ton kapasiteli 
2 yeni Boeing 777F uçağımızla ulaşabileceksiniz. 


TURKISH 
CARGO 


FRANKE İLE ORTAKLIK ÜRÜN GAMINI GENİŞLETTİ 


Duravit, ürün çeşidini de artırıyor. Tabi bunda yaklaşık iki yıl önce İspanyol Roca'nın Duravit AG'deki yüzde 25 hissesini İsviçreli Franke'ye satmasının katkısı büyük. Çünkü, satın alma anlaşmasında iki şirketin karşılıklı olarak kendi markaları altında banyo ve mutfak alanı için yeni Ürün serileri geliştirmesi bulunuyor. Bu anlaşma meyvelerini vermiş ve Franke, Duravit'e kendi markasıyla satabileceği bataryalar üretmeye başlamış. Müfit Ülke, bunun ciroya da katkıda bulunduğunu söylüyor. Bu yıl Duravit Türkiye'nin cirosunda bataryanın payının yüzde 15, önümüzdeki yıllarda ise bu oranın yüzde 50'yi bulması bekleniyor. Ülke, Duravit'in batarlarında kurşun oranını yüzde 1'in altına düşürdüğüne dikkati çekiyor. Bataryaların yüzde 63'ü bakır, yüzde 34'ü ise çinkodan oluşuyor. Bu oranlar suyla temas eden bataryaların paslanmadan uzun yıllar kullanımını sağlaması açısından önem taşıyor. 
Diğer yandan, Franke ile ortaklık meyvelerini Duravit tarafına da vermiş. 
Duravit, Franke'ye kendi markasıyla satabileceği mutfak ewyesi üretmeye 


yansımasını önümüzdeki yıllarda daha hissedilir olması bekleniyor. 


başlamış. Duravit AG ve İsviçreli Franke arasındaki bu karşılıklı sinerjinin ciroya 


1817 yılında Almanya'nın Hornberg şehrinde 
kurulan Duravit AG, 130'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Şirket, Philippe Starck ve EOOS gibi uluslararası tasarımcılarla işbirliği içerisinde hareket ediyor. Duravit'in ürün portföyü vitrifiye, banyo mobilyaları, akrilik ürünler ve küvetler, wellness ürünleri, akıllı klozet kapakları, bataryalar ve aksesuarlardan oluşuyor. Dünyada sekiz ülkede 11 fabrikası bulunan Duravit, 2000 yılında Türkiye pazarına girmişti. Tuzla'da 160 kişinin istihdam edildiği fabrikada orta segment ürün üretimi yapan Duravit, şimdi 3 milyon euro'luk yeni fırın yatırımına başladı. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde bu yatırım kararı Duravit'in Türkiye'ye verdiği önemi de gösteriyor. 
Duravit'in Çin'de de büyük bir fabrika yatırımı bulunduğunu hatırlatan Ülke, diğer yandan Türkiye'nin geleceğini parlak bulan şirketin bu yatırımın ihmal edilmeyeceğini de gösterdiğini kaydediyor. Yaklaşık iki yıl önce Tuzla'daki fabrikanın kapasitesinin artırılması gündeme gelmiş ancak, o dönem bekleme kararı alınmış. 
Tuzla'daki fabrikada üretilen ürünlerin yüzde 50'sini Avrupa'ya ihraç ediliyor. Hem iç piyasanın canlanması hem de ihracat talebi yeni fırın yatırımını kaçınılmaz kılmış. Ancak, yatırımların azaldığı bir ortamda Duravit'in yatırım kararı önemli görünüyor. 


İNŞAATTAKİ CANLANMA SATIŞLARA YANSIYOR Müfit Ülke, “Seramik fırını yatırımıyla birlikte şu anda hizmet veren 93 metreküplük 


fırınımıza ek 103 metreküplük yeni fırın gelecek ve yeni modellerin üretimine başlayacağız” diyor. Yeni fırın yatırımının kapasitelerini yüzde 15 artıracağını belirten Ülke, eski fırının dayanma gücüne bağlı olarak iki fırını tam kapasite kullanmaları durumunda ise toplam kapasitelerinin ikiye katlanabileceğini söylüyor. 

Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında yüzde 
25 büyüdüklerini belirten Ülke, bu yıl yüzde 
40 büyüme öngördüklerini dile getiriyor. Bu 
büyümenin ise hem iç piyasa hem de yurtdışı piyasa dinamiklerinden kaynaklanacağını kaydediyor. Yurtdışı piyasalarda Avrupa ve ABD ekonomisinin toparlanması ihracata olumlu yansıyor. 

İç piyasadaki büyüme konusunda ise Ülke şu değerlendirmede bulunuyor: “İnşaat piyasası İstanbul'da yavaşlasa da Ankara ve İzmir'de hareketleniyor. Bu da doğal olarak satışlarımıza yansıyor. Diğer yandan bayi ağımızı genişletmemizin de etkisini yaşıyoruz.” 
Duravit'in şu anda Türkiye genelinde 44. 
bayisi bulunuyor. Ayrıca, 60 civarında da tali bayi ağı oluşturulmuş. Bayi açmak için küçük ama olmaları gereken yerlerde tali bayi ağı oluşturduklarını hatırlatan Ülke, bunun büyümelerine katkısı olacağını belirtiyor. 
Hedef, 44 olan bayi sayısını 60'a, 60 olan tali bayi ağını da 100'e çıkarmak. “Pazar payı yerine marka değerine önem veriyoruz” diyen Müfit Ülke, Duravit'in iddiasının banyoda trendsetter olmak olduğunu, bunu da gerçekleştirdiklerini söylüyor. il 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Sheer 
Driving Pleasure 


Türkiye'nin en büyük BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi Borusan Oto Samandıra açıldı. Geleceği daha yakından görmek, tutkularını harekete geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz. 


Borusan Oto Samandıra Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcısı ve Yetkili Servisi 
Akpınar Mah. Tuna Cad. Bilim Sok. 144 / 2 Sancaktepe / İstanbul Tel: (0216) 228 80 00 


Spora verdiği destekle dikkat çeken Arkas, güçlü ortağı M.AT ile rekabetçi ruhunu farklı bir alan taşımaya hazırlanıyor. Şule Laleli 


TÜRKİYE'DE VE YURTDIŞINDAKİ YARIŞLARDA başarıları ile anılan Arkas Sailing Team ve tekneleri pek çok yarışta öne çıkan M.A'T iş birliğine adım attı. Böylece konusunda uzman iki İzmirli'nin güç birliğinden Arkas-M.A.T. Sailing Team doğdu. M.A.T. tekne tasarımı uzmanlığını, Arkas ise sportif başarı ve tecrübelerini birleştirecek. 1993 yılında mimar kardeşler Cem ve Alp Somer tarafından kurulan ve yat üretiminde dünyanın en iyilerden biri haline gelen M.A.T. Avustralya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, İskoçya, Güney Afrika, İsviçre, Tazmanya, Türkiye, Amerika, Japonya ve Hollanda'daki müşterileri için altı farklı modeliyle kaliteli ve yüksek performanslı tasarımlara imza atıyor. 
Arkas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bernard Arkas hobileri arasında olmasının dışında büyük bir profesyonellikle yelken tutkusunu sürdürüyor. En önemli hedef 


Dİ EE maa 


yelken sporunun Türkiye'de gelişmesi, bu alanda başarılı örneklerin çoğalması ve dünyada Türkiye'yi temsil ederken işe katkı sağlayabilmek. Bernard Arkas, tüm altyapı ve stratejiyi bu hedef kapsamında oluşturuyor. 
Çocuklara yelken sporunu sevdirirken, ailelere de yelkenciliğin profesyonel bir iş olduğunu kanıtlamak ve genç yeteneklere alan yaratıyor. Takım elemanları Arkas Spor Kulübü'nün lisanslı sporcuları. Hepsi milli yelkenci olan ve yelkenciliği profesyonel bir meslek olarak kabul eden sporcular, kara ve deniz antrenmanları, beslenme düzenlemeleri, yabancı antrenörlerden eğitimler gibi birçok alanda tam bir profesyonel disiplin ile hareket ediyorlar. 
Arkas ve M.A.T.'ın gerçekleştirdikleri iş birliği yelkenciliğin Türkiye'de yeni bir boyut kazanması, yaygınlaşması ve Türk yelkencilerinin hem takım hem de yerli üretim tekneleriyle uluslararası arenada öne çıkması açısından çok büyük önem taşıyor. 
Daha önce Ker 40 model teknesiyle bir çok başarıya imza atan Arkas Sailing Team 
ve kendi ürettikleri tekne M.A.T. 1180 
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İşletmeniz yurtdışına açılsın, 
Deniz ile güç kazansın! 


DenizBank dış ticaretle ilgili her konuda size destek oluyor, aklınıza takılan her şey için destek hattıyla size hizmet veriyor... 


| KOBİ Dış Ticaret Destek Hattı | 


(0212) 348 34 44 


ROZ z 
TÜY SBERBANK DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. DenizBank Si 


FOKUS 


ile yarışan M.A.T. Sailing Team bir çok yarışta karşı karşıya gelmişti. Bu yarışların çoğunda ilk ikiyi paylaşan bu iki İzmirli'nin rekabetinden çok önemli bir güç birliği ortaya çıktı. M.A.T'ın uzman olduğu tekne tasarımına, Arkas ise profesyonel takımı ile sportif başarılara odaklanacak. Arkas Sailing Team'in ismi de bundan sonra Arkas-M.A.T. 
Sailing Team olarak anılacak. 

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Arkas Spor As Başkanı Bernard Arkas “Bu beraberlikte herkes en iyi bildiği konuya odaklanacak. Arkas'ın sporcu yetiştirme misyonu ile M.A.T.'ın tekne konusundaki uzmanlığını birleştirerek daha iyi bir takımı, Arkas-M.A.T. Sailing Team'i oluşturduk. Yarışlardan ve sportif başarıdan sorumlu olacak yelkencilerimiz, daha özellikli tekne tasarımlarının yapılması için yarışacakları coğrafyalardan edinecekleri deneyimleri M.A.T.'a aktaracak. Böylece tekne tasarımının da bu coğrafyalara uygun olması sağlanacak. Bu birlikteliğin tüm yelken camiasına faydalı olacağını düşünüyorum” diyor. 

Arkas Spor Yelken Şubesi Başkanı Mert Oruz “Heyecanımız dorukta. Yeni bir tur yeni bir başlangıç bizim için. Yeni bir serüvene çıktık. Bizim sosyal sorumluluk kapsamında yelkenciliği büyütme, geliştirme hedefimiz var. Bu çerçevede Arkas Sailing Team'in yurtiçi, özellikle de yurtdışı offshore başarıları en büyük hedefimiz. M.A'T. 
teknik anlamda sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin gururu olan bir firma. 
Yurt dışına bugüne kadar üretip sattığı teknelerle adını duyurmuş bir firma. Amacımız özellikle yurtdışı offshore yarışlarında istediğimiz başarıları ülkemize Arkas ve M.A.'T ailesi olarak getirmek. Yeni teknemiz yapılıncaya kadar İki yıl boyunca M.A.T. 1180 model teknemiz ile yarışacağız. Kızımızı 5 Şubat'ta denize indirdik. Çok heyecanlıyız. Çok uzun soluklu bir yola çıktık. İki yıl sonra da M.A.T.'ın elinden çok kaliteli bir tekne çıkacağına inanıyoruz” diyor. 

M.A.T. Kurucu Ortağı Alp Somer ise, “Yelken yarışlarında uluslararası 


Arkas Spor 
Yelken Şubesi 
Başkanı 

Mert Oruz 


YELKENCİLİK 


başarı elde etme hedefiyle güçlerini birleştiren iki İzmir firması fikri bize heyecan veriyor. M.A.T.'ın üreteceği IRC açıkdeniz yarış teknesinin Arkas tarafından başarıdan başarıya taşımacağından hiç şüphemiz 

yok. Arkas Sailing Team bizim teknemizi 

en iyi temsil edecek ekip. O nedenle 

çok heyecanlıyız. Biz üretim kısmından sorumluyuz, onlar da teknemizin en iyi şekilde yarışmasını sağlayacaklardır” diyor. 
Bu iş birliğinin ilk adımı M.A.T. 1180 teknesi ile atılacak. iki yıl boyunca Comet A isimli teknede yarışacak olan Arkas M.A.T. Sailing Team, daha sonra ise M.A.T. tarafından özel olarak üretilecek tekne ile yarışlarda yerini alacak. 


AIRBRUSH TEKNİĞİYLE BİR İLK GERÇEKLEŞTİ Arkas Sailing Team'in yelken sporunun görsel tarafını zenginleştiren ve tekneyi diğer teknelerden ayrıştıran kimlik kazandırma alışkanlığı, iki yıl boyunca kullanılacak teknede de kendini gösteriyor. Tekne kuyruklu yıldız anlamına gelen Comet A adını alırken, bu ada uygun bir tasarımla gövdesi ve yelkenleri renklendirildi. “Havalı püskürtme” olarak bilinen “Airbrush” tekniğini kasklarda, motosikletlerde ve F-16 savaş uçaklarında uygulayan İzmirli sanatçı Evrim Duyar tarafından renklendirilen tekne görsel anlamda büyük beğeni 

topladı. Türkiye'de ilk kez bir yarış yelkenlisine uygulanan Airbrush'ta kullanılan basınçlı hava ve sıvı boya bu tekniği diğerlerinden ayırıyor. 
Yelken sporuna sürdürülebilir projelerle yatırım yapan Arkas, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez Festivali kapsamında İzmir Arkas Körfez Yarışı ile İzmir Körfezi'ne hareketlilik getirdi. Altı yıl sonra ilk defa Körfez'e yelkenlileri buluşturan İzmir Arkas Körfez Yarışı 400'e yakın yarışçıya denizle dolu iki gün yaşatırken İzmirlilere de görsel 

bir şölen sundu. 2018 yılında, 
İzmir Arkas Körfez Yarışı'nın ise Eylül ayının sonunda yapılması planlanıyor. 
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BLOCKCHAIN 


KİMLİKLER DE BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİNE TASINIYOR 


E-Güven, Blockchain üzerinden kimliğin kesin olarak teyit edilebileceği bir teknolojiyi hayata geçiriyor. 
E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, bu kimliklerin akıllı sözleşmelerde kullanılabileceğini söylüyor. Ayfer Yıldız 


DANIŞMANLIK ŞİRKETİ SYNECHRON verilerine göre, 
100 binden fazla müşterisi olan bir banka, 
müşterilerini tanıma ve süreçlerine dahil etmek için yılda 100 milyon dolar harcıyor. 
Ancak, Blockchain sisteminden yararlanarak oluşturulacak müşteriyi tanıma çözümleriyle bu giderlerin işgücünde yüzde 55, maliyetlerde ise yüzde 30 tasarruf sağlayacağı öngörülüyor. 
2003 yılında kurulan ve 2005 yılında 
e-imzayı, 2007 yılında ise ilk mobil imzayı 


E-Güven Genel 
Müdürü Can Orhun: 
“Kimlik doğrulama 

e-devlet, e-ihracat, sağlık gibi birçok alanda kullanılıyor.” 


üreten E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, şimdi de Blockchain altyapısıyla dijital kimlik oluşturacaklarını söylüyor. Orhun, “Yeni çözümümüz olan e-imza katmanına sahip hukuken geçerli dijital kimlikler, Blockchain altyapısı ile hızlı, güvenli ve kanıtlanabilir şekilde istenilen platformlarda akıllı sözleşmelerle kullanılabilecek” diyor. 
E-Güven'in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olduğunu hatırlatan Orhun, “Yeni çözümümüz, gönderici ve alıcının belli olduğu, yasal düzenlemesi yapılmış, kimlik doğrulamasının teyit edilmesi gerektiği bankacılık, finans ve sigorta gibi sektörleri adresliyor. Yeni çözümü işletmelerle birlikte bireyler de kullanabilecek. Uygulama, Türkiye ve tüm Avrupa Birliği'ndeki sertifika sağlayıcılarının ürettiği elektronik ve mobil imzalarla uyumlu olacak” bilgisini veriyor. 
5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu 
kapsamında yasal düzenlemesi yapılan e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip ve elektronik ortamda gerçekleştirilen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiliyor. Kimlik doğrulama, bankacılık, e-devlet, ihracat, eğitim, sağlık gibi birçok alanda ve farklı işlemlerde kullanılan e-imza, zaman, işgücü ve maliyet avantajı sunması nedeniyle kurumlar tarafından tercih ediliyor. Bu arada, e-imza ve mobil imzanın kullanılacağı alanların genişlemesiyle birlikte kullanıcı sayısının da her geçen gün arttığı gözleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 


id 
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Hedeflerinize HSBC Premler deneyimiyle ulaşın. 


HSBC'nin global bilgi birikimi ve yerel deneyimiyle sunduğu HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları, birden çok varlık sınıfına yatırım yaparak, risk tercihinize uygun alternatifleri tek bir fonda toplar. Siz hedeflerinize ilerlerken bir uzmanın yanınızda olduğunu her zaman bilirsiniz. 


e Çoklu Varlık Ölçülü Değişken Fon (Birinci Değişken) 

* Çoklu Varlık Denge Değişken Fon (İkinci Değişken) 

e Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken) Global BYF Fon Sepeti Fonu 


Size özel Premier Müşteri Temsilcinize bir telefonla ulaşabilirsiniz. 


Tıklayın premier.hsbc.com.tr 
Arayın 08502110112 


İK) HsBcTurkiye o W ©HSBC TR HSBCTürkiye 


HSBC 
Premler 


Birlikte büyüyoruz 


HSBC Bank AŞ tarafından yayımlanmıştır. HSBC Bank AŞ tarafından yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti verilmemektedir. HSBC Premier müşterisi olmak için bankamızda en az 100.000 TL veya muadili para cinsinden bakiyenizin bulunması yeterlidir. Çoklu Varlık Fonlarının yönetimi HSBC Portföy Yönetimi AŞ tarafından gerçekleştirilmekte olup aynı zamanda da HSBC Portföy Yönetimi AŞ ilgili fonların kurucusudur. HSBC Bank AŞ ile HSBC Portföy Yönetimi AŞ arasında Aktif Dağıtım Anlaşması bulunmaktadır. HSBC Bank AŞ, HSBC Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların dağıtım faaliyetini bu kapsamda gerçekleştirmektedir. Fonların portföylerinin geçmiş dönemlere ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Fonların izahname, sirküler ve iç tüzüklerine www.hsbcportfoy.com.tr ve HSBC Bank AŞ şubelerinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve iç tüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır. Fonlara ait izahnameler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafınca onaylanmıştır ve Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir. Izahname metinleri www.kap.gov.tr internet adresinde de yayımlanmıştır. 
Mersis No: 2587864588194500 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verilerine göre, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 2.493.101 olan elektronik imza sertifika sayısı, üçüncü çeyrekte bir önceki döneme oranla yüzde 4,2 artarak 2.598.408'e yükseldi. İkinci çeyrekte 458.726 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 3,8 seviyesinde artış göstererek 476.202'ye ulaştı. Böylece toplam 3.074.610 elektronik sertifika oluşturuldu. 


10 YILDA 41 BİN AĞAÇ KURTARDI 
Türkiye'de e-imza kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi için Ipsos tarafından E-Güven için gerçekleştirilen araştırmada, e-imza'nın yüzde 50 oranla en fazla e-Devlet uygulamalarında kullanıldığı bilgisi yer alıyor. 
Bu oranı yüzde 49 ile kamu projeleri takip 
ediyor. Bankacılık işlemleri ise yüzde 23 
ile üçüncü sırada yer alıyor. E-imzası olan profesyonel meslek sahiplerinin yüzde 40'ı her gün e-imza kullanıyor. Haftada birkaç kez kullananların oranı yüzde 22 iken ayda 
birkaç kez kullananların oranı ise yüzde 17 
olduğu görülüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32'si e-imzanın yüzde 50'nin üzerinde kâğıt tasarrufu sağladığı konusunda hemfikir. 
Araştırmada, ıslak imza ile e-imza arasındaki farkları değerlendiren katılımcıların yüzde 8Vi kâğıt çıktı almanın gereksiz bir maliyet kalemi olduğunu düşünüyor. Islak imza toplamak için çok fazla zaman harcandığını aktaranların oranı yüzde 76. Araştırmada elektronik imza kullanımından sonra işletmelerde onay süreçlerinin hızlandığı belirtilirken, katılımcıların yüzde 82'sinin e-imza sonrasında imza süreçlerinin iş yükü içindeki payının yüzde 10'un altına indiğine dikkat çekiliyor. 

Orhun'un verdiği bilgiye göre, standart bir şirkette imza süreci ortalama üç günde tamamlanırken e-imza ile bu süre bir saate kadar düşüyor. Orhun, “Ayda 
ortalama 500 bin mobil imzalama ve 25 
milyon doğrulama işlemi gerçekleştiriyoruz. 
E-Güven olarak ıslak imzalı iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50'ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz. 
Çevre konusundaki odağımızı çevreye fayda sağlamak, ağaçların kesilmemesi, 


YURTDIŞINA 
AÇILMAYI PLANLIYOR 


Kuzey Kıbrıs'ın ilk elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-Güven, önümüzdeki dönemde 
Türkmenistan'da da faaliyete başlayacak. Can 
Orhun, Blockchain tabanlı uygulama çözümleriyle de hedeflerinin Avrupa'ya açılmak olduğunu söylüyor. 

Bu arada, E-Güven'in uygulamaya koyduğu 
Tasdix, sanattan yayıncılığa tüm eserlerin elektronik ortamda güvence altına alınmasını ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlıyor. Orhun, “Tasdix iletüm eserlerin hukuki olarak korunmasına öncülük ediyoruz. 
Resimden fotoğrafa, yazılı eserlerden 

moda tasarımlarına, edebiyattan müziğe, teknolojiden sanat alanına kadar fikri mülkiyet haklarının ve her türlü yeniliğin dijital ortamlarda güvenli şekilde korunmasını sağlıyoruz” 
diyor. E-Güven'in bir diğer uygulaması Pikzum ile çekilen fotoğraflar delil niteliği kazanıyor. Ücretsiz olan bu uygulamada, kanıt dosyası e-posta ile ilgili kişi ve kurumlara iletilebiliyor. 


BLOCKCHAIN 


doğal kaynakların daha az tüketilmesi, kâğıda olan ihtiyacın en aza indirilmesi ve karbon emisyonunun azaltılması şekillendiriyor. 
Bu bakış açımızın sonucu olarak son 10 yılda 41 bin ağaç kurtardık ve 82 bin insanın oksijen ihtiyacını karşıladık” diyor. Kağıt tasarrufunun yanı sıra çalışanların zamanı daha iyi kullanmalarını sağlayan bu uygulamaların Blockchain tabanlı çözümlerle kullanımının daha da yaygınlaşması bekleniyor. 
“Blockchain sistemindeki bazı uygulamalarda, otoriteden bağımsız ve bloklarda kaydedilmiş şifreli kimliklerle hareket edilebilen bir dünya mevcut” diyen Can 
Orhun şöyle devam ediyor: “Elektronik ortamda ticari işlemlerin yasalara uygun ve güvenli biçimde yapılabilmesi için gönderici ve alıcı kimliğinin doğrulanması şart. Blockchain üzerinden kimliğin kesin olarak teyit edilebileceği bir teknolojiyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunu mevcut sisteme yeni bir mimari katman ekleyerek yapacağız.” 
Merkezi olmayan Blockchain 


sistemi üzerinde geliştirilen özellikle de finansal içeriğe sahip bazı uygulamaların güvenli ama regülasyona tabi olmadığını hatırlatan Orhun, “Bu uygulamalarda birey veya kurum tarafından sisteme eklenen kimlik belgelerinin yasal olarak geçerliliği bulunmuyor. Kamuda veya bankalarda yapılacak işlemlerin yasal düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor. 
Hayatın gerekliliklerine dayanan, ihtiyaç temelli, fayda odaklı bir bakış açısıyla bir ilki daha gerçekleştirip bu yıl yeni çözümümüzü kullanıma alacağız” diyor. 


Je 
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ANADOLU YAKASI'NIN 
EN DEĞERLİ LOKASYONUNA 


KİM DAHA DA DEĞER KATABİLİR? 


O projenin arkasında Türkiye'yi eşsiz yaşam standartları ve gerçek kalite ile tanıştırmış deneyimli bir marka varsa; o bölge, finans ve ulaşım açısından İstanbul'un tam kalbinde er alıyorsa ve bu sayede hep değer kazanacaksa, o zaman yanıt tek: MESA. 


444 9366 mesa? 
mesa www.mesakoz.com MESKEN > 
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ÇARIN 
LULAŞINI 
KİMLER 
ALALAK 


Dünya Kupası Kurumsal Ağırlamanın Premium ürünü “Tsarsky Lounge” (Çarın Locası). 
Tam orta saha çizgisi hizasında konumlandırılmış koltukları, şampanyadan havyara kadar sunduğu zengin menüsü ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. 
Final maçını buradan izlemenin bedeli 
19 bin 800 dolar ancak bu paket çoktan 
tükenmiş durumda. Şule Laleli 


DÜNYA KUPASI KARŞILAŞMALARI Haziran'da Rusya'nın 
11 şehrinde, toplam 12 Stadyum'da gerçekleşecek. 
64. maçın oynanacağı Dünya Kupası Finali 
15 Temmuz'da Moskova'da gerçekleşecek. 
Bu önemli gün için nefesler tutulmuş durumda. 
İşte tam da bu noktada farklı girişim hareketiyle dikkat çeken bir isim 

öne çıkıyor. Özgün Özdede... 
Özdede, 2011 yılında kurduğu Türkiye'nin ilk spor biletleri sitesi HighFive Sports & Entertainment ve 2014'te kurulan etkinliklere özel turizm acentesi HighFive Travel 

ile FIFA'nın Türkiye'deki ilk resmi acentesi oldu. Bu durum Türkiye'yi; 


kurumsal ağırlama satışı yapan ülkeler arasında Avrupa'da üç, dünyada ise 

ilk 15 ülkeden biri yaptı. 


A FOTOĞRAF: FIFA.COM İZNİYLE 


SKODAN ın tercihi ZN 


SKODA SUPERB: 
OTOMOBİLİNİZ 
KART VİZİTİNİZ! rez 


tasarımı ve konforuyla çok konuşu an SKODA Superb, işinde adından çok söz ettirenleri güvenli ve prestijli bir yolculuğa çıkarıyor. Uygun filo yönetimi çözümleri, sınıfının en geniş iç ve 


f Yy /SkodaTurkiye www.skoda.com.tr > skodafilo©skoda.comir e ae e 
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Robert Kolej'de aldığı lise eğitimi sırasında başladığı internet üzerinden Amerikan Basketbol Ligi NBA ile ilgili dergi yazarlığı ve basketbol spikerliği sonrasında, kariyerini spor endüstrisinde devam ettirme kararı alan Özdede, 2008 yılında Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri'nden mezun oldu. Amerika'da Sports Management dalında en başarılı üniversitelerden olan NYU, University of Central Florida gibi beş okuldan burslu olarak kabul aldı ve tercihini listenin başında yer alan University of Massachusetts'ten yana kullandı. University of Massachusetts'te tamamladığı yüksek lisansı sonrasında 2009 yılında, Amerika'nın en iyi 15 sports marketing şirketinden biri olan Leaddog Marketing'de çalışmaya başladı. 
Ardından yine Amerika'nın en büyük 10 
bilet tedarik şirketinden biri olan Ticket Gallery'de (eski adıyla Admit One) çalışmaya başladı ve bu görevi sırasında uluslararası etkinlik departmanını kurup yönetti. Aynı dönemde Sabancı Üniversitesi'nden arkadaşı İlker Dalgıç ve Türkiye'nin en büyük spor sitesi Maçkolik ile birlikte kurduğu www.tahminkolik.com adlı spor sitesinin yöneticiliğini de yürüttü. 

Özdede'nin yaptığı iş fikri önemli bir adım. HighFive Travel; 2018 FIFA Dünya Kupası, Formula 1 ve Nitto ATP Finals'a ait Kurumsal Ağırlama Paketleri'nin Türkiye yetkili satıcısı aynı zamanda. Bu hakların alınması ve kurumsal ağırlama paketlerinin pazarlaması konusunda yaptığı girişim ve yatırımlar gelişmeyi de tetikliyor. Özdede, şirket olarak etkinlik bileti veya kurumsal ağırlama paketi dahil turların, talebe göre hazırlanan özel turlar ile dünyanın en önemli spor müsabakaları, konserleri ve festivallerini, yerinde ve canlı olarak izleme olanağı verdiğini söylüyor. Misafirlerini bugüne kadar Şampiyonlar Ligi, 

NBA Playoffları, Avrupa Futbol Şampiyonası, Euroleague Final Four, El Clasico, Andrea Bocelli konseri, Tomorrowland, Burning Man, 
Roland Garros, Formula 1 vb. gibi, dünyanın en büyük etkinlikleriyle buluşturduklarına dikkat çekiyor. 
Türkiye'de, 2018 Dünya Kupası için 


SPOR EKONOMİSİ 


Ekim Ayı'ndan bu yana 1.000'in üzerinde paket satıldı. Dünya Kupası Kurumsal Ağırlamanın en Premium ürünü “Tsarsky Lounge” (Çarın Locası). final maçını buradan 
izlemenin bedeli oldukça yüksek. 19 bin 800 
dolarlık paket çoktan tükenmiş durumda. 


FORTUNE 500 ŞİRKETLERİ İLGİ GÖSTERİYOR Vizesiz maç izlemek için izlenecek yol kısaca şöyle. FIFA'nın yapmış olduğu anlaşma neticesinde bilet alan taraftarlar online olarak bir FAN ID (taraftar kimlik kartı) çıkartacaklar. Bu kart hem Rusya'ya girişte vize yerine geçecek hem de maçlara girişte kullanılacak. 

Kurumsal Ağırlama paketlerine bayi/ distribütör ağına incentive ve performans odaklı kurgular yapan şirketler ilgi gösteriyor. 
Match Club paketleri bu şirketler için ideal ürün konumunda. 

İş ortaklarını, yöneticilerini ağırlayan şirketler ise Match Pavilion veya Business Seat paketlerini tercih ediyor. Arjantin ve Brezilya maçları en çok talep gören ülkeler. 
Arjantin'in grup maçlarında birçok paket sold 


HighFive out olmuş durumda. Ama tek maç olarak 

Sports& bluz di k tal ia di 

Entertainmehit aktığımızda en çok talep gören maç Suudi 

Kurucusu ve Arabistan - Mısır. 

li Müdürü Türkiye'de Fortune 500 şirketleri bu zgün Özdede 


ağırlama paketlerine ilgi gösteriyor. 
Üretimden, finansa, akaryakıttan, hızlı tüketime, sigortadan, otomotive her sektör bu paketlerden faydalanıyor. 
* Kişisel alımlarda daha çok Business Seat > paketleri satılıyor. Arkadaşlar ve/veya aileler hem güzel bir tatil geçirmek hem de Dünya Kupası'nı yerinde izlemek için Moskova ve St. Petersburg'daki maçları tercih ediyor. 12 yıl sonra Avrupa'ya gelen Dünya Şampiyonası'na Asya ülkeleri, özellikle de Çin'den büyük ilgi var. Ağırlama paketlerinin 
en popüler ürünü localar. 10 
kişiden 50 kişiye kadar farklı büyüklükteki localarda 
Dünya Kupası hem şirketlere hem de kalabalık gruplara özel bir fırsat sunuyor. Il 


LO 
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Enerji yatırımlarınızda büyümenin tamamlayıcı gücü 


Enerji projeleri İeasing'inde uzman personelimiz ve avantajlı çözümlerimizle size zaman ve para kazandırmak için 1988'den beri yanınızdayız. 


Gücümüze, hızımıza, öncü ruhumuza ve tecrübemize güvenin. 


- 


No 12121386 96:00 | infoGöklecişe 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TURKISH STONES DUNYAYA 


ALILIYUR 


İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, Turkish Stones markasıyla Türk mermerini dünyaya tanıtmak üzere önemli bir kampanyaya liderlik ettiklerini söylüyor. 
Dinçer bunu, doğaltaşın tasarım dünyasıyla entegrasyonu açısından önemli bir adım olarak görüyor. 


Şule Laleli 


İstanbul Maden 
İhracatçıları 
Birliği Başkanı 
Aydın Dinçer 


İhracatçılar Birliği'nin 2017 yılı değerlendirmesini yapar mısınız? İhracat yapılan pazarlardaki payı artırmak üzere hangi stratejiler hayata geçti? 

Sektörümüz yılı çok başarılı geçirdi. 
Maden ihracatımız yüzde 24 oranında artarak, 4.69 milyar dolara ulaştı. 

Doğal taş ihracatımız ise toplam maden ihracatının yarısını (2,04 milyar dolar) oluşturdu. 2017'de bir önceki yıla göre doğal taş ihracat artışımız değerde yüzde 13.43 olarak gerçekleşti. 2017 yılında 

bir yönetim değişikliği yaşadık. Ben ve ekibim olağanüstü genel kurulun ardından yönetimi devraldık ve çok hızlı bir çalışma temposuna başladık. 

Doğal taş ihracatımız, maden ihracatı içinde en büyük kalemi oluşturuyor. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksek. Şu anda 18 milyar dolarlık dünya doğal taş pazarının yüzde 10'unu gerçekleştiriyoruz. 
Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 33'üne sahibiz. Renk çeşitliliğimiz ve kalitemizle, mermerde öne çıkan İtalya'yla rekabet edebilecek durumdayız. 
Hem blok hem işlenmiş mermer ihracatında potansiyelimiz çok yüksek. 
Çin'in blok mermer ithalatının yüzde 56'sını, Hindistan'ın yüzde 29'unu biz karşılıyoruz. Örneğin İtalya Hindistan'da yüzde 49 pazar payına sahip. Bizim ana hedefimiz bulunduğumuz pazarlarda payımızı yükseltmek ve yeni pazarlara ihracat yapabilmek. Bu amaçla öncelikli 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FOKUS 


olarak 2016 verilerini inceledik ve bu verileri üyelerimizle paylaşarak daha etkin olabilecekleri pazarları bilgilerine sunduk. 
Kanada, Meksika, Brezilya, Endonezya'yı büyüyebileceğimiz pazarlar olarak görüyoruz. Öte yandan, markalaşma her alanda olduğu gibi bu alanda da çok önemli. 
Bir diğer konu da sektörümüzün birliğinin sağlanması. Sektördeki tüm dernekler ve birliklerle diyaloğumuzu güçlendirmek, ihtiyaçlarımızı ilgili kurum ve kuruluşlara, kamuya ve kamuoyuna anlatmak misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz hem sektör hem de kamuoyu olarak, maden sektörünün 

değeri ve ekonomiye katkısı konusunda bilinçlenmeliyiz. 

Milli maden politikası çerçevesinde çalışan stratejik bir sektörün mensupları olarak ekonomimize 40 milyar dolara yakın bir katkı sunuyoruz. Kullandığımız pek çok üründe maden bulunuyor. İthal girdimiz bulunmaması nedeniyle cari dengeye olumlu katkıda bulunuyoruz. Bu vazgeçilmez sektörde maksimum iş güvenliği ve çevreye saygı politikası ile ülke ekonomimize katkı sunup istihdam yaratmaya devam edeceğiz. 


İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak maden sektörünün üretim süreçlerini iyileştirici markalaşma çalışmaları neler? 
Turkish Stones markasıyla Türk mermerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. 
Doğaltaşımızın tasarım dünyasıyla entegrasyonunu sağlayabiliriz. Dünyada son kullanıcının Turkish Stones'u tanıması sektörü düşük fiyat sıkıntısından kurtaracaktır. 

Bunun için ihtisas fuarlarının yanı sıra son kullanıcının ve proje üreticilerinin, tasarımcıların mermerimizi tanıyacağı Milano'da, Miami'de tasarım haftaları, Dünya çapındaki mimarlık bianelleri, festival vb. organizasyonlarda yer almak için çaba sarf ediyoruz. Tanıtım grubu finansmanından yararlanmak için de proje başvurusunda bulunduk. Turkish Stones markasının tanıtımında tüm üyelerimizin hassas kesim, paketleme ve terminler konusunda titizlik göstermesiyle de önemli 


2016yılı ihracatı 


3.7 milyon $ 


10-31 


2017 ihracatı 


4.7 milyon $ 


Önceki yıla göre değişim 


7123.09 


bir yol kat edebiliriz. Hedefimiz bu konularda standartlar belirleyip gönüllülük esasına dayanarak kasalara Turkish Stones damgası vurmak ve bu marka ile tanınmak. 
Mimarlara kendimizi daha iyi anlatmak için mimarlık fakültelerinde verilen malzeme derslerinde doğal taşlarımızın tanıtılmasını sağlamak üzere girişimlerimiz var. 


Ur-Ge konusunda Ekonomi Bakanlığı'nın (mesleki örgütlenmeniz içindeki şirketler de dahil) ihracatçılara sağladığı destekler neler? 
URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projesi) 2010/8 Sayılı Tebliği kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Sektörel Kümelenme Projesi. Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların bir araya gelmeleri ve birlikte hareket etmelerinin amaçlandığı projelerde, uluslararası arenada rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi esastır. 

Firmaların bireysel kazanımlarının yanında, küme sinerjisiyle sektörün ve ülkenin bilinirliğinin artırılması hedeflenmektedir. URGE Projeleri, Ekonomi Bakanlığı tarafından yüzde 
75 oranında desteklenmektedir. Proje 
kapsamında firmalar İhtiyaç analizi, tanıtım, eğitim ve danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti, bireysel danışmanlık faaliyetlerinden yararlanabilirler. 


Sektöre bakıldığında 2018'de sektörün büyümesini etkileyecek üzen, moral bozan gelişmeler neler, neler olabilir? 

2017'de maden izinlerinin geç çıkması sektörümüzü olumsuz etkiledi. Bu nedenle piyasaya yeni ürünler süremedik. 
Doğaltaş sektörü olarak yeni ürünleri piyasaya sürebilmemiz için yeni ocakları açabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yetkililerden izinler konusunda destek bekliyoruz. Eğer Türkiye'nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar doları ve 
15 milyar dolarlık maden ihracatı hedefini 
yakalamak istiyorsak, 2018 de dahil her yıl yüzde 25'lik artış sağlamak zorundayız. il 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BU REZİDANSTA 
SAĞLIK VAR! 


Türkiye'nin ilk sağlık rezidansı Antwell Life Care Residence, sağlıkla yaşamak isteyen her yaştan sakinlerini bekliyor. 


Yüksek standartlara sahip bir rezidans... Mimarisi, iç dekorasyonu, sosyal alanları, otelcilik hizmetleri... Üstelik rezidans hizmetlerine Acıbadem Sağlık 
Grubu tarafından sunulan kişiye özel 7/24 sağlık hizmeti de dahil. 
Antweli Life Care Residence, yurtiçinde ve yurtdışında geliştirdiği projelerle adından söz ettiren Ant Yapı tarafından 
İstanbul Çamlıca eteklerinde hayata geçiriliyor. 


Hayatın getirebileceği her şeye hazırlıklı olmak isteyenlerin projesi 

Basit bir kırıkta içine girilemeyen küvet, hafif bir sırt ağrısında ulaşılamayan mutfak dolapları, tekerlekli sandalyenin yaklaşamadığı lavabolar, hasta yatağının geçemediği kapılar... 
Dünyanın bin bir türlü haline hazırlıksız olmak, basit sağlık 


sorunlarının bile büyük felaketler olarak yaşanmasına neden olabiliyor. Bu nedenle de mimari yapısı esneklik ve eşitlik ilkeleriyle her ihtiyaca hizmet verecek şekilde kurgulanan 
Antwell Life Care Residence, hayatın bize getirebileceği her şeye hazırlıklı olmak isteyenlerin projesi! 


Hiçbir şey sosyal bir yaşama engel olamaz! 

Ant Yapı'nın tüm beklentilere cevap veren bir yaşam alanı yaratma hedefiyle yola çıktığı Antwell'de, her yaştan kullanıcıya uygun hobi alanları, sosyal alanlar ve spor tesislerinin yanı sıra, sağlık hizmetleri kapsamında verilen diyetisyen desteğiyle kişiye özel hazırlanan menüler de sunan bir restoran, özel etkinlik alanları, atölye ve alışveriş mekanları bulunuyor. 


Acıbadem Sağlık Grubu'nun 
Antwelli sakinlerine gün boyunca destek verecek sağlık hizmetlerinin içeriğinde; düzenli doktor muayenesi, tetkik ve laboratuvar destek hizmetleri, hemşire ve hastabakıcı hizmetleri, fizyoterapi ve diyetisyen hizmetleri, 

yatılı refakatçi desteği ve ihtiyaç halinde sağlanacak ambulans hizmeti de 

yer alıyor. 


Benzer ilgi alanlarını paylaşan Antwell sakinleri için gezi organizasyonları ve etkinlik planlamalarıyla beraber, rezervasyon destek hizmeti de sağlanıyor. 


Antwell Life Care Residence ile ilgili daha fazla bilgi almak için (0216) 630 68 68 numaralı telefondan satış ofisi ile iletişime geçebilir veya antwell.com.tr e adresini ziyaret edebilirsiniz. 


ANTWELL SAKİNİ OLMAK İÇİN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT 


Antweli Life Care Residence toplam 13 kattan oluşacak. 
Temmuz 2019'da, mobilyalı olarak teslim edilecek 140, 111 ve 211 seçeneklerindeki daireler; 
60 Ay (5 Yıl) kira garantili olacak. 


ANT YAPI 
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ANTWELL 


LIFE CARE RESİDENCE 


BU BİR İLANDIR. 


KADINLARIN YÜZDE 75 
LAM TAVANI DELEDİLDİ 


BIST şirketlerinin kadın yönetici karnesi zayıf çıktı. 404 BIST şirketinin 168'inin yönetim kurulunda kadın üye bulunmuyor. 2016 yılında borsa şirketlerinde 399 kadın üye varken, 2017'de bu sayı 386'ya geriledi. Ayfer Yıldız 


CEO yer alması dikkat çekiyor. Bu şirketler Türk Tuborg, Tat Gıda ve Vakko Tekstil. 

BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerin yönetim kurullarının ise daha kemikleşmiş olduğu görülüyor. 2016 yılında yüzde 11,7 olan yönetim kurulu üye oranı 2017'de yüzde 13,1 ile tüm BIST şirketleri için yüzde 13,9 olan ortalama değerin altında kaldı. Kurumsal Yönetim Endeksi'ni oluşturan şirketlerin yönetim kurullarında yer alan kadın direktör oranı yüzde 12,8 iken, Finansal Endeks'te yüzde 15, Sürdürülebilirlik Endeksi'ni oluşturan şirketlerde ise yüzde 12,6 olduğu görülüyor. Bu da sürdürülebilirliği daha ciddiye alan şirketler için bile cinsiyete dayalı önyargıları aşmanın zor olduğu anlamına geliyor. 

Bu arada Sabancı Üniversitesi, Kurumsal Yönetim Forumu, 2012 yılında İngiltere'de 


TÜRKİYE'DE HALKA AÇIK ŞİRKETLERDEKİ kadın yönetim kurulu üye oranı başlatılan kampanya ile FTSE 100 endeksinde 
2012 yılından bu yana ilk kez 2017'de düşüş göstererek yüzde 13,9'a yer alan şirketlerin yönetim kurullarında kadın 
geriledi. 2012 yılında yüzde 11,5 seviyesinde olan bu oran her yıl üye oranını yüzde 30'a çıkarma hedefiyle yola artarak 2016 yılında yüzde 14,2'ye kadar çıkmıştı. Sabancı Üniversitesi, çıkan Yüzde 30 Kulübü'nü geçen yıl Türkiye'ye 
Kurumsal Yönetim Forumu 2012 yılından bu yana yönetim kurulları getirdi. Yüzde 30 Kulübü Türkiye'nin 2025 

ile ilgili verileri raporluyor. Amaç, profesyonel iş hayatındaki kadınların | yılı hedefi, BIST Yıldız Pazar ve Ana Pazar'da “cam tavan” etkisini kırabilme olasılıklarını takip etmek. “Yönetim yer alan şirketlerde (2017 itibariyle 295 şirket) Kurullarında Kadın 2017 Raporu” sonuçlarına göre, BIST'te yer alan yönetim kurullarında ve üst yönetimde (CEO'ya 
404 şirketin 168'inin yönetim kurullarında kadın üye bulunmuyor. doğrudan rapor veren) yüzde 30 kadın oranına 
2017'de BIST yönetim kurullarına 386 kadın üye seçildi. Bu rakam ulaşmak. Yüzde 30 Kulübü, Hong Kong, 

tüm yönetim kurulu üyelerinin yüzde 13,9'una denk geliyor. 2016 Güney Afrika, ABD, İrlanda, Avustralya, Malezya, yılında bu oran yüzde 14,2'ydi. Kontrol eden ailelerle ilişkili olmayan Kanada ve İtalya'da da faaliyet gösteriyor. 

kadın sayısı ise sadece 201'de kaldı. Yani, cam tavanı delebilen kadın Türkiye'de Yüzde 30 Kulübü'nün başkanlığına oranı yüzde 7 seviyesinde bulunuyor. Rapora göre, yönetim kurulu Akkök Holding CEO'su Ahmet Dördüncü 

üyesi olan 386 kadın üyeden sadece 70'i (yüzde 19'u) icracı üye. Bu seçildi. Bir grup gazeteciyle biraraya gelen durum, tüm dünyada olduğu gibi cinsiyet eşitliğinin icracı rollerde Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu daha yavaş ilerlediği küresel resim ile uyumlu bulunuyor. Raporda, Direktörü Melsa Ararat ve Ahmet Dördüncü, yatırım ortaklıkları hariç sadece üç şirketin yönetim kurulunda kadın raporu değerlendirdi. 
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TOPLUMUN KADINABİÇTİĞİ ROL... 

“Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadın 2017 Raporu”nu anlatan Melsa Ararat, 2012'den beri artış gösteren yönetim kurullarında kadın oranında 2017 yılında düşüş yaşandığına dikkat çekerek, “Toplumsal cinsiyetle ilgili önyargılarla mücadele süreklilik taşımadığı sürece kapsayıcılıkta ve çeşitlilikte şirketlerin sürdürülebilir bir performans göstermesi mümkün değil. Bir yandan çalışma hayatının toplumun kadınlara bugün biçtiği rolle daha uyumlu hale gelmesi, diğer 

yandan toplumun kadına biçtiği rolün değişmesi için daha etkin çaba göstermek gerek” diyor. 

Şu anda bağımsız yönetim kurulu üyesi olabilecek kadın direktörler havuzunda 287 kadın olduğunu belirten Ararat, bunun Türkiye'deki tam potansiyeli yansıtmadığını söylüyor. Ararat, “Çünkü, bizdeki kadınlar ben bu havuzda yer almak istiyorum” diye bize başvuran kadınlar. Bunların dışında hali hazırda borsa şirketlerinde görev yapan yönetim kurulu üyeleri de var. Bunların bir kısmı çakışıyor. 
Hesaplamamıza göre bu havuzu 1000 civarında tahmin ediyoruz” diyor. 

Riskleri en iyi inceleyen ve o riskleri iyi yönetmek durumunda olan finans sektörünün artık kadınları yönetim kurullarında görmek istediğine dikkati çeken Ararat, “Bankalar bunun çok farkında. Biz de bankacılık sektöründe kadın üye oranı yüzde 15 gibi ortalamanın üzerinde. Diğer sektörlere baktığımızda genelde dünyada imalat sektöründe kadın görüyoruz ama bizde pek öyle değil. İmalat sektöründe kadın üye oranı yüzde 12,7 gibi düşük bir oran var” diyor. 


ALMANYAVE NORVEÇ'TE YÜZDE 4O KOTA 

Yönetim kurullarında bağımsız kadın üye sayısı konusunda en başarılı ülke İngiltere ve ABD'nin olduğu görülüyor. Kadın üye konusu tüm ülkelerin gündeminde olan bir konu. Yönetim kurulu üyelerinin yüzde 4O'mın kadın olması yönünde Avrupa Komisyonu'nun hazırladığı 

bir tasarı bulunuyor. Avrupa Parlamentosu'nda onaylanınca yasalaşacak. Ancak, yasayı beklemeden kota uygulayan ülkeler de var. 


KADIN YÖNETİCİ SAYISI AZALIYOR 


YIL2017 

ERKEK YÖNETİCİ HES 2287 
BAĞIMSIZ ERKEK ÜYE HES 709 

KADIN YÖNETİCİ BES 336 
BAĞIMSIZ KADIN ÜYE HI 98 

YIL2016 

ERKEK YÖNETİCİ KES 2004 
BAĞIMSIZ ERKEK ÜYE BE 721 

KADIN YÖNETİCİ BESEN 399 
BAĞIMSIZ KADIN ÜYE EE 102 


İŞ DÜNYASI 


Örneğin, Almanya ve Norveç'te yüzde 40 kota uygulanıyor. “Kota tek başına yeterli değil diyen” Ararat, aşağıdan yukarı kadınların gelmesini destekleyen bir sistemin sağlanması gerektiğine dikkati çekiyor. Ararat şöyle devam ediyor: “Kadın erkek eşitliğini içselleştirmiş Danimarka ile ilgili birkaç gün önce bir araştırma yayınlandı. 
Araştırma, kadınların ilk çocuk doğduğu andan itibaren yönetime atanma oranlarının da düştüğünü gösteriyor.” Ararat, Türkiye'de de Avrupa'da olduğu gibi yönetim kurullarına kadın üye konusunda kota uygulanmasına SPK'nın da sıcak baktığını aktarıyor. Ararat, “Araştırmalar, esnek çalışma ve uzun hamilelik imkânlarının yeterli olmadığını gösteriyor. Biz, ihtiyaç olanın full-employment olduğunu savunuyoruz. Kadının zorunlu olarak izin yaptığı dönem dışında ebeveynlik izni olması, erkeklerin de bu izni alması gelişmiş ülkelerde savunuluyor” diyor. 

Yönetim kurullarının hakkıyla çalışması gerektiğine dikkati çeken Ahmet Dördüncü de, “Hâlâ kadınların yönetimdeki yerini anlamayanlar çok aramızda maalesef. Eğer birisi kadın veya erkek hakikaten soru soruyorsa bence patronun bunu memnuniyetle kabul etmesi ve de bunun kendisi için ne kadar önemli faydalı olduğunun farkına varması lazım” diyor. 
Şirketin daha çok değer yaratmasını sağlama konusunda kadınları daha cesaretli gördüğünü belirten Dördüncü, “Onların şirkete getirdiği faydalar inanılmaz. Uluslararası tecrübeleri olan insanlar üstelik” diyor. Dördüncü, çalışan kadın sayısı artmazsa ülke olarak yerinde sayacağımıza dikkati çekiyor. Dördüncü, “Türkiye'nin yüzde 50'sinin, çok parlak olan bu yüzde 50'sinin düşüncesinin farkında değiliz” uyarısında bulunuyor. 

Yönetim kurullarında bağımsız kadın üye sayısının artması için halka açıklık oranlarının artmasının yanı sıra daha fazla büyük şirketin borsaya gelmesi gerekiyor. 

Bu arada, 8 Kasım itibariyle Türkiye'nin en büyük dört üst düzey personel alımı danışmanlığı veren firma, her aday listesine kadınları da ekleme sözü vermiş. Yönetim kurulu üyesi önerin dedikleri zaman her üç adaydan birini kadın olarak gösterecekler. Bu gelişmeler önümüzdeki dönemde yönetim kurullarında kadınların ayak seslerini daha fazla duyacağımızın işaretleri gibi görünüyor. 
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Bireysel emeklilik fonlarının yüzde 40'ı 

artık tek bir portföy şirketi tarafından yönetilmeyecek. Bu da bir şirketin fonlarının en az üç portföy şirketi tarafından yönetilmesi anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl yönettiği hisse fonları ortalamanın üzerinde prim yapan ONB Finansportföy Genel Müdürü Egemen Erden, sektörde rekabetin “fiyat” yerine “getiri”yle yapılması gerektiğini söylüyor. Ayfer Yıldız 


(NB FİNANSPORTFÖY, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini fon büyüklüğü üzerine 

değil, fon getirileri üzerine kurmuş. Şirketin Genel Müdürü Egemen Erden, hedeflerinin sürdürülebilir olması gerektiğine dikkati çekerek, “Hedefimiz fon performansı olarak her zaman ilk çeyreğin içinde yer almak. 

İlk 5 şirket içinde olmak gibi bir hedefimiz yok. Ama fon getirilerinde ilk 5'te olmak 

gibi bir hedefimiz var. Bunu sağladığımızda büyüklükte doğal olarak gelecektir” diyor. Şu anda fon yönetimi pazarında yüzde 1 pazar payı bulunan şirket, önümüzdeki döneme ilişkin uzmanlaştığı alanlarda büyümek istiyor. 
Şirketin iyi olduğu alan da kendini hisse senedi ve esnek fonlarda gösteriyor. 

Bu arada Egemen Erden, bir Ironman (Demiradam). Yani bir gün içinde yüzme ile başlayıp, bisiklet ve maraton koşarak yapılan yarışı tamamlayarak Ironman unvanını almış bir sporcu. Erden'in Ironman yolculuğu diyabet hikâyesiyle başlıyor. Spora başlayan Erden, zamanla hedeflerini yukarı taşımış. Buradaki deneyimlerinin yaptığı işe yansıyıp yansımadığı konusunda Erden şunları söylüyor: “Kimse benden böyle bir sonucu beklemiyordu. Aksine olur mu diyenler oldu. Dayanıklılık sporlarının size kazandırdığı belli öğretiler var. Bunları iş ve özel hayatınızda da kullanabiliyorsunuz. 
Örneğin, strese dayanıklılık. Yani yaptığınız her işte bir üretim için stresi kullanmak zorundasınız. Bu beklenenin üzerinde sonuçlar için kapasitenizin üzerinde çalışmanız anlamına geliyor. Gelişmek için stres gereklidir. 
Burada da stressiz çalışıyorsak, yeterince çalışmıyoruz demektir. Ama bu pozitif bir taraftan, antreman programlarında da vardır bu; yani bir gün kendinizi çok zorladığınızda, sonraki gün toparlanma sürecine girmelisiniz, 


dinlenmelisiniz. Bu işimizde de böyle. Orta ve uzun vadeli başarıyı hedeflediğimizde, stres yükledikten sonra toparlanma sürecini de sağlayacak bir yönetim stretejisi uygulamalısınız. 
Bunu spor hayatımda yaparken iş hayatında da uyguladığımı fark ediyorum.” Erden'e göre, herkes nasıl stres vereceğini bilir ama o toparlanmayı yönetmek ayrı bir farkındalık gerektiriyor. 

GNB Finansportföy'de de ekibiyle birlikte bu dengeyi kurmak istediklerini belirten Erden, spora başlarken ilk motivasyonunun kızıyla uzun yılları birlikte geçirmek olduğunu, daha sonra faydalarını görerek çıtayı yukarıya taşıdığını söylüyor. Erden, bu süreçte yapamayacağını söyleyenlerin de olduğunu belirterek, “Başardıkça bakış açınızda değişiyor. En büyük engel aslında düşünce yapımız. Bu nedenle, ONB Finansportföy'de de bir şey yapmak istediğimizde “neden olmasın” diye düşünüyorum” diyor. 


HİSSE FONLAR DA FARK YARATIYOR 

Erden'in bu bakış açısının şirket çalışanlarını da motive ettiği görülüyor. Geçtiğimiz yıl hisse emeklilik fonları ortalama yüzde 
45 prim yaparken, ONB Finansportföy'ün yönettiği Cigna 
Finans Emeklilik'in hisse fonunun getirisi yüzde 65'i aştı. ONB Finansportföy, ağırlıklı olarak hisse senedi ve hisse senedi bazlı esnek fonlar ile likit fonlarını yönetiyor. Erden, buraların güçlü oldukları ve fark yaratabildikleri alanlar olduğunu söylüyor. 

Bu arada, 2018 yılı özellikle emeklilik fon yönetiminde rekabetin yoğun olacağı bir yıl olacak. Çünkü, bir emeklilik şirketinin kurucusu olduğu fonların en fazla yüzde 40O'ını bir portföy şirketinin yönetebileceğine yönelik uygulama devreye girdi. Bu da bir emeklilik şirketinin en az üç portföy yönetimi şirketiyle çalışması anlamına geliyor. Bu nedenle katılımcılarının emeklilik dönemlerinde iyi bir getiri sunmayı hedefleyen emeklilik şirketleri, iyi getiri peşinde olacak. “Yüzde 40” kuralını olumlu bir karar olarak değerlendiren Egemen Erden, rekabetin her ortamda olması gerektiğini söylüyor. Şu anda yönettiği portföy büyüklüğünün yüzde 50'si emeklilik fonlarından oluşan ONB Finansportföy, Cigna Finans Emeklilik'in fonlarını yönetiyor. 
Ziraat Emeklilik ve Hayat ile de anlaşma imzalanmış. Bir emeklilik şirketiyle daha görüşmeler yapılıyor. 

Bireysel emeklilik sektörü, Otomatik Katılım uygulamasıyla hızla büyürken yeni rekabet alanı fon getirileri olmaya başladı. 
“Yüzde 40” kuralı nedeniyle bu yıl fon sektöründe kartların yeniden dağıtıldığı bir yıl olacak. Erden, bu nedenle sektörde “yönetim ücretleri” üzerinden fiyat rekabetinin yaşanacağına dikkati çekiyor. Ancak, fiyat konusunda agresif politikalar izleyen kurumlar, bunun orta vadede sürdürülebilir olmadığını görecektir. 
Erden'e göre, bu nedenle sektördeki taşlar 2019'da yerine oturacak ve rekabet fiyattan getirilere yönelecek. 

Diğer yandan, sektör içindeki oyuncuların stratejilerle ayrışacağını ifade eden Erden, “Bu da sağlıklı bir durum. Herkesin aynı işi benzer yapıyor olmasından ziyade, herkes iyi yaptığı işe odaklanacak. Bu nedenle 2018 yılının ana teması, bunların yerine oturacağı hareketli bir yıl olacak” diyor. 
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Bu gelişmelerin en büyük motivasyonunun emeklilik sistemini büyütmek olduğunu söyleyen Erden, emeklilik katılımcılarının tasarruflarının artmasıyla sistemin daha geniş bir tabana yayılabileceğini kaydediyor. 
Bilindiği gibi hükümetin de öncelikli konularından biri Türkiye'deki tasarruf oranlarını artırmak. Cari açığın ilacı olacak tasarrufların artması için 2013 yılından bu yana bireysel emeklilik destekleniyor. Yüzde 
25 devlet katkısı uygulamasının ardından, 
2017'de Otomatik Katılım devreye alındı. 

9 Şubat tarihli verilerine göre, bireysel 
emeklilikte fon tutarı 68,7 milyar TL, devlet katkısı ise 10,3 milyar TL'yi aştı. Katılımcı sayısı ise 7 milyona yaklaştı. Otomatik Katılım'da ise 2,1 milyar Tik fon, 3,9 milyon çalışan var. Sektörün büyümeye devam ettiğini kaydeden Erden, Türkiye'de tasarruf oranlarının artmasının yapısal sorunlardan cari açığın yönetilmesinde önemli bir rol oynayacağını belirtiyor. 


TEŞVİKLER SİSTEMİ BÜYÜTÜYOR 

Bireysel emeklilik sektörü teşviklerle hızlı büyüse de fonların GSMH'ya oranı hâlâ gelişmiş ülkelerin gerisinde. Gelişmiş ülkelerde emeklilik fonlarının GSMH'ya oranı ortalama yüzde 17, Türkiye'de yüzde 5-6 seviyesinde bulunuyor. “Hızlı büyüyecek bir potansiyelimiz var” diyen Erden, sistemin tabana yayılabilmesi için bireylere iyi anlatılması gerektiğine dikkati çekiyor. 
Erden, Otomatik Katılım'da sistemden çıkışların yüksek olmasını hatırlatıyor. 
Sistemden çıkış oranı yüzde 60'larda. Bunun önüne geçebilmek için cayma hakkı 2 aydan 
6 aya çıkartıldı. Yani, Otomatik Katılım'la 
sisteme üye olan bir kişi istediği takdirde 6 
ay içinde sistemden çıkış yapabilecek. Ancak Erdem, bu sürenin “6 ay sistemde kalma zorunluluğu” şeklinde uygulanmasının daha iyi olacağı önerisinde bulunuyor. Çünkü, çıkmak isteyenler için 2 ay ya da 6 aylık süre fark etmiyor. Ancak, zorunlu olarak belli bir süre sistemde kalırsa, getirileri ve sistemin faydalarını görerek çıkmaktan vazgeçebilir. 
Bu tür uygulamaları “tecrübe” olarak ifade eden Erden, daha sonra bu tür değişiklikler olabileceğini ifade ediyor. 


TRENDLERİ 
TAKİPETTİK' 


Bireysel emeklilik fonları 2017 yılında ortalama yüzde 15 prim yaptı. Hisse fonlarının getirisi ise yüzde 45*i, esnek hisse fonları yüzde 32'yi aştı. (NB Finansportföy'ün aynı kategorideki fonları ise ortalamanın üzerinde bir getiri elde etti. Nasıl bir strateji izlendiği konusunda şirketin 
Portföy Yönetimi Grup 
Yöneticisi Ziya Çakmak şunları söylüyor: 
“Bireysel emeklilik fonlarında uyguladığımız strateji bütün fonlarımız için geçerli. Ayrıca, fon bazında detaylandırma yaptık. Yılın başında hatırlanacağı gibi zor bir yıl bekliyorduk. 
Ancak, özellikle KGF 

gibi girişimlerle yıllık büyüme yüzde 7'yi buluyor. Ayrıca, gelişmiş ve gelişen ülkelerdeki verileri yakından izledik. 
Örneğin, FED ve ECB'nin adımlarının hangi varlıkları destekleyeceği gibi... Makro dengeleri doğru oturtup buna uygun strateji uyguladık. 
Trendleri takip ettik.” 


Emeklilik fonlarının getirilerine uzun vadeli bakılması gerektiğine dikkati çeken Erden, 5 veya 
10 senelik vadelerde getirilerin 
enflasyonun üzerinde olduğuna dikkati çekiyor. 2017 yılı hisse piyasaları için iyi bir yıldı. BIST yüzde 46 prim yaptı. Büyüme odaklı politikaların hisse piyasasına yaradığının altını çizen Erden şu değerlendirmede bulunuyor: 

“2017 yılı hükümetin ekonomiyi tekrar ayağa kaldırmak için mali politikalarını bu yönde kullandığı bir yıl oldu. Özellikle KGF ile başlayan dalga yıl içinde farklı politikalarla sürdü. Yurtdışında da likidite bolluğunun devam etmesi ve risk algısının pozitif olması, gelişmekte olan ülkelere para girişinin sürmesini sağladı. Bu faktörlerin birleşmesi hisse piyasasına olumlu yansıdı.” 
Yılın başında kimsenin bu kadar iyi bir yıl olmasını beklemediğini kaydeden Erden, ocak ayında yaşanan devalüasyonu hatırlatıyor. 
Ancak, hükümetin aldığı hızlı ve etkili aksiyonlar, tedirginlikleri dağıttı. Bu arada, yurtdışında emeklilik fon portföyü içinde hisse oranı yüzde 50'lerin üzerinde. 
Türkiye'de ise yüzde 15'lerde. Hisse 

fonlarındaki iyi getiriler, emeklilik fonlarında da bu oranın artmasını getirebilir. 

“Bu yıl geçen yılki başarı tekrarlanır mı?” 
sorusunu ise Erden şöyle yanıtlıyor: “Ciddi bir büyüme yılından geliyoruz. Bunu sürdürebilir miyiz? Piyasadaki yaşanabilecek riskler bunu ne derece tehdit eder konusunu tartıştığımız bir ortamdayız. Global konjonktürdeki risk algısı devam ediyor. Yani, hâlâ likiditenin gelişmekte olan piyasaları olumlu etkilediği bir süreçteyiz. Ama diğer taraftan ABD 10 yıllıkları yükselişe geçmiş durumda. Artık veriler daha kritik olmaya başladı. Türkiye olarak kırılganlıklarımızın yüksek olduğu bir yapıdayız üç-dört yıldır. Hem jeopolitik hem politik gelişmeler olsun. Bu kapsamda, esnek fonları öne çıkartıyoruz. Risk algımız temkinli olmakla beraber devam ediyor.” 
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SARAR.COM 


VESİELUEN oEVlo TASAR 


V-HepsiYeni ilde kiralama modeline geçerek ürün yenileme çevrimini kısaltmayı ve müşterileri iledaha sık görüşmeyi hedefleyen Vestel, bu servis tasarımı stratejisi ile Alibaba ve Amazon gibi yüksek değerli şirketler ligine terfi etmeyi planlıyor. 
Kerem Özdemir 


TEKNOLOJİ VESTEL PAZARLAMA AŞ GENEL MÜDÜRÜ Ergün Güler, Zorlu 


Center'daki Vestel mağazasında yeni iş modellerini anlatırken doğaçlama yaptı. İyi hazırlanılmış bir proje ve buna eşlik eden sunumu olsa da Güler, “Buraya gelmeden önce bazı şirketlerin hisse değerlerine baktım” diye konuşmaya başladı. Bundan sonraki konuşma -ilk anda çok anlaşılmasa da- günümüzün yeni trendi olan servis tasarımı ile buna göre biraz daha önce gündeme gelen değer yatırımcılığı konularında önemli bir köprü oluşturdu. 

Ergün Güler ile yıllar önce tanıştığımda bu düzeyde etkileyici olan bir diğer adımı anlatıyordu; o dönemde Vestel'de pazarlama ile ürün geliştirme birlikte çalışmaya başlamıştı. Bir tür tasarım odaklı düşünme ya da design thinking uygulaması olarak karşıma çıkan bu 


HEPYENİ 


Teknolojin hep yeni 


Vestel Pazarlama AŞ 
Genel Müdürü 
Ergün Güler 


adım ile Vestel'de bugün V HepyYeni ile atılan adım aynı uzun yürüyüşün parçaları olarak birbiriyle önemli bir benzerlik taşıyor. Bu da şirketi ileri götürme ve değer katma konusunda oynadıkları rol. 

O zaman ürün ve pazarı birleştiren bir bakış açısıyla atılan adımın bugün hisse değerine odaklanması ise, çarpıcı bir dönüşüm. 

Bu çarpıcılık, dünya genelinde paylaşım ekonomisinin gelişmesine paralel olarak mal ya da emtia satın alma isteğinin geri gittiği bir dönemde iş modelini değiştirme cesaretinin gösterilmesinden kaynaklanıyor. 
Bu değişimin doğru yönde olduğundan şüphe yok ancak konuyu ele aldığımız birden çok şirket ilgi çekici bir görünümü gözler önüne serdi. Konuştuğumuz herkes istisnası olarak geleceğin kiralama modelinde olduğunu söylerken iş bunu yapma konusuna geldiğinde, hesabın iyi yapılması gerektiğine ve bu tür bir dönüşüme hazır olmadıklarına vurgudan öteye geçemedik. 

Vestel'in sergilediği cesaret mi, yoksa bunu iyi bir hesaplamaya dayanarak mı yapıyorlar; bunu söylemek için sonuçlara bakmak gerekiyor. Ancak bu yorumu yapabilmek için şimdiden elimizde bazı veriler bulunuyor. Başta bahsettiğimiz hisse değeri, bu verini önemli 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NEZ 
İSİNPAŞİ 


“YENİ KEŞFİM GUEEN BOMONTİ” 


İstanbul'u Kalbinde Yaşayın 
Zeljko Obradovic 


9 Kez Euroleague Şampiyonu olan ve Euroleague kupasını 
ilk kez Türkiye'ye getiren basketbol koçu 


HILTON BOMONTİ 


TAKSIM 


“OUEEN BOMONTİ İSTANBUL'UN KRALİÇESİ” 


İstanbul'un kültür, sanat e#lence ve entelektüel yaşamına yön veren 
Bi 4 4 


Taksim, Nişantaşı ve Bo&az semtlerinin yanı başındaki konumuyla hhhbb SINPASŞ Oueen Bomonti, şehrin ruhunu taşıyan çok özel bir proje. Rİ N Sizi, premium standartların sunulduğu Oueen Bomonti | | mm İN örnek dairelerini görmeye davet ediyoruz. | DK 
BR K İ 


Süper Ödeme Planlarıyla 


4.950 TL 


TAKSiTLE 


Euroleague b İİ Resmi Sponsoru 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bir boyutunu oluşturuyor. Güler'in listesinde yer alan şirketlerden Ford 2017'de yaklaşık 157 milyar dolar ciro elde ederken piyasa kapitalizasyonu 22 Şubat itibariyle 42,32 milyar dolardı. Otomotiv sektörünün bir diğer dev oyuncusu Fiat Chrysler Automobiles için bu rakamlar sırasıyla 145,7 ve 42,88 milyar dolar oldu. General Electric ise, 122 milyar dolar civarındaki cirosu üzerinden 125,7 milyar dolarlık piyasa değeri ile biraz daha iyi bir tablo oluşturdu. 

Güler'in listesi daha uzundu ama bu üç şirket karşılaştırma için yeterli zemini sağlıyor. İşi servise çevirmiş olan ya da başka bir deyişle servis tasarımı yapan şirketlerin rakamları, aradaki farkı görmek için böylece yeterli karşılaştırma bazı oluşturuyor. 2016'da net cirosu 6,5 milyar dolar olan Uber'in 2017'deki değeri 69 milyar dolar oldu. Airbnb'nin Nisan 2017'de aldığı yatırımla ulaştığı piyasa değeri 31 milyar dolara ulaşırken şirketin 2017 cirosu sadece 2,6 milyar dolardı. 2017 cirosu 2,3 milyar dolar civarında olan Twitter'ın piyasa değeri 25 milyar dolara yaklaşıyor. 

Bu rakamlar, Güler'in dile getirdiği Vestel stratejisinin finansal tarafta dayandığı beklentileri açıkça ortaya koyuyor. Vestel şimdiye kadarki adlarıyla beyaz eşya ve kahverengi eşya gibi kategorilerde ürünleri olan bir sanayi şirketiyken bir servis şirketine dönüşebilecek mi? Bunu başarabilirse şirketin değerinin ciddi biçimde artacağı aşikar. Ancak servis odaklı şirketlerin gelir ve iş modellerine bakıldığında bunun sadece finansal piyasalardaki değerle sınırlı kalmayan bir karşılığının da olacağı görülüyor. Vestel bunu “perakendenin kodlarını yeniden yazmak” gibi iddialı bir ifadeyle açıklıyor ancak bu bile yetersiz kalabilir. Bunun izlerini, şirketin açıklamasında yer alan “teknolojiyi zamanında yakalama” ve “ürün deneyimi” yeni sistemin kod sözcüklerini oluşturuyor. Bu iki konunun önemini anlamak için geçen senenin başlarındaki ilgi çekici bir duyuruyu dikkate almak gerekiyor. 

Netflix, geçen senenin mart ayında en iyi Netflix deneyimi sunan televizyonların listesini yayınlarken televizyon etrafında şekillenen sistemin nasıl değiştiğini de gözler önüne serdi. Televizyonlarda kullanılan işletim sistemlerinin de belirleyici bir özellik olarak listeye eklendiği listede yer alan bütün televizyonlar 2017 model olmaları ile dikkat çekiyordu. Asıl ilgi çekici ifade ise, “Netflix, dünya genelindeki 93 milyondan fazla kullanıcısı için internet televizyonunu mümkün olduğunca kolay ve mükemmel hale getirmek konusunda sürekli yenilikler geliştirmeye devam ediyor. 
Bu çalışmaların önemli bir bölümünü de üyelerin Netflix'i izledikleri akıllı televizyonlardaki deneyimi geliştirmek için 2015 yılında başlatılan “Netflix İçin Önerilen Televizyonlar” çalışması oluşturuyor” şeklindeydi. 

Listedeki televizyonların tamamı -gözlerim beni aldatmadıysa- 
2017 modeldi. Zaten her yıl üyelerin geri bildirimleriyle oluşturduğu 
kriterlere göre oluşturduğu en iyi internet televizyonu deneyimini sunan akıllı televizyonlar listesinde Netflix'in başka bir sıralama yapması söz konusu olamazdı. Netflix'in listesini “Bu yıl da, yenilenerek daha iyi kullanılabilirlik ve daha hızlı performans sunmaya başlayan; hem Netflix hem de diğer internet televizyonu 


TEKNOLOJİ 


hizmetlerini, normal televizyon yayınlarını izlemek kadar kolaylaştıran cihazlar listesini açıklandı” ifadesiyle sunması, televizyon tarafındaki Netflix trendinin bu yıl ve gelecek yıllarda aynı şekilde süreceğine işaret ediyor. 

Liste Netflix üyelerinin geri bildirimlerine göre hazırlanırken, “Netflix izlerken en çok dikkat edilen kriterlere” bağlı kalınıyor. 


BU KRİTERLER ŞU ŞEKİLDE SIRALANIYOR: 

» Yalnızca birkaç saniye içinde TV'nizi açıp Netflix veya diğer internet TV uygulamasını kullanmaya başlayabilme. 

> Uygulamalar arasında veya uygulamalarla normal televizyon yayını arasında anlık geçiş yapabilme. 

» Netflix arayüzünün yüksek çözünürlükte görüntülenerek resim ve metinlerin daha net, daha keskin ve daha parlak görünmesiyle yüksek kaliteli, daha sürükleyici bir izleme deneyimi sağlanması. 

» Televizyon menüsünün herhangi bir yerinden Netflix'e kolayca erişip erişilemediği. 

» Uzaktan kumandada televizyonu açıp birkaç saniye içinde doğrudan Netflix'e girmenizi sağlayan bir düğme bulunup bulunmadığı (bu, geçen sene listeye eklendi). 

» Cihazın en son Netflix sürümüyle gelip gelmediğine ve en yeni Netflix özelliklerini içerip içermediği. 

Netflix'in bunu yaparken nereden güç aldığına gelince; “Bu televizyonlar Netflix'in izlenebildiği tüm ülkelerde bulunuyor, ancak spesifik modellerin bulunup bulunmaması bölgeye göre değişiklik gösterebilir” ifadesine bakmak gerekiyor. Bu son ifadeyi daha önce global televizyon markalarının merkezi olarak hazırladığı kullanım kılavuzlarına yazmalarından biliyorduk. 

Eğer dijital medya çağında televizyon pazarı yayıncı kuruluşların bu şekilde listeler oluşturma cesaretini bulmasını sağlayacak biçimde yeniden inşa ediliyorsa, Vestel'in attığı adım ilk anda gördüğümüzden daha büyük olabilir. 

Bu adımın daha da büyük olmasını sağlayacak boyutu ise, Netflix'in bir uygulama olmasından kaynaklanıyor. Eğer televizyon bu ve benzeri uygulamaların üzerinde çalışacağı bir platform haline geldiyse, internet ve mobilde yaşadığımızın bir benzerini burada yaşayacağız demektir. il 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Borusan EnBW Enerji olarak tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan portföyümüzle çevreye ve topluma duyduğumuz sonsuz saygıyla sürdürülebilir bir dünya için enerji üretiyoruz. 
Geleceğimiz için. 


Ayrıntılı bilgi için www.borusanenbw.com.tr 


BORUSAN En3W 


Enerji Ortaklığı 


FOKUS 


SON TOYILIN EN YÜKSEK 


DELİRİLİ HİSSELER 


Son 10 yılda 15 hisse senedi yatırımcılara yıllık ortalama yüzde 30 getiri sağladı. Teknoloji, ulaşım, savunma sanayi hisseleri listenin ilk sıralarında yer alıyor. Zeynep Aktaş 


ABD'Lİ ÜNLÜ YATIRIMCI GEORGE SOROS, “Piyasada durum ne kadar kötü olursa, yatırım yapmanız o kadar iyi olur” diyor. Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere bakıldığında da borsanın 

dip yaptığı dönemlerde hisse alanların yükseliş dönemlerinde çok yüksek getiriler sağladığı gözleniyor. Tabii bunda hisse seçiminin önemini göz ardı etmemeli. Güçlü yatırımı olan yüksek kârlılığa sahip borsa şirketleri endeksin çok üzerinde getiriler sağlayabiliyor. Borsada hedef, alınan hisse senetlerinden getiri elde edebilmektir. Yatırımcılar, hisse senedinin değer kazanmasından ve şirketin ödediği temettülerden beslenir. Bir hisse düzenli şekilde prim yapıyor ve yatırımcıya kazandırıyorsa 


bu hisseler aynı zamanda en fazla takip edilenler listesine girer. Böylece yatırımcıların odaklandığı hisseler arasında yer alır. Son 
10 yıllık verilere göre 15 hisse senedi yıllık 
ortalama yüzde 30'un üzerinde prim yaptı. 
Bu yüksek getiriler şirketlerin büyümeleri, beklentileri, yatırımları, yeni teknolojiye ayak uydurarak güçlenmeleriyle gerçekleşti. 
Finansal uzmanlarsa yenilikçi firmaların geleceğin şirketleri olacağını düşünüyor. İşte son 10 yılın en yüksek getirili şirketleri ve beklentileri: 


BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ÜÇ ŞİRKET 

Logo Yazılım, Datagate Bilgisayar ve İndeks Bilgisayar son on yılda yatırımcılarına yıllık ortalama yüzde 30 getiri sağlayan bilişim sektörü şirketleri. Bilişim sektöründeki 

hızlı gelişim seyri bu sektörde yer alan firmaların mali performanslarına da hisse performanslarına da olumlu yansıdı. Logo Yazılım 2017 yılında bir önceki yıla göre karını yüzde 12,11 oranında artırarak 45 milyon TL'den 50 milyon TL'ye çıkardı. Datagate Bilgisayar aynı dönemde net kârını 18 milyon TL'den 31 milyon TL'ye yükseltti. İndeks Bilgisayar'ın kârı ise yılın ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı. Garanti Yatırım'ın 

şubat ortasında yayınladığı Logo Yazılım raporuna göre, Logo'nun satışları bilişim sektörüne paralel mevsimsellik gösteriyor. 
Satışların ortalama yüzde 40-45'i son çeyrekte gerçekleşiyor. Ak Yatırım, Logo için 67 TL hedef fiyat ve endeks üzeri getiri önerisinde bulunuyor. 
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SAVUNMA SANAYİNDE TEK ŞİRKET 

Listenin ilk sırasında Aselsan yer alıyor. Şirket, son 10 yılda yatırımcısına yıllık ortalama yüzde 52 getiri sağladı. Hissenin yükselişi aldığı büyük çaplı ihalelerle gerçekleşti. Çok değil bundan tam iki yıl önce Şubat 2016'da Aselsan borsada ortalama 8,50 TL'den işlem görmekteydi. Aradan geçen iki yılda hisse 
fiyatını neredeyse dörde katladı. Şubat 2018 
itibariyle 30-33 TL bandında işlem görüyor. 
Yabancı yatırımcılar Ocak ayında Borsa İstanbul'da yaptıkları işlemlerde en fazla 
Aselsan hissesi aldı. Yabancılar hissede net 41 
milyon 193 bin dolarlık alım gerçekleştirdi. 


TEKSTİL KİMYASALLARINDA ÖNE ÇIKAN İKİ ŞİRKET Tekstil Kimyasalları sektöründe Sasa ve Aksa son on yılda yatırımcısına yıllık ortalama yüzde 36'nın üzerinde getiri sağladı. Sasa, 
2017 yılı son çeyrekte 53 milyon 449 bin TI. 
net kâr açıkladı. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşüşe tekabül ediyor. Deniz Yatırım'ın şubat ayının ikinci haftası yayınladığı rapora göre bu düşüşte faaliyet dışı kur farkı gelirlerinin azalması etkili oldu. Aksa ise 2017 faaliyet döneminde 
294 milyon 971 bin TL net kâr elde etti. 
Aksa bir önceki yıla göre kârını yüzde 134,57 oranında arttırdı. Oyak Yatırım Aksa için 18.28 TL hedef fiyat ve yüzde 25 yükselme potansiyeli öngörüyor. 


ULAŞTIRMANIN ÖNCÜSÜ TÜRK HAVAYOLLARI Türk Hava Yolları, son 10 yılda yatırımcısına yılık ortalama yüzde 34,67 kazandırdı. 
THY'nin yolcu doluluk oranı Ocak 2018'de yılık 7,3 puan artışla yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Türk Hava Yolları'nın yolcu trafiği ise Ocak 2018'de yüzde 36,6 artış göstererek 
5,7 milyona ulaştı. İş Yatırım'ın 19 Ocak 2018 
tarihi itibariyle Türk Hava Yolları için hedef fiyatı 18,40 TL. İş Yatırım bu fiyat seviyesine ulaşılması durumunda potansiyel olarak yüzde 
6 getiri bekliyor. 


METAL İŞLEME VE OTOMOTİV YAN SANAYİNDE 

2 ŞİRKET ÖNE ÇIKIYOR 

Metal İşleme ve Otomotiv Yan Sanayinde Erbosan yatırımcısına son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 31,88 Ege Endüstri ise yıllık 


ortalama yüzde 48,85 kazandırdı. Erbosan 2017 yılının son çeyreğinde 13 milyon 940 bin TL net kar açıkladı. Aynı dönemde Erbosan'ın net satışları 103 milyon 647 bin TL olarak gerçekleşti. 
Ege Endüstri ise 2017 yılının dokuz aylık döneminde açıklanan son bilançosuna göre 87 milyon #7 bin TL net kâr elde etti. 


PERFORMANSI YÜKSEK ALTI ŞİRKET 

Altı şirketin yıllık ortalama getirilerine baktığımızda performanslarının yüksek olduğunu görüyoruz. Bu şirketler; Soda, 
Hektaş, Yataş, Tuborg, Adel ve Borusan Yatırım. Soda'nın 2017 

yılı dokuz aylık bilançosuna göre net satışları 1 milyar 693 milyon 
630 bin TL oldu. Aynı bilançoya göre Soda'nın Net kârı 422 

milyon 607 bin TL olarak gerçekleşti. İş Yatırım'ın 20 Şubat 2018 
tarihi itibariyle Soda için hedef fiyat seviyesi 6,30 TL. İş Yatırım 

bu fiyat seviyesine ulaşılması durumunda potansiyel olarak yüzde 
26 getiri bekliyor. Goldman Sachs ise, Soda için 6,27 TL hedef 

fiyat ile “al” önerisinde bulunuyor. Öne çıkan bir başka şirket ise Hektaş. Hektaş, 2017 yılı bilançosuna göre 49 milyon 240 bin TL net kâr elde etti. Hektaş'ın elde ettiği bu net kar geçtiğimiz yılın 
aynı döneminin yüzde 67,81 üzerinde bulunuyor. Yataş'ın ise 2017 
yılı dokuz aylık bilançosuna göre net satışları 591 milyon 222 bin TL oldu. İş Yatırım'ın Yataş için hedef fiyat seviyesi 33,54 TL. İş Yatırım önerdiği bu fiyat seviyesine ulaşılması durumunda hisse için potansiyel olarak yüzde 39 getiri beklemekte. Tuborg, Adel, Borusan Yatırım da kârlılıkları ve hisse performansları ile öne çıkan borsa şirketleri. Hisselere ilişkin yılsonu beklentileri sürüyor. 
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Aselsan 

Ege Endüstri 
Sasa Polyester 
Logo Yazılım 
Yataş 

Aksa 

Datagate Bilgisayar 
Borusan Yat. Paz. 
Türk Hava Yolları 
Adel Kalemcilik 
Hektaş 

T.Tuborg 

Soda Sanayii 
Erbosan 


İndeks Bilgisayar 


SON 10 YILDA YATIRIMCISINA YILLIK YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE 


KAZANDIRAN BORSA ŞİRKETLERİ 


Son 10 yıl getiri(94) | Son 10 yıl yıllık ortalama getiri (94) 


6,484 52.00 
5,239 48.85 
4,287 45.95 
P;ge3 40.62 
2,616 dile 
2,206 36.86 
1,994 SİMİ) 
1,914 35.02 
1,862 34.67 
1,686 gidi rafa İP.J 
1,556 32.41 
1,516 32.08 
1,aŞı 31.88 
1,308 30.27 
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FOKUS 


PYASALARDA VOLATILITE ARTACAK 


Yılın ikinci çeyreğinde piyasalarda oynaklık artarken yatırım araçları arasında geçişler yaşanacak. 


Yatırımcı güvenli limanlara kayıyor. Zeynep Aktaş 


YILIN İLK ÇEYREĞİ TAMAMLANIRKEN pay piyasasında nisan ayı 

ile birlikte yeni bir döngü başlayacak. Pay piyasalarındaki getiriler daha fazla sorgulanacak. Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ndeki (MXEF) oynaklık sürecek. Geçtiğimiz ay BofA Merrill Lynch'in gerçekleştirdiği Fon Yöneticileri Anketine göre katılımcıların yüzde 70'i piyasalarda tehlike endişesi taşıyor. 
Anket sonuçlarına göre bu oranın finansal kriz başlamadan hemen önce Ocak 2008'deki bulgulardan bile daha yüksek olduğu dile getiriliyor. ABD endekslerinde zirve seviyelerinden yaşanan yüzde 10'luk düşüş sonrasında BofA Merril Lynch anketine katılan fon yöneticilerinin yüzde 45'i “enflasyonun tetiklediği hisse piyasaları çöküşünü en büyük risk” olarak görüyor. Eski PIMCO CEO'su ve Allianz Group'un Baş Ekonomi Danışmanı El-Erian ise volatilitenin arttığı, likiditenin azaldığı ve endişenin arttığı dönemleri daha güçlü değişikliklerin sinyali, olarak görüyor. Bu nedenle piyasalar risk göstergelerini yakından izliyor. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan paylaştığı notunda ise lira konusunda daha temkinli olunması gerektiğini söylüyor. Yatırımcılar açısından baktığımızdaysa böylesi dönemlerde daha fazla güvenli limanların tercih edildiği zamanlar olmakta. Pay piyasalarında ise temettü ödeyen şirketlere yönelim artabilir. Yıllık bilançoların açıklanmasıyla birlikte temettü verimlilikleri ön plana çıkmaya başlayacak. Uzun vadeli hisse yatırımcıları nakit olarak aldıkları kâr payları için hisseleri yeninden gözden geçirecek. 


09/01/2018 
MSCİ Gelişmekte olan piyasalar 1267 
endeksi nin (MXEF) yılbaşından bu yana Günlük seyri 


19/02/2018 
1.201 


12/02/2018 
1153 


01/01/2018 
1197 


01/18 02/18 


Fon yöneticilerinin yüzde 70'i tehlike endişesi taşısa da hâlâ yüzde 30'luk bir kesim pay piyasalarında risk görmüyor. 
Bunun nedeni hisse senetlerinden çıkacak paranın yüksek getirili alternatiflerinin çok zayıf olması. “Aşırı oynak ve belirsiz bir ortamda olacağımız kesin, ancak risk almadan yüksek getiri elde etmek zor” diyen deneyimli yatırımcı Ahmet Seylan, yatırımcıların yükseklik korkusuna kapıldıklarını ancak hisse senetlerinde yüksek temettü ödeyen kârlı şirketlerin böylesi dönemlerde güvenli sığınak olabileceğini, düşünüyor. Hisse senetleri piyasasına baktığımızdaysa ABD borsalarının tarihi zirve seviyelerinde dalgalanmalar yaşadığı gözleniyor. Böylesi hareketlerin çok büyük bir küresel olumsuzluk yaşanmadıkça, zamana yayılarak bir düzeltme sürecine girebileceği göz ardı edilmemeli. 

Şirket karlarının güçlü ve küresel büyümenin sürdüğü mevcut durum, pay piyasasındaki hisse hareketlerini ve gelişmekte olan ülkelere yönelimi destekliyor. Önemli olan zirve seviyelerden başlayacak gerilemelerde yatırımcıların alacakları risk ve paniklememeleri. Bir gerçek var ki piyasalarda hava bozmaya başladığında algoritmik işlemlerde açığa satışlar artmakta. Piyasalarda tam bir domino etkisi ile çok sert fiyat hareketleri yaşanmakta. Böylesi dönemlere yakalanmamak için yatırım kararlarında ani hareketlenmelerde pozisyon değiştirmek yerine yatırım sepeti oluşturmak, volatil hareketler karşısında korunmayı da beraberinde getirecektir. IM 


ala 


FORTUNETURKEY.COM // MART 2018 


ADVERTORIAL 


“GASENİNLE” MOBİL UYGULAMASI 


İLE KADINLAR GÜVENDE 


G4S Türkiye tarafından geliştirilen mobil güvenlik uygulaması G4Seninle ile evde, iş yerinizde ya da sokakta her zamankinden daha güvendesiniz. 


olayca kullanılan bu uygulamanın 

özellikle kadına yönelik şiddetin 

önlenmesi ve istenmeyen 

durumlarda hızla yardım alınabilmesi için hayati önem taşıdığını belirten G4S Türkiye Pazarlama Müdürü Ebru Zolo sorularımızı cevapladı. 


Türkiye'de kadına yönelik şiddet rakamları hakkında bilgi verir misiniz? 

Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal hasarla sonuçlanma olasılığı bulunan, toplum içinde ya da özel yaşamında ona baskı uygulanması ve özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış olarak 


G4S Türkiye 
Pazarlama 
Müdürü 
Ebru Zolo 


tanımlanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde kadınların yarısından fazlasının eşi/partneri tarafından fiziksel şiddete uğradıkları belirtilmiş. 2017'de kadın cinayetleri sayısı 
bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak, 409 
olmuştur. 409 kadının yüzde 39'u kocası, erkek arkadaşı, ayrıldığı erkek ya da eski kocası tarafından öldürülürken yüzde 33'ü tespit edilemeyen kişiler tarafından, yüzde 24'ü ise babası, oğlu, üvey oğlu ya da bir akrabasınca infaz edilmiştir. 57 kadının öldürüldüğü İstanbul, 2017 yılında en fazla 
kadının öldürüldüğü kent olurken onu 25 
cinayetle Antalya, 18 cinayetle Bursa, 17 
cinayetle Adana, 15 cinayetle Gaziantep takip etmiştir. 63 ilde kadınlar öldürülürken Tunceli, Rize, Erzurum, Kırklareli ve 
Hakkari'nin de aralarından bulunduğu 18 


ilde ise kadın cinayeti işlenmemiştir. Kadına yönelik şiddetin en önemli unsuru özellikle kadınlar ve yakınları tarafından gizlenmesi, yok sayılması. Duyabildiklerimizin yanında bir de buz dağının görünmeyen yüzü, yani duyamadıklarımız var. Bu sorunu görmeye başladığımız zaman çözümü için önemli bir adım atmış olacağız. 


G4Seninle uygulaması nasıl kullanılıyor? 

G4S Türkiye olarak 

geliştirdiğimiz, G4Seninle, telefonlarınıza kolaylıkla yükleyebileceğiniz mobil bir uygulama. Başınıza gelebilecek saldırı, araç kazası, ani düşme gibi sizi tehlikede bırakabilecek durumlarda, olayın yeri 

ve zamanının video görüntülü olarak, 

7/24 hizmet veren Alarm İzleme Merkezimize, otomatik olarak bildirimini sağlamaktadır. Uygulamayı bluetooth 

ile uzaktan da çalıştırabilirsiniz. Alarm İzleme Merkezi'ne ulaşan alarm durumları, operatörlerimiz vasıtası ile canlı ve gerçek zamanlı olarak sizin isteğiniz doğrultusunda öncelik sırasına göre aranacak kişi ve yerlere derhal bildirilerek, gerekli önlemlerin alınması sağlamaktadır. Çoğunluğu erkeklerden oluşan güvenlik sektörü içinde gerek kadın ve çocuk odaklı iş geliştirme anlayışımız gerek her kademede kadınlara görev veren yönetim anlayışımızla G4S Türkiye olarak, güvenliğin bir his olduğunu, sağlıklı ve huzurlu toplumların güvendeyken gülümseyebildiğini biliyoruz. İşte bunun için “Gülümseyin Güvendesiniz” diyoruz. 
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EN HIZLI BÜYÜYEN FONLAR 


Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 50 milyara dayandı. En hızlı büyüyen fonlarda karma ve değişken fonlar öne çıkarken getiride hisse fonlar ilk sırada yer aldı. Zeynep Aktaş 


BİRİKİMLERİNİN profesyonellerce yönetilmesini isteyenler yatırım fonlarına yöneliyor. Fon pazarının büyüklüğü 50 milyar TL'ye dayanırken karma ve değişken fonların büyüklüğü yüzde 60 artarak 6,3 milyar TL'ye ulaştı. İş Portföy, yatırım fonlarının farklı risk beklentilerini karşıladığını söylüyor. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz ise “Portföyünüzde, değişik varlıklardan makul bir karışım yapın: Mevduat, gayrimenkul, hisse senedi ve döviz. Hangi varlığa ne kadar pay vereceğiniz, risk algınıza ve getiri beklentinize bağlıdır. Bu konuda finansal danışmanlık almak veya iyi yönetilen bir yatırım fonuna uzun vadeli yatırım yapmak en basiretli yaklaşımdır” diyor. Fonlarda yüksek getiri noktasındaysa performansların izlenmesi önemli. Öte yandan sabit getirili enstrümanların dışına çıkmakla da getiri artabiliyor. Gerz, “Esas olan ucuz olanı almaktır. Hangi yatırım ürünü ile ilgili aşırı kötümserlik varsa o ürün ucuz ve avantajlı olur. 
Diğer yandan, olumlu beklentilerin aşırıya kaçtığı yatırım ürünleri pahalı hale geldiği için almamak daha iyidir” diyor. 

Tasarruf yapanlara baktığımızda birikimlerini değerlendirmek istediklerini bununla birlikte menkul kıymetlere yatırım yapmak için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını görmekteyiz. Söz konusu durum bu kişileri yatırım fonlarına yöneltmekte. Ancak bunlar içerisinde de yine sabit getirili enstrümanlara yönelimin güçlü olduğunu görebilmekteyiz. 
Şu bir gerçek ki tasarruf sahipleri daha temkinli bir duruş sergilemekte. Risk almak istemeyen yatırımcı kitlesi, yatırım fonlarında Borçlanma Araçları Fonları'nı tercih ediyor. Bu fonların toplam pazar içindeki büyüklüğü yüzde 47. Fonbul.com verilerine göre 48,9 


milyar TLlik fon pazarının 23,2 milyar TLsini Borçlanma Araçları Fonları oluşturuyor. Bunun hemen ardından yüzde 28 ile para piyasası fonları geliyor. Yani fon büyüklüğünün yüzde 75'i sabit getirili enstrümanlara bağlanmış durumda. 
Geriye kalan yüzde 25'lik kesim içerisinde en büyük payı Karma ve Değişken Fonlar alıyor. 

Bu fonların büyüklüğü 20 Şubat itibariyle 6,3 milyar TL. Hisse senedi fonları ise toplam fon büyüklüğünün sadece yüzde 5'ini oluşturuyor. Bu oran 2010 yılında yüzde 2,49'lu seviyelerdeydi. 
Bir gelişme olmasına rağmen oran hala çok düşük. Fonların yatırım yaptığı enstrümanlara baktığımızdaysa toplam fon büyüklüğünün yüzde 45'inin özel sektör tahvillerine kaydığını görmekteyiz. 2010'da özel sektör tahvillerinin 

fon büyüklüğündeki payı sadece yüzde 0,02 seviyesindeydi. Faizlerin yüksek seyri nedeniyle alternatif arayışına giren fonlar, faizlere göre 1,5- 2,5 puan avantaj sağlayan özel sektör tahvillerine yöneldi. Son bir yılda en yüksek getiri hisse senedi fonları ile karma ve değişken fonlarda. 
Sabit getirili enstrümanları tercih edenlerin de portföylerinde düşük de olsa bu yatırım araçlarını bulundurmaları kazançlarını artırabilecektir. 


SON BİR YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN YATIRIM FONLARI 


20/02/2017 
Ad Portföy Büyüklüğü (TU) 


41,735,908,745 
2p,316,133,834 
12,483,890,547 
3,947,806,353 
1,678;539,923 


Yatırım Fonları 

Borçlanma Araçları Fonları 
Para Piyasası Fonları 
Karma ve Değişken Fon 


Hisse Senedi Fonları 


Fon Sepeti Fonları 677,858,597 Katılım Fonları 169,774,945 
Kıymetli Madenler Fonları 461,908,945 


20/02/2018 Portföy Büyüklüğü Değişim Portföy Büyüklüğü (TL) (Son1yıl,4) o Getiri(94, Son Iyı) 48,948,046,450 17.28 12.29 
23,230,699,610 4.10 10.88 
13,813,880,942 10.65 12.36 
6,337,143,678 60.52 gisi 2,943,033,676 51.50 29.34 
1,700,904,150 1032 12.03 
786,316,022 3b3,15 9.28 
536,068,373 16.05 10.32 
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Üretim ve ulaşım için akıllı gelecek senaryoları 


Siemens, yapay zeka sayesinde programlamaya gerek olmadan çalışabilen iki kollu bir robot geliştirirken, elektrikli otomobillerin sayısının artacağı geleceğe hazırlanmak için sokaklardaki aydınlatma direklerinin şarj istasyonlarına dönüştürülmesini öneriyor. 


iemens 

araştırmacıları 

yapay zeka 

kullanarak robotların 

programlamaya gerek kalmadan sorunları çözebildiği bir dünya yarattı. Üretimde otomasyonun ileri aşamaları konusunda bir fikir veren inovasyon, robot kollar kendi başlarına işleri paylaşarak tek bir robotmuş gibi çalışabiliyor. Üretimin geleceği ile ilgili bu geliştirmeyi prototip üzerinde gerçekleştiren Siemens geleceğin dünyasına uzanırken akıllı şehirleri de unutmuyor ve ulaşımın geleceği ile ilgili bir diğer senaryo üzerinde de çalışıyor. Siemens ile Ubricity arasındaki işbirliğinin ortaya çıkardığı pilot proje, elektrikli araçların sadece aydınlatma direklerinin dibine park ederek kendilerini şarj etmesine olanak tanıyor. 
Kalibre edilmiş bir mobil elektrik sayacı ile bir SIM kart, elektrikli otomobillerin şarj edilmesi için mobil bir çözüm oluşturuyor. Bunun sonucu ise ulaştırma tarafında elektrikli otomobillerin en önemli ihtiyacı olan şarj konusunda etkili ve sürdürülebilir bir çözümün ortaya çıkarılması oluyor. 


LAFTAN ANLAYAN ROBOTLAR 
ÜRETİMİ DEĞİŞTİRECEK 
Siemens Kurumsal Teknoloji'den 
Kai Wurm, robota sadece bir parçayı belirli bir yere yerleştirmesini söylüyor ve bunun ardından harekete geçen bir robot kol parçayı yerleştirdikten sonra diğerini, yerleştirmek için daha uygun 

olan diğer kola veriyor. Bir kontrol panelinin içine yerleştiği dolabı inşa eden iki robot kolun bu işbirliği, geleceğin üretim sisteminde hiç de ufak olmayan bir değişime işaret ediyor. İki kolun birbiri ile işbirliği içinde çalışmasının sağlanması, gelecekte fabrikaların tamamının kendi kendini kontrol etmesine yönelik bir ilk adım. 

Siemens'in Amberg'deki akıllı 


Siemens İnfo 


fabrikasında da sergilendiği gibi bu, bir noktaya kadar zaten mümkün. 
Simatic programlanabilir lojik kontrolörleri yüzde 75'lik otomasyon düzeyi ve yüzde 99,99885 hatasızlıkla üreten fabrikada üretilen parçalar büyük partiler şeklinde üretiliyor. Her yıl 12 milyon adet Simatic kontrolörü 60 bin müşteriye sevk eden fabrika şimdiden büyük üretim rakamları için geleceği kucaklamış durumda. Yeni arayışlar, geleceğin dünyasında daha fazla gündeme gelecek olan küçük adetlerde üretimi ekonomik hale getirmeyi hedef alıyor. 

Bu küçük partilerle üretimi yapacak üreticilerin ihtiyacının otomatik değil otonom iş yapma olacağını öngören Siemens, küçük partilerin yanı sıra müşteriye özel üretime talep giderek artarken parçalardaki farklılaşmaya olan talebi de bu şekilde yanıtlamayı 


İlgili yazılım modelinden üretimin nasıl yapılacağı bilgisini alarak bir ürünün üretilmesine hazır hale gelen robot, geleneksel robotlar 

için anlaşılmaz olan bu CAD/CAM (Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim) modeli sayesinde farklı dilde laftan anlar hale gelerek hareket ve süreçlerin programlanması ihtiyacını ortadan kaldırıyor. 

Robot bu şekilde hareket ederken yazılım planından gelen “monte 

et” gibi genel bir komutu “tut” ve “aktar” gibi parçalara ayırıyor ve bu hareketleri gerçekleştirebileceği koşulları arıyor. Robot aynı zamanda her bir kolun gerçekleştirmesi gereken hareketlere karar veriyor. 
Geliştiriciler buna olanak tanımak için prototipin bilgiyi ürün geliştirme yazılımı düzeyinden semantik düzeye taşımasını sağladılar. 

Parça ve süreç bilgisinin semantik 


Geleceğin dünyası, robotla üretimi geliştiren yapay zeka ve elektrikli araç şarjında inovasyon yaratan insan zekası ile şekilleniyor. 


hedefliyor. Geleneksel otomasyon şu anda “birinci seviye parti büyüklüğü" olarak adlandırılan 

bu ölçekte karlılık sağlamayı başarabilmiş değil ancak Siemens'in geliştirdiği bu prototip bunun sağlanabileceğini ortaya koyuyor. 
Gelecekte robotların, parçaların montajında sabit bir süreci gerçekleştirmek için sayfalarca 

kod yazılarak pahalı ve zaman alan bir biçimde programlanmasına gerek bırakmayacağı beklenen yeni yöntemde, sadece yapılacak işin özelliklerinin tanımlanması gerekecek. Kurulan sistem, bu tanımlamaları bir programa dönüştürecek. 

Bu sayede küçük ölçekte üretimin, farklı parçalar kullanılarak ve 

çok yüksek parça çeşitliliği ile gerçekleştirilmesi mümkün olacak. 


olarak gerçek dünyaya aktarılması ve bu şekilde bilginin grafik haline getirilmesi, insanların deneyimlerine ve robotların kendilerine verilen koda göre gerçekleştirdiği bir işlemin prototip tarafından farklı ele alınmasını sağlıyor. Prototip konuyu kendi başına çözümlüyor ve buna karşılık gelen çözümü buluyor. 
Siemens Kurumsal Teknolojilerin prototip halindeki sistemi, bunun bir seçenek olduğunun önceden söylenmesine gerek kalmadan hataları da düzeltebiliyor. Bir 

parça kayıp düştüğünde -robot kollardan birinin kamerasının görüş alanındaysa- robot kol bunu alıyor ve bu parçayı doğru bir biçimde yerine yerleştirecek şekilde bundan sonraki hareketlerini düzenliyor. 
Parçanın gövdenin diğer tarafına monte edilmesinin gerekmesi 


İki farklı robot kolunun iş yükünü kendi arasında uygun biçimde paylaşmasını sağlayan yapay zeka, semantik sayesinde programlama ihtiyacının da ortadan kalkmasıyla robotların iş dünyasındaki performansını bir üst seviyeye taşıyor. 


durumunda robotun parçayı diğer kola geçirmeye karar vermesini de içeren bu geliştirmeler, dijital ikizler, yapay zeka ve katmanlı üretim ile birlikte geleceğin üretim sistemi için kritik önem taşıyor. 

Bugün başlangıç aşamasında olan çalışmalar, Siemens'te geliştirme faaliyetlerinde çalışanların hayallerinde yer alan, değişen üretim gereksinimlerine göre kendisini yeniden düzenleyen, operasyonlarını sürekli optimize eden ve birbirine yardımcı olan robotları barındıran fabrikalara kadar uzanan bir yolda ilerleyecek. 


SOKAK LAMBALARINDAN ŞARJ 
İSTASYONU YAPMAK 

Sokak lambaları, sayısının hızla artması beklenen elektrikli otomobillerin şarj edilmesi sorununa yanıt olabilir mi? Siemens, merkezi Berlin'de bulunan bir startup olan Ubitricity'nin gelecek için önem taşıyan bu konuda geliştirdiği teknolojiye yatırım yaparak bu 


soruya olumlu yanıt verdiğini gösterdi. 

Uluslararası Enerji Kurumu (IEA) 2030'da dünya genelinde yollarda seyredecek olan elektrikli otomobil sayısının 100 milyon olmasını beklerken —Paris iklim sözleşmesinin hedeflerine ulaşılabilmesi için bunun gerçekleşmesi gerekiyor- bu tarihe kadar motosiklet, kamyon ve otobüsler dahil olmak üzere tüm karayolu taşıtlarının beşte birinin batarya ile çalışır hale gelmesini istiyor. 2030, Avrupa Birliği'nin yeni araçların yüzde 30'unda elektrikli ya da diğer alternatif sürücü sistemlerine yer verilmesi planları için değerlendirdiği kilit tarih. Paris Kent Meclisi'nin bu tarihten itibaren içten yanmalı motor kullanan araçların şehre girmesine izin vermemesi de bekleniyor. 

Bütün bu veriler, ulaşımda elektrik kullanılmasının hızla gelişen bir trend olduğunu gösteriyor ancak sera gazlarından arınmış bir ulaşım vizyonunu gerçeğe dönüştürmek 


için sadece şebekede yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin yeterince bulunması yeterli değil; araçların uzun süre park halinde kaldığı evler ve iş yerlerinin çevresi başta olmak üzere doğru yerlerde yeterli sayıda şarj istasyonunun bulunması gerekiyor. 
Park yerinde geçirilen sürenin elektrikli araçların şarj süresine dönüştürülmesi, araçların bu noktalardan tamamen şarj olmuş bataryaları ile ayrılmalarını sağlarken bu araçların enerji depolama cihazlarına dönüşmesi ile yenilenebilir enerji kullanımını da yaygınlaştıracak. Bu sürücülerin sadece uzun yolculuklar sırasında hızlı şarj istasyonlarında durarak araçlarını şarj etmeleri gerekecek. 
Ubricity'nin Akıllı Kablo'suna (SmartCable) entegre ettiği kalibre edilmiş mobil elektrik sayacı ve SIM kart sayesinde bu cihaz üzerinde elektrik sözleşmesi tanımlanabiliyor. 
Ubricity'nin çözümü bu 

şekilde sürücülerin şebekeden 


Siemens İnfo 


sürdürülebilir kaynaklardan 

elde edilen enerjiyi herhangi biranda ve yerde çekebilmesini sağlıyor. Ubricity teknolojisinin Siemens'in elektrifikasyon, dijital sistemler ve akıllı şebekelerin kesişim noktasındaki faaliyetleri 

ile örtüşmesi, Siemens'in bu şirketten pay almasına neden 

oldu. Ubricity'nin teknolojisinin merkezinde şarj kablosuna eklenmiş ve şarj işleminde faturalaşmayı sağlayan bir akıllı elektrik sayacı, şarj kablosu için yapılan bir mobil elektrik sözleşmesi ve aracı şebekeye bağlamak için herhangi bir yerde kullanılabilen prizler 

yer alıyor. SimpleSockets (Basit Prizler) olarak adlandırılan bu parça, garajlara, konutlara ve ticari binalara kurulabileceği gibi sokak lambaları gibi var olan altyapıya 

da eklenebiliyor. Özellikle bu son seçenek ilgi çekici çünkü sürücülerin elektrik lambasının altına park ettikleri araçlarını şarj etmelerine ve ücretin kendilerine doğrudan fatura edilmesine olanak tanıyor. 
Londra'nın ilçelerinde pilot proje olarak gerçekleştirilen uygulamada, sürücüler araçlarını çeşmeden su doldurur gibi şarj ettikten sonra aldıkları elektrik kendilerine fatura ediliyor. Bu sistemin kurulmasının bin euro'luk maliyeti ayrı bir şarj istasyonunu sıfırdan inşa etmenin maliyeti yanında çok düşük kalıyor. 
Bu çözüm etkileyici olmakla birlikte Siemens açısından son noktayı oluşturmuyor. Siemens, akıllı 

şarj kablosunun ötesine geçerek 

bir sonraki adımda akıllı sayacı kablonun içine daha optimize bir biçimde yerleştirecek ve nihayetinde bunu aracın içine taşıyacak çünkü akıllı kabloya şu anda yerleştirilmiş olan elektroniğin büyük bölümü zaten araçların içinde kullanıma hazır olarak bulunuyor. 


SİEMENS TÜRKİYE'DEN 
'YAŞAM İÇİN YENİLİKÇİ ZEKÂ” 
Siemens Türkiye, yabancı sermayeli bir Türk şirketi olarak 162 yıldır 


Siemens İnfo 


bulunduğu Türkiye'de yerel değer yaratmayı başarıyor. Teknolojik çözümleri, mühendislik gücü 

ve dijitalizasyondaki uzmanlığı sayesinde kurum ya da birey ayırt etmeden daha iyi bir yaşam için çalışan Siemens Türkiye, yenilik ve inovasyon tutkusunu “Yaşam için Yenilikçi Zeka” sloganıyla yayınlanan yeni reklam kampanyasıyla ortaya koyuyor. Şirketin global olarak kullandığı “Ingenuity for Life” sloganını bu şekilde yerelleştirmesi, Türkiye'ye verdiği önemin ve yerel katma değer stratejisinin simgesel bir örneği. 

Yeni değerler yaratmak için 
“Yaşam için Yenilikçi Zeka” mottosunun Siemens Türkiye'nin değişmez motivasyon kaynağı olduğuna vurgu yapılan reklam kampanyasında, Siemens'in günün her anında kurumlar ve bireylerin hayatına nasıl dokunduğu tüm detaylarıyla anlatılıyor. Buna 


göre, Siemens imzalı bir bina teknolojisinde sunulan konfor ve sağlanan enerji tasarrufu ile ülke kaynaklarının nasıl korunduğunun altı çiziliyor. Yine Siemens'in enerji üretimi ve iletimi hizmetleriyle 

bir fabrikanın kesintisiz çalışarak ülke ekonomisine nasıl katkıda bulunduğu gösteriliyor. 
Kampanyada ayrıca Siemens'in enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanan çalışmaları sayesinde sağladığı enerji tasarrufunun yanı sıra dijital teknolojilerle desteklediği enerji verimliliği projelerinin de öneminden bahsediliyor. Son olarak, Siemens Türkiye'nin mesafeleri kısaltan ve kavuşmaları kolaylaştıran akıllı altyapılar ve güvenilir ulaşım çözümlerinin yanı sıra geliştirdiği Dijital Fabrika konseptleri ile şirketlerin rekabetçi yapısını nasıl desteklediği de gözler önüne seriliyor. 


Ubricity, akıllı sayaç ve SIM kart ile elektrikli otomobillerin şarjını pratikleştiren bir akıllı mobil çözüm. Buna yatırım yapan Siemens gelecekte bu çözümü araçların içine taşıyıp daha pratik hale getirmeyi ve araçları yedek şarj aletine çevirmeyi planlıyor. 


— TUTKULAR 


NEN YURKU 
BAHARA TERAPİ! 


Amerikalı en iyi şefler yemeklerini bir üst seviyeye taşımak için bir tutam sihre ihtiyaç duyduklarında, başvurdukları tek bir kişi var. 
Stacy Perman 


MANHATTAN'DAKİLA BOITE'A girdiğinizde, sahibi Lior Lev Sercarz'ın niçin “baharat otoritesi” ve “baharat terapisti” lakaplarıyla çağrıldığını anlıyorsunuz. Rahiyasıyla baş döndüren bu dükkan Orchidea (Sichuan biberi, lime limonu, orkide kökü) gibi egzotik karışımlarla dolu cam kavanozların yanı sıra ünlü baharatlı, Fransız tarzı bisküvilerinin yer aldığı teneke kutularla bir tür baharat eczanesine benziyor. 

Sercarz'a göre, baharatlar yalnızca bir iş değil aynı zamanda hayatının misyonu. “Yalnızca baharat alıp satmıyorum” diyor. “Ben mutfak >> 


A FOTOĞRAFLAR KARSTEN MORAN 


Vel 
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>> dünyasından geliyorum, bu da beni La Boite'tan ayıran nokta. Ben her zaman karışımlar hakkında düşünürüm.” 

Sercarz'ın tutkusu ve uzmanlığı onu dünyanın en iyi şeflerinin pek çoğu için başvurulacak kişi konumuna taşıdı; bu insanlar özel karışımlar hazırlamak istediklerinde mutlaka onu arıyorlar. James Beard Ödülü'ne layık görülen Massachusetts'teki Ana Sortun of Cambridge, Oleana restaurant ve Philadelphia'daki Zahav'ın sahibi Michael Solomonov, Federal Donuts yemeklerini daha da lezzetli hale getirdiği için Sercarz'a müteşekkirler. La Boite'ın baharatlarını kullanan New York'taki Michelin yıldızlı Le Bernardin'in şefi ve sahibi Eric Ripert onun için “o bir kaşif” diyor. “Onunla birlikteyken son derece enerjiktir, her şeyi ayrıntılarıyla açıklamaktan üşenmez. Baharatlarının kullanımıyla ilgili fikirleri ve hikâyeleri son derece ilham vericidir.” 

Sercarz'ın karışımları dokuz ila 23 tür arasında değişen baharattan oluşuyor ve fiyatları da 13 dolar ila 27 dolar aralığında. Yöntemi ise beceri, sezgi ve biraz da şiirsellik içeriyor. Örneğin, ekşi, tatlı, acı ve çiçeksi Pierre Poivre adını 18. yüzyılda yaşamış olan Fransız hortikültürist ve misyonerden almış. Kurutulmuş Ortadoğu lime limonu, kakule ve çeşitli baharatlardan yapılan tütsülenmiş, ekşi ve keskin bir tadı olan İsfahan'ın adı eski Pers başkentinden geliyor. 

Sercarz her ne kadar İsrail'de doğmuş olsa da, mutfak eğitimi tam bir Fransız ekolü; kendisi Fransa, Lyon'da Paul Bocuse Enstitüsü'nde eğitim gördü ve Michelin yıldızlı şef Olivier Roellinger'in yanında yetişti. 

Ona baharatların önemini öğreten Roellinger oldu. “Kendisi bana 'nasıl tadacağını ve koklayacağını ve de tüm bu tatları nasıl ifade edeceğini ve açıklayacağını öğrenmelisin demişti” sözleriyle anlatıyor Sercarz. 
Sercarz 2002 yılında New York'a göç etti ve özgeçmişini de şehirdeki bütün önemli ve heyecan yaratan şeflere gönderdi. Ancak ona yalnızca Daniel Boulud cevap verdi. Sercarz böylece dört yıl boyunca Boulud's Daniel'de şef yardımcısı olarak ve kendi catering işinde de iki yıl çalıştı; ancak bu sürenin sonunda restoran hayatının kendisine göre olmadığını anladı. “Bu işi bırakmam gerekiyordu” diyor ve kendi yolunu çizmesi için 


YEMEK 


Soldan: ŞefLior Lev SercarzLa Boite'taki mutfağında; 40'ı aşkın baharattan oluşan karışım koleksiyonu dükkânında düzenli bir şekilde sıralanmış. 
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kendisini destekleyen ve cesaretlendiren Boulud'den övgüyle söz ediyor. “O bana mutfak dünyasının yalnızca restoranda sona ermediğini ve kendinizi ifade edebileceğiniz daha başka onlarca yol olduğunu gösterdi” diyor. 

Bu kararının ardından beş yıl süresince Sercarz, Citicorp yöneticilerinin şefi olarak gündüz ona destek verdi, geceleri ise bodrum katındaki evinde farklı baharat karışımlarını deneyimledi. Böylece bisküvilerini ve üç karışımı satmaya başladı; bunları kendisi teslim ediyordu. 
Boulud ve BLT restoran zincirini lanse etmeye hazırlanan Laurent Tourondel ilk müşterileriydi. İşi kulaktan kulağa yayılan övgülerle büyüdü. 

Böylece 2011 yılında Manhattan'da Hells Kitchen yakınlarında 74 m”lik La Boite'ı açtı. 

Sercarz o zamandan beri evde yemek pişirenlerden de önemli bir müşteri kitlesi edindi. “Intro to Spice Blending” (Baharat Karışımına Giriş) sınıflarından birinde yer bulmaya çalışın, temmuza kadar dolu olduğunu göreceksiniz. La Boite online olarak da satışa başladı ve halen e-ticaret satışlarının yüzde 25'ini oluşturuyor. 

“Baharatlar pek çok şeye dokunmamı sağlıyor” diyor. “Bu bir yaratıcılık. Bu küresel bir sohbet ve bu da beni son derece heyecanlandırıyor.” il 
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TUTKULAR 


Tike isi 


“önal dönüşümlerin 
E ia bir a, 


adece saatli er Mi 
Kalemler delüks timde kole erin VEİŞ. 


e dün a ilgi odağı olmayı. 
#sürdürüyor. Beğüm Nur Alkış 
- 5 


DELOİTTE'UN “Türkiye'de lüks sektörü: Lüksün yükselişi” isimli raporuna göre, Türkiye'de lüks ürünler ekonomik statü sembolü olarak görülüyor. 2018 yılında 

ise lüks ürünler kategorisinin 7 milyar TLye ulaşması bekleniyor. Pazar içinde aksesuar, mücevher ve saat kategorilerinin payı büyük. Lüks markaları ve ürünleri ile pazarın önemli oyuncularından biri olan Rotap Saat şu an Montblanc, Montegrappa, Tibaldi, Davidoff ve Thomas Sabo markalarının distribütörlüğünü yapıyor. 
Rotap multibrand butikler de ise Blancpain, Jacguet Droz, Zenith, Chopard ve Longines markaları satışa sunuluyor. Rotap Saat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bal, “Türkiye de ilk ve tek Omega monobrand 
butik Rotap bünyesinde yer alıyor. 2018 
hedeflerimiz arasında bünyemize Emaar Mall'da bir Montblanc monobrand 

butik katmak bulunuyor” diyor. Bal ile Montblanc'in yeni koleksiyonunun yanı sıra koleksiyonerlerin ve iş dünyasının lüks ürünlere olan ilgisini konuştuk. 


Montblanc'in yeni koleksiyonundan bahsedebilir misiniz? 

Kökleri 1906 yılına uzanan Montblanc'ın Türkiye'ye gelişi ise 1990'lı yılların başına 


dayanıyor. Türkiye pazarında kısa sürede beğenilen Montblanc'in Ankara ve İzmir'de butikleri bulunuyor. Montblanc saat, kalem ve aksesuarlarına her sene yeni ürünler eklenmekte. Montblanc'in en çarpıcı koleksiyonlarından 1858 koleksiyonu beş farklı tasarımdan oluşuyor. 40 mm otomatik saatler ve 42 mm kronograflar, bir adet 
42 mm “Manufacture Worldtime Geosphere,” 13 ligne tek butonlu 
kronograf mekanizmasına sahip 40 mm'lik ince bir kol saati ve 24 
saat göstergesiyle 16 ligne tek butonlu kronograf mekanizmasına sahip çok amaçlı yeni bir cep saati. Montblanc 1858 Pocket Watch Limited Edition 100, yeni koleksiyonun başyapıtı. Tasarımın fiyatı ise 50 bin 
800 euro. 


Lüksürünlere koleksiyonerlerin ve işdünyasının ilgisi nasıl? Dijital dönüşümlerin gerçekleştiği birdönemde neden insanlar kalem almayı sürdürüyor? 

Koleksiyonerler ve iş dünyasının ilgisi oldukça yüksek seviyede. 

Sadece lüks saatler değil, kalem ve çanta gibi aksesuarlar da lüks tüketim ve kombinasyonların birer parçası haline geldi. Dijital devrim kuşkusuz yaşamımızda birçok şeyi değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Ancak, kalem bireyin bir uzantısı olarak var olmaya devam ediyor. Elektronik klavyelere alıştığımız bilgisayar çağındayız, kaleme ihtiyacımız kalmadı artık diye düşünülebilir fakat durum böyle değil. 
Dikkat ettiyseniz, kalemin hayatımızdan gitmesiyle “Grafoloji” gibi yazıların karakterinden suçluyu bulmaya yarayan bir yöntem neredeyse işe yaramaz hale geldi. Kalem, hem kişisel kullanım için hem de hediye seçimlerinde ayrıcalıklı bir ürün. Kalemlere karşı her geçen gün artan ilgiyle ilgili Montblanc yanında Montegrappa ile de ayrıcalıklı bir ilişki kurduk. Seçkin müşterilerimiz için her kategoriden ve farklı fiyat aralıklarında çok sayıda lüks kalem sunuyoruz. il 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- Şehirlere enerji sağlıyor, 
- çocuklarımızı renkli rüyalarla buluşturuyoruz. 


© Dijital ve akıllı çözümlerimiz sayesinde enerji üretimini ve iletimini gerçek zamanlı La — kontrol ediyor, ülkemize kesintisiz, verimli ve güvenli enerji sağlıyoruz. ; 


İşte yaşam için yenilikçi zeka... 
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siemens.com.tr/yasamicinyenilikcizeka 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sml Y gilizce deki'Ko 

(neighborhood) kelimesinden ala 

Hööd Rooftop, pârioramik İstanbu nah ibiratmosferd 


İSTANBUL ANADOLU YAKASI'NIN en popüler semtlerinden Moda yeni komşusuna ev sahipliği yapıyor. Hood Rooftop, DoubleTree by Hilton İstanbul, Moda'nın teras katında 

yer alıyor. Mekandan içeriye adımınızı atar atmaz panoramik İstanbul manzarası ile karşılaşıyorsunuz. Hood Rooftop'ın konumunun sağladığı artılardan biri de gün batımının en güzel anlarından birini seyretmenize imkan veriyor olması. 

Hood Rooftop, Ece ve Ege Turanlı kardeşlerin kişisel hevesinden ve meraklarından yola çıkılarak 2017 yılı ekim ayında açılıyor. Moda'nın kendine has bir ruhu olduğuna değinen Ece Turanlı, “Moda'da yaşayan insanlar 60-70 senedir buradalar. Nesiller boyunca devam ederek kendi içinde bir mahalle kültürü oluşturulmuş. Bizde bu kültürden esinlenerek mekana İngilizce'deki komşuluk (neighborhood) kelimesinin 'hood'unu isim olarak verdik” diyor. 

Üç ay gibi kısa bir sürede faaliyete geçen mekanın yaklaşık 200 kişilik kapasitesi bulunuyor. Hood Rooftop'ın dekorasyonunda siyah ve kahve tonları hakim. Mekanda bir de piyano bulunuyor. Hood Rooftop'da pazar günleri kahvaltınızı klasik müzik eşliğinde yapabilirsiniz. Ege Turanlı Hood Rooftop'da evlilik tekliflerinin meşhur olduğundan 


(Üstteki fotoğraf; soldan 


sağa) Ece Turanlı, 


Executive Şef 
SefaCeylan, Ege 
Turanlı; (alttaki fotoğraf) keçi peynirli ve cevizli pancar salata 


bahsediyor. Mekan açıldığı ilk gün dâhil olmak üzere, her hafta evlilik tekliflerine şahit oluyor. Şef Murat Bozok koordinatörlüğünde hazırlanan yemek menüsü, dünya mutfağı klasiklerinden yerel tatlara uzanan geniş bir 
yelpaze sunuyor. Executive Şef Sefa Ceylan, 13 
kişilik mutfak ekibiyle, yemekler hazırlanırken her şeyi kendi suyunda pişirmeye özen gösterdiklerinin altını çiziyor. 

Menüdeki zengin paylaşımlıkların yanı sıra çorba ve salatalardan, jumbo karidesli zencefilli havuç çorbası (29 TL) ve keçi peynirli ve cevizli pancar salata (36 TL) popüler lezzetler arasında yer alıyor. El yapımı makarnalarıyla da dikkat çeken mekanın makarna ve pizza bölümünden öne çıkan lezzet ise levrek ve adaçaylı gnocchi (49 TL). 
Ana yemeklerden ızgara dana bonfile ('79 TL) en çok tercih edilen lezzetlerin başında geliyor. 
Öte yandan gün batımına karşı kahvenizin yanına mojitolu panna cotta (25 
TL) isteyebilirsiniz. Hood Rooftop'da her cuma ve cumartesi günleri 23:00 - 
02:00 DJ performansları düzenleniyor. 


dd 


FORTUNETURKEY.COM // MART 2018 


O FOTOĞRAF: CANER ÖZKAN 
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Geleceği günümüze taşıyan bir dünya hastanesi... 


Geleceğin sağlık anlayışını, teknoloji ve hasta konforuyla buluşturan, dünyanın ilk Leed Platinum sertifikalı tam teşekküllü sağlık kompleksi Memorial Bahçelievler Hastanesi hizmetinizde. 


MEMORL|AL “Çünkü Sağlığınız Değerli” 


BAHÇELİEVLER 444 7 888 | memorial.com.tr 


TUTKULAR İZ 


DDDRUMLA 
YENİ LÜKS 
LOKASYON. 


Aksoy Holding'in Bodrum-Tilkicik Koyu'nda doğal bir yarımada üzerindeki son yatırımı Epigue Island, 200 milyon euro yatırıma mal olacak. Projenin 6 milyon euro'luk kısmı peyzaj çalışmaları için ayrıldı. 

Yüzde 25'i satılan villalar, konumuna 

göre metrekaresi yaklaşık 7 bin euro seviyesinden değer görüyor. 

Begüm Nur Alkış 


ADINA ŞARKILARIN YAZILDIĞI, dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından Bodrum; denizi, birbirinden 

güzel koyları ve eğlence adresleri 

ile içinde hem enerjiyi hem de 

huzuru barındırıyor. Bodrum'un merkezine 25 kilometre ve Yalıkavak merkezine 2,5 kilometre uzaklıkta 

yer alan Tilkicik Koyu ise Bodrum'un parlayan yıldızlarından. Tilkicik 

Koy'u, merkezinde bulunan 126 
dönüm büyüklüğündeki yarımadada konumlanan Epigue Island projesi ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 
Aksoy Holding'in 200 milyon euro'luk yatırım planı ile hayata geçirdiği Epigue Island projesinde, 75 lüks villa, 150 yat bağlama kapasiteli marina, 50 süitten oluşan butik otel, plajlar, açık havuz ve deniz havuzu, çocuk kulübü, heliport, restoran ve barlar ile fitness ve spa yer alıyor. Projede şu an için 200 milyon euro'luk yatırımın yüzde 75'i harcandı. 
Yaklaşık 6 milyon euro'luk bir kısım 


ise peyzaj çalışmaları için ayrıldı. Yüzde 25'i satılan villalar durumu ve konumuna göre metrekaresi yaklaşık ortalama 7 bin euro seviyesinden değer görüyor. Aksoy Holding'in gayrimenkul portföyünün toplam büyüklüğü yaklaşık 500 milyon dolar. Bodrum'daki yatırım ile birlikte gayrimenkul tarafında yüzde 30'dan fazla büyüdüklerini belirten Aksoy Holding CEO & Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, “Turizm ve gayrimenkul sektöründe son beş senedir bir büyüme içerisine girdik. Üst segmentte tercih edilen ve aranan bir gayrimenkul 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geliştirme firması, bir gayrimenkul markası olmayı hedefledik. Epigue Island projesinin benim açımdan en çok öne çıkan tarafı lokasyonu. Epigue Island ile “yalın ayak lüks” tanımını yarattık. Proje, insanların kendilerini ayrıcalıklı hissedecek kadar lüks, ama şatafattan ve abartıdan çok uzak yalınayak dolaşılabilecek kadar doğal. 
Burası bizim ilk projemiz ve burada bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz” diyor. 
Projede, 10 farklı seçenek ile üç tip (açık teras, avlu, lineer) villa tasarlandı. 
Açık teras villa üç yatak odası ve yardımcı 


TURİZM 


Bölgeye ait taşlar vedoğal malzemeler kullanılarak, özel peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. 


odasına, avlu villa dört yatak odası ve yardımcı odasına, lineer villa ise beş yatak odası ve yardımcı odasına sahip. 

Sahada 850 kişinin çalıştığı proje, yeşilin ve mavinin kesiştiği yerde çevre ve doğaya saygılı oluşu ile ayrışıyor. Epigue Island'ın mimarisini, uluslararası birçok ödülü bulunan ve özellikle sahil (resort) konut projelerine getirdikleri yenilikçi çözümlerle Güney Afrikalı Saota üstleniyor. Villalar, sadece yazın değil, kışın da yaşanılabilir şekilde tasarlandı. Her biri panoramik manzara sunuyor ve mahremiyet duygusu 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BATU AKSOY'DAN 
2016 HEDEFLERİ 


“Aksoy Holding'in, turizm açısından 
Conrad Otel tarafında yaklaşık 

100 milyon TL 
civarında bir ciro hedefi var. Orası bizim için amiral gemisi. Otelimiz 
İstanbul'un en büyük ikinci oteli. Geçen seneye göre ciromuzu yüzde 20 oranında arttırmayı planlıyoruz. 
Gayrimenkul tarafında ise en büyük hedefimiz 
Epigue projesini bitirmek. Bu sene ayrılan 50 milyon dolarlık bütçeyi buraya harcayacağız. 
Önümüzdeki iki sene boyunca 200 milyon dolar civarında bir ilave satış hedefimiz var.” 
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korunacak şekilde konumlandırılıyor. 
Adanın doğal yapısı ve iklimi ile tamamen uyumlu olacak şekilde tasarlanan 

projeyle ilgili Aksoy, “Arazinin biz inşaata başlamadan önce yüzde 80'i çoraktı. Arazi üzerinde olan az sayıdaki bütün ağaçları koruduk. Projenin bitişiyle birlikte onları yeniden ekiyoruz. Projede, doğal yaşamı öne çıkaracak unsurlara yer verdik” diyor. 
Epigue Island'da bölgeye ait taşlar ve doğal malzemeler kullanılarak, özel peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. 

Projede dikkat çeken detaylardan biri de elektronik ve mekanik sistemlerin ısıtma ve soğutma için gerekli olan enerji ihtiyacını azaltıyor olması. Villalar mekanik sistemlere bağımlılığı azaltacak şekilde basit tasarım konseptine dayandırılıyor. 
Villalardaki açılabilir büyük kapılar ve pencereler sayesinde iç mekanlarda doğal havalandırma sağlanıyor. Yerden ısıtma ve tavana gizlenen havalandırma, ısının hep istenilen seviyede olmasını sağlıyor. Rahat bir yaşam alanı sunan açık planlı ferah mutfaklar sosyal bir hayat tarzı sunuyor. 
Havuzlar, konumu ile gün batımı keyfi 


yaşatıyor. Epigue Island'da, villa sahipleri için hayatı zenginleştirmeye yönelik çeşitli mekanlar da oluşturuldu. Mekanların bazıları sadece villa sahiplerine özel kullanıma açık. 

Villaların konumları mevcut ağaçlara göre belirlenirken, diğer alanlarda bitki örtüsüne uygun peyzaj çalışması gerçekleştiriliyor. Hafriyat çalışmasının her aşamasında, yarımadada bulunan toprağın ve taşın minimum düzeyde kazılmasına özen gösteriliyor. Kazılarda çıkan taşlar villaların etrafında yeniden kullanılıyor. Villalara ulaşan yollar tüneller içerisinde gizlenerek yarımadanın doğal görünümünün korunması hedefleniyor. 
Epigue Island ile bir rüya proje yarattıklarına değinen Aksoy, hedeflerinin bu çizgiden devam etmek olduğunu söylüyor. Aksoy, “Her sene bir Epigue projesi görmeyeceksiniz. Ama yaptığımız zamanda herkesin merak ettiği bir proje olacak” diyor. Doğru lokasyon bulunduğu takdirde Epigue İstanbul, İzmir, Miami, Londra gibi farklı noktalarda projenin devamının getirilmesi planlanıyor. 
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O FOTOĞRAF: ERHAN TARLIĞ 


Hava kalitesini iyileştirdiğimizde, erslarsMezlarzl! 
uyuyabilirsiniz. 


Temiz hava katalizörlerimiz, zararlı emisyonların azaltılmasını sağlıyor. 


Mi 


Detaylar için: 
wecreatechemistry.com 
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CANANI 
ŞLEYİŞİNE 
YEN DUYU! 


Almanya'nın lüks saat üreticilerinden A. Lange6Söhne, markanın kahramanı “Triple Split” modeli ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Modelin Alman perakende satış fiyatı 139 bin euro. 
Begüm Nur Alkış 


İLKKEZ SALİSEKRONOGRAFININ potansiyelinden tam olarak yararlanmayı mümkün kılan A. Lange & Söhne markasının yeni modeli “Triple Split” koleksiyonerleri ve meraklılarını kendisine çekiyor. Yaşanan Soğuk Savaş dönemi sonrası 1990 yılında küllerinden yeniden doğan A. Lange 

& Söhne markası bugün en tanınmış Alman lüks saat üreticilerinden biri. 
Wilhelm Schmid, A. Lange & Söhne'ye 
2011 yılında Güney Afrika'da BMW satış 
ve pazarlama müdürü olarak çalıştıktan sonra CEO olarak katıldı. Hobilerini aynı zamanda kariyer hayatının bir parçası haline getiren Sehmid kendini bu konuda şanslı hissettiğini belirterek, “Ben otomobil endüstrisinde çalışan 

bir otomobil hastasıyım ve dünyadaki en prestijli saat markalarından birine sahip bir saat koleksiyoncusuyum” diyor. Sehmid, A. Lange & Söhne'nin marka DNA'sını, Türkiye piyasasına girmeye nasıl karar verdiğini ve yeni koleksiyonunun detaylarını Fortune okuyucuları için paylaştı. 
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A.Lange6&Söhne'nin DNA'sı hakkında bilgi verebilir misiniz? A. Lange&Söhne'yi diğer markalardan farklılaştıran özellikler nelerdir? 
Her A. Lange&Söhne saati kusursuz tasarımın, teknolojinin, malzemenin 

ve ustalığın bir karışımıdır. Ayrıcalıklı tasarımlar ve mekanik çözümler, fark yaratma konusundaki ifademizin bir parçası. 
Tasarımı elinizde tuttuğunuz anda belirgin Alman gerçekliğini ve dayanıklılığını hemen algılayabilirsiniz. Tüm saatlerimiz ürün geliştiricilerimizin teknik yaratıcılığını yansıtan hareketlerle donatılmış olup, en üst düzey son rötuşlara sahip. 


A.Lange6&Söhne'nin Türkiye piyasasına girişine nasıl karar verdiniz? 

Uzun zamandır Türk saat koleksiyoncularına ve markamızı bilip, ilgilenenlere 

A. Lange&Söhne dünyasını yakın çerçevede keşfetme fırsatı sunma düşüncemiz vardı. 
Ülkedeki en ünlü saat dağıtıcılarından biri olan Maestro ile olan ortaklık şimdi bunu mümkün kılıyor. 


Teknolojinin hızla geliştiği birdönemde, A.Lange6&Söhneile yeni teknoloji çağına nasıl uyum sağlıyorsunuz? 

İncelikli saat yapımı dünyasında, 

A. Lange&Söhne her zaman teknolojik gelişmenin ön saflarında yer alıyor. Yeni modelimiz olan “Triple Split”, bu yaklaşımın başlıca örneği. İnovatif olabilmek için DNA'mıza saygı göstermemiz gerektiğine kuvvetle inanıyoruz. Geleneğimiz, keşfedilmemiş bölgeleri keşfetmeye ve yenilikler yapmaya bizi zorunlu bırakıyor, bu da işin eğlencesi. Bu tutum kurucumuz merhum Walter Lange'nin çalışanlarının ve kendisinin asla durmamasını talep etmesi ile özetlenebilir. 


Yeni koleksiyonlarınızın detaylarını paylaşabilir misiniz? En pahalı ürününüzün fiyatı ve özelliklerinden bahsedebilir misiniz? 

“Triple Split” inkar edilemez bir şekilde bizim kahramanımız. Model, ilk kez 

salise kronografının potansiyelinden tam olarak yararlanmayı mümkün kılıyor. 

Hiç sektirmeden atlayan 30 dakikalık 


A.Lange&Söhne, 


modelleri ile teknolojik gelişmenin ön saflarında yer alıyor. 


bir “rattrapante” ve -ilk kez- 12 saatlik “rattrapante” özelliğe sahip. Bu da “rattrapante” fonksiyonunun uygulanmasını daha da çeşitlendirip, ilginç hale getiriyor. 
Örneğin, Formula 1 yarışında, Tour de France etabında veya bir maratonda iki rakibin zamanlarını karşılaştırabiliyorsunuz. 
Saatin Alman perakende satış fiyatı 139 

bin euro olacak. Diğer ülkeler için fiyat, sonbaharda teslim anında belirlenecek. 
Ayrıca şirketin kurucusuna ithafen durdurulabilir saniye atlama özelliğiyle “1815 Homage to Walter Lange” ve siyah bir kadran üzerinde Lange'ye özgü bir tasarım olan büyük rakamlarla tarihin yer aldığı “Saxonia Outsize Date” markanın çarpıcı orijinallikleri olarak sıralanıyor. 


Sektörünüzle ilgili yeni trendler nelerdir? 

Saat pazarı, moda veya aksesuar pazarından farklı kurallara sahip. Yavaş şekilde ortaya çıkan trend ve konseptlerin geliştirilmesi kademeli ve yoğun bir teknolojik süreç gerektiriyor. Yüksek segmentli müşteri kitlesi son trendlerden çok markanın stiline ilgi duyuyor. Klasik tasarımlara dönüş, uzun vadeli güvenilir bir trend gibi görünüyor. 
Koleksiyonerler ve meraklıları için saat komplikasyonları ve işçiliği yoğun talep görmeye devam edecek. il 
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MÜÇEVHERDE DEĞERİ 
YENİDEN JANIMLANIYUR 


Lüks ürünlerin hammadde bulma konusunda sürdürülebilir kaynak bulma sorunu, lüks sektöründeki şirketler için krize dönüşebiliyor. Sürdürülebilir, etik ve görece daha az pahalı olan, ancak altın ve diğer değerli taşlar kadar “değerli” algısını uyandırabilen yeni bir materyali geliştirmek olası mı? Lüks sektörü ve tüketicisi için “değerli” ne anlama geliyor? Ayşegül Kurşun Kaptan 


PRENS HARRY'NİN Meghan Markle'a evlenmeyi teklif ederken verdiği yüzükte kullanılan taşın geçmişi kendi içinde bir mesajdı: yüzükteki ana taş, Prens'in “ikinci yuvam” dediği ve doğal yaşamı koruma çalışmalarına yoğun şekilde katıldığı Botsvana'da etik yöntemlerle çıkarılmıştı. 
Lüks ürünler ve lüks tüketim, pek çok konuda en sert şekilde eleştiriliyor, ancak bu uzun listenin en başında yer alan hammaddeler, gerek kaynak gerekse 


üretim prosesleri söz konusu olduğunda en tartışmalı alanlardan. Ne de olsa kıt olan değerlidir. Lüks işinde olan her şirket için de hayatta kalmak, kıt ve değerli 

olan hammaddelerin tedariğini güvenceye altına almak demek. Bu yarışta, hatta bazı uzmanlara göre bu hammadde savaşında, üretime devam edebilmek için çeşitli deri, angora, kaşmir ve elbette değerli taşların akışı sürekli olmalı. Zaten kıt olan bu temel hammaddelerin iklim değişikliği gibi 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faktörlerin doğrudan tehdidi altında olduğu da hesaba katılırsa sürdürülebilir kaynak bulma sorunu lüks sektöründeki şirketler için krize dönüşebiliyor. 

Bu durum, bu yazının iyi haberi olabilir. 
Kriz zamanlarında ortaya çıkan alternatif çözümler, pek çok farklı sektör ve alanda şahit olunduğu gibi, alışılagelmiş yöntem, kaynak, düşünme şekli kalıplarını lüks sektörü için de alaşağı edebilir. Alternatif kaynak yani hammadde sunumu lüks sektörünün yeni inovasyon alanı oldu bile. Pazarlama alanında çalışmalarına LUISS Guido Carli Üniversitesi'nde devam eden Yardımcı Doçent Feray Adıgüzel, “Lüks segmentte yer alan şirketlerin üretim prosesleri de iklim değişikliği için bir tehdit oluşturuyor,” diye belirtiyor. 

“Bu şirketler sürdürülebilir kaynaklara, üretim proseslerine ve etik tedarik zinciri uygulamalarına yatırım yapmak zorunda.” 

Lüks şirketlerinin karşı karşıya olduğu tedarik zincirine dair bu zorunluluğun yanı sıra tüketici profilindeki değişiklikler ve gelen talepler de şirketler için temel normları değiştiriyor. Bugünün Y Kuşağı, yarının lüks ürün tüketicileri. Prens Harry gibi onlar da kullandıkları ürünün etik bir geçmişinin olmasını ve dünyaya sadece daha az zarar veren değil, dünya için olumlu şeyler yapan markalardan gelmesini istiyorlar. Turin Politeknik Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Bölümü'nde Öğretim Görevlisi olan Beatrice Lerma tüketicinin gözünde, geleneksel ve lüks materyallerin mali değerinde önemli bir düşüş gözlemlendiğini savunan çalışmalara atıfta bulunuyor ve bu materyallerin yerini alternatif ve yeni materyallerin aldığını söylüyor. Lerma'ya göre, bunun temel nedeni de “yeni ve alternatif materyallerin öneminin ve temsil ettiklerinin, tüketici için hem estetik hem de sosyal ve sembolik anlamda çok daha yüksek değer taşıması”. 

O zaman “değerli” ne anlama geliyor? 
Sürdürülebilir, etik ve görece daha az pahalı olan, ancak altın ve diğer değerli taşlar kadar “değerli” algısını uyandırabilen yeni bir materyali geliştirmek olası mı? 


MÜCEVHER 


PRENS HARRY 
GİBİ LÜKS 
MÜCEVHER, 
ÜRETİCİLERİ VE 
TÜKETİCİLERİ DE 
ETİK GEÇMİŞİN 
PEŞİNDE. 


Lerma, farklı sektörlerde uzmanlığı olan akademisyenlerle ve İtalyan lüks mücevher markası Mattioli ile beraber çalıştıkları Avrupa EkoTasarım Ağı (European EcoDesign Network) araştırma projesinde tam olarak bu sorunun yanıtını arıyor. Araştırmanın ana amacı, köklü Mattioli şirketinin sadık müşterilerinin beğeneceği, altın ile beraber kullanılacak, etik ve sürdürülebilir, çevreyle dost bir materyal bulmak. Çalışmada havacılık, savunma sanayisi ve sağlık gibi sektörlerde kullanılan DLC (Diamond Like Carbon — Elmas Benzeri Carbon) malzemesi, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakırberilyum alaşımları gibi ucuz materyallerin üzerine son kaplama olarak kullanılıyor. 
Hem mat hem de parlak efektli bu siyah kaplama, altına eşlik ettiğinde ortaya çıkan tasarımlar Mattioli müşterilerinden tam puan alıyor. Etik, ucuz, çevre dostu, ama hala “değerli”, üstelik farklı sektörlerden teknoloji transferi ile gerçek bir inovasyon örneği. 

Lerma araştırma projesinin olumlu sonuçlarında tasarım ve tasarımcının etkisinin altını çiziyor ve sürdürülebilir 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bir ürün geliştirme ve üretme konusunda tasarımcıya düşen rolün önemini vurguluyor. DLC kaplamalı paslanmaz çelik ve altın ile hayata geçirilen tasarımlar, zarafetten ve görsel değerinden hiçbir şekilde ödün vermiyor; etik demek çirkin demek değil. Aksine DLC kaplamalı tasarımlar Mattioli'nin zevkini ve mirasını bire bir yansıtıyor. Lerma, “Çevreye olan etki konusunda tasarımcıların kararları özellikle önemli; çünkü ürün, hizmet ve altyapıyı etkileyen kararların yüzde 80'i tasarım aşamasında alınıyor,” diyor. 
“Tasarımcı lüks mücevher sektörü için tasarlarken verdiği her bir kararla teknik, görsellik ve etik nitelikler arasındaki bağı kuruyor.” 

Alternatif materyal kullanımı, lüks mücevher sektöründeki pek çok büyük ve butik markada geleneksel üretimin yanında güçlenmeye başladı bile. Güney Amerika yağmur ormanlarında yetişen bir palmiyenin yemişi olan tagua, kurutma, sertleştirme ve boyama proseslerinden geçiriliyor ve en tartışmalı hammaddelerden 


Hemmerle pırlanta, beyaz altın, salyangoz kabuğu broşları. 


ŞİRKETLER ETİK 
OLABİLMEK 

VE MARKA 
İTİBARLARINI 
YÜKSEK 
TUTMAKİÇİN 
İNOVASYONU 
KULLANIYOR. 


Hemmerle pırlanta, pirinç, bronz, beyaz altın küpeler. 


MER 


olan fildişinin kullanıldığı her alanda 

fildişi yerine kullanılabiliyor. Bvlgari, 

ana materyali seramik olan ürünlerini tüketicilerine sundu. Kuruluşundan bu yana Almanya'nın soylu ailelerine hizmet veren Hemmerle markası altın ve alışılagelmiş diğer geleneksel materyallerin yanı sıra, demir, pirinç ve bronzu da tasarımlarında kullanıyor; markanın salyangoz kabuklarını kullandığı bir broşları da var. 

Tüketiciler üretimde ortaya çıkan toksik madde ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanım miktarına ve ürünlerin sosyal/ekonomik açıdan sorumluluk sahibi olup olmadığına önem veriyorlar. 
Adıgüzel, lüks mücevher markalarının sürdürülebilir malzemelerden ürünleri tüketicilere sunarken farklı stratejileri benimseyebileceklerini belirtiyor. Buna göre şirketler hem sürdürülebilir hem geleneksel ürünleri içeren bir portföye sahip olabilir ve zamanla sürdürülebilir ürünlerin sayısını artırabilir. İkinci strateji olarak var olan müşterileri için alışıldık tasarım estetikleriyle paralel tasarımlar yapabilir ya da farklı tüketici segmenti için marka adlarında küçük oynamalarla yeni bir marka altında farklı estetiğe sahip sürdürülebilir ürünleri sunabilir. 
Adıgüzel'in altını çizdiği üçüncü strateji ise inovasyonu sadece yeni ürünler için kullanmak yerine prosesin bir parçası haline getirip üretimin çevreye olan etkilerini kontrol altına almaya çalışmak. 
Bu sayede şirketler değişen sosyal normlar sonucunda farklılaşan tüketici beklenti ve taleplerini de karşılayarak marka itibarlarını yüksek tutabilir ve hatta oyunun bu alanında geride kalmış rakipler arasında da sıyrılabilir. 

Kanlı Elmas filmi gösterime girdiğinde pek çok ünlü oyuncu değerli taşlarla bezeli takılarla görüntülenmekten kaçınmıştı. 
Aradan geçen yıllar içinde lüks mücevher sektöründe yükselişe geçen “gönüllü olarak değerli taşlardan vazgeçip, entelektüel değere odaklanma” trendi hem proses hem ürün inovasyonuyla birleşince kazanan gezegenimiz olacak gibi görünüyor. il 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O FOTOĞRAF: HEMMERLE'NİN İZNİYLE 


Motor yagını olculukta tan 


Dizel Partikül Filtreli Araçlar 
İçin Tâm Sentetik Motor Yağı hetix Mo 


“© Petrol Ofisi-: . — 


MOTOR YAĞI 
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RAY ÜZERİNDE SIRA DIŞI ROTALAR 


Seyahat etme ve farklı rotalar keşfetme arzusunu nostaljik ve ayrıcalıklı bir deneyimle yaşamak isteyenler için bu ay Fortune'da renkli rotalarıyla meraklılarını kendisine çeken sıra dışı tren yolculuklarına yer verdik. Begüm Nur Alkış 


ÜNLÜ JAPON YAZAR Ryu Murakami'nin de dediği gibi “Dünyadaki sayısız şehrin her birinde güneş benzersiz şekilde batıyor. Sadece bir defa buna şahit olmak için seyahat etmeye değer.” 
Uçak gibi yolculuk sırasında dolaşabilme özgürlüğünüzü kısıtlamadan gezme imkanı veren tren yolculukları ayrıca ekstra bagaj hakkı, yataklı vagon gibi özellikleriyle konfor ve 


kolaylık sağlıyor. Öte yandan, Japonya, Güney Amerika gibi pek çok bölgede yeni rotalar açılmaya devam ediyor. Trende geçen filmler ise lüks tren yolculuklarına olan ilgiyi artırıyor. 
Fortune'da bu ay, kendinizi çoğu zaman bir film karesinin içerisinde hissedeceğiniz, enfes manzaralar eşliğinde sıra dışı tren rotalarına yer verdik. 


Alpler'in yamacına seyahat 

Glacier Express 

İsviçre Alplerinin yamacında 129 km boyunca Glacier Express, yolculara eşsiz manzaralar ile görsel bir şölen sunuyor. 
Engadine ve Landwasser Vadisi ile Valais buzullarının panoramik manzaralarıyla yolculuk sekiz saat sürüyor. Yol boyunca Matterhorn'un nefes kesici manzarasının seyrine doyacaksınız. 


İsviçre'nin Graubünden Kantonu'ndaki yer alan Albula Vadisi boyunca devam eden tren rotasındatam tamına 291 köprü ve gıtünelden geçiyorsunuz. Manzaranın keyfini çıkarabilmek için trenin tavanının büyük bölümü cam kaplı. Yolculuk boyunca sesli rehber hizmeti bulunuyor. Farklı seçeneklerin yer aldığı güzergahlarda birinci sınıf vagon fiyatları 269 ila 130 isviçre frangı arasında değişiyor. 
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SEYAHAT 


En büyük dini festival 

Fest Travel Özel Treni 

Kumb Mela Festivali veya kısa adıyla Kumb Mela, 1? yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük dini festivallerinden biri. Festival zamanı on milyonlarca Hinduizm dini mensubu toplanarak, kutsal sayılan Ganj Nehri ile Namuna nehirlerinin birleştiği yerde yıkanıyor. Hindistan'ın bilinen en eski kutlaması olan festivale ilgi oldukça yoğun. 

Fest Travel, Fest özel treni ile sonuncusuna toplam 140 


milyon kişinin katıldığı festival bölgesine unutulmaz 

bir yolculuk deneyimi sunuyor. Trenin “deluxe” sınıfı kompartımanlarında tuvalet ve duş bulunuyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kumbh Mela Festivali; Ganj Nehri; UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan dört yer (Sançi Budist Yapıları, Kacuraho Tapınakları, Acanta Mağaraları ve Çatrapati Şivaci Tren İstasyonu) 

ve her istasyonda renkli karşılamalar ile özel bir macera imkanı sunuyor. Gezi ücreti 6 bin 900 dolar. 


Hindistan'ın kalbine ödüllü yolculuk Maharajas' Express 

Asya kıtasının en pahalı treni Maharajas' Express, Dünya Seyahat Ödülleri'nde (World Travel Award) 2012 - 2016 yılları arasında beşyıl üstüste “Dünyanın En Lüks Treni” ödülünü kazandı. Maharajas' Express, dört farklı kompartımanda seyahat seçeneği sunuyor. Farklı tur seçenekleri sunan trende, kral suit fiyatları 12 bin 900 dolar ila 26 bin dolar arasında değişiyor. Maharajas' Express; Mumbai, Goa, Hampi, Mysore, Trivandrum gibi pek çoklokasyona uğruyor. Maharajas” Express, yalnız seyahat edenleridüşünerek geniş bir kitap koleksiyonu da sunuyor. Trenin, geniş panoramik pencereleri sayesinde yol boyunca manzaranın keyfini çıkabilirsiniz. 
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TUTKULAR 


Tekerlekli saray 

Palace on Wheels 

Palace on Wheels, nam-ıdiğer “tekerlekli saray”, yedi gece sekiz gün boyunca yediyıldızlrotel konforunda hizmet sunuyor. Tren;Hindistan'ın başkenti 

Yeni Delhi'den yola çıkarak, pembe şehir Jaipur, Sawai Madhopur, Chittaurgah, göller şehri Udaipur, Jaisalmer, Jofhpur ve Bharatpur kuş barınağından geçerek aşk ileromantizmin sembolü Agra'ya geliyor 

ve tekrar Yeni Delhi'ye geri dönüyor. Palace on Wheelstreninin güzergâhı, konukların lüks yolculuklarından en iyi şekilde faydalanmaları için özel olarak oluşturuldu. 
Palace on Wheels'te yolculuk boyunca bedeninizi ve ruhunuzu rahatlatacak spa hizmeti de veriliyor. Süper lüks (super deluxe) kabinde, yedi gece boyunca yaşayacağınız yolculuk deneyimi tek kişi için 
12 bin 600 dolar. Tarife, Ocak- Mart 2018ile 
Ekim 2018- Mart 2019 arası geçerli. 


İnka Krallığı'na keşif 

Belmond Andean Explorer 

Güney Amerika'nın yeni lüks treni, Belmond Andean Explorer, dünyanın en yüksek demiryolu hatlarından birini takip ediyor. Tren, Peru'nun doğal güzellikleri ile antik krallıklar arasında bir rota oluşturuyor. Bir ve iki gecelik yolculuk seçenekleri sunan Belmond Andean Explorer, iki gecelik yolculuğunda, İnka Uygarlığı'nın başkenti Cusco şehrine, Puno'ya ve Areguipa'ya uğruyor. Perulezzetlerini, rota üzerindeki dağ manzarası eşliğinde deneyebilirsiniz. 


Syıldızlı otel konforunda 

Blue Train 

“Tekerlekli 5 yıldızlı otel” olarak da anılan Blue Train'in mutfağı en yüksek beklentileri bile aşıyor. Şefler, en taze yerel malzemelerle imza yemeklerini hazırlayarak yolculukları sırasında misafirlerin ağızlarında lezzetli bir tat bırakıyorlar. Glutensiz, vegan gibi her tercihe göre menü seçimleri bulunuyor. 
Seyahatiniz boyunca, ister gece bir şeyler atıştırmak isteyin, isterseniz de sabah erken uyandırılmak isteyin Blue Train, ihtiyaç duyduğunuz her an yüksek eğitimli personelleri ile sorununuzu çözmek üzere hazır bulunuyor. Trenin Pretoria ve Cape Town arasındaki güzergahı 27 saat sürüyor. 
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HİZMETLERİMİZ 


#* MOBİL MÜŞTERİ DENEYİMİ 

* DİJİTAL SERVİSLER 

#* MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE ARKA OFİS 
* TAHSİLAT 

# SATIŞ 

* ARAŞTIRMA HİZMETLERİ 

# SOSYAL MEDYA 


MÜŞTERİYİ DOĞRU 
ANLAMAK İÇİN 
İHTİYACINIZ OLAN 
ÇÖZÜMLER TURKCELL 


GLOBAL BİLGİ'DE! 


Teknoloji gücümüz ve yeni nesil çözümlerimizle sahanın nabzını tutuyor, bağımsız standartlar çerçevesinde güvenilir pazar araştırmaları sunuyoruz. 


TURKCELL 


GLOBAL BİLGİ 
0(216) 6331111 | global-bilgi.com.tr EŞSİZ M ÜŞTE Rİ DEN EYİ Mİ Çİ MerkcellGlobalBilgi (İİ) /turkceliglobalbilgi EĞ /GiobatBilgi 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İnternet cafelerde oynanan oyunların çocuklar için tehdit yarattığı haberlerinin üzerinden çok zaman geçmişken e-spor ve profesyonel oyunculuk üzerinden yeni bir ekonomi inşa ediliyor. 
e Bu yeni Sektör için eski deyimle oyun mu gerçek mi diye sormanın zamanı gelmiş görünüyor. 
Kerem Özdemir 5 m 
>> z iğ 


vi, 
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OYUN MU, GERÇEK Mi? — — 


UNDAN 30-40 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE elektronik Japon saatleri üzerlerinde oyunlarla girdiğinde bunların çocukların dikkatini dağıtacağı ve iyi olmadığı söyleniyordu. Aradan geçen yıllarda internet cafe'lerde oynanan oyunlar, cep telefonunda oynananlar ve konsol başında saatlerce oturmaya neden olanlar hep tehdit olarak görüldü. Günümüzde de kötü haberler iyilerden daha fazla tercih ediliyor ancak hem ulaştığı büyüklük hem de e-spor gibi daha sosyal biçimlerinin ortaya çıkması nedeniyle daha sempatik bir alana dönüşüyor. Değişimin en net göründüğü yerin üniversite olması şaşırtıcı gelebilir ancak Bahçeşehir Üniversitesi BAU) Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'in, “E-spor ve beraberinde yarattığı sektör dijital kuşağın vazgeçilmezlerinden biri haline 

geldi. BAU olarak e-sporu diğer spor dalları gibi görüyor ve destekliyoruz. Bu doğrultuda e-sporu profesyonel ve akademik mecralara çekmek amacıyla yetenekli sporculara burs verdik. Şimdi ise ASUS'un desteği ve işbirliğiyle bu alanda dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline gelerek bu ekosisteme yeni oyuncular kazandırmak istiyoruz. Amacımız Türkiye'nin bu alanda dünya arenasında söz sahibi olmasını sağlamak” şeklindeki sözleri bu değişimi ifade ediyor. 

Yücel'in sözleri, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) eSports ile oyun bilgisayarı pazarının öncülerinden ASUS'un Republic of Gamers (ROG) markasının güçlerini birleştirmesine hitap ediyor. Bu işbirliği ile e-spor ekosistemindeki profesyonel oyuncuları desteklemenin yanı sıra, yayıncılık, sunuculuk ve hakemlik gibi birçok alanda, Türkiye'nin e-spor ekosistemine yetişmiş insan gücü kazandırmayı hedeflemesi dikkat çekiyor. Bu, oyundan medyaya ve başka alanlara kadar uzanan bir istihdam alanına işaret ediyor. 

E-spor dünyasına yetişmiş insan gücü kazandırmayı amaçlayan anlaşma kapsamında ASUS, BAU eSports'a iki yıl boyunca teknoloji sponsoru olurken, kurulan PC laboratuvarı bu yeni dünyanın kurallarını anlamayı kolaylaştırıyor. Tabii, oyun işinin artık oyunla sınırlı kalmadığını da... 

Bu işbirliği ile ASUS'un BAU eSports'a ekipmanlarla birlikte sağladığı PC laboratuvarı desteği, bu dünyanın nasıl bir karşılıklı saygı ile şekillendiğini gösteriyor. ASUS'un etkileyici oyun bilgisayarları, oyuncuların daha çok masaüstü bilgisayarda özel klavye desteği ile oyun oynamayı tercih etmesi nedeniyle üst rafta ama oyunculara yüzü dönük olarak yerleştirilmişti. Emre amade durumdaki bu ekranlar, yıllar sonra bilgisayar pazarında oyunun nasıl değiştiğini net bir biçimde ortaya koyuyor. Tek dişi kalmış canavar gözüyle bakılan masaüstü bilgisayarlar, oyunlar sayesinde geri dönüş yaşamış durumda. Oyun piyasasında değişen tek şey bu değil. 

GİST'in (Gaming İstanbul) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Müdürü Meriç Eryürek, Türk dijital oyun sektörü 500 milyon dolar ihracata 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yani 350 milyon dolarlık dizi ihracatının yaklaşık 1,5 katına ulaştığını söylüyor. 13 milyonu 

en az bir kere oyuna harcama yapmış olan 30 milyon oyuncunun 
bulunduğu Türkiye pazarı, 750 
milyon doların üzerine çıkarken 
2018 için büyüme beklentisi yüzde 
15. Eğlence sektörleri içinde global olarak da oyunlar 110 milyar dolar büyüklüğe ulaşarak Hollywood'u geride bırakmış durumda. Eskiden filmlerin oyunları yapılırken 

artık oyunların filmleri üretiliyor. 
110 milyar dolarlık oyun pazarı 
içindeki payı küçük olsa da e-spor, konserleri ve şovları ile dikkat çeken turnuvaları sayesinde konuya “bilgisayar karşısında kilitlenmiş gibi duran çocuk” profiline göre çok daha insani bir görünüm kazandırıyor. 
Pazarının genelinin büyüklüğü yanında çok dikkat çekici görünmese de e-spor hızlı büyümesi ve yarattığı bu tematik değişiklik ile başrolü kapmaya aday; hatta şimdiden o koltuğa oturduğunu söylemek yalan olmaz. Elektronik spor anlamına gelen e-spor, 2000'li yılların başında turnuvaların ve liglerin 

de oluşturulmasıyla oyuncuların profesyonel takımlar bünyesinde resmi liglerde ve turnuvalarda oyun oynayarak hayatlarını kazandığı bir ekonomi alanına dönüştü. 

Sporun rekabet, yetenek ve çaba ile harmanlanmış izlenebilir bir mücadele olma özelliği, e-sporda da geçerli. Maçlar için yapılan yoğun antrenmanlar ile geliştirilen bireysel yetenekler ve takım stratejisiyle hareket etme yeteneği, maçı kazanmak için gereken silahları oluşturuyor. Bunun için ciddi antrenmanlar, kamplar yapmaları geliyor. Tıpkı diğer sporlarda olduğu gibi belli disiplinleri var, çalışma biçimleri var, ritüelleri var. Bunları yaptıkça yetenekleri gelişiyor. El, göz ve düşünce koordinasyonu güçleniyor. Eğer bu noktalarda zayıf kalırsanız ve düşüncelerinizi olması gerektiği hız ve çeviklikte 


“Turnuvalarda kullanılırki 


-oyunterci 
ML 


sağladı... 


oyun yansıtamıyorsanız geriye düşüyorsunuz. Spor ile e-spor arasındaki benzerlikler bunlarla sınırlı değil; bir spor dalı olan e-spor için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporcu lisansı da veriliyor. 
Türkiye de dünyaya paralel olarak bu pazarın önemli bir parçası olma yolunda hızla ilerlerken, Türkiye'de e-spora olan ilgi her geçen gün artıyor. Son 5 yıldaki gelişim, bunun net bir göstergesi. Şu an e-spor Türkiye'de futboldan sonra en çok seyirci çeken ikinci spor konumunda. Türkiye'de aylarca süren League of Legends profesyonel ligleri milyonlarca kişiyi ekran başına toplarken, büyük arenalarda yapılan finaller 10 binden fazla e-spor tutkununu bir araya getiriyor. 
Dünyada ise, Kore ve Çin gibi ülkelerin başı çektiği e-spor sektörü, Avrupa ve ABD'de de büyük hayran kitlelerini peşinden sürüklüyor. 
Dünyada e-sporun geldiği noktayı güncel araştırma raporlarında da görmek mümkün. Araştırma şirketi Super Data'nın paylaştığı veriler 


e-spor pazarının 2016 yılında 892 milyon dolar büyüklüğe ulaştığını gösteriyor. 2017'de bu rakam 800 milyon dolara yaklaştı. Önemli bir potansiyele sahip olan bu pazar inanılmaz bir hızla büyümeye devam ediyor. Oyun oynayarak geçimini sağlayan kişiler profesyonel oyuncu olarak lisans sahibi olabiliyor. Ancak diğer spor karşılaşmalarında olduğu gibi işin medya tarafının sağladığı olanaklar da aynı derecede dikkat çekici hale geliyor. 

Buna bağlı olarak sponsorluk ilişkileri de oluşuyor. İnovasyonun öncüsü olduğu mesajını vermeyi hedefleyen Renault'nun bunun için Avrupa'nın en yüksek performansına sahip Fransız ekibi Team Vitality ile işbirliğine girmesi bunun iyi bir örneği. Renault ve Renault Sport Racing, güçlerini Team Vitality ile birleştirerek Renault Sport Team Vitality'yi kurdu. 
Renault Sport Team Vitality, 25 milyondan fazla oyuncuya sahip otomobil sporu oyunu olan Rocket League Championship Europe'un yeni sezonunda yer alıyor. Philip Paschmeyer, Victor Locguet ve Sandro Holzwarth'ın liderliğini yapacağı takım, Renault'ya e-spor tutkunları ile iletişime geçme fırsatı sunuyor. Renault markası, ayrıca League of Legends ve FIFA turnuvalarında oyuncuların ekip kıyafetlerinde yer alarak bu alanda Adidas, Omen by HP, Volvic ve Canal-- gibi büyük markalarla aynı kategoride yer almanın imtiyazının peşinde koşuyor. 

Renault Grubu Global Pazarlama Stratejisi ve Pazarlama İletişim Departmanı Başkan Yardımcısı Bastien Schupp, “Bu ortaklık, bize yepyeni genç bir kitleyle iletişim kurma anlamında olağanüstü bir fırsat sunuyor: Vitality'nin e-spor vizyonu ve uzmanlığı ile bizim motor sporlarındaki başarılı geçmişimizi bir araya getirmek harika bir ortaklık olacak. 

E-spor parlak ve umut verici bir geleceğe sahip. Renault Sport Racing üzerinden bu genç oyuncular ile iletişim kurmak ve bir parçası olmak için sabırsızlanıyoruz” diyor. 
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League of Legends'ın büyük kupası için ağır oyuncular mücadele ederken, sanal gerçeklik daha geniş kitlelerin oyunlara ısınmasını sağlıyor. 


Bu, e-spor'un özellikle pazarlama alanında yarattığı mucize ile bağlantılı. 
Özellikle Z kuşağı veya Millenial'ların ilişki tercihleri nedeniyle markaların kendileri ile ilişki kurmalarının güçleşmesi, e-spor'u pazarlama yöneticilerini bu kesime ulaşabilmek için bir tercihli yolla buluşturuyor. Bu, az buz bir olanak değil. 

E-sporun geleneksel sporlara göre en önemli avantajı, sadece izleyici olmak zorunda olunmaması. Çok kolay şekilde e-sporun bir parçası olabiliyorsunuz. Gençlerin de beklentisi bu yönde. Bu dünyanın yalnızca izleyicisi değil, bir parçası olmak istiyorlar. Ancak yakın gelecekte Türkiye'de düzenleyeceği oyun turnuvası ile gündeme gelecek olan Blast'ın yöneticileri, gençlerin kendi kuralları olduğunu ve bu dünyaya girmenin çok zor olduğunu ifade ediyor. Blast yöneticilerinden biri, oğlunun e-spor turnuvaları ile ilgili bir paylaşımda bulunmasını istediğinde red cevabı aldığını açıkça ifade ediyor. Ancak bu iki kefeli bir terazi ve bugün gençlerin, klasik kanalları ve mecraları takip etmediği düşünüldüğünde getirisi de aynı derece yüksek. Bir kısmı hiçbir şekilde televizyon izlemiyor; internet, sosyal medya, sosyal platformlar ve video gibi mecralarda geziyorlar. Gençleri uzun süreler ekran karşısında tutmak mümkün değil ancak e-sporun bir parçası olunduğunda markalar kendilerini ilgi çekici bir konuma yerleştirmiş oluyor. 

E-spor ekosistemi büyüdükçe büyük kulüpler ve markalar da bu dünyaya dahil olmaya başladı. Türkiye'nin üç büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kurdukları e-spor takımlarıyla liglerde mücadele ediyor. Dünyadaki örneklerine de baktığımızda Schalke 04 ve Miami Heat gibi tüm dünyada büyük taraftar kitlelerine sahip olan popüler takımların da e-spor alanına yatırım yaptıklarını görüyoruz. Son zamanlarda özellikle basketbol camiası e-spora büyük ilgi duyuyor. Bu yıl Cleveland Cavaliers, Houston Rockets ve Golden State Warriors gibi NBA'in tanınmış kulüpleri kurdukları e-spor takımlarıyla League of Legends Kuzey Amerika liginde yerlerini aldılar. 

Bunun altında yatan en büyük sebeplerden biri, e-spor ekosisteminin ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunun görülmesi ve e-sporun bu dünyaya ilgi duyan binlerce oyun tutkununa seslenmek için iyi bir fırsat sunması. E-sporun sürekli büyüyen ekosistemi, firmalar için kitlelere ulaşma 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anlamında kritik bir öneme sahip. 
E-spor özellikle gençlerin ağırlıkta olduğu, markaların hedeflemek istediği önemli bir kitle tarafından takip ediliyor. League of Legends e-spor liginin bugüne dek Ülker, Vestel, Turkcell, Avea, Coca-Cola, Teknosa, Media Markt, İş Bankası Maximum Kart, Migros ve Gilette gibi pek çok markayla işbirliğine gitmesi bu sayede gerçekleşmiş durumda. 

İşin diğer tarafında ise oyuncular açısından daha müreffeh bir hayata uzanma imkanı oluşuyor. E-sporda Türkiye'de ve dünyada takımlar arasında büyük transferler yapılıyor. 
Elbette yurtdışında bütçeler çok daha yüksek. Örneğin nasıl Messi ya da Neymar dünyanın en pahalı futbolcuları ise Koreli Faker da e-spor dünyasının en popüler isimlerinden biri. Bazı oyuncuların bonservisi milyon doların üzerinde. 

Türkiye'de de çok değerli oyuncular var. Mesela Kore liginden gelen Frozen, Türkiye'ye çok değer kattı. Bu kişilerin transfer bütçelerinde futbolun altında kalmayacak seviyede olduğunu söyleyebilirim. Böyle iyi isimleri takımlara dahil etmek için ciddi yatırımlar gerekiyor. Ancak Renault örneği ve medyada e-spor'un bulduğu yer ve yaratılan gelirler bunu destekliyor. Yayıncılar da bu potansiyelin farkında. Örneğin ESPN, Turner Broadcasting, TBS ve Yahoo gibi büyük yayıncı kuruluşları e-spora karşılaşmalarının yayın haklarını alıyorlar. Türkiye'de S-Sport, belN SPORTS ve TiviBu platformu, League of Legends maçlarını canlı yayınlayan kanallar arasında. İşin medya tarafında oluşacak etkinin geleceğine dair daha ciddi bir gösterge, şov dünyasında atılan adımlar. E-spor'un para getireceğine yönelik inanç, bu alana yatırımların artmasını da beraberinde getiriyor. Las Vegas'ın ne büyük iki casinosunda özel e-spor sahaları oluşturulması, bu 


E-Şin ikon projesinde: 
441 daireler 5.800 TİE başlayan taksitlerle 


3-1 daireler 5.600 TEE, başlayan taksitlerle 
241 daireler 4.350 ll başlayan taksitlerle 


Tüm dairelerde panoramik şehir ve deniz manzarası 


Proje hakkında tüm detaylar ve size özel oluşturulacak farklı ödeme planları için ekibimiz sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır. 
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adımlardan dikkat çekici biri. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Tokyo Anime Üniversitesi'nde profesyonel e-spor yorumculuğu programı açılmış durumda. 

Büyük resme bakarsak, Amazon'un 2014'te 1 milyar dolar civarında ödeme yaparak satın aldığı Twitch, e-spor yarışmalarını takip etme ve yorum yapma konusunda ayrıcalıklı bir yere gelerek e-spor'un ana mecraya tapınmak yerine kendi medyasını yaratacağını gösteriyor. Ancak bu pazarda iddialı olmaya çalışan başka oyuncular da bulunuyor. 

İngiltere'de Sky gibi oyuncular e-spor'un genç izleyicilerini yakalamak için yatırım yaparken YouTube Gaming, Facebook ve Activision Blizzard'ın Major League Gaming'i daha yeni nesil oyuncular olarak bu alanda boy gösteriyor. 
5G mobil servislerinin gelişmesi ile birlikte farklı ve yeni içerik dağıtım anlaşmalarının gündeme gelmesi bekleniyor. 2016'da 100 milyar doların üzerine çıkan oyun pazarı, genel eğlence sektörünün çok daha üzerinde bir büyüme hızına sahip. Bu cironun içinde 693 milyon dolarlık bir paya sahip olan e-spor, 2020 itibariyle iki katma büyümüş olacak. 

Oyun sektörü dünya genelinde 6 milyar saatin üzerinde izleme süresi elde etti. Online e-spor izleyicilerinin yüzde 57'si Çin'de bulunuyor. 2020 itibariyle e-spor izleyici sayısının 580 milyona ulaşması bekleniyor. Oynama tarafında ise, çoklu oyunculu savaş oyunu League of Legends'ı oynayanların sayısı ayda 
100 milyonun üzerine çıkması dikkat çekici. Oyuncuların yüzde 56'sı kişisel 
bilgisayar, üçte biri de cep telefonu kullanıyor. 

Oyun dünyasının geleceği ile ilgili ayrıntılar zaman içinde netlik kazanacak. 
Bugünden ileriye bakınca şu andaki hızlı büyümenin ne tür yeni biçimleri ortaya çıkaracağını zaman gösterecek. Ancak e-spor'un hızlı bir büyüme ile sektöre önemli bir etkide bulunmayı sürdüreceği kesin. Belki karşımıza Super Bowl benzeri bir yeni şov çıkar. Amerikan futbol liginin bu final gecesi şovu. ABD tarihinin en çok izleyici çeken televizyon olaylarının başında gelen Super Bowl, Şükran Günü'nden sonra en fazla yemek tüketilen gün. Geçen sene Türk Hava Yolları'nın reklamı ile gündeme gelen turnuva Türkiye'den de son derece yakından takip ediliyor. Geçen senenin bilançosu, Super Bowl'un neden ilgi çekici olduğunu anlamak için yeterli veriyi sağlamıştı. 
Kısaca özetlersek şunlar oldu: 

New England Patriots ile Atlanta Falcons arasındaki finalde, 25 sayı geriden gelen Patriots Super Bowl tarihinde uzatmaya taşınan ilk maçı 34-28 kazandı. Final maçında kale seçimini belirleyen para atışını ABD eski başkanı George H.W.Bush yaparken devre arasında Lady Gaga sahne aldı. 
ABD futbol ligi NFL'in eski baş koçu (head coach) Vince Lombardi'nin adını koyduğu kupa Tiffany&Co tarafından elde yapılıyor. Branding uygulamaları ile Super Bowl'da yer alan Türk Hava Yolları maç günü iki adet 30 saniyelik spot ve maç önü program sponsorluğu yayını yaptı. Türk Hava Yolları'nın reklam filminde oynayan Oscarlı oyuncu Morgan Freeman yayın sırasında 
ABD'de trend topic oldu. Reklam filmi maçın yayını sırasında ABD'de 118 
milyondan fazla kişiye ulaştı. Bu, ABD'deki evlerin yüzde 47,2'sinde en az bir kere izlenmesi demek. 

Bu yılı bu kadar uzun anlatmaya gerek yok. 30 saniyelik reklam slotunun 
5 milyon dolar olduğu şovun yayın haklarını elinde bulunduran Fox, o gün 
600 milyon dolara yakın reklam geliri elde etti. Bu, yıllık e-spor cirosunun 
üçte ikisine yakın. Yani gidilecek çok yol var ama yolculuk eğlenceli olacak. il 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E-spor'un dikkat çekici noktaları 


oVideo oyun turnuvalarının ulaştığı milyonlarca izleyici burada milyar dolarlık birekonominin oluşacağının işaretini verirken bunun medyayı nasıl değiştireceği henüz netleşmiş değil ancak geleneksel medyanın bunu 

doğru dürüst algılamadığı aşikar. 
İzleyicilerini cep telefonu ve bilgisayara kaptıran geleneksel yayıncılar burada kapsamlı bir işmodeline sahip değil. Ancak 

Y kuşağı ile başlayan dalganın Z kuşağı ile birlikte bir kuşağın genel eğlence anlayışına dönüşmesi bekleniyor. 


oE-spor gelirlerinin Üç ana kaynağı bulunuyor: İçerik haklarının yayıncılara satışı; turnuva ve oyunlarının naklen yayınlandığı streaming servislerinden elde edilen doğrudan gelir; ve öncelikle oyun sektöründen gelmekle birlikte gelecekte daha geniş bir yelpazeye yayılması beklenen reklam gelirleri. 


o Öncülüğünü yapan Güney Kore ve Çin'in hâlâ en önemli izleyici kitlesini sağladığı e-spor, Batı yerine doğudan çıkan ilk önemli global eğlence trendi unvanını taşıyor. E-spor konusunda yapılan ilk sözleşmeler kaotik bir başlangıç yaratsa da, ağırlıklı olarak ergen ve 20'li yaşlarının başındaki izleyiciler ve profesyonel oyuncuların sponsorlar ve reklamverenler için yarattığı cazibe bu kaosun kısa sürede aşılmasını sağlıyor. 


J! 7000N Li di ARK NE 


TÜRKİYE NİN 


EN BÜYÜK 
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* Market sayısına göre. 


Vodafone Vakfı 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Süel 
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İNSANLIĞIN İYİLİĞİ İÇİN 
ÇİFTE SORUMLULUK 


Süel, “çifte sorumluluk” terimini bireylerin ve şirketlerin içinde bulundukları coğrafyada üstlerine düşeni anlatmak için kullanıyor. Bu kavram Vodafone Vakfı'nın stratejisinde önemli yer tutuyor ancak yeni dönemin şifreleri ise 


kodlama, algoritma ve amaç olacak. KEREM ÖZDEMİR 


ODAFONE VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Hasan Süel, şirketlerin ve bireylerin içinde bulundukları coğrafyanın sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek politikalar geliştirmesi gerekmesini çifte sorumluluk olarak adlandırıyor. Vakfın şimdiye kadarki başarısını sosyal sorumluluğu finansal geri dönüşten net çizgilerle ayırmasından kaynaklanıyor. 
Önümüzdeki dönemde gündemin gereklerini yerine getirmek içinse sosyal iş modelleri ve bireysel sorumluluk duygusuyla aksiyon almak isteyen insanların önüne bu isteklerini yönlendirebilecekleri kanalların konulması çok daha önemli 

hale geleceğe benziyor. Kodlama eğitimlerinde küçük yaşlardaki çocuklarla elde edilen sonuçlar, özellikle bunun devamı olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerine daha büyük kaynak ayrılmasını dayatıyor. 

Bu dünyanın heyecan verici yanını ise, kodlama eğitimlerinde ortaya çıkan sonuçlar oluşturuyor. Çocukların algoritma oluşturmayı öğrenerek sonuç almada gerçekleştirdikleri yüksek performans ve buradaki başarının Vodafone Vakfı'nın kodlama eğitimlerinde vites yükselterek ölçek oluşturma cesaretini bulmasındaki model, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu zincir reaksiyonun iyi bir örneğini yaratmışa benziyor. Şimdi önümüzdeki soru, bu örnek üzerine yeni bir salgoritma inşa etmeyi başarıp başaramayacağımız. 

Süel, “Vodafone deyince ilk akla gelen bizim tüketicilerimize verdiğimiz telekomünikasyon servisleri. Tabii ki bu bizim ana işlerimizden biri ama sosyal sorumluluk da şirket vizyonunun ana parçalarından biri. Şirketin ve içinde yer alan bireylerin bulunduğu coğrafyaya karşı sorumlulukları olarak tanımladığımız çifte sorumluluk, bizi sadece telekomünikasyon hizmetleri değil aynı zamanda ülkenin iyiliği için projeler geliştiren biri kurum haline getiriyor” şeklinde konuşuyor. 

Süelin kendisini en şanslı Vodafone çalışanlarından biri olarak 


hissetmesine neden olan Vodafone Vakfı Başkanlığı görevi, omuzlarına sosyal sorumluluk alanında doğruları yapma konusunda da ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Süel'in burada da şanslı olmasını sağlayan etken, Vodafone Grubu'nun 

ya da başka bir deyişle global Vodafone organizasyonunun deneyimi. Vodafone Grubu'nun 1980'li yıllarda İngiltere'de ortaya koyduğu “Müşterim olsun ya da olmasın burada bu ülkenin vatandaşlarının sosyal ihtiyaçlarına cevap veren projeler yapmak istiyorum. Bunu yaparken de bu işin sürdürülebilirliğini ve yönetişimini sağlama almak için bunu vakıflaşarak yani ayrı bir tüzel kişilik üzerinden, ayrı bağımsız bir mütevelli heyeti olan ayrı bir kişilik üzerinden yapmak istiyorum” şeklindeki vizyon Türkiye'de vakıf organizasyonunun da başarısında önemli rol oynamış. 

Ortaya çıkan sonuçlara gelince Süel, “Vodafone Grubu seneler içinde Türkiye dahil olmak üzere uluslararası genişleme yatırımları sırasında “ben yatırım yaptığım ülkede herhangi bir yatırım geri dönüşü beklemeden vakıflaşmaya başlarım” diyerek bu vizyonu yaygınlaştırıyor. Biz de Türkiye'de 2007 yılında yani Vodafone'un burada bulunduğu birinci yılda vakfımızı kurduk. Tabii ki takdir kamuoyunun ve insanların ama gözlemlerimize göre de güzel şeyler yaptığımızı görerek başımızı yastığa kendimize çok daha güvenerek koyabiliyoruz” diyor. 
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Kadınların güçlendirilmesini sağlamaya yönelik program ile 20 şehirde 20 bin kadına 

ulaşılarak ekonomiye önemli bir kakıda bulunuldu. 


Şirketler için bile olsa Türkiye koşullarında uzun sayılabilecek 10 yıllık sürede gerçekleşen faaliyetlerin başarısı, bir algortima dahilinde hareket edilmesine ve uygun bakış açısı ve ölçüm kriterinin kurgulanmasında yatıyor. Algoritma Süel için çok önemli bir sözcük ve konsept. 
Kodlama eğitimlerini ele alırken bunu daha net görmek mümkün oluyor ancak bu aşamada da Süel, “Bakış açısı ve ölçüm kriteri olmadan başlanacak bir sosyal sorumluluk süreci sürdürülebilir değildir. Dolayısıyla önce bakış açısını çok iyi oluşturmak; sonra da yaptığın işi belirli kantitatif ve kalitatif kriterlere göre ölçmek. Biz bunu oluşturmak için vakfın kuruluşunun ardından bir sene hiçbir şey yapmadık” diye anlatmaya başlıyor. 
Süel, “Ülkenin sosyal ihtiyaç haritasını; hangi bölgede kimin ne ihtiyacı olduğunu; kimlerin o güne kadar ne tür çalışmalar yaptığını; devletin sosyal sorumluluk ve sosyal politlkasının ne olduğunu; özel sektörle devletin ortak çalışabileceği ve devlete tamamlayıcı anlamda destek 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olabileceğimizi anlamak ve bunların fizibiletisini yapmak için bir yıl harcadık” şeklinde konuşuyor. 

Hangi konuya odaklanılacağı ile ilgili bu konu, sosyal sorumluluk işinin yol haritasının en önemli adımlarından biri. 
İkinci konu ise, hangi iş ortağıyla çalışılacağı. Süel, iş ortağının şirketin sosyal sorumluluk alanına yönelik olarak sorumluluk ve heyecandan kapasite, tecrübe ve bakış açısına kadar birçok noktada ince eleyip sıkı dokumayı gerektiriyor. Bu iki ayak, başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin ön koşullarını oluşturuyor. 

Süel, “Sosyal sorumluluk projelerinde doğru temaya odaklanmak ve doğru kişi ile iş yapmak kilit önemde. Burada bazı kelimeleri çıkartıp başka kelimeler koyarsak bu aslında dünyada yaptığımız her şey için geçerli” diyor. Bu ön koşul sağlandıktan sonra başarı için ölçümleme çok büyük önem taşıyor. Sosyal etki ve performans analizlerinin tüm sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerine uygulanması ile ölçülebilir bir büyüklük yaratmak gerekiyor. 
Süel, “Nasıl ki bir şirket başarı kriterlerini belirli performans ölçütlerine göre veriyor, sosyal sorumluluk projelerinde de kendi özelliğini dikkate alarak bu kriterlerin getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden biz yaptığımız tüm sosyal sorumluluk çalışmalarında; öncesinde ve sonrasında ölçümler yapıyoruz. Öncesinde amaç bir fotoğrafı çekmek; biz nasıl bir dünya ile karşı karşıyayız. Sonrasında da biz bu dünyada ve hedeflediğimiz grupta, nasıl bir etki bırakıyoruzu analiz ederek işimizi doğru yapıp yapmadığımızı görüyoruz. Bu, yanlış yaptığımız konusunda bizi düzeltip ondan sonraki aşamalarda doğru adımlar atmamızı sağlıyor” şeklinde konuşuyor. 

Bu sadece basit matematiksel bir ölçüm değil. Etki analizini yaparken farklı bir yöntem izlemeyi tercih ettiğini söyleyen Süel, “Aslında burada bence kilit kelimelere odaklanmak lazım. 
O kilit kelimelerden biri de ilham vermek. Bugün Tesla örneği, bu tür bir ilham veriyor. Açık konuşmak gerekirse, iki gün önce baktım bunu almaya kalksam binebilir miyim Türkiye'de diye. Neden: sürdürülebilirlik, yepyeni bir teknoloji olması ve geleneksel kalıpların dışına çıkması ile benim karakterimle uyuşuyordu. Ama bir yandan da ben bunun enerjisi biterse nerede şarj edeceğim; yolda kalırsa ne olur gibi şeyleri de düşünmüyor değilim. Ama bu ilhamı yaratmak çok önemli” diyor. 

Bunun en iyi örneğinin çıktığı yer ise, kodlama eğitimleri. 
Süel, “Yedi yaşındaki bir çocuğu kodlama ile yani bizim dönemimizin tabiriyle bilgisayar programlama ile tanıştırıp onun yaptığı bir uygulamayı bizim kuşak gibi 20 küsur yaşına kadar beklemeden yaptığını görmek Tesla örneğinden farksız. 
Ben bu şekilde diğer yedi yaşındaki çocuklara, 14 yaşındaki çocuklara ve onların velilerine ilham veriyorsam, bir heyecan katıyorsam; ülkenin politika yapıcıların 'ya doğru bir alan bu, ne kadar erken o kadar iyi dedirtebiliyorsam; biz tüketen değil, üreten toplum olmalıyız dedirtebiliyorsam; geleceğin toplumunu bugünden inşa etmeliyiz deyip bugünden adımları erkenden atmalıyız dedirtebiliyorsam; ilham verme görevini 


yerine getiriyorum demektir. O yüzden aslında benim sosyal sorumluluk projelerimin başlangıç temasında hep 'ben bunu yaptıktan sonra ne hissettirmeliyim, nasıl bir enerji vermeliyim” sorusu var” ifadesini kullanıyor. 

Bunu zorlayan bir de denge var. Süel, kendi boyutlarındaki bir vakfın binlerce ya da 10 binlerce insana ulaşma gücünün olmasına karşın Türkiye gibi çok büyük bir ülke ölçeğinde bunun küçük kaldığına dikkat çekiyor. Bu nedenle de, bu heyecanı yaşatmak ve bu hissiyatı vermek çok önemli. Süel bu değerlendirmeleri, 10 yılda farklı projelerde 4 milyon insana dokunmuş ve toplam 29 milyon liralık bir sosyal sorumluluk yatırımı yapmış bir vakfın lideri olarak sarf ediyor. Bu, küçük çaplı olmayan bir vakıf profili. 

Faaliyet alanı itibariyle bakıldığında ise, akıllı telefon devrimi ile telefonun, çekirdek görevi olan konuşmanın ve haberleşmenin dışına çıkmış olması, Süel'in önüne iyi bildiği ve hayatı dönüştürücü güce sahip bir diğer aracı koyuyor. Süel, “Bunu bireyler ve kurumlar verimliliklerini ve rekabetçiliklerini artırırken maliyetlerini azaltmak için kullanıyor. Bu araç ile sosyal fayda yaratmak için Vodafone Grubu ile birlikte bir vizyon geliştirdik. Başlardaki ismi Mobile for Good olan bu vizyonu, “Teknoloji Hayatın Hizmetinde” şeklinde Türkçeleştirdik. Bu konu beni o kadar heyecanlandırıyor ki, bugün benim kapımı “Hasan teknoloji hayatın hizmetinde konusu ile ilgili kafamda bir proje var” diye çalan biri 12-24 saat arasınde benim kapımdan girmiş, bana anlatmış olur” şeklinde konuşuyor. 

Eğitime ve eğitimin erkene alınmasına verilen önemde akıllı telefonların gelişmesinin yarattığı yeni dinamiklerin rolü de büyük. Vodafone Vakfı, eğitimi erken yaşa çekmek için 2008- 
2009 döneminde okul öncesi eğitime sosyal yatırımlar yaparken 
Türkiye'nin sıçramak yapmak için duyduğu ihtiyaçların tespitinde pratik bir yaklaşım sergileyerek kadınları da işin içine katıyor. Aradan geçen sürede 20 ilde 20 bin kadının eğitimini gerçekleştiren Vodafone Vakfı, kadının güçlendirilmesi anlamında önemli mesafe kat ederken ekosistemini başarılı kılmak için algoritmasına önemli bir unsuru daha eklemiş oluyor. Buradaki algoritma sözcüğü, Süelin hayatında taşıdığı önemin yanı sıra büyük heyecan duyduğu kodlama eğitimleri ile arasındaki köprüyü de oluşturuyor. Süel, “Algoritma, bilinirliği biraz az olan bir kelime. Algoritma en basit şekliyle, genellikle bir problemin çözümü ya da bir aksiyonun gerçekleşmesi gibi bir hedefe yönelik olarak bir kişinin aşması gereken adımları, yapması gereken işleri belirli bir düzende; belirli bir mantık sırasına ve belirli bir sebep sonuç ilişkisine göre bir yol haritası çizmektir. Bizim 30-40 yıl önceki Basic programı ile bugünkü kodlama programı arasında ruh anlamında aslında değişen bir şey yok” diyor ve önemli bir farkında altını çiziyor. Süel, “Biz bu algoritma mantığını ne zaman öğrendik; sen ve ben? 
Üniversitede. Ve bu algoritma mantığını bizler ya keşke bunu daha önce öğrenseydik diyoruz. Bunun erkene çekilmesinin aslında kafaların olumlu anlamda değişmesini sağlayacağı inancımızdan yola çıkarak bu projeyi başlattık. Projenin 


başlangıç ruhu buydu. Bir başka nokta, üreten mi tüketen mi olacağımız. Benim 


sekiz yaşında bir kızım var; zamanını oyunla 


geçiriyor. Genelde bunlara çok meraklılar. 
Biz şunu neden hayal etmiyoruz: çocuk oyunu yazsın” şeklinde konuşuyor. 
Vodafone Vakfı'nın bakışının içine yerleşmiş olan bakış açısını Süel, “Biz bireylerin kendi çözümlerini bulmaları için algoritma mantığını erken almanın, edinmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Erken yaşta kodlama ile tanışma bunu sağlıyor. Biz eğitimlerimize başladığımızda olumlu anlamda o kadar şaşırdık ki... Dört saat içinde bir robota futbol maçı yaptırabilecek çocuklarla karşılaştık. Bu hem o çocuğun kendisine hem de velisine o eğitimin girişi ve çıkışı arasında bambaşka bir bakış açısı kazandırdı. Ben ne yapabilirim diye geldi; 


ben şunları yapacağım diye çıktı. Bu büyük 


bir heyecan...” sözleriyle anlatıyor. 


“Kenya'da uyguladığımız cep telefonundan ödeme 


modeli MPESA bir sosyal iş modeli. Orada bir ticari süreç var. Bizim burada yaptığımız sosyal sorumluluk. MPESA tabii çok ilham veren bir şey çünkü hiçbir altyapısı olmayan bir ülkede bir anda bankacılık hizmetlerini köydeki kişiye verebiliyorsun. Ama bizim ülkede öyle gelişmiş bir bankacılık var ki bu bize uyan bir şey değil. 
Ama dediğim gibi, bizim şimdi kurumsal iş birimimizin de gündeminde olan aslında her 


şeyin başına akıllı (smart) kelimesinin konduğu bir dünyada yaşıyoruz: Tarım, bankacılık, eğitim, sağlık, aklına gelen. Bunlardan bir tanesi de akıllı köy projemiz var: Aslında tarım kaynaklarını nasıl daha akıllıca kullanarak köylünün nasıl daha 

fazla gelir elde etmesini, çıktı elde etmesini ve ülkenin kalkınmasını sağlayabiliriz de yine ilham veren projelerimiz var. Bunu iletişim teknolojilerini kullanarak; bu da öbür şapkamı takacak 

olursam şirketimizin diğer ajandası içerisinde. 
Belediyelerimizle konuşuyoruz; akıllı ulaşım sistemleri üzerine... Belirsizliklerin bulunduğu ama teknolojiyi kullanarak bu belirsizlikleri aştığımız olumlu sonuçları olacakmış hissini dayandıran bir süreçten geçiyoruz. Şöyle bir şey söylediler ben anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Bizim 


mesleklerde çalışacaklarmış... Bu beni sarsıyor.” 
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Vodafone projeyi Habitat ile birlikte 2016'da ilk olarak altı ilde başlatıp bin 
800 öğrenciye ulaşırken cesaret patlaması 
yaşadı. Gönüllü eğitmenlerle birlikte elde edilen bu başarı, Vodafone'da cesaret patlamasına neden oluyor. Süel, “Bu programı ne yapabiliriz diye tartışırken bin 800'den 3 bine ya da 5 bine çıkmayı 
konuşurken 10 bin olsun dedik. Altı ile 10 
ile yayılmayı konuşurken 30 il olsun dedik. 
Olurdu olmazdı derken vakfımızı ikna edip bütçemizi de aldık ve şu anda eğitimleri 2017-18 döneminde 10 bin çocuğa 30 ilde veriyoruz. Ve bunu artıracağız: çok farklı modüllerle çok umulmadık coğrafyalara da ulaşacağımızı düşünüyoruz çünkü kodlamanın dini, dili, ırkı, rengi yok. Ortak bir dil bu: Ben bunu mesela Urfa'da Suriyeli çocuklara Scratch programını Arapça'ya çevirerek verirken gördüm. Çocuklar aynı tepkiyi veriyor. Bu evrensel dili, ülkede yaygınlaştırmak işi de teknoloji olan bir şirket olarak vakfımızın önceliği olarak şu anda hayata geçiriyoruz” diyor. 

Bu farklı bir anlamda kültürel değişimini de ortaya çıkarıyor. Süel, başka şirketlerin benzer kodlama projelerinden bahsedilince kendisinin somurtmasını bekleyenlerin bunu göremeyince şaşırdığını ifade ediyor. “Ben memnun oluyorum” diyen Süel'in buradaki tavrı, Türkiye'nin kurumsal kültürünün 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Süel, “Kodlamanın dini, dili, ırkı, rengi yok. Bunu mesela 
Urfa'da Suriyeli çocuklara 
Scratch programını rapça'ya çevirip verirken 

0 gördüm” diyor. 


değişimi açısından önemli bir gösterge: “Şirketlerin bu konuda tatlı rekabet içinde olması lazım. Eşgüdüm içinde bir rekabet olması lazım. Sonuçta amaç sosyal faydaysa ne güzel hepimiz dokunalım; hepimiz yapalım çünkü iş, günün sonunda geleceğin toplumunu yaratmayı getiriyor. Bu vizyona gelmek kolay olmadı ama bunun da bir reçetesi vardı. Biz de bu reçeteyi son 10 yıl içinde doğru adımlar atarak doğru hassasiyetle, doğru iş ortakları ile çalışarak yaptığımızı ölçüp sonuçlardan ders alarak, amatör bir ruhla ama profesyonel bir bakış açısıyla gerçekleştirerek bu noktaya getirdik” diyor. 

Geleceğe yönelik mesaj ise çok daha güçlü: “Donatılmış bireyler sadece ülke içinde değil bütün dünyada güçlü birey ve ülkelerini temsil eden kişiler olarak yer aldıkları için olayların bir coğrafyada kutuplaşmasının önüne geçer.” (Ml 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İNSAN KAYNAKLARILİDERLERİ ZİRVESİ CHRO SUMMİT, Business Management 
Institute (BMI) organizasyonunda 15 
Şubat'ta Hilton İstanbul Bomonti'de gerçekleşti. Yoğun katılım eşliğinde gerçekleşen zirvede, insan kaynağını en etkin biçimde yöneten ve benzersiz insan kaynakları uygulamalarını hayata geçiren Türkiye'nin En Etkin 
50 CHRO'suna da ödülleri takdim 
edildi. Geçen sene bir milyonun üzerinde insanın kariyerini yöneten liderlerin bir araya geldiği zirvede CHRO'arın yükselen değerine dikkat çekilirken, bu yıl mevcut küresel ekonominin ve iş yeri ortamının değişken doğasında CHRO fonksiyonunun proaktif rolünün önemi konuşuldu. 

Önde gelen firmaların üst düzey yöneticileri ve CHRO'lar; Çalışmanın Yeni Şekli: “Agile”, Yönetim Perspektifinden İK'nın Rolü, Dijital İK & İK Pazarlama & İK Analitik, Yetenek Yönetimine Global Bakış, Geleceğin Organizasyonlarını İnşa Etmek, İş Yerinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konu başlıklarındaki panel ve konuşmalarda yerini aldı. 

Kapsamlı bir araştırma metodolojisi ile adayların kritik CHRO başarı kriterlerindeki performanslarının araştırma danışma kurulu tarafından değerlendirilmesiyle 
belirlenen “Türkiye'nin En Etkin 50 
CHRO”sunun ödüllerinin verildiği CHRO Summit'te birbirinden ilginç konular ve gelecek temelli başlıklar profesyonel İK yöneticileri ve liderler tarafından ele alındı. 


ENETKİN SO İK YÖNETİCİSİ 

NN Hayat ve Emeklilik CEO'su 
Marius Popescu, CHRO Summit'de Çalışmanın Yeni Şekli: “AGILE” başlığıyla CHRO Summit 2018'in açılış konuşmasını yaptı. Popescu, 


alım ve oryantasyon süreci, eğitim 

ve gelişim programları, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer 

ve yedekleme yönetimi ve şirket kültürü gibi birçok konuda gerekli koşulları sağladığını, stratejiler geliştirildiğini söyledi. Popescu; “Türkiyede NN Hayat ve Emeklilik, mükemmel çalışma koşulları sağlayan, organizasyonun her seviyesindeki yetenekli çalışanlarını geliştiren ve onlara imkanlar sunan, sağladığı ayrıcalıklı yan haklar sayesinde mutlu çalışan profilini artıran bir şirket” bilgisini paylaştı. 


İK DİJİTAL DÖNÜŞÜME HAZIR MI? 
Dijital dönüşüm sürecindeki şirketlerin önlerindeki en zorlu sınav, dijital düşünce kültürünün kurum içinde yaygınlaştırılmasında. 
Bu sınavdan başarıyla çıkabilmenin anahtarı ise, İK yöneticilerinin ellerinde. 

CHRO Summit'te de ana tema, yeteneği yönetmek ve 


İK süreçlerinin dijitalleşmesi 

üzerine oldu. Dijital anlamda yaşanan devrimden profesyonel 

İK yöneticileri, büyük şirketler ve çalışanlar nasıl etkileniyor? Yapay zeka, mobil platformlar, sensörler, sosyal kalibrasyon sistemleri iletişim hızını artırıyor. Şirketlerin değişime adaptasyonu, ne kadar hızlı öğrendiği ve elindeki yetenekleri ne kadar hızlı geliştirdiği yeni dünyanın rekabet unsurları arasında ileri seviyede önem arz ediyor. Teknoloji ve 

insan arasındaki doğru denklemin kurulması, geleceğe hazır iş gücünün oluşturulmasının dayanak noktasında ise profesyonel İK yöneticileri yer alıyor. 


YÖNETİM PERSPEKTİFİ VE İK'NIN ROLÜ Zirvede dikkat çeken konuşmalardan birini yapan Yönetim Perspektifinden İK'nın Rolü isimli panelde söz alan Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, “Emek çok önemlidir. Gençlerde biraz sabırsızlık 


o 
NN Hayatve emeklilik CEO'su Marius Popescu, CHRO Summit'de Çalışmanın Yeni Şekli “AGILE” başlıklı açılışkonuşmasını yaptı. 


NN Hayat Emeklilik'in yetenek stratejisi, iş gücü planlaması, işe 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görüyorum. Şampiyonları şampiyon yapan, antrenmanlar arasında yaptığı ekstra antrenmanlardır. Hazırlıklar çemberiyle fırsatlar çemberini birleştirdiğiniz zaman mutlaka başarılı olursunuz. Aradaki fark ise şanstır. Hedefleri yüksek tutmak lazım ama ara basamak hedefleri koymanızı öneririm. O basamaklar motivasyonu da sağlayacaktır” diyor. 
Garih, şirketlerin başarılı olmasında liderlikle ilgili çok önemli detayların öne çıktığını söyledi ve Çin'de katıldığı seminerde dinlediği bir anekdotu paylaştı. “Çin'de su ile ilgili tanım yapılırken 3 Y ifadesi kullanılır. 
“Yaşatma, yaratma ve yok etme. 
Liderliği de bu tanımlarla anlatmak mümkün. Liderler isteklerini beyinlerinin içinde görüntüleyebilen kişilerdir. Mesela basketbolda NBA, bu taktiği uygular. Liderlik etmeye 3Y'den bakarsak, liderler bazen su gibi akıcı üsluba sahip olup etrafına sakinlik aşılamalı, bazen doruklardan akan sular gibi gücünü belli etmeli, zaman zaman da durulmalı, sakin olmalıdır. Ekiplerle çalışırken liderler, emek ve isteği yaratabilirlerse başarı kendiliğinden gelir.” 


3ZANK 


o 
Dijital İK & İK Pazarlama & İK Analitik paneli 


IK 
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Yönetim Perspektifi ve İK'nın Rolü paneli 


Kibar Holding CEO'su Tamer 
Saka ise, “Yönetim tarafında farklı kuşakların ihtiyaçlarını anlayabilen onlarla doğru iletişim kurabilen yöneticilere ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle bir şirketin işe alım politikası sürdürülebilir başarısında hayati önem taşıyor” dedi. BSH Bölge Başkanı Norbert Klien da, Avrupa'nın 


B/S/H/ 


lider, dünyanın üçüncü büyük beyaz eşya şirketi olan Bosch and Siemens Home Appliances Grubu'nun sürekli değişen ve gelişen yapısına dikkat çekti ve eğitime, bilgiye önem veren çevreci ve uluslararası topluluğun arasına katılmak üzere strateji geliştirdiklerinin altını çizdi. Klien, “Profesyonelliği ve mükemmelliği hedef almış global bakış açısına sahip, ufku geniş yönetici grubuyla bir ararada çalışan BSH Türkiye, kariyerini büyüyen, başarılı ve dinamik bir şirket yapısında devam ettiriyor” dedi. 


DİJİTAL İK & İK PAZARLAMA 8 İK ANALİTİK Zirvede önemli konulardan biri de İK'nın dijital değişime ne kadar hazır olduğu üzerine oldu. Dijital İK & İK Pazarlama & İK Analitik panelinde konuşan STFA Holding Strateji ve İnsan Kaynakları Başkanı Berna Öztunaz, “Çok dinamik, talepkar, kaliteli ve maalesef sınırlı bir insan gücü için rekabet ediyoruz” derken rutine dayanan yaratıcılıktan uzak ve sevilmeyerek yapılan işlerin gelecek dönemde ortadan kalkacağını söyledi 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ve şöyle devam etti: “Herkesin sorduğu ilk soru dijital dönüşüm oluyor. Big Data çok önemli. İK'nın elindeki en büyük datalardan biri insana ait data. 
Bu datanın nasıl analiz edileceği, nasıl kullanılacağı daha etkin iş gücü nasıl oluşturulacağı, değişen dünyaya bu iş gücünün nasıl adapte olacağı önemli sorunlar arasında. Şunu söylemek mümkün.. Gelecekte standart işlerin ömrü sayılı. Dijitalizasyonu İK işlerinin içine entegre etmek gerek. Şirketler İK süreçlerinde katma değeri düşük işlerden uzak durmalı. İK alanında çok yönlü, birçok mesleği icra edebilecek güçte yetkin kişilerle ilerlemeli.” 
Akbank İnsan Kaynakları ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce de yaptığı konuşmada özellikle bankacılık sektöründe İK adına hayata geçirilmesi gereken dijital gelişmelere değindi. 
Civelek Yüce; “Artık çalışanlar, müşteriler kadar önemli. Bunun bilincinde olan kurumlar müşterilerine olduğu kadar çalışanlarına da yatırım yapıyor. Son dönemde insan kaynakları alanında büyük dönüşüm başlatan kurumlardan biri de Akbank oldu. Çalışanlarımıza daha fazla dokunan yeni uygulamaları hayata geçirdik” dedi. Civelek Yüce ayrıca, Akbank'ta tüm bankayı geleceğe hazırlamak için 2016 yılında çıkılan dönüşüm yolculuğunda üst yönetimle birlikte ciddi dönüşüm kulvarında birleştiklerini, İK alanında açılacak kanallarla, yaratılacak yeniliklerin daha da hız kazanacağını sözlerine ekledi. 


İK'YA VERİLEN İNİSİYATİF DAHA DA 

ÖNEM KAZANIYOR 

“Geleceğin Organizasyonlarını İnşa Etmek” panelinde söz alan BiggPlus Şirketler Grubu CEO'su Enis Karslıoğlu da, dijital değişime dikkat çekti ve “Önümüzdeki beş yılda dijital değişim son 20 yıl içindeki dijital değişimden daha hızlı olacak” dedi. 
Türkiye'de İK süreçlerinin henüz 


BANK 
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Geleceğin Organizasyonlarını İnşa Etmek 


dijital değişime hazır olmadığını söyleyen Karslıoğlu, “Her ne kadar çoğu geleneksel organizasyonda 

daha ziyade kurumların yönetim ve operasyonel birimlerine destek amaçlı bir fonksiyon olarak konumlansa 

da, dönüşüm ama özellikle dijital dönüşüm süreçlerinde inisiyatif alması gereken birimlerin başında gelir İK. Dijital dönüşümü yazılım 

ve donanıma yapılacak milyonlarca dolarlık teknolojik yatırımdan 

ibaret bir şey olarak algılayan ya 

da bu süreci birkaç “sosyal medyacı' istihdam ederek onların sosyal medya paylaşımlarına odaklayan kurumların kuşkusuz böyle bir sorunu yok ancak bu sürecin kültürel boyutunu doğru biçimde kavrayan ve yeni çağın kültürel gereklerini içselleştirerek iş yapabilen bir organizasyon hedefiyle yola çıkan kurumların da, bu yolculukta İK'ya inisiyatif vermesi hayati bir gereklilik” dedi. 

Doğan TV Holding İnsan 
Kaynakları Grup Başkanı Yasemin Merih Alparslan daDoğan Holding'in İK politikalarını şirket ve çalışan hedeflerinin örtüşmesi eksenine 


kurulduğunu söyledi. Çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın 

yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesinin önemine dikkat çekti ve şöyle devam etti: “Özellikle takım çalışması, kuruma ve kurum kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar kurumun başarı 

ile de gurur duyması İK alanındaki en önemli hedefimiz. Kurum kültürümüz, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken dürüstlük çalışanların kurumla olan ilişkisinde en yüksek değerimiz.” 


YETENEK YÖNETİMİNE GLOBAL BAKIŞ “Yetenek Yönetimine Global Bakış” panelinde ise Unilever'in yeni nesilin ihtiyaçlarını göz önüne aldığını belirten Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Steven Gross, CHRO Summit'te yaptığı konuşmada, “Yeni nesil, bir anlam 


ıle 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beleceğe veni bakış açılarıyla yaklaşabilmel i 


Davis Sütman ve Jonah Sölman 
Çeri Düyegm Par Kayın ve Ferhat Evs 


Genç Kuşak İşyerini Nasıl Dönüştürüyor? 


David Stillman ve Jonah Stillman (Çev. Duygu Pınar Kayıhan ve Ferhat Erduran) 


KÜRESEL YÖNETİŞİM 


TİMOTHY J. SINCLAIR 


Küresel Yönetişim 
Timothy J. Sinclair (Çev. H. Hande Orhon Özdağ) 


DOĞUŞTAN 
İTAL 


John Patirey ve Urs Gasser 
Çenirt: Nagihan Aydın 


Doğuştan Dijital 


Dijital Yerlilerin İlk Kuşağını Anlamak John Palfrey ve Urs Gasser (Çev. Nagihan Aydın) 


SINIR TANIMAYANLAR 


Zamana Direnen Liderlik 


Sınır Tanımayanlar 
Zamana Direnen Liderlik 
Ajaz Ahmed (Çev. Nagihan Aydın) 


T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 


İKÜ YAYINEVİ 


e-posta: ikuyayineviGiku.edu.tr 
Bi /ikuyayinevi 
İnternet Satış 


çin... 


MİLENYUM KUŞAĞININ 


KURALLARI 


Milenyum Kuşağının Kuralları 

Dijital Dünyaya Meraklı 

İlk Tüketici ve Çalışan Kuşağıyla Nasıl Bağlantı Kurulur? 
T. Scott Gross (Çev. Menekşe Tokyay) 


İKÜ YAYINEYİ 


İş: Hayatın Kalbi 


Thomas Moore (Çev. Çağla Yılmaz) 


www.eganba.com / (0212) 293 4441-43 | www.ilkekitap.com / (0212) 274 98 74 - 75 


CHRO SUMMIT 2018 


ifade eden ve somut bir katkı sağlayan işlerde çalışmak, yaratıcılığını ifade etmek, fikirlerini paylaşmak ve teknolojiden faydalanmak istiyor. Yeni nesilin kendine özgü ihtiyaçları var 

ve kesinlikle geçmişe ait kurumsal normlarla sınırlandırılmak istemiyor. 
Unilever olarak, bu kuşağın eğitim, kariyer gelişimi ve küresel bilgi birikimi fırsatları konusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere “In Your Class” platformumuzla kariyer yolculuklarına destek olurken, onlara iş hayatını tanıtmayı da hedefliyoruz” dedi. 

Korn Ferry Hay Group Yönetim 
Kurulu Başkanı Şerif Kaynar da , “Talent olmasanız da çalıştığınız şirkette başarılı bulduğunuz birini 


i 


o 
Sodexo Global CDO (Global Çeşitlilik Direktörü) Dr. Rohini Anand 
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Yetenek Yönetimine Global Bakış paneli 


mentor seçin ve onu taklit edin. 
Taklit ederek de olsa mutlaka 

bir şeyler öğrenecek ve bir yere geleceksiniz” dedi. Simit Sarayı İngiltere Operasyon Direktörü Patrick Graham ise Simit Sarayı'nın bugün 22 ülkedeki operasyonlarında toplam 11 bin 250 çalışanının olduğunu söyledi ve bu yıl dünya çapında 2750 kişi daha istihdam etmeyi planladıklarının altını çizdi. 
Graham, “Çalışanlarımız Simit 
Sarayı Akademi'de eğitim alıyor. 
Yetenek yönetimine global ve stratejik bakıyoruz. Simit Sarayı'nda çalışan herkes, operasyonumuzun bulunduğu ülkelerde çalışma imkanına sahip. Hızlı büyüyen bir dünya markası olması nedeniyle, yetenek yönetimi konusunda da birçok fırsat sunuyoruz. Simit Sarayı çalışanları, hangi pozisyonda olursa olsun, işe girdiğinde oryantasyon ile işe 'mutfağından başlar. Simit yapar, pişirir, servis yapar. Çalışanlarınıza nasıl davranırsanız, çalışan da müşteriye öyle davranır.” dedi 


İŞYERİNDE ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK Zirve'nin son konuşmasını Sodexo Global CDO (Global Çeşitlilik 


Direktörü) Dr. Rohini Anand yaptı. 
Anand, şirketlerin çok kuşaklı 

iş gücünde gerçekten başarılı olabilmeleri için kalıpların ötesine geçmeleri gerektiğini ve şirketlerin çalışanlarını tanıyarak, yaşam kaliteleriyle ilgili beklentilerine çözümler bulmaları gerektiğine dikkat çekti. Anand, “Günümüzün en önemli değeri insan kaynağı. 
Çalışanlarının yaşam kalitelerini, motivasyon ve sadakatlerini arttırmalarına yönelik yan hak, teşvik ve ödüllendirme hizmetleri sunan Sodexo, harcama yönetimi alanında da kurumsal çözümler getiriyor. Odağına insanı koyuyor, vizyonunu “insanların yaşam kalitesini artırmak” olarak tanımlıyor” diyor. Anand yaptığı sunumda ayrıca Sodexo'nun, özellikle CEO ve üst yönetim birimlerinde çeşitliliğe önem verdiğini, “Çeşitlilik Liderlik Konseyi adı altında stratejileri denetleyen birimle başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Anand, şirketler açısından en iyi uygulamaların hayata geçmesi için Sodexo'nun denetleyici ve yapıcı uygulamalarla örnek şirket olarak 
İK stratejilerini başarıyla hayata geçirdiğini de anlattı. 


FİRMANIZI GELECEĞETAŞIYIN, 


ENDÜSTRİ 


Hangi sektörde olursanız olun, çözümlerimiz ile sizi de başarıya taşıyoruz: 

Advertising & Promotion // Automotive // Aviation & Defense // Building Industry // Chemicals & Paint Industry // Cooling & Heating // Construction Materials // Education // Electronics Industry // Energy Industry // 

Food Industry // Furniture & Wood Processing // Geology // Glass Processing // Import & Export // Jewelry // Leather // Logistics // Machinery & Industrial Automation // Medical Industry // Metal Industry // Mining // Packaging // Plastic Industry // Retail // Service & Maintenance Industry // Textile & Garment // Tourism Industry 


Wwww.caniaserp.com "canlas vi 


TÜRKİYE 


20016 ARAŞTIRMASI BAŞLADI 
SON BAŞVURU 27 NİSAN 2018 


Titiz bir çalışma sonucunda Türkiye'nin devler ligini belirleyen “Fortune 500 Türkiye” araştırması başladı. Bu yıl 11'incisini açıklayacağımız “Fortune 500 Türkiye”, gerek iş dünyasında gerekse akademik çevrelerde referans olarak alınıyor. 
Türkiye'de imalat, ticaret, hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan ve daha ilk yılında 
referans bir çalışma olan “Fortune 500 
Türkiye” araştırması, CRIF Türkiye ve Dun 
6 Bradstreet (DSB) Türkiye ile birlikte hazırlanıyor. 2017 yılı bilançolarını baz alan “Fortune 500 Türkiye” listesini temmuz ayında açıklıyoruz. 

Bu çalışmanın amacı, satış hacimlerine göre Türkiye'nin önde gelen büyük firmalarının belirlenmesi ve temel finansal göstergeleri ile birlikte sıralanmasıdır. 
Finansal kurumlar ve holdingler (Üretim yapan holdingler hariç) bu çalışmanın kapsamına dahil edilmemektedir. 

Çalışmada CRIF ve D&B veri tabanlarının yanı sıra çok sayıda meslek kuruluşları, 


odalar, dernek ve birlik gibi kuruluşların bilgisine ve veri tabanına başvurulmakta, BIST'te işlem gören şirketlerin dışında kalan şirketlere direkt olarak ulaşılmaktadır. Çalışmanın kapsamının çok geniş ve yaygın olması nedeniyle listeye girebilecek büyüklükte olup da ulaşılamayan şirketlerin bulunması muhtemeldir. Bu nedenle, 
2017 yılı sonuçları itibariyle listeye girebilecek büyüklüğe sahip olmasına rağmen 
20 Nisan 2018 tarihine kadar kendisine 
ulaşılmamış şirketler, aşağıda belirtilmiş 
iletişim noktalarıyla en geç 27 Nisan 2018 
tarihine kadar temasa geçmelidir. 

ABD'de yayımlanan ve dünyanın en 
itibarlı iş dergisi olan Fortune, 1955 
yılından bu yana “Fortune 500” markasıyla dünyanın en büyük şirketlerini açıklıyor. 
Şirketleri satış cirolarına göre sıralayan “Fortune 500” çalışması dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor, referans kabul ediliyor. “Fortune 500” içerisinde yer almak bir prestij sembolü olarak tanımlanıyor. 


TEMEL İLKELER 

“Fortune 500 Türkiye” listesi, bilgi paylaşımını kabul eden ve şeffaflığı, kurumsal yönetim ilkelerinden biri olarak benimseyen şirketlerin yer aldığı bir çalışmadır. 

Her şirkete aynı koşullarda ulaşılmakta, aynı bilgiler talep edilmekte ve aynı tarafsız değerlendirme yapılmaktadır. Listede yer alabilmek için “Sadece satış rakamım açıklansın ama diğer bilgilerime yer verilmesin” şeklinde ya da benzer ön koşullar ileri süren şirketlere listede yer verilmemektedir. 

Bu çalışma gönüllü katılım esasına dayandığı için, listede yer almak istemediğini yazılı olarak beyan eden şirketlere de listede yer verilmemektedir. 

Ana hissedarı olan şirketle tam konsolide olan şirkete listede yer verilmemekte, bu durumda listeye sadece ana şirket dahil edilmektedir. Bunun amacı, satış hacimlerinin iki kere listeye yansıtılmamasıdır. Tam konsolidasyon nedeni ile listeye dahil edilemeyen şirketlerin listesi ayrıca açıklanmaktadır. 


FORTUNE 


ŞİRKETLERDEN TALEP EDİLEN BİLGİLER 
1) Özlük bilgileri 

* Adres, telefon, faks, web sitesi adresi, halka açık ise BIST kodu 

* Personel sayısı 

* Sektör kodu (NACE Kodu) ve faaliyet konusunun kısa bir açıklaması 

* Üst düzey yönetici bilgileri: İsim, konum ve elektronik posta 

2) 2017 ve 2016 yılı bilanço ve 

gelir tabloları 

* Halka açık şirketlerle, kendi isteği ile bağımsız denetimden geçmiş şirketlerde, finansal tablolar ve dipnotları ile birlikte bağımsız denetim raporu. 

* Mevzuat veya konumu gereği konsolide finansal tablo hazırlamak durumunda olan şirketlerde, dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetçi raporu. 
* Diğer tüm şirketlerde, vergi dairelerine ibraz olunan konsolide olmayan finansal tablolar. 

* Şirketlerin bağımsız denetimden geçmemiş, kendi hazırladıkları konsolide veya kombine finansal tablolar bu çalışma için kabul edilmemektedir. 

* Aynı ortaklık yapısında üretici-satıcı şirket ilişkisi içinde olan iki şirketten sadece yüksek satış hacmine sahip olan şirket listeye dahil edilmektedir. 

* Hesap dönemi 31 Aralık'ta sona ermeyen özel hesap dönemi olan şirketler de listeye en son mali verileri itibariyle dahil edilmektedir. 

* Ulaştırılan finansal tablolar TL cinsinden hazırlanmış olmalıdır. Diğer para birimleri cinsinden hazırlanmış finansal tablolar doğru bir karşılaştırma bazını yok edeceği için kabul edilmeyecektir. 

3) 2017 ve 2016 yıllarına ait ihracat rakamı (TL cinsinden) 

Bağımsız denetim raporu olan şirketlerde yer alması halinde dipnotlardaki ihracat rakamı esas alınacaktır. 


TEMEL TANIMLAR 

Net satışlar: “FORTUNE 500 Türkiye” listesi şirketlerin 2017 yılı net satışlarının büyüklüğüne göre hazırlanacaktır. Net satışlar, 

yıl içinde ana faaliyetlerle ilgili elde edilmiş hizmet ve diğer gelirleri de kapsamaktadır. 
Taahhüt işleri ile ilgili şirketlerin net satışları hesaplanırken şu yaklaşım benimsenmektedir: 

Net satışlar - Net satışlar (t) * (Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri (t) - Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri (6-1)) 

Net satışlardaki değişim bir önceki yıla göre olan artışın veya azalışın yüzdesini ifade eder. 


© 


MÖRTUNE FORTUNE 


TÜRKİYE'MİN 
EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ 


TÜRKİYE'NİN 


Faiz vergi öncesi kâr: Faiz vergi öncesi 

kâr (FVÖKJ, gelir tablosundaki vergi öncesi kâr (VÖKJ rakamına o yıl ödenen toplam finansman giderlerinin eklenmesi sonucu bulunan rakamı ifade etmektedir. FVÖK değişimi, bir önceki yıla göre olan artışın veya azalışın yüzdesini gösterir, Her iki yıl FVÖK rakamı negatif ise veya önceki yıl negatif (zarar) cari yıl pozitif (kâr) ise değişim yüzdeleri hesaplanmamaktadır. Buna göre bu hesaplamada şu yaklaşım benimsenmiştir: 


2016 2017 

Kâr Kâr artış veya azalış hesaplanmıştır 

Zarar Zarar artış veya azalış hesaplanmamıştır 

Kâr Zarar azalış hesaplanmıştır 

Zarar Kâr artış hesaplanmamıştır 


İhracat: İhracat, Türkiye'de üretilip yurtdışına yapılan mal ve hizmet satışını ifade etmektedir. Ancak uluslararası faaliyetleri olan ve finansal tablolarını konsolide bazlı üreten bazı şirketlerde ihracat, Türkiye dışında üretilip satılan mal ve hizmetlerin gelirini de kapsamaktadır. Bu durumda bağımsız denetçi raporundaki açıklama esas alınmaktadır. 


Piyasa değeri: Piyasa değeri, şirketin bir hisse senedinin işlem günü itibari ile kapanış fiyatı ile ödenmiş sermaye tutarının çarpılması sonucunda bulunmaktadır. 
Piyasa değeri — Yılın son işlem günü itibari ile bir hissenin kapanış fiyatı x denmiş sermaye 


Hisse başına kâr: Şirketin net dönem kârı/ zararının ödenmiş sermaye tutarına bölünmesi ile bulunmaktadır. Bir diğer ifade ile, 1 
TL nominal değerli hisse senedi başına elde edilmiş olan kâr/zarar rakamını göstermektedir. 

Hisse başına kâr - Net dönem kârı-zararı / Üdenmiş sermaye 


Yatırımcı kârlılığı: Şirketin; ilgili yılda, yatırımcısına sağladığı temettü verimi ile sermaye kazancının toplamından oluşmaktadır. Temettü verimi, net temettü rakamı- nın piyasa değerine bölünmesi ile, sermaye kazancı ise firmanın bir önceki yıla göre piyasa değerinde oluşan değişimden hesaplanmaktadır. Temettü verimi ve sermaye kazancı hesaplanırken, yatırımcının menkul kıymeti bir önceki yılın kapanış fiyatı ile aldığı varsayılmaktadır. 

Temettü verimi - Net temettü / Piyasa değeri 

Sermaye kazancı - (Piyasa değeri ft) / 
Piyasa değeri (t-1) )- 1 


EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ 


Yatırımcı kârlılığı - Temettü verimi * Sermaye kazancı 


Çalışan sayısı: Bu bilgi temel olarak şirketlerden temin edilmektedir. Borsa şirketlerinde ise bu veri finansal tablo dipnotlarından çıkarılmakta, olmaması durumunda şirkete ait web sitesinden veya bizzat şirketin kendisinden temin edilmektedir. 
Geçici işçiler çalışan sayısı içinde ifade edilmektedir. 


Medyan: Bir dizindeki yer alan tüm değerleritam ortadan ikiye bölen değerdir. Listede yer alan 500 şirketin değerlerinin medyanı alınmaktadır. BIST'e kote olan şirketlerde ise piyasa değeri, yatırımcı kârlılığı ve hisse başına kâr değerlerinin medyanı kote olan tüm şirketlerin medyanı olarak hesaplanmaktadır. 


Sektör kodları: Listede yer alan şirketlerin hangi sektörde faaliyet gösterdikleri kendilerinin belirleyeceği NACE kodları 

ile gruplandırılacaktır. Her şirkete tek bir sektör kodu verilmesi zorunluluğu nedeniyle, birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ağırlıklı faaliyet konularına göre kod verilmelidir. Listede yer alan sektör kodlaması, CRIF Türkiye uzmanları tarafından ayrıca kontrol edilecektir. 


Tarih çizelgesi: Firma bilgilerinin CRIF Türkiye'ye en son ulaştırma tarihi 11 Mayıs 2018'dir. Bu tarihten sonra iletilmiş olan bilgiler maalesef sıralamada dikkate alınmayacaktır. 


Saygılarımızla, 


Kerem Araç Ayfer Yıldız 
CRIF Enformasyon O Fortune 500 
Derecelendirme ve O Editörü 

Dan. Hiz. A.Ş. 

Genel Müdür 


VERİ PAYLAŞIMI VE İLETİŞİM: 


Asude Diren Burçak 
Risk Yönetim Çözümleri Koordinatörü 


GRIF Türkiye ve Dun & Bradstreet (D6B) Türkiye 

Tel: (0212) 258 72 72 - (0212)365 4000 / 
Faks: (0212) 355 83 05 

Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No:14 Kat:18 Maslak, İstanbul e-mail: asude.direnerif.com 


ARTIK PAHALI PETROL ÇAĞININ SONUNA GELİNDİĞİ DÜŞÜNCESİYLE HAREKETE GEÇEN PETROL DEVİ 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ROYAL DUTCH SHELL KENDİSİNİ HIZLA DEĞİŞEN YENİ ENERJİ DÜNYASINA HAZIRLIYOR. 
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ROYAL DUTCH SHELL GEÇEN MART ayında yaptığı açıklamada, Kanada'nın katranlı kumlarındaki hisselerinin büyük bir bölümünü sattığını bildirdi; bu, sondajdan çok maden işletmeciliğine benzeyen bir işlemle yer altından milyonlarca varil yapışkan, vıcık vıcık hidrokarbon çıkarılmasını içeren devasa bir projeydi. Petrol ve doğalgaz devi, “küresel ölçek ve rekabet avantajına sahip olduğu” işleri ikiye katlayabilmek için elindeki katranlı kum varlıklarını satmıştı. 

Aslında burada yüksek sesle dile getirilmeyen gerekçe, çeşitlendirme kaygısıydı. Hollanda, Lahey'deki Shell merkezinde kapalı kapılar ardında aylarca süren görüşmelerde, satış açısından dünyanın en büyük, devlete ait olmayan petrol şirketinin üst düzey yönetimi, enerji endüstrisinin kârlı katranlı kum faaliyetlerini külfete dönüştürebilecek şekilde, kökünden değiştiği sonucuna varmıştı. 

Shell bünyesinde “senaryo” ekibi olarak adlandırılan bir grup analistin şirket içi araştırmaları, petrole yönelik küresel 


Shell'in Kanada, 
Alberta'daki 
Athabasca katranlı kum projesinin kısmi görüntüsü. Shell geçen yıl buradaki hissesinin çoğunu 
7,25 milyar dolara 
Canadian Natural'a sattı. 
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talebin, çeyrek yüzyıllık planlar yapan bir endüstri için yarın demek olan on yıl gibi kısa bir sürede pik noktaya ulaşabileceğini ortaya koydu. Pik noktanın bu kadar yakın olmasının nedeni, fiyatları Shell yöneticilerinin tahminlerinden daha 

hızlı bir şekilde düşen güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrikli otomobillere, gittikçe daha rekabetçi hale gelen fosil dışı yakıt seçeneklerinin dört koldan saldırısıydı. 
Petrol talebi pik noktaya ulaştığında, 

Shell petrol fiyatlarının yavaş yavaş inişe geçerek, petrol üretiminin maliyetini karşılayamayacak kadar düşük bir seviyeye ulaşacağına inanmıştı. 

Bu durum, her inişin ardından çıkışın geldiği bilindik roller coaster grafiğine benzemiyordu. Petrol Çağı'nın çok uzun yıllar sürecek inişinin başlangıcı olabilirdi; Shell'de artık yaygın şekilde kullanılan bir cümle olan petrol fiyatlarının “sonsuza dek düşük” kalabileceği, belirsiz bir dünya söz konusuydu. 

Eğer bu senaryo gerçekleşseydi ve sizler de katranlı kum varlıklarını elinizde tutmakta ısrar etseydiniz, şirketin satışa karar vermesinden kısa bir süre önce patrona yazdığı memoyu bana gösteren Shell'in 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senaryo ekibinin başkanı Jeremy Bentham'ın İngiliz aksanıyla ifade ettiği gibi “amiyane tabirle ayvayı yemiştiniz.” 

2017 yılının ilk dokuz ayında 9 milyar 
dolar kâr sağlayan bir nakit makinesi olan Shell 70'i aşkın ülkede 90 bin çalışana sahip bir dev. Bu şirket bir ülke olsaydı Almanya'nın ardından dünyanın yedinci büyük karbon izine sahip ülkesi olurdu. 
Ancak Fortune'un Global 500 listesinde geçen yıl 240 milyar dolarla yedinci sırada yer alan şirket bir sıkışmışlık hissediyor. 
Kuruluş, enerji endüstrisinde petrolden elektriğe geçiş nedeniyle petrol talebinin 2020'erin sonlarıyla 2040'ların sonları arasında bir yerlerde pik noktaya varacağı tahmininde bulunuyor. 

Bu yön değişikliğini daha da körükleyen ise başta güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve piller olmak üzere petrol ve doğalgaza karşı yeni ve daha ucuz seçenekler. Buna bir de hükümetlerin gaz emisyonlarını sınırlamaya yönelik uygulamaya koydukları katı kuralları da eklemek gerekiyor: ABD Başkanı Trump ülkeyi Paris İklim Anlaşması'ndan çıkarmaya çalışırken Avrupa, Çin ve dünyanın geri kalan kısmı karbon salınımını azaltmak için adımlar atıyor. 

Eğer Shell bu yeni enerji perspektifine göre hazırlık yapmasaydı, elinde devasa miktarda değer kaybetmiş varlıkla kalakalacaktı: Hissedarlarının bulmak için milyarlar ödediği ama talepteki yavaşlama nedeniyle şirketin kârlı bir biçimde çıkarıp satamadığı petrol ve doğalgaz kaynakları. 

Shel'in CEO'su Ben van Beurden böyle bir durumun yaşanmayacağının altını çiziyor. 
59 yaşındaki Hollandalı Lahey'deki ofisinde 
bana verdiği söyleşide, “Kolay av olmaya niyetimiz yok” diyor. “Yeni duruma uyum sağlayacağız.” 

Sorun şu ki, petrol devlerinin önündeki doğru yolun hangisi olduğu her zamankinden daha belirsiz. Van Beurden geçmişte, “konservatif yaklaşımın hâlâ işe yarayabileceği gelişmelerin meydana geldiği, yönümüzü belirleyebileceğimiz süreçler söz konusuydu” diyor. “Şu anki en büyük zorluk geleceğin nereye gideceğini hâlâ bilmememiz.” 

İşte bu koşullarda, petrol devi bazı büyük stratejik bahislere giriyor. Bunlar işe yararsa, Shelli petrolün artık küresel ekonominin 


SHELL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE 


bir numaralı yakıtı olmadığı bir dünya için yeniden şekillendirecek. Büyük Petrol'ü Büyük Enerji'ye dönüştürecek. 


AN BEURDEN”İN İLK HEDEFİ, Shell'in 
« Petrol Çağı'nın sonunda rakiplerine 

göre daha kârlı bir konuma sahip olabilmesi için faaliyetlerinin maliyetini kısmak. Shell doğalgaza yönelik küresel talebin daha on yıllarca artmaya devam edeceğine inanıyor. Ancak van 
Beurdenortalama petrol varil fiyatının 40 
doları geçmeyeceği, başka bir ifadeyle son on yılın ortalama değerinin oldukça altında kalacağı bir dünyada yalnızca iyi getirisi olabilecek projeleri tutarak portföyünü daraltıyor. 

Bu bağlamda da Shell, düşük maliyet çıtasıyla örtüşmeyeceğine inandığı katranlı kumlar dahil milyar dolarlık projelerini elden çıkarıyor. Faaliyetlerini basitleştirmek amacıyla denizin derinliklerindeki petrol platformlarını yeniden tasarlıyor; bu da, ekonomik disiplinden ziyade mühendislik becerileriyle övünen bir şirket için büyük bir kültürel değişim anlamına geliyor. Ve son iki yılda, şirket işgücünün yaklaşık yüzde 12'sine denk düşen 12 bin 500 çalışanı işten çıkardı; bu insanlardan pek çoğu ömür boyu bir işe sahip olacaklarını düşünerek Shelle girmişlerdi. İşten çıkarmalar hâlâ da bitmiş değil. 

Van Beurden'in ikinci hamlesi ise daha zor. Shelli Güçler Çağında “force majeure”, gerçek anlamdaki ilk küresel oyuncu olarak konumlandırma umuduyla hareket ediyor. Yenilenebilir enerjinin ilk ortaya çıktığı zamanlarda bazı denemelerde bulunan ama başarısız olan Shelli, şimdi yeni bir girişimle bu yeni tablonun daha derinlerine sokarak, elektrik satışında da önemli bir yere oturtmak için çabalıyor. 
Shell bu bağlamda Kuzey Denizi'nde bir offshore rüzgâr çiftliği kuruyor; bu, Umman ve Kaliforniya'da güneş çiftlikleri kurma amaçlı konsorsiyumun bir parçası; ve de Avrupa'nın en büyük elektrikli araba şarj kuruluşlarından birini ve büyük bir İngiliz elektrik üreticisini satın aldı. 

Ancak şimdiye kadar atılan bu adımlar Shell gibi bir dev için çok büyük bir anlam 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ifade etmiyor. Şirket “yeni enerjiler” olarak adlandırdığı kategoriye yıllık harcamalarını 
2020 yılında 1 milyar dolar ila 2 milyar 
dolar arası bir rakama çıkarmayı planlıyor; bu toplam da, yatırımların gerçekleşmesi halinde, Shell'in 2017 yılındaki 25 milyar dolarlık toplam sermaye harcamalarının yüzde 4 ila yüzde 8'ine denk düşecek. Van Beurden yeni oyun planında finale doğru yaklaşırken yenilenebilir enerji yatırımlarının da önemli oranda artacağını söylüyor: Shell'in enerji üretmek, takas etmek ve satmak amacıyla kullandığı küresel ağı aracılığıyla daha fazla yenilenebilir enerji pompalamak. 

Shell kasım ayı sonlarında yaptığı açıklamada, enerji faaliyetlerinin ve enerji 
ürünlerinin karbon yoğunluğunu 2035 
yılında yüzde 20 ve 2050 yılında ise “hemen hemen yarı yarıya” azaltmayı planladığını belirtmişti. Kurumsal iklim riskiyle ilgili endişelenen yatırımcılar, Shell her ne kadar bu konuda gerekli adımları atmış olduğunu söylese de şirketin karbon ayak izini daha net bir şekilde değerlendirmesi ve buna göre bir an önce gerekli önlemleri alması çağrısında bulunmuşlardı. Shell'in bu yöndeki girişimi aslında, geçen yüzyıldaki kapasite ve becerisini petrol sonrası çağa taşıma yönündeki van Beurden'in planının bir kısmını oluşturuyor: Enerji piyasalarını şekillendirmek ve piyasalardan her aşamada maksimum kâr elde etmek. Ancak aradaki fark şu ki, Shell gelecekte network'ünü daha az kirli moleküller ve daha çok temiz elektronlar üzerinde kullanmak zorunda kalacak. 

Van Beurden “bu süreç aslında tamamen, elektriğin iş yapmak için ana yol olduğu bütün bir endüstriyel yapıyı nasıl kuracağınızla ilgili” diyor. “Bizler böyle bir ortamda deneysel oynamayacağız. 
Bu ortamda kazanacağımıza inanarak oynayacağız.” 


HELL'İN BU ÇABALARI petrol endüstrisi Sİ üzerindeki eşi benzeri görülmemiş 

baskılara vurgu yapıyor. Benzin ve diesel'e yönelik talebin en erken on yıl içinde ve 2030 yılında ise “kesinlikle” pik noktaya ulaşacağını tahmin eden Wood Mackenzie'nin baş analisti Simon Flowers, “enerji piyasası 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PETROL 
DEVİNİ HANGİ 
ZORLUKLARIN 
BEKLEDİĞİNİ 
GÖRMEKLE 
YÜKÜMLÜ 
FÜTÜRİST, 
“BENİM 
GÖREVİM 
SHELLİN SOYU 
TÜKENMİŞ 
DODO KUŞUNA 
DÜNÜŞMESİNİ 
ENGELLEMEK” 
DİYOR. 


Jeremy Bentham, 
Shell senaryolarının lideri 


RADİKAL BELİRSİZLİK 


Dünyanın ne derece hızlı yeni teknolojilere uyum sağlayabileceğine bağlı olarak, petrol talebi on yıl içinde ya da 2040'larda pik noktaya ulaşabilir. Olası sonuçların geniş bir yelpazeye yayılması hem Shell hem de diğer petrol devleri için zorlu bir sınav anlamına geliyor. 


DÜNYA PETROL TALEBİ İÇİN ÜÇ SENARYO 
120 milyon varil/gün 118.8 
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tahminimizden çok daha hızlı değişiyor ve bu değişimin nedeni de, rekabetçi fiyatları olan yakıtların maliyetinin düşmesi” diyor. 
“Temel üretiminiz olan petrol ve doğalgaz yerine başka bir şey koymak zorunda kaldıysanız, bu devasa bir iş ve zaman alacaktır. Bu işi ne zaman yapabilecekseniz, kendinizi ona göre konumlandırmak zorundasınız ve aynı zamanda hissedar değerini de fazla etkilemeyecek şekilde halletmelisiniz.” 

Diğer büyük petrol şirketleri de bu yön değişikliğini deniyorlar ve zor olduğunun farkındalar. Fransız petrol şirketi Total Kaliforniya merkezli büyük bir güneş 
paneli üreticisi olan SunPower'da 2011 
yılında yüzde 60'lık hisse almak için 1,37 milyar dolar harcadı ve 2016 yılında da, Fransız pil üreticisi Saft'ı 1,1 milyar dolara bünyesine kattı. Ancak SunPower büyük ölçüde de güneş enerjisi sektöründe rekabetin kızışması sonucu, anlaşma fiyatına kıyasla yarıdan fazla değer kaybetti; öte yandan, pil işi de gittikçe doyum noktasına yaklaşıyor. Norveçli Statoil deniz aşırı rüzgâr çiftliklerine yatırım yaparak, offshore petrol sondaj platformları kurma deneyimine yeni bir boyut katıyor ve aynı zamanda, karbon diyoksidi yakalama ve hapsetme araştırmalarına da yatırım yapıyor. 

Enerji alternatiflerindeki artış tüm küresel ekonomide yerleşik endüstrilerin 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sonunu getiriyor. Azımsanmayacak sayıda tüketici damlarına güneş panelleri yerleştirir ve böylece, şebekeden daha az elektrik kullanırken, belli başlı elektrik üreticileri 

de faaliyetlerini yeniden yapılandırmaya zorlanıyorlar. Öte yandan, elektrikli otomobillere hayal gözüyle bakan büyük otomobil üreticileri de şimdi artık bu kategorideki üretimlerini artırmak için uğraşıyorlar. 


UŞİRKETLER DEVRİMİN geldiğini 
6) göremediler, en azından yeterince 

erken göremediler. Shell'in aynı hatayı tekrarlamaması senaryo sorumlusu Bentham'ın görevi. 

59 yaşındaki Oxford mezunu Shell'de 
Profesör Bentham olarak adlandırılıyor. Bu lakap da aslında kendisine yakışıyor çünkü Bentham yöneticiden çok öğretim görevlisine benziyor. Akşamüzeri odasına girdiğimde onu, spor ayakkabıları, bol gri kıyafetiyle, oval bir masada tek başına oturmuş, elektronik tablete notlar alırken buluyorum. 


Shell CEO'su 
Ben van 
Beurden 
Eylül 2017'de şirketin 
Londra'daki ofisinde. 


Kırmızı halılı ofisinin bir duvarı baştan sona yüzlerce kitapla kaplı. Diğer duvar ise kâğıtlar ve çeşitli sanat eserleriyle dolu. Çerçeveli bir resimde ise, dodo kuşunun çizimi yer alıyor. Hollandalı gemiciler bu kuşu 17'inci yüzyılda Mauritius adasında keşfettiler. Ancak dodonun yaşam alanı tahrip olduğundan, kuş öldü. Kuşun resminin yer aldığı tabloda “bir zamanlar güçlü bir kuş” olan dodonun çevresindeki değişimden olumsuz etkilenip, “değişime cevap veremediği” uyarısında bulunuluyor; bu notun yazılı olduğu resim son kırk yıl boyunca bir Shell senaryosundan diğerine aktarılıp, duruyor. “Dodo artık SOYU TÜKENMİŞ OLAN BİR KUŞ”. 

Bentham, “benim görevim Shell'in bir dodo olmadığını göstermek” diyor. 

Bentham, beş yıl kadar önce kendisinin ve ekibinin Shell yöneticilerine, ekonomide meydana gelen değişikliklerin petrol işini kökünden etkileyeceğine inandıkları uyarısında bulunduklarını anlatıyor. Bu değişiklikler arasında elektrikli araçların yükselişi de vardı. 
Petrol varil fiyatlarının 100 dolar civarında 


ij 


FORTUNETURKEY.COM // MART 2018 


DAHA TEMİZ VE DAHA UCUZ 


Güneş ve rüzgâr gibi alternatif enerji kaynakları ve elektrikli otomobillerin şarjı için kullanılan pillerin maliyetinin büyük oranda ucuzlaması petrol üreticileri 


Üzerinde baskı oluşturuyor. 


GÜNEŞ ENERJİSİ VE ELEKTRİK MALİYETİ ($/Mws) 


2012 2018 2022 2012 


seyrettiği bir süreçte, depoyu doldurmak gerektiren arabalar değil de şarjla çalışanların yıldızı parlamaya başlamıştı. Ancak petrol endüstrisi o sırada paraya para demiyordu ve bu tür kaygılar da Shell çevrelerinde abartılı bulunuyordu. 

Daha sonra, Ekim 2012'de, van Beurden Shell'in kimyasal operasyonlarının başından üretim sonrası faaliyetlerin direktörlüğüne terfi ederek, diğer ürünlerin yanı sıra benzin satışının sorumluluğunu da kısmen üstlendi. 
Bentham van Beurden'in kendisine ve ekibine hemen şu soruyu sorduğunu anlatıyor: “En uç noktada düşünecek olursak, elektrikli araçların gelişi en erken ne zaman olur?” 

1 Ocak 2014'te van Beurden Shell'in CEO'su 
oldu. Bu yeni görevinin ilk dokuz ayında petrol fiyatları 90 dolar ila 100 dolar arasında gidip geliyordu. Ancak daha sonra sonbaharda, fiyatlar düşüşe geçti. Şubat 2016'da ise varil fiyatı 29 dolara kadar geriledi. 

Ancak petrol fiyatları düşerken ilginç bir şey meydana geldi: Elektrikli otomobil satışları durmadan arttı. Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, 2014 ila 2016 yılları arasında, iki katı üzerinde bir artışla 323 binden 753 bine 
yükseldi. Benzer şekilde, IEA rakamları 2015 
ila 2016 arasında dünyada rüzgâr ve güneş enerjisiyle üretilen elektrik oranının yüzde 4,5'ten yüzde 5,2'ye yükselerek, bir yıl içinde çok büyük bir artışa imza attığını ortaya koyuyor. Alternatif teknolojiler de maliyet açısından gittikçe daha uygun hale geliyor. 

ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı'na göre, 2010 ila 2016 yılları arasında, evlerde kurulan güneş enerjisi sistemi ve rüzgâr çiftliğinden elde edilen 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RÜZGÂR ENERJİSİ MALİYETİ (KARADA, $/Mws) 


2018 


SHELL CEO'SU, 
“SUANDAK 
EN BÜYÜK 
ZORLUK. 
GELECEĞİN 
NEREYE 
GİDECEĞİNİ, 
BİLMEMEMİZ” 
DİYOR. 


LİTYUM-İYON PİLİ MALİYETİ ($/Mws) 


2010 2016 
KAYNAKLAR: |EA (GÜNEŞ VE RÜZGÂR ENERJİLERİYLE İLGİLİ VERİLER 2016 YILI DOLAR BAZINDA ELEKTRİK MALİYETİNİ GÖSTERİYOR. GÜNEŞ ENERJİSİYLE İLGİLİ VERİLER TİCARİ SİSTEMLERE AİT); BLOOMBERG 


elektriğin ortalama maliyeti ABD'de yaklaşık yüzde 60 oranında geriledi. Bloomberg 

New Energy Finance'a göre aynı dönemde, elektrikli otomobillerde yaygın olarak kullanılan lityum-iyon pillerinin fiyatında yüzde 73 oranında bir düşüş meydana geldi. 

2016 yılı sonlarında, Bentham ve ekibi 
enerji piyasasında yapısal bir değişimin yolda olduğunu hissetti; bu yeni durum, petrol fiyatlarında yeni bir geçici düşüşten çok daha derinlemesine bir şeydi. 

Çalıştığı çok uluslu şirketin zihniyetinde hareket yaratmak için özlü sözlerin gücüne inanan Bentham, Shell bünyesinde küresel petrol endüstrisindeki yeni dönemi “radikal belirsizlik” olarak tanımladı. Bu cümle o yılın başlarında, İngiltere Merkez Bankası'nın eski guvernörü Mervyn King tarafından kaleme alınan bir kitapta yer bularak, popüler hale geldi. Bu aynı zamanda 20. yüzyılın ekonomisti John Maynard Keynes'in düşünce biçiminden alıntılanmış bir ifade. 

2016 yılı sonlarıyla 2017 yılı başları 
arasında Bentham'ın ekibi Shell'in radikal belirsizliğin damga vurduğu bir ortamda nasıl yol alabileceğiyle ilgili dört senaryo ortaya koydu. Şirket bunları “Dört Dünya” olarak adlandırıyor. 

Diyagram halindeki senaryolar bir kadran oluşturuyor. Bir eksen her tür enerjiye yönelik küresel taleple ilgili. Diğer eksen ise, fosil yakıtlara olan talebi azaltan güneş, rüzgâr, elektrikli otomobiller vb. 
teknolojilerin penetrasyonu. 

Eğer yüksek enerji talepli ve düşük teknolojili kadran somutlaşan dünyayı temsil ediyorsa, Shell'in modellemesi küresel petrol 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talebinin belki de 2040'lı yılların sonlarına kadar pik noktaya ulaşmayacağını gösteriyor. 
Bu senaryo kapsamında 2040 yılında küresel enerji talebi şimdikinden önemli ölçüde daha fazla olacak; petrol, kömür ve doğalgazın her biri toplam talebin yaklaşık dörtte birine denk düşecek; güneş ve rüzgâr da toplamda kabaca yüzde 5lik bir pay alacak. Shell bu senaryoyu “Şimdi Canlı” olarak tanımlıyor. 

Ancak eğer düşük enerji talepli ve yüksek teknolojili kadran gelecekte ortaya çıkacaksa, dünyada petrol talebi en erken 2020'li yılların ortalarında pik noktaya çıkabilir. 2040 yılında, küresel enerji talebinde daha az bir artış meydana gelecek; petrol ve doğalgazın her biri toplamın yaklaşık dörtte birine denk düşecek, kömür yaklaşık beşte bir, rüzgâr ve güneş enerjisi ise kabaca yüzde 15'lik bir paya sahip olacak. Toplam enerji pastası ise daha küçük olacak çünkü insanlık çok daha fazla enerjiye doymuş bir hale gelecek. Shell'in işini ise işte en çok bu senaryo sallayabilir. Shell'in bu senaryoya verdiği ad şu: “Cesur Yeni Dünya.” 

Shellin bu Dört Dünya'dan hangisinin gerçekleşeceğine dair bir kehaneti yok. İşte zaten ikilemi de bu. 


OK DEĞİL DAHA on yıl önce enerji 
(0 dünyasında petrol arzında 

pik noktaya ulaşılmasından konuşulurken, küresel petrol talebinin bir kuşak sonra pik noktaya ulaşacak olmasını kabul edebilmek kafa karıştırıcı bir durum. Ancak daha da sıkıntılı olanı, petrol işindeki en parlak beyinlerin doyum noktasının 2020'lerde mi yoksa 2040'larda mı gerçekleşeceğini — ya da tam olarak, petrolün yerini neyin alabileceğini- bilmediklerini itiraf etmeleri. 

Shellin stratejiden sorumlu başkan 

yardımcısı ve şirketin geleceğini belirlemesine yardımcı olmak için para ödenen, kısacık 


DÜŞÜK PROFİL 


Shell'in günde 175 bin varil petrole ulaşabilecek Appomattox petrol platformu yakında Meksika Körfezi'nde aktif olacak. 
Planlama aşamasındaki Vito platformu için daha küçültülmüş bir taslağın benimsenmesi 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ise Shell'in sermaye yatırımlarının ölçeğini ne zl 


kadar doğru belirlediğini gösteriyor. E 


Appomattox FPS » 


kesilmiş saçlı ve motosiklet tutkusuyla bilinen 
57 yaşındaki Avustralyalı Guy Outen'in 
analizinde, enerji görünümü “komplikeden karmaşığa” yöneldiği kaydediliyor. 

Küresel enerji pastasının dilimi her ne kadar 
1971 yılından beri iki katın üzerinde büyüdüyse 
de, fosil yakıt diliminin boyutu hemen hemen aynı kalarak yüzde 80 ila 85 arasında bir değere oturdu. Outen, burasının “komplike” bir dünya olduğunu söylüyor-değişkenlerin net olduğu ve yanıtın da “iyi matematik ve iyi bir beyinle çözülebileceği” bir dünya. 

Ancak “karmaşık” dünya farklı ve çok daha karanlık bir yer. Burada, yarının enerji görünümünün temel çizgileri opak. Outen, “Genel bir yöne-ki zaten bu yön de taştan yapılmış değil-giden sayısız yol var” diyor. 

Shell ileriye doğru bir yola girerken, milyar dolarlık bahislerini de güvence altına almaya çalışıyor. Ya da Bentham'ın sevdiği ifadeyle, akademik ekonomi teorisinden ödünç alınmış bir başka cümle olan Shell'in en zorlu sınavı “azami pişmanlığı asgariye indirmek” olacak. 


U DA SHELL'İN akıllara durgunluk 
Bİ verecek derecede büyük, üzerinde 

tartışılması/oynanması zor petrol ve doğalgaz işini kırbaçlamasıyla başlayabilir. 

Şirket Meksika Körfezi'nde Teksas 

açıklarında ve Atlantik Okyanusu'nda Brezilya açıklarında deniz tabanının 3 kilometre dibinde, santim hesaplamalarının yapıldığı bir doğrulukla kuyu açıyor. Bunlar arasında devasa sıvılaştırılmış doğalgaz tesisleri de yer alıyor; örneğin, Katar açıklarındaki tesis, Shell'in sondaj ve üretim faaliyetlerinden sorumlu direktör Andy Brown'ın ifadesiyle “insanoğlunu şimdiye kadar inşa etmiş olduğu en büyük yüzer şey”. Burası Kuzey Denizi'ndeki yıllanmış projeleri, Teksas'tan Pennsylvania'ya 


Vito FPS » 


is 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fabrika benzeri kayaç alanları ve oh, bu arada, gezegeni sarıp sarmalayan 43 bin doğalgaz istasyonu istasyonuyla ne McDonald's'ın ne de Starbucks'ın erişebileceği bir yaygınlığa sahip. 
Bazı çevreci iyimserler bu fosil yakıt altyapısının kendisini fosil olarak tanımlıyorlar; ancak yenilenebilir enerjilerin devreye girmesiyle bu söylem de artık raf ömrünü tamamlayabilir. Van Beurden bunu “temel bir ekonomik anlamsızlık” olarak adlandırıyor ve pek çok enerji analisti de kendisiyle hemfikir. 
Hükümetlerin yeşil enerjiye yönelik özel politikalar geliştirmeleri halinde küresel petrol talebinin 2020 yılı civarında pik noktaya ulaşabileceğini belirten Uluslararası Enerji Ajansı, bu senaryo gerçekleşse bile petrolün 
2040 yılında toplam küresel enerjinin yüzde 
23'ünü oluşturmaya devam edeceğini belirtiyor; 
yine Ajansın rakamlarına göre, bu oran 2016 
yılında yüzde 32'ydi. Başka bir ifadeyle, petrol talebi pik noktaya ulaşsa bile, Petrol Çağı'nın bitişi muhtemelen on yıllara sarkacak. Ancak bu süreci kârlı bir biçimde yönetmek bugün 


CESUR YENİ PETROL FİYATI DÜNYASI 


Genellikle yüksek fiyatların hakim olduğu on yılın ardından petrol endüstrisi son birkaç yıldır ciddi bir darbe yemiş durumda. Şimdi Shell, fiyatlar hiçbir zaman bu göz kamaştırıcı seviyelere ulaşmasa bile kârlı olabileceğine dair bir planı olduğunu hissedarlarına göstermek zorunda. 


PETROL VARİL FİYATI (WTI - BATI TEKSAS PETROLÜ) 
140$ 
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radikal önlemlerin alınmasını gerektiriyor. 

Büyük bir Shell enerji projesinin başlatılması, ilk aşamada 10 milyar dolarlık bir yatırım gerektirebiliyor; kârların planlandığı gibi somutlaşması halinde on yıl ya da daha uzun bir süre gerçekleşemeyeceğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kısa süre önce, biraz oynak ama büyük yankılar uyandıran bir girişimde bulunarak hangi petrol projelerine yatırım yapılacağına dair karar vermek için kullandığı muhasebe veri tabanını genişletti. 

Shell geleneksel olarak, olasılıkları “net mevcut değer” üzerinden özellikle de bir projenin ne kadar para getirebileceği açısından değerlendirdi. Geleceğin hemen hemen bugüne benzeyeceğine dair dünya görüşünün altında hassas bir ölçüm var. 
Ancak Shell geleceğin bugünkünden çok farklı görüneceğine inandığı için -petrol fiyatlarının “sonsuza dek düşük” kalabileceği olasılığına göre ayarlanması gerekiyor-ilave bir muhasebecilik yöntemi kullanmaya başladı. 
“Değer-yatırım oranı” olarak adlandırılan bu ölçek uzak gelecekte, Shell'in bir projeden tatmin edici bir kâr dönüşü sağlayabilmesi için gerek duyduğu asgari petrol fiyatını hesaplıyor. 

Shellin sondajdan sorumlu direktörü Brown “başka bir deyişle, bu proje düşük fiyatlı bir dünyaya karşı ne kadar dirençli?” diye soruyor. 
“Bu çok farklı bir düşünce biçimi.” 


AHEY SHELL'İN TEPE yöneticilerinin (© bulunduğu yer olabilir ama Houston 

şirketin ruhu; burası, şirketin mühendislik becerilerinin sınırsız hava attığı bir dünya. Houston'un batısında, sayısız petrol ve doğalgaz şirketleri sıralandığı için bölgede “enerji koridoru” olarak adlandırılan 
12 şeritli otoyol boyunca ShelFin denizin 
derinliklerindeki operasyonlarının merkezi olan, geniş bir araziye yayılmış kampüsü bulunuyor. 

Burada D binasında Meksika Körfezi'ndeki ekiplerin büyük bir bölümü yer alıyor. Binanın içerisindeki duvarlar petrol teşhirciliği olarak adlandırılabilecek resimlerle dolu: Tabandan tavana uzanan offshore platformların görkemli fotoğrafları. Bir dosya dolabının tepesindeki tezgâh sondaj makineleri oyuncaklarıyla dolu: Su altı valf ve teçhizatından oluşan bir çeşitlilik. 


Şimdi Shell bu kültürü keskin bir muhasebe bıçağıyla kesiyor: Vito adlı ileriye dönük Meksika Körfezi petrol projesi. 

Vito ilk kez 2014 yılı başlarında, petrol varil fiyatının yaklaşık 100 dolar olduğu zamanlarda tasarlandı. Shell mühendisleri buna çok büyük ağırlık vererek, petrolü deniz yatağından hızlı ve sert bir şekilde çekebilmesini sağlamak için her tür harcamayı yapmaktan kaçınmadılar. Ancak 
2015 yılında, petrol fiyatlarının tepetaklak 
olmasıyla, teknolojik bir harika olarak görülen Vito kendine aşırı güvenen bir endüstrinin gözünde birdenbire poster çocuğu yani pahalı bir eski esere dönüştü. 

Bu sonbahar, petrol fiyatları düşmeye devam ederken, Dubai'de büyüyen, Harvard Business School'dan mezun olan ve Goldman Sachs'ta yatırım bankacısıyken maliyet kısma uzmanı olarak çalışan Wael Sawan ShelVin deniz altı başkan yardımcısı oldu. Yaşı ise yalnızca 41'di. 

Vito petrol fiyatının uzun süre 80 dolar civarında olacağını hesaplayan kabaca bir varsayım üzerinden tasarlandı. 2016 yılı başlarında, yeni genç patron Vito'yu en çok 
40 dolar civarında kârlı olabilecek bir noktaya 
indirgemedikleri sürece ölü bir proje olduğunu ilan etti. Shell'in yükselen yıldızı olarak görülen Sawan, petrol fiyatları bu noktadayken yönetici kademesinin karşısına geçip, mevcut haliyle Vito'ya yatırım yapmalarını isteyemeyeceğini anlatıyor. 

Bunun üzerine bir yıl kadar bir sürede ekip Vito için planı radikal bir şekilde yeniledi. Buna 
göre platformun ağırlığını 40 bin tondan 8 
bin 900 tona düşürdü. Ana tüpün tıkanması halinde devreye girerek pompalamaya devam edecek arka plan, yedek tüpünü çıkardılar. 
Petrol talebinin pik noktaya ulaştığı bir dünyada Shell ekibi yeni Vito'nun doğru ölçeğe sahip olduğunu umuyor. 

Vito'yu kurtarma çabası endüstrideki bütün zorluklara rağmen deniz dibindeki petrolün niçin ölmediğini gösteriyor. Deniz dibi projesi ilk aşamada devasa bir yatırım gerektirir ancak ömrü süresince de devasa bir nakit geri dönüşü sağlar. Petrole olan talepteki büyümenin yavaşladığı bir zamanda bile van Beurden, “bu, petrolde itiraz etmeyeceğim bir konum?” diyor. 

Shell'in üst yönetim kademesi bu yıl başlarında, iyice kırpılıp, inceltilmiş Vito'yla yola devam edilip edilmeyeceğine karar verecek. 
Sawan, olumlu bir cevap için “dua ediyoruz” diyor. 


ROMÜRLERİ SEVEN Shell'de kötü şöhrete sahip tek bir Bİ cümle vardı: “Ateşteki kestaneler.” Bu cümle şirketin 

yenilenebilir enerjide ilk baştaki yatırımlarda deneme / yanılma yöntemine dayanan stratejisini anlatmak için eski Shell CEO'su tarafından kullanılmıştı. Shell bu teknolojilere daha sıcakken erişim sağladı ve eli yandı. 

Shell güneş enerjisi panellerine yatırım yaptı ancak bunun kıran kırana bir imalat oyunu fark ettiğinde artık çok geçti. 
Rüzgâr çiftliklerinin kurulumuna yatırım yaptı; ancak ortalama bir rüzgâr çiftliğinin ortalama bir deniz dibi petrol kuyusundan daha düşük marjlar ortaya koyduğu için rüzgâr enerjisinin bir israf olduğunu anladığında bu işten çekildi. Ardından hidrojene odaklandı ancak yetkililer Shell'in çok fazla sayıda kuyuyu rezerve ettiğini ortaya çıkardığında, burada da frene basmak zorunda kaldı. 

Van Beurden, “biz bunları daha önce de denedik ve bunun sonucunda çok ciddi hasarlar aldık” diyor. “Şimdiye kadar hiçbir şey işe yaramadı ve işe yarayacak şeyleri de bıraktık çünkü yarar sağlamayacağını düşündük. Bundan dolayı fantastik bir performansımız yok.” 

Van Beurden bu menfur hikâyeden tek bir ders aldı: Shell yenilenebilir enerjide başarısız oldu çünkü bunu stratejik bir alan olarak görmedi. Sonuçta da, utangaç ve aşırı duygusal davrandı. 
Yanlış şeylere çok fazla yatırım yaptı. Doğru şeylere yaptığı yatırımlar ise çok azdı. 

Şimdi ise van Beurden ShelVin aynı hatayı tekrarlamasının bedelinin çok yüksek olacağını söylüyor. “Bu yüzyılın ikinci yarısına baktığınızda, belki de enerji sisteminin yarısı yenilenebilirlerden oluşabilir” diyor. “Bunda ağırlık güneş enerjisinde olacak; rüzgâr ise çok önemli niş pazarlar olarak yerini alacak. Bundan dolayı eğer enerji sisteminin petrol ve doğalgaz dışındaki kısmında oynamak istiyorsanız-ki bu enerji sisteminin en büyük parçası olabilir-bu değer zincirlerinde uzmanlığınız olmalı.” 


ONUÇ OLARAK BU KEZ Shell yenilenebilir enerjiler dahil, & küresel düzeyde hakim temiz enerji makinesini inşa etmek gibi büyük bir amaçla elektrik alanına giriyor. 
Ancak bu strateji dışarıdan bakıldığında, her ne kadar hızlanmış olsa da, birbirinden kopuk adımlardan oluşuyormuş izlenimini veriyor. Örneğin, Shell Umman ve Kaliforniya'da büyük güneş enerjisi çiftlikleri inşa eden konsorsiyumun bir parçası. 
Amaç ise petrol üretimini maksimum seviyeye çıkarmak. Güneş panelleri eski ve artık faal olmayan petrol sahalarının yanında inşa ediliyor; bu sahalar o kadar boşalmış ki, altta kalan petrolü dışarı çıkarabilmek için buhar enjekte etmek şart. Normalde bu buharı oluşturabilmek için doğalgaz yakmak gerekiyor. Ama Shell konsorsiyumu bunu şimdi güneş enerjisiyle üretecek. 
Bir başka iddialı bahis ise Shell'in doğalgazla çalışan enerji tesislerinin yanına güneş enerjisi çiftlikleri inşa etmeyi kapsıyor; buna göre, Shell hibrid enerji sağlayan sistemler oluşturmak 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suretiyle, farklı enerji kaynaklarından farklı zamanlarda ve farklı miktarlarda yararlanmak suretiyle kârı maksimize etmeyi hedefliyor. 
Bunu Avustralya'da yaparak başladı ve bu bakış açısını daha da büyütmeyi hedefliyor. 

Bu arada Shell, rüzgâr enerjisinin bir sonraki büyük adımı olarak görülen, offshore rüzgâr çiftlikleri kurmak suretiyle okyanusta devasa şeyler inşa etme becerisini geliştiriyor. Borssele olarak adlandırılan Hollanda Kuzey Denizi'nde devasa bir offshore tesis inşasına yatırım yaptı. 
Şimdi ise Shell buradaki hissesini satıyor ve diğer offhsore rüzgâr projelerinin erken ve en kârlı aşamalarına yatırım yapmayı planlıyor. 
Gözünü diktiği yerler arasında ise Hollanda'nın diğer kısımlarının, diğer Avrupa ülkelerinin, Tayvan'ın ve ABD'nin Doğu Kıyısı'nın açık suları var. Shell rüzgâr çiftliklerini geliştirmenin yanı sıra ürettikleri enerjiyi alıp, satmayı da planlıyor. Bu da ürünlerini alıp satanların daha fazla kâr elde etmesini ve aynı zamanda Shell'in karbon ayak izini azaltmasını sağlayacak. 

Öte yandan, Shell yine hidrojene odaklanmış bulunuyor. Bu girişim, Almanya'da hidrojenle çalışan 400 kadar istasyon kurma projesi kapsamında yer alıyor; Shell devlet sübvansiyonlu bu çabanın, yeni ve devasa pazarda yeni bir kazanç kapısını açacak tohumları ekmesine yardımcı olacağı kanaatinde. Shell uzun vadede hidrojenli geleceği dünya çapında temiz enerji şebekesinin belkemiği olarak görüyor. Hidrojen enerji kaynağı değil; enerji taşıyıcısı. Burada amaç ucuz olduğu yerde rüzgâr ve güneş enerjisi üretmek, bu enerjiyi suyu oksijen ve hidrojene ayrıştırmak için kullanmak, hidrojeni sıvılaştırmak ve daha sonra da, hidrojenin yakıt hücreleri olarak adlandırılan aygıtlar aracılığıyla elektriğe dönüştürülebildiği, enerjinin kıt olduğu pazarlara sevk etmek. Shell tüccarlar ve tankerler sayesinde hidrojeni dünyada en çok ihtiyaç duyulan ve dolayısıyla fiyatın en yüksek olduğu herhangi bir yere satmak için iyi konumlanmış durumda. 

Shell aynı zamanda pille çalışan elektrikli otomobiller işine de giriyor. Nitekim ekim ayında, Avrupa'da 30 bini aşkın elektrik şarj istasyonunu işleten Hollandalı NewMotion'ı satın aldı. Shell bu satın alma için ne kadar ödediğini açıklamadı ama rakam Shell standartlarına göre cüziydi. Bilanço rakamlarına gör NewMotion 13,5 milyon dolarlık satış geliri elde ederken, 4,1 milyon dolar zarar etti. 
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Aralık ayında ise Shell İngiltere merkezli enerji ve doğalgaz satış şirketi olan First Utility'yi bünyesine katacak önemli bir anlaşmaya imza attı. Ancak her iki taraf da anlaşmanın ayrıntılarını açıklamadı. 


EK ÇOK BÜYÜK EMEKLİLİK FONU ve para © yönetim kuruluşları Shell'in petrol 

talebinin pik noktaya ulaşması ve karbon ayak izine dair yasal düzenlemelerin faaliyetlerini kısıtlaması halinde birdenbire elinde, kârlı olmayan siyah altın varlıklarıyla kalabileceğine dikkat çekerek, şirketi bu ihtimale karşı gerekli önlemleri almakta yeterince etkin davranmamakla suçluyorlar. 

Van Beurden'e bu konu hakkında sorduğumda, bunu “dikkati başka yöne çekmek için söylenmiş” bir söz olarak değerlendiriyor ve Shellin değersizleşmiş varlıklardan sakınmak için portföyünü karbon yakıtlardan arındıracağını belirtiyor. Ancak aynı zamanda, Shell'in başarısız olması halinde karşı karşıya kalabileceği riskleri hesaplaması için şirket bünyesindeki analistleri görevlendirdiğini de kaydediyor. Onlara sorusu şu: “Eğer ben, şu anda hayal edemeyeceğimiz kadar farklı şekillerde, tahminlerimizin ötesinde değişen bir dünyayı kavrayabilecek akıldan yoksunsam ve karar verme sürecinde bunu hesaba katmıyorsak, sürecin sonunda elimizdeki değerleri riske atma ihtimalim nedir?” Shell araştırmanın nisan ayında tamamlanacağını söylüyor. 

O akşamüzeri, Shell'in merkezinden ayrılırken, lobide içinde onlarca çift kabuklu deniz tarağına ait fosillerin olduğu, kapı boyutunda dikdörtgen bir kaya bloğu gözüme çarpıyor. Deniz tarağı kabuğu Shellin logosu. 
Bu logo, 1800'lü yıllarda Londra'da dekoratif deniz kabukları satan bir aile işi olan, şirketin atalarından birinin fikriydi. Bu, Petrol Çağı'nın ufukta yeni belirdiği, şirketin gerçek anlamda yükselişini tetikleyeceği enerji geçişinden önceydi. 

Eğer liderler enerjide bugün yaşanan yön değişikliğinde başarılı bir şekilde yol alabilirlerse, Shell deniz kabuklarından petrole ve oradan da kim bilir, belki güneşe, rüzgâra ya da başka bir şeye geçerek bir yüzyıl daha yoluna devam edebilir. 

Ama eğer başaramazlarsa, Shell'in farklı bir canlı türünü çağrıştırma olasılığı çok yüksek: Yani nesli tükenmiş dodo kuşunu... 


HİBRİTTEKNOLOJİYE YATIRIM 


TEKSAN JENERATÖR, AR-GE, İNOVASYON VE TEKNOLOJİYE YAPTIĞI YATIRIMLAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER İLE BÜYÜYOR. TEKSAN JENERATÖR SATIŞ VE PAZARLAMADAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ BURAK BAŞEĞMEZLER, DİZEL JENERATÖRLERLE GİRDİKLERİ PAZARDA DİZEL JENERATÖRLERE EK OLARAK DOĞALGAZLI VE BİYOGAZLI JENERATÖR SETLERİ, KOJENERASYON VE TRİJENERASYON SİSTEMLERİYLE VE TÜRKİYE'DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYAN HİBRİT GÜÇ SİSTEMLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR. 


EKSAN JENARATÖR, sürdürülebilir z İBRİT JENERATÖRLER şebeke elektriğinin 
65 çözümler üretmek için Ar-Ge'de güçlü 2 CD olmadığı ya da yetersiz olduğu 

adımlar atıyor. Şirketin yeni ürün 5 yerlerde jeneratör ile birlikte rüzgâr ve teknolojiler geliştirme konusunda sektörde z ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının öncü rol üstlenmesinin temelinde Ar-Ge'ye kullanımı ile enerji sürekliliğini sağlayan yaptığı yatırımlar önemli yere sahip. Teksan çevreci yöntem sunuyor. Yenilenebilir enerji Jeneratör Satış ve Pazarlamadan Sorumlu kaynaklarının devrede olması yakıt tüketiminde Yönetim Kurulu Üyesi Burak Başeğmezler, ” yüzde 65'e varan tasarruf sağlıyor. Özellikle 2017'de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı elektrik şebekesinin olmadığı yerler, telekom Ar-Ge Merkezleri arasına katıldıklarını ve Ar- projeleri, tarım projeleri, inşaat şantiyeleri, Ge merkezinde gelecek yıllarda sürdürülebilir afet kurtarma çalışmaları için ideal ürün enerji çözümleri konusunda çalışmalara olarak öne çıkıyor. Isı, karbon ve gürültü odaklanacaklarının altını çiziyor ve şöyle devam emisyonunu azaltan hibrit güç sistemleri, web ediyor: “Türkiye'de ilk yerli üreticisi olduğumuz tabanlı uzaktan izleme ve kontrol sistemi ile kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri destekleniyor. GSM ve internet teknolojilerinin kaliteli ve ucuz elektrik üretimine imkân kullanıldığı sistem sayesinde ürünün çalışma sağlıyoruz. Kojenerasyonda sadece ısıtma performansı sahaya inmeden bilgisayar, tablet desteği sağlanırken, trijenerasyonda ısıtma ile veya akıllı telefon üzerinden herhangi bir birlikte soğutma desteği de sağlanıyor. Doğru yazılım yüklemeden sürekli kontrol altında projelendirme ve uygulama ile yüzde 90'a tutulabiliyor. Teksan Jeneratör, Türkiye'nin ilk varan enerji verimliliği sağlanabiliyor. Üstelik ve tek hibrit aydınlatma kulesini de geliştirerek yatırım maliyetini maksimum üç senede amorti çalışmalarını bir başka adıma taşıdı. Hibrit ederek avantaj yaratıyor. Bu konuda global aydınlatma kuleleri kullanım yerinin sık yer markalarla rekabet ediyoruz.” değiştirdiği şantiye işleri, beton çalışmaları, 

Teksan Jenaratör'ün sürdürülebilir çözümleri maden, tünel, yol-köprü yapım işleri ve dış 

arasında hibrit teknolojinin özel bir yeri var. mekân etkinliklerin aydınlatılması için tercih Hibrit güç çözümleri üreten şirket olarak, ediliyor. Hibrit aydınlatma kulesi güneş ve 
2015 yılında TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve 
Türkiye'nin ilk hibrit jeneratörü ile TÜBİTAK- akıllı batarya yönetim sistemi sayesinde yakıt TEYDEB Başarı Hikâyeleri arasına girdi. tüketimini yüzde 73 oranında düşürüyor. 


Hibrit jeneratörü aynı zamanda ekonomik ve sürdürülebilir teknoloji olmasıyla da dikkat çekiyor. Ürün bu özellikleriyle 
İSO Enerji Verimliliği 
Ödül Töreni'nde 

Büyük Ölçekli İşletme 
- “Enerji Verimli Ürün” kategorisinde ikincilik ödülünün de sahibi oldu. 


Normal aydınlatma kulelerinde 6-7 saat olan motor çalışma süresini bir saate düşüren hibrit aydınlatma kulesi, sadece düşük yakıt tüketimine bağlı karbon emisyonunu azaltılması ile değil aynı zamanda sağladığı düşük ses emisyonu ile de çevre dostu ürün olarak dikkat çekiyor. 


leg 
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YENİLİKÇİ ENERJİ 


SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ KONUSU, 


BASF'IN FAALİYETLERİNDE ETKİN ŞEKİLDE YER ALIYOR. BÂSF, “SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEKİÇİN (# 
KİMYA YARATIYORUZ” MİSYONU 


DOĞRULTUSUNDA YAPTIĞI gi 
> el VE İNOVASYONLARİLE” —“BUALANDAKI ÖNCÜ KONUMUNU * 


GELİŞTİRMEYİ HEDEFLEYEN BASE, 
BU ALANDA ALM 
İMZA ATIYOR. 2 — 


* SÜRDÜRÜYOR. YENİLENEBİLİR ei Fa ENERJİYİ “KİMYA” İLE Sa 


ASF, GELECEĞİN ŞEHİRLERİNİN “kimya” 
D ile yükseleceğine inanıyor. 2050 
yılı itibariyle dünya nüfusunun yüzde 70'ten fazlasının şehirlerde yaşayacağı öngörülürken insanlar halen dünyanın ürettiğinden fazlasını tüketiyor. Bu nedenle sürdürülebilirlik, gelecek açısından son derece önem arz ediyor. Bugünün tahminleri, nüfus ve refah artışının 2050 yılı itibariyle enerjiye olan global talebi yüzde 50'den fazla arttıracağını ve sadece elektriğe olan talebin iki katına çıkmasının muhtemel olduğunu gösteriyor. BASF Türk CEO'su Buğra Kavuncu, inovasyon sağlayıcısı olarak kimyanın, birçok sektör için kaynak verimliliğini ve yenilenebilir enerji kullanımını geliştiren temel inovasyonlar olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: “BASF, enerji tedariki konusunda halihazırda sayısız ürün sunuyor. Geleceğe yönelik uygulamalar için yeni teknolojiler araştırıyor ve geliştiriyor.” 


158 
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ASF, rüzgar türbinlerinin rotor 
(Dd kanatları, temelleri, kuleleri ve dişlilerinin daha etkin bir şekilde üretilmesine ve bakımının sağlanmasına ve sistem bileşenleri için dayanıklı boyalar sunulmasına katkıda bulunuyor. Gece ya da rüzgarın şiddeti düştüğünde bile enerji üretiminin gerçekleştirilebilmesi için güneş enerjisini depolama ya da düşük hızlarda dahi enerji üretebilecek rüzgâr santralleri öne çıkıyor. Yine BASF çözümleriyle, güneş ışığının bulunmadığı zamanlarda bile daha önceden elde edilmiş olan ısıyı tutan sıvı tuz da kimyanın sürdürülebilir gelecek oluşturmadaki yerine güzel bir örnek oluyor. 

Güneş enerjisinin sürdürülebilirliği adına geliştirilen fotovoltaik sistemler, mevcut tüm ışık kaynaklarından daha verimli olan organik ışık yayan diyotlar (OLED'ler) ve daha birçok konuda ürün ve çözümler geliştiren BASF, sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratma misyonunu her alanda gerçekleştiriyor. 


ınology makes it possible. 
People make it happen. 


Dünya genelinde 12 bin 500'den fazla çalışana sahip olan EOH International, küresel pazarda 30'dan fazla ülkedeki yerel ofisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. 2016 yılındaki adaptasyon ve giriş sürecinin ardından, geçtiğimiz yıl Türkiye'yi de üç önemli şirket yatırımıyla bu eko-sisteme dahil eden şirket, ACRON Bilişim, Çözümevi ve aSAY Grup'la birlikte, Türkiye'de kurumsal yazılım pazarına farklı bir soluk getirmek için şimdiden çalışmaya başladı. EOH Türkiye ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Safa Haktanır, kurumsal uygulama yazılımları ve bunlara bağlı hizmetler alanında küresel bir lider konumunda olan EOH'in, Türkiye pazarına dahil olma sürecini değerlendirdi. 


ACRON Bilişim 
Genel Müdürü 
Semih Gür 


Dünyanın Kurumsal Yazılım DeVi 
Çok Özel İş Ortaklıkları ile Türkiye'de 


EOH TÜRKİYE, İŞ DÜNYASININ DİJİTAL YETENEKLERİNİ ARTIRMAK İÇİN GELDİ 


“Yakın zamanda yatırım faaliyetlerimizi genişletmek için, gelecek vaat etmesi ve cazip olması sebebiyle Türkiye'yi belirledik. EOH Türkiye'nin ülkemizdeki yolculuğu, 2016 yılında EOH Türkiye'nin kurulması ile başladı. EOH olarak Türkiye'yi, uluslararası ticaret faaliyetlerimiz açısından stratejik bir büyüme alanı olarak konumlandırıyoruz. 
Türkiye'deki varlığımız, 600'den fazla kadrolu çalışana ulaştı ve yakın zamanda bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Ülkemizdeki SAP iş ortaklığı eko-sisteminin iki önemli markası ACRON Bilişim ve Çözümevi, bu süreçte iş birliğine gittiğimiz ilk şirketler oldu. Sonrasında, akıllı şehirler, tümleşik çözümler ve nesnelerin interneti alanlarındaki uzmanlığı ile öne çıkan aSAY Grup ailemize dahil oldu. Bu sayede EOH olarak, Türkiye'de SAP eko-sisteminin en önemli oyuncularından biri konumuna geldik ve bu doğrultuda büyümeyi hedefliyoruz. “ 


Çözümevi aSAY Grup 
, Genel Müdürü Genel Müdürü 
Dilek Çolak Osman Koç 


li 

“ACRON Bilişim hem Türkiye hem de Ortadoğu pazarında en başından beri agresif büyüme stratejisiyle ilerliyor. 
ACRON ve EOH, farklı sektörlerdeki tecrübeleriyle (o Türkiye'deki oOSAP eko-sistemine ve pazara farklı bir soluk getirecek potansiyele sahip. 
Özellikle iş analitikleri, finans, perakende ve üretim alanlarındaki mevcut ve planladığımız yatırımlarımız özelinde de bu iş birliği son derece önemli bir etki oluşturacaktır.” 


A 


TURKEY 


Çözümevi markası altında kurumsal iş uygulamalarında en doğru çözümlerle müşterilerimize hizmet verme ilkesiyle yolumuza devam ediyoruz. EOH eko-sistemine dahil olarak, bu başarım ve itibar çıtasını küresel düzeyde de yukarı o çekeceğimizi o düşünüyorum. 
Müşterilerimizin SAP dünyası başta olmak üzere, analitik ve performans yönetimi ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı oluştururken, dünyadaki iş yapış trendlerini global bir kurum kültürüyle birlikte harmanlamanın, gelecekte çok önemli değerler yaratacağına da inanıyorum. 


/ aSAY Grup olarak, 1998 yılında elektronik sektörü ile başlattığımız yatırımlarımızı; enformasyon teknolojileri, otomasyon ve enerji o kontrol-yyönetim sektörlerinde yaygınlaştırdık. Bu yapının artık bölge bazında değil, ülke bazında bir güce dönüşmesi sürecinde de EOH Türkiye eko-sistemine dahil olduk. EOH Türkiye'nin hem yerele hem de küresele dokunan iş kültürünün bir parçası olarak, daha farklı bir dijital dönüşüm ve verimlilik o anlayışıyla, faaliyetlerimize devam edeceğiz. 


Technology makes it possible... 
People make it happen. 


“ENERJİDE 
'DANIŞILAN BANKA OLDUK” 


yüzde 1'ünü ve jeotermal enerji gücünün 


TSKB, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ Ni i ii , > , © yüzde 4/7'sini finanse etti. 
ARASINDA “TEMİZ VE ERİŞİLEBİLİR ENERJİ” 2 
KONUSUNA AĞIRLIK VERİYOR. 5 NCE, yenilenebilir enerji konusundaki - (b deneyimin, ciddi uzmanlıkları da beraberinde getirdiğini söylüyor ve SKB GENEL MÜDÜRÜ SUATİNCE, enerji şöyle devam ediyor: “Bu uzmanlığı, TSKB'nin 
(5 yatırımları ve bu konuda verdikleri v “danışılan banka? kimliğiyle bir araya destek konusunda, “Yenilenebilir getiriyoruz. TSKB'de bankacılık, finansal enerji alanında Türkiye'deki deneyimli destekten çok daha fazlasını ifade ediyor. 
bankalardan biriyiz. Geçtiğimiz 15 yılda bu Analiz ve teknik danışmanlık bankamızın alandaki 300'e yakın projeye finansman DNA'sına işlemiş durumda diyebiliriz. 
sağladık. Yaklaşık 5.617 MW'lık kurulu Bunun en önemli yansımasını mühendislik, güçteki bu santraller için taahhüt ettiğimiz TSKB Genel mali analiz, ekonomik araştırmalar rakam 4,9 milyar dolara yaklaştı. Türkiye'nin Müdürü ekiplerinin birlikte imza attıkları projelerde toplam kurulu yenilenebilir enerji gücünün Suat İnce görüyoruz. Projeleri bütüncül bakış açısıyla 


yüzde 15'ini finanse ettik” diyor. 
TSKB'nin yenilenebilir enerji yatırımlarında portföyündeki payı yüzde 
34. Yenilenebilir enerjiye ek olarak verimlilik projeleri ve kadın istihdamı gibi sosyal kalkınma temalarını da içeren sürdürülebilirlik yatırımlarının portföydeki payı ise yüzde 70'e yaklaşıyor. 
Yenilenebilir enerjide odaklanılan alanları, uluslararası fon sağlayıcılarla imzalanan kaynak anlaşmaları şekillendiriyor. Yatırım projelerine uygulanan sosyal, ekonomik 


değerlendiriyor, ekonomik, sosyal ve çevresel kriterleri, teknik uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği hesaba katıyoruz.” 
TSKB, yenilenebilir enerji alanındaki deneyimini, danışmanlık şapkasıyla sektördeki pek çok farklı firmayla da paylaşıyor. Bu konuda, iştiraki TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. 
Escarus'la da önemli işlere imza atıyor. 
Escarus aracılığıyla, özel sektörün düşük karbonlu üretim düzeyine geçişi için 


ve çevresel değerlendirme sürdürülebilirlik kriterleri, yenilenebilir enerji çözümleri yatırımları için de geçerli. TSKB geliştiriyor, 


uluslararası alanda benimsenen uygulamaların 
Türkiye'ye entegre 


son dönemde güneş, rüzgâr, biyokütle ve jeotermal projelerine odaklandı. Türkiye'deki toplam 
MW cinsinden kurulu güneş enerjisi gücünün yüzde 5'ini, 


rüzgâr enerjisi gücünün yüzde edilmesi 18'ini, biyokütle enerjisi konusunda gücünün yüzde 2ünü, danışmanlık 


hidroelektrik enerji gücünün veriyor. 


ie 
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DELTAVANA 


FLOW MANAGEMENT COMPANY 


DELTAVANA 


www.deltavana.com 


*90 (216) 5178282 infoldâdeltavana.com 


“FİNANSMAN ALANINI 
GENİŞLETİYOR” 


AKLEASE'İN GELECEĞE YÖNELİK HEDEFLERİNDE, a A) elan enli ae ye : ğa : e : 2 dışından enerji finansmanına YENİLENEBİLİR ENERJİ PROJELERİNİN YANI SIRA GERİ z uygun, uzun vadeli ve rekabetçi DÖNÜŞÜM VE BIOKÜTLE ENERJİSİ PROJELERİNİN DE v fonlara erişim imkanı olduğunu söylüyor ve FİNANSMANINDA YER ALMAK VAR. ii şu bilgileri paylaşıyor: “Fonlama ağımızdaki para ve sermaye piyasaları, yurt dışı bankalar, ihracat kredi kuruluşları ile sağlanan uzun KLEASE BUYIL 30'uncu yaşını kutluyor. v vadeli ve uygun maliyetli kaynağı leasingin A) 1988 yılında kurulan şirket, avantajları ile birleştirerek müşterilerimize kuruluşundan bugüne sektörde sunuyoruz. Ayrıca bu yıl Hollanda Kalkınma tecrübe, uzman kadro ve fonlama imkanlarıyla Bankası (FMO) ile iş birliğimiz sayesinde; finanse ettiği önemli yatırım projeleri ile FMO, EBRD, GGF ve OFID gibi sağlam sektörde farklılaşıyor. Aklease Genel Müdürü finans kurumlarının ve diğer yatırımcıların Şenol Altundaş, net kira alacağında son katkısıyla 110 milyon dolara ulaşan, iki yılda yüzde 50'nin üzerinde büyüme Türkiye leasing sektörünün ilk beş yıllık sağladıklarını ve yeni yatırımlara sağlanan piyasa sendikasyonu kredisini temin ettik. 
finansman desteği ile yeni işlem hacminde Aklease Sendikasyon kredisi, yenilenebilir enerji önemli oranda gelişim kaydettiklerini söylüyor Genel Müdürü ve enerji verimliliği yatırımlarını ve dış ve şöyle devam ediyor: “Sektörde yüzde MEMİŞ ticaret finansmanını desteklemek amacıyla 11,5 pazar payımızla ilk ikideki yerimizi kullanılacak.” 
koruduk. 2018 yılında da aynı ivme ile sağlıklı Aklease'in geleceğe yönelik büyümemizi devam ettirmeyi hedefliyoruz. hedeflerinde, yenilenebilir enerji Önceliğimiz, müşterilerimizin ihtiyaçlarına projelerinin yanı sıra geri dönüşüm uygun doğru finansal çözümleri üretmek ve f ii ve biokütle enerjisi projelerinin yatırımcının yanında olarak ülke ekonomisine t de finansmanında yer almak var. 
katkıda bulunmak.” ; Altundaş, proje finansman işlerinde Aklease, yenilenebilir enerji finansmanı ) olduğu gibi enerji sektörünün alanında birçok yeniliğe liderlik ediyor. büyümesi için de uzun vadeli doğru Bugüne kadar yaklaşık 120 megavat GES, finansman modellerinin 


60 megavat RES finansmanı yapan ve 
yenilenebilir enerji konusundaki mevcut projelerde yer almaya devam eden şirket, 2010 yılı sonunda sektörün büyük yenilenebilir enerji projesi olan toplam 60 megavat büyüklüğündeki rüzgar santrali projesine 2410 yıl vade ile finansman sağladı. 24 rüzgar türbinine sahip bu projeyle yaklaşık 
70 bin kişinin elektrik ihtiyacı 
karşılandı. 


önemli olduğunu, leasing şirketlerinin uzun vadeli kaynak kullanıp, projenin nakit akışına uygun uzun vadeli fonlama sağladıklarını ve enerji sektörünün finansmanı için önemli finansör olmaya devam edeceklerinin altını çiziyor. 
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ÇEVRECİ YAKLAŞIM 


KURULDUĞU GÜNDEN BU YANAAZ KAYNAK TÜKETİMİ İLE ENERJİ ÜRETİMİNİ HEDEFLEYEN BORUSAN ENBW ENERJİ, EN İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANILDIĞI SANTRALLERİNDE KALİTEYE ODAKLANARAK ÇEVRE İLE DOST ENERJİ ÜRETİYOR. TÜRKİYE İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER 


YARATMAYA ODAKLANIYOR. 


ORUSAN ENBW ENERJİ, 2007 yılından bu Bİ yana faaliyetlerini sürdürdüğü enerji 

sektöründe Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve hizmet gruplarından biri olan Borusan Holding ve Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden EnBW Energie Baden Württemberg AG'nin ortaklığı ile 2009 yılında kuruldu. 

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla, Borusan EnBW Enerji'nin 
2007 yılından bu yana faaliyetlerini 
sürdürdüğü enerji sektöründe ilk yatırımını 
2009 yılında Bandırma Rüzgâr Enerji Santrali 
(89,7 MW) ile gerçekleştirdiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “2018 yılı içinde geliştirme aşamasında olduğu toplam 210 MW'lık iki rüzgâr projesinin yatırım aşamasına geçmesine yönelik çalışmalara hız verilecek. Ayrıca, rüzgâr kapasite tahsis ihalelerinde kazandığı projelerin de idari izinlerin alınmasına yönelik çalışmalara devam edecektir. Bunun yanında jeotermal kaynak araştırma projelerine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.” 

Borusan EnBW Enerji, tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluşan portföye ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. 
Enerji üretim politikası için uygun gördüğü seçeneklerle portföyünü genişletmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyor. 

Balabanlı Rüzgâr Enerjisi Santrali (50,6 MW), Koru Rüzgâr Enerjisi Santrali (52,8 MW), Mut Rüzgâr Enerjisi Santrali (52,8 MW), Harmanlık Rüzgâr Enerjisi Santrali (52,8 MW), Fuatres Rüzgâr Enerjisi Santralini (33,0 MW) devreye aldı. Şubat 2017'de ise Balabanlı Rüzgâr Enerjisi Santralinin kapasitesini 10,3 MW artırdı. Son olarak, 


ENERJİ DOSYASI 


Borusan 

EnBW Enerji 
Genel Müdürü 
Mehmet Acarla 


Kartaldağı Rüzgâr Enerjisi Santrali projesini de (65,55 MW) işletmeye aldı. 
Kıyıköy RES'in de portföyüne eklenmesiyle 
8 tesisi ile rüzgâr kurulu gücü 436 MW'a 
ulaştı. Rüzgâr tesisleri, Trakya, Güney Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bulunuyor. 50,3 MW Erzurum Yedigöl Aksu Hidroelektrik santrali ve Mersin'de yer alan 8,8 MW'lık Dayıcık ve Pamuklu Güneş Enerji tesisleri ile birlikte Borusan EnBW Enerji'nin toplam kurulu gücü 
495 MW'a ulaştı. 2017'de gerçekleştirilen 
rüzgâr kapasite tahsisi ihalelerinde Borusan EnBW Enerji 10 yeni proje ve 395,6 MW bağlantı kapasitesi hakkı kazandı. Kapasite tahsis ihalelerinden kazanmış olduğu yeni projeler ve diğer geliştirme aşamasında olan projeleriyle birlikte toplam portföy büyüklüğü ise yaklaşık 1.200 MW'a ulaştı. Borusan EnBW Enerji, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması için sunduğu sürdürülebilir çözümlere odaklanıyor. Doğal ve sosyal çevreye uyum ekseninde planlamalarını yapıyor. 
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Yönetim kurulundaki 

üye sayısını düşüren, kârından feragat ederek maliyetlerini aşağı çekme politikalarını devreye alan ve bu şekilde kendisini yeniden yapılandırma sürecine giren GE'nin yeni vizyonunda dijitalleşme 

ve katmanlı üretim temel direkleri oluşturuyor. Bunun ayrıcalıklı bir yere oturttuğu 
GE Digital CEO'su Bill Ruh'un yaklaşımları, sadece şirketler değil, ülkeler için de dikkat çekici soruları gündeme getiriyor. 
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ENERALELECTRIC (GE) geçen yılın sonunda açıkladığı yeniden yapılanma planı ile ana faaliyet alanlarına odaklanacağını açıkladı. Kasım ayında gelen açıklamaya göre, bu kapsamda yaklaşık 20 milyar dolar tutarında varlığın satış veya ortak bulunarak 
elden çıkarılmasına karar verildi. 2018 
yılındaki kârın yarı yarıya azalmasına neden olacak adımlar, varlık satışının yanısıra işten çıkarmalarla elde edilecek 2 milyar dolarlık tasarrufla desteklenecekti. 

Bu yeni strateji, GE açısından bir tasfiye değil, ana faaliyet alanları enerji, havacılık ve sağlık hizmetlerine odaklanmaya dayanan önemli bir yenilenmenin yol haritası olarak karşımıza çıkıyor. General Electric CEO'su John Flannery, sağlık sektörünün başındayken Türkiye'yi ziyaret etmiş ve hiç de geleneksel olmayan vizyonunu bizimle paylaşmıştı. Flannery'nin önemli bir özelliği de GE'nin kısa bir süre için gerileyen sağlık sektörü gelirlerini yeniden eski düzeyi olan 16 milyar dolara çıkarmayı başarmasıydı. Vizyon ve nakit akışına hakimiyet, kökleri derinlere giden şirketlerde önemli bir dönüşüm gerçekleştirmeye soyunan liderler açısından iki temel dayanak noktasını oluşturuyor. Bu dönüşüm sürecinde şirket açısından bir diğer dayanak noktasının GE Digital CEO'su William (Bill) Ruh, 2015'ten beri yönetiminde yer aldığı GE'de kıdemli başkan yardımcılığı ve dijital liderlik (CDO) pozisyonlarını da dolduruyor. Ruh, başarılı bir dijital dönüşümü gerçekleştirmek için faaliyetlerde elde edilmesi beklenen sonuçların iyi tanımlanması ve işgücünün yeniden donatılması gerektiğine dikkat çekiyor. 

Ruh, “Dijital, GE'nin yatırım yaptığı iki inovasyon alanından biri. Bu alanlar dijital ve katmanlı üretim (additive manufacturing). Bu iki alanda liderlik etme eğilimindeyiz. 
Dijitale baktığınız zaman, bunun tüketicilere dokunan alanlarda büyük bir başarıyla uygulandığını görüyoruz. Reklamcılık ve perakende gibi birçok alanda değişim yaşandı ancak bunu bir domino seti gibi görüyorum. Kolay olan alanlarda dijitalleşme önce gerçekleşti ve bütün endüstriler sırayla dijitalleşiyor. 
Endüstriyel tarafta dijitalleşmenin gerçekleştiği ilk sektör ise otomotiv oldu” şeklinde konuşuyor. 

Tüketicinin kral olduğunu söyleyen sektörlerin müşterilerinin kendilerine göre daha dijitalleşmiş olduğunu keşfetmelerinin ardından bu itiraf çok çarpıcı değil ancak otomotivde yaşanan dönüşümün çok çarpıcı olduğunu görmezden gelmek de aynı derecede imkansız. Otonom araçların iş modellerinde yaratacağı köklü değişim geleceğe dönük olarak da bu zorunluluğu güçlendiriyor. Ruh, “Ancak şimdiden değişen bir şey, endüstriyel şirketlerin geçmişe takılı kalan ve kapılarını yeniliklere yeterince 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hızlı açmayı başaramayan firmaların başlarına gelenleri çok net görüyor olmaları. Biz, endüstriyel alanda yer alan General Motors gibi şirketlerin otonom sürüş konusunda Google gibi oyuncuları aşan bir hızı yakaladığını görüyoruz. Endüstriyel şirketlerin dijitalleşmesi artık sadece zamana kalmış. Bizim bu 

süreçteki hedefimiz, kendimiz dijitalleşerek müşterilerimizin dijitalleşmesine olanak tanıyan bir şirket olmak” diyor. 


RUH, HEDEFLERİNİ, ŞU ANDA VAR OLAN firmaların dijital savaşı kazanmasına yardımcı olmak şeklinde tanımlıyor. Bu savaş, endüstriyel dünyada iki cephede gerçekleşiyor. Bunlarda ilki, verimlilik. Endüstriyel şirketler, üretim, tedarik zinciri ve bakım süreçlerini; ya da daha açık olarak ürünlerinin üretmeleri ve dağıtmaları ile ilgili her şeyi değiştirmek için dijital teknolojiyi kullanıyorlar. İkincisi ise, bu şirketler hizmet ettikleri alanlarda artık yeni dijital işleri denemeye ve bu işlere girmeye başlıyorlar. Her iki alanın da oldukça hareketli olduğuna dikkat çeken Ruh, “Asıl büyük değişim burada ortaya çıkıyor çünkü yeni bir iş modeli ile ortaya çıkıyorsunuz. Biz, örneğin GE içinde dijital teknolojileri içeren bu yeni iş modellerini görüyoruz. Bir enerji santraline sunduğumuz teknolojide veriyi ve analitiği kullanarak verimliliği artırmayı garantileyen bir çözüm ortaya çıkarıyoruz. Bu tamamen yeni bir dijital işe dönüşüyor” ifadesini kullanıyor. 
Dijital teknolojiyi kullanarak kendimizden başlayarak verimlilik ve yeni iş modelleri yaratmaya ve daha sonra bu teknolojiyi GE'nin Predix adını verdiği platforma taşıyarak GE müşterilerinin de GE ile aynı şeyi yapmasını sağlamak, şirketin yeni hikayesini oluşturuyor. 
İşin temelinde veri olsa da, endüstride verinin kullanılmasının ve yapısının farklı olması, GE Digital'ın burada inovasyon için geniş yer bulmasına neden oluyor. Endüstrideki veri varlık temeline dayanırken finansal dünyadaki işlem bazlı veriden farklılık gösteriyor -perakendedeki veri daha fazla işlem odaklı. Ruh, “Verinin tamamen değişik yapıda olması, bu alanda yapacağınız yapay zeka çalışmalarının da tamamen farklı olmasını beraberinde getiriyor. Endüstride yapay zeka söz konusu olduğunda, bütün bu veriyi “makinelerimi daha verimli hale getirebilir miyim, bu verimlilik artışını insanlarımı daha 


GE Digital 
CEO'su 

William (Bill) 
Ruh 


verimli hale getirmek için kullanabilir miyim” gibi sorular ekseninde ele almanız gerekiyor. 
Bu önemli bir değişime neden oluyor. 
Eskiden insanlar makinelere ne yapacaklarını söylüyordu; yeni dönemde, endüstrinin dijitalleşmesi ile birlikte makineler insanlara -veri, yapay zeka ve analitik sayesindeinsanlara ne yapacaklarını söyleyecek. 
Değişimin biçimi bu olacak” diyor. 


dijital ikiz adı verilen yeni bir teknoloji. Dijital ikiz, enerji santrali gibi bir tesisteki bütün makineleri, bütün varlıkları modelleyerek büyük bir değişimi ortaya çıkarıyor. Bu sayede milyonlarca simülasyonla ne olacağının önceden tespit edilebilmesi, bütün iş modelini değiştiriyor. Bir makinenin ya da parçanın bozulacağının önceden tespit edilebilmesi örneğinde, bu parçanın ne zaman değiştirileceğine karar verilebilmesi -bugün, yarın ya da daha ileri bir tarihteasıl zorlu karar haline geliyor. Bozulmanın meydana geleceği tarih bilinmediğindeki sorun, aynı anda milyonlarca simülasyonun çalıştığı bir sistemden doğal olarak farklıydı. 
Yeni dünyada makinelerin bakımı, şirketin hedefleri doğrultusunda en verimli biçimde ve gerçek zamanlı olarak halledilmesi gereken bir konuya dönüşüyor. 


Ruh, “Yapay zekanın yaratacağı gerçek değişim, bu dijital ikizler ekseninde olacak” diye anlatıyor ve devam ediyor, “Çünkü endüstride kararlar para kazanma ya da tasarruf etme odaklıdır. Bu anlamda Blockchain de önemli bir teknoloji haline geliyor. Biz Blockchain'i uyguluyoruz ve kullanıyor. Ancak, bizim gördüğümüz biçimiyle Blockchain sadece geçmişte olanları anlama konusunda fayda sağlıyor. 
Dijital ikiz ile bir iş akışı yaratılabilmesi mümkün olması ile birleştiğinde, Blockchain bunun bulunduğunu ve yapıldığını tespit edebiliyor. Sahadaki bir işçi bir bakım işleminin gerçekleştirdiğinde Blockchain, bu tamiratın yapıldığını tespit edip hatta ödemesini yapmayı da sağlayabiliyor” diyor. 

Ruh, Blockchain'in her işin verimli ve etkin bir biçimde gerçekleştiğini izlemenin aracı olmakla sınırlı kaldığı kadar gerçek değerin dijital ikiz teknolojisinde olduğunun da altını çiziyor. Günümüzde değerin geçmişte olanlara değil gelecekte olacaklara dayalı olarak ortaya çıktığına işaret eden bu şık yorum derinleştirildiğinde davranışların modellenmesi ve öngörülebilmesi ile bunlar üzerinden aksiyon alınarak kontrol sistemlerinin gerçek zamanlı olarak düzenlenmesi gibi noktalara ulaşmamızı sağlıyor. Ruh, “Bu konuda çok detaylı bir örnek verebilirim. Biz bu modelle bir rüzgar türbininin yüzde 5 ila 20 daha yüksek verimle çalışmasını sağlayabiliyoruz. Rüzgar ve diğer bileşenlerle ilgili tarihi veri de dahil olmak üzere bütün veriyi alarak gerçek zamanlı olarak her rüzgar türbinini ayrı ayrı ele alıp türbinleri optimize edebiliyoruz. Elektrik üretimindeki yüzde 5ik artış, operatörün kârını yüzde 20 yukarı çekiyor. Bir CEO'ya kârınızı yüzde 20 artırmak ister misiniz diye sorduğunuzda da yanıt her zaman evet olarak karşınıza çıkıyor” şeklinde konuşuyor. 


149 


FORTUNETURKEY.COM // MART 2018 


fiziksel dünyadakine oranla daha az iş yapmayı ve daha kısa süreyi gerektirirken bu tür sistemlerde anında sonucu görebilme iş modellerinde değişim için güçlü bir etki yaratıyor. Ruh, değişimin hızı ve biçimi konusunda da önemli bir değişimin yaşandığını ifade ediyor: “GE bu işe yedi sene önce başladığında, endüstriyel şirketler “ERP ve MRP paketlerim zaten var; bunlar yetmiyor mw diye soruyordu. Perakende sektöründe dijitalleşmeyi sorgularken elektronik ticaret şirketlerinin kendilerini geçtiğini gören klasik perakendeciler gibi endüstriyel şirketler de yedi sene önce biz dijital ikiz işine başladığımızda bu tür bir sorgulama içindeydi. Dört sene kadar önce bu şirketlerden “Tamam anlıyorum; peki siz bunu nasıl yapıyorsunuz” tepkisini almaya başladık. Bir sene kadar önce de şirketler “Peki ben bunu nasıl yapabilirim” sorusunu sormaya başladı. Bu önemli bir değişim çünkü endüstriyel şirketler Facebook gibi havalı ve sosyal olma kaygısını taşımıyor.” 

Bu şirketlerin tasarruf etme ya da para kazanma odaklı iş kararları, bu şirketlerin çok pratik davranmasını sağlarken ortaya çıkan başarılı örnekler karar almayı daha da kolaylaştırıyor. Rüzgar türbini örneğindeki dijital yapay zeka modelleri ile verimlilik artışı sağlama konusuna başlangıçta kimse inanmazken, ortaya çıkan veri, analitik ve yapay zekaya dayalı verimlilik artışı örnekleri bu tabloyu tümüyle değiştirmeye yeterli oluyor. Bunun şirketleri ile iligili her şeyi kapsamlı olarak değiştirebileceğini gören ve endüstrinin gerçek zamanlı doğası ile bunu birleştiren herkesin “nereden başlayabilirim” sorusunu sorduğuna dikkat 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çeken Ruh, “Endüstri dünyası şu anda, müzik dünyasının 2000 yılında yaşadığı süreçten geçiyor. Bir değişimin geldiğini görüyorlar ama bunun nasıl yapılacağı konusunda zihinleri netleşmiş değil. Şunu görebiliyorum: Bu değişimi durdurmayı düşünen yok. Müzik endüstrisinin Napster'ı öldürmek için harcadığı -ki bu yanlış bir yaklaşımdı- benzerinin şu anda endüstri dünyasında geçerli olmadığını söyleyebilirim. Ancak bu işi yaparken kendi işimi öldürmemeyi nasıl sağlarım; hangi adımları atmak daha doğru olur gibi sorular ise gündemdeki ağırlığını koruyor” ifadelerini kullanıyor. 

Yapılabileceklerin ve uygulanabilecek yöntemlerin geniş çeşitliliği, doğru tercihlerle farklılaşabilmeyi daha kritik hale getirirken bu, yatırım kararlarının önemini de artırıyor. Daha işin başında olunsa da şirketlerin yanı sıra Endüstri 4.0 ile Almanya, İnternet Plus ile Çin, Japonya ve Fransa gibi ülkelerin kendi 
dijital politikalarını oluşturarak gelecek 10 
yıla hazır hale gelme çabası ve yarattıkları örnekler de değişim dalgasını güçlendiriyor. 

Bu değişim dalgası ilerlerken Ruh, verilerin üzerinde tutulacağı platform için bir rekabetin yaşanacağını öngörüyor. 


Değişimin halihazırda güçlü bir biçimde yaşandığı diğer alanlara bakıldığında Google'ın reklam, Facebook'un sosyal, Amazon ile Alibaba'nın perakende alanında güçlü birer platform olarak ortaya çıkması, bu tezi daha anlaşılır kılıyor. Ruh, her işin ve her dikey sektörü nihayetinde kendisini daha verimli kılacak bir platforma ulaşacağını ifade ediyor. Kendilerinin de endüstriye varlık verilerini, makine ve kontrol sistemlerini ve bu makinelerle çalışan insanları optimize edecek bir endüstriyel platformun başlangıcında olduklarını söyleyen Ruh, “Biz GE'de Predix ürün ailesi ve bununla ilgili platforma yaptığımız yatırımla veriyi çekip analiz etme konusunda önemli mesafe kat ettik. Bunun üzerine eklediğimiz makine ve sistem optimizasyonu odaklı Varlık Performans Yönetimi ve saha ekiplerinin performansını artırma odaklı ServiceMax uygulamaları ile gelecek nesil endüsriyel platform savaşına dahil olma gücünü oluşturduk” diyor. 
Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (1loT) alanındaki yüz milyarlarca dolarlık fırsatın bütün oyuncuların bu alana hücum etmesine neden olurken GE kendi içinde de enerji başta olmak üzere hedef sektörlerinde yaşanan köklü değişimi yanıtlayacak stratejileri geliştirmek durumunda. 
Havacılık ve sağlık gibi alanlarda çok iyi performans gösteren şirket petrol ve doğalgaz gibi aşağı giden sektörlerde sıkıntılar yaşıyor. Ruh, dijital ve katmanlı üretimin yeni GE'nin şekillendirilmesinde ana dayanak noktaları olacağının altını çiziyor. Havacılıkta kullanılan motorlar ve diğer parçaları yazıcıdan çıkarmaya başlaması, yaşanan değişimin simgesel bir göstergesi. Uçak motorlarının servis olarak sunulmasını da içeren büyük değişim içinde bu dikkat çekici bir gelişme. 


BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAŞAYAN GE'NİN son 125 

yılda defalarca kabuk değiştirerek bundan bir yıl sonra farklı bir kimlikle ortaya çıkacağına inanıyor. Dijital tarafta yedi yıl önce başlayan yolculuğun ilk dört yılının kendini eğitmekle geçmesi, Ruh'a güçlü 

bir dijital/endüstriyel kimlik yaratmanın güvenini veriyor. Sadece son iki yıldır piyasada olan Predix ürün ailesinin 2017'de 


Uçak motorlarının servis olarak sunulmaya başladığı bir dünyada dijitalleşme ile uçak böyle görünüyor. 


aldığı geleceğe dönük sipariş tutarının yıllık bazda yüzde 150'lik büyüme ile 1,4 milyar doları bulması, Ruh'a güven veriyor. “Sadece birkaç sene içinde 1 milyar doların üzerinde hacimli bir iş yaratan çok fazla isim hatırlamıyorum” 

diyen Ruh, büyüme oranlarının en yüksek olduğu ülke 

ve bölgeler listesinde Türkiye ve Körfez Bölgesi'nin ABD 

ile karşılaştırılabilecek bir yüksek büyüme sergilediğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla bölgemiz, Ruh'un en sevdiği bölgeler arasında yer alıyor. Ancak GE Digital CEO'su 

iki bölge arasındaki farka da dikkat çekiyor: “Bu bölgede temel motif, altyapı yatırımlarında sıçrama yapmak ve bu bizim Türkiye ve Suudi Arabistan gibi dijital endüstriyel ülkeler haline gelme yatırımları yapan ülkelere dayanan 

bir güven duymamızı sağlıyor” şeklinde konuşuyor. Bu güvenin değişimin gücü konusunda güçlü bir birikimle desteklendiğinin altını çizmekte yarar var. Ruh, “2007'de telekomünikasyon sektöründe uygulama geliştirmek söz konusu olduğunda bir geliştiriciden alacağınız yanıt “tabii 

ki en güçlü platform olan Blackberry'yi kullanırım” şeklinde olurdu. Bazıları ise daha ileri görüşlü çıkıp “iPhone diye 

yeni bir platform var; oraya da bakmak lazım” diyeceklerdi. 
Bunun ardından gelen Android'de de benzer bir süreç yaşandı ve yeni platformlara ilgi gösteren bu geliştiriciler pazarda başarılı oldular. Endüstrideki yatırımlarda da aynı durum geçerli olacak. Dikiz aynasına bakarak geçmişte başarılı olmuş ve kendisini bugüne getirebilmiş bir platform mu tercih edilecek yoksa başka bir arayışa mı girilecek” şeklinde konuşuyor. Ruh'un sorusunun yanıtı, bir uygulama platformu olarak geliştirilmemiş ama bu alana kendisini uyarlamaya çalışan Blackberry ve tamamen uygulama platformu olarak geliştirilmiş olan iPhone'un karşılaştırması yapıldığında karşımıza çıkıyor. Ruh, “Bugün gördüğümüz, bu kararı almanın hiç de kolay olmadığı ancak müşterilerimizin aynı seçim ile karşı karşıya olduğu. Burada doğru platformu seçememek, geri dönüşü pahalıya patlayan bir tercih olabilir” diyor. Bu şirketler için olduğu kadar ülkeler için de üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu. Türkiye de bu sorudan muaf değil. il 
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Ürünlertemizlik >> gerektirmediği dı” 
su ve deterjan 

tasarrufu sağlıyor. 


ABUK BOZULABİLİR NİTELİKTEKİ narenciye ürünlerinin tüketiciye ulaştırılmasında ambalajlama, taşıma ve depolama gibi hizmetler oldukça önem taşıyor. TÜİK'in 2017 yılı aralık ayında açıkladığı bitkisel üretim istatistiklerine göre, meyve ürünleri üretim miktarı 
2017 yılında bir önceki yıla 
göre yüzde 9,7 oranında artarak 20 milyon 809 bin ton olarak gerçekleşti. Turunçgil meyvelerinden mandalina ise yüzde 16 oranında artış gösteriyor. Bu artışın yanı sıra yaş sebze ve meyve tarladan sofraya ulaşıncaya kadar önemli kayıplara uğruyor. Patenti alınan pek çok faydalı ürün geliştiren Olmuksan International Paper (Olmuksan IP) narenciye taşımacılığı alanında geliştirdiği “V50 Narenciye Kutu” çözümüyle, narenciye ürünlerinin bir yerden başka bir yere sağlıklı koşullarda taşınması açısından önem taşıyor. Design Turkey Tasarım Ödülleri'nde “2017 İyi Tasarım Ödülü” kazanan V5O Narenciye Kutusu, akıllı havalandırma sistemi ile üretildi. Kutu 50 adet hava boşluğu ve hava koridorlarıyla ideal havalandırmayı sağlayarak ürünlerin tazeliğini uzun süre koruyor. Oluklu mukavva kutular, limon ve mandalina gibi en hassas ürünlerin ihracat nakliyesi sırasında taze kalması ve kenetlenen kilit sistemiyle nakliye avantajı sağlıyor. 

Olmuksan IP Türkiye Genel Müdürü Ergun Hepvar, Olmuksan IP'yi, International Paper'ın birikim ve kapital 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olarak arkasına almasıyla, sektörde “kutu üreten” değil “çözüm üreten” ve “sektörün okulu” olarak nitelendiriyor. Ürünler, yüzde 100 geri dönüştürülebilir özellikli ambalajlardan üretiliyor ve doğada kendi kendine yok olmalarıyla öne çıkıyor. Çevre dostu ve temizlik gerektirmediğinden su ve deterjan tasarrufu sağlanıyor. Şirketin Gebze fabrikasında Ür-Ge ve iş geliştirme ekiplerini büyüterek bir Ar-Ge merkezi kurma hedefi bulunuyor. Hepvar, “International Paper olarak kaliteli ürünler üretmeye ve hammadde kaynağımız olan ormanları sorumluluk bilinciyle korumaya büyük önem veriyoruz. 
Sorumlu lif tedarik politikamızda; yasa dışı kesim yapılan, yüksek koruma değeri yönetim aktiviteleriyle tehdit edilen ya da tehlike altındaki ormanlardan gelen lifleri bilerek satın almayacağımızı belirtiyoruz. Tüketiciler de odun bazlı ürün kullandıklarında, toprak sahiplerine çalışan ormanları çalıştırmaya devam etmeleri için doğrudan finansal bir teşvik vermiş oluyorlar. Dolayısıyla biz ormanlar konusunda da sürdürülebilirlik hedeflerimizi çok net belirledik” diyor. 
Olmuksan IP'da standart ambalaj çözümlerinden farklı olarak zorlu iklim şartlarına dayanabilen, uzun mesafede ve değişik ulaşım koşullarında özelliğini ve 


içindeki ürünü koruyabilen, taşıma, dolum ve boşaltım gibi tedarik zinciri gereksinimlerini karşılayan ambalaj çözümleri tasarlanıyor. 
Şirketin bir diğer sektöre sunduğu ürün “Casaform Plus” beyaz et taşımacılığında güçlü ve dayanıklı köşeleri, daha fazla taşıma kapasitesi, uygun maliyeti ve daha az deformasyon riski gibi özellikleriyle tercih ediliyor. Oluklu mukavvadan imal edilen “DeppoBox” ise, ahşap zemin desteği ile daha güvenli depolama sağlıyor ve bu sayede eşyalar çok daha korunaklı taşınıyor. Ürün, özellikle işi gereği dönem dönem farklı şehirlere ve ülkelere taşınması gerekenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Hepvar, “Bir de ekmekler fırından çıktığı gibi taptaze kalsın diye geliştirdiğimiz “Taze Kutu” ürünümüz bulunuyor” diyor. Taze Kutu, ekmeği diğer ambalajlara göre iki kat daha fazla sıcak tutuyor. Kutu, havalandırma delikleri sayesinde ekmeğin tazeliğini koruyor. 
Kapaklı tasarımı, ekmeği sağlıksız dış etkenlerden koruyarak temiz tutuyor. 

2018 yılında ihracatta farklı yöntemleri de 
devreye alacaklarını belirten Hepvar, “Bizim iki çeşit ihracatımız var. Biri direkt ihracat, diğeri iç piyasa üretiminin ihracatında kullanılan kraft ve NSS kâğıtlarla yapılan kutular” diyor. 


OlmuksaniIP Türkiye 
Genel Müdürü 
Ergun Hepvar 


İRKET; ADANA, BURSA, ÇORLU, ÇORUM, İZMİR VE 

GEBZE'DEKİ altı kutu tesisi ile Türkiye'nin tüm 

bölgelerinde kendi alanlarında uzman geniş 

bir müşteri portföyüne hizmet veriyor. 2017 

yılında Olmuksan IP'nin Türkiye büyümesinin üzerinde bir büyüme yakaladığına dikkat çeken Hepvar, “Fabrika olarak kapasitemizin yüzde 90O'ını kullanarak kapasite limitlerimize dayandık. Sürdürülebilir servise dayalı bir portföy yönetmeye özen gösterdik. 2017'nin ilk dokuz ayında Olmuksan IP olarak satış hacminde yüzde 6, hasılatta yüzde 35 büyüme gösterdik. Satış tonajımız dokuz aylık olarak bakıldığında 215 bin 503 ton oldu. SPK raporunda yer alan ciro rakamımız ilk dokuz ayda 607 milyon TL, net 
kâr ise 7,4 milyon TL olarak gerçekleşti” diyor. Bin 200 
kişiye istihdam sağlayan şirketin hizmet verdiği sektörler başlıca otomotiv yedek parça, makine parçaları ve kimya gibi ağır iş ambalajları (heavy duty) kullanan sektörler ile yaş meyve-sebze, beyaz et-et ürünleri ve gıda sektörleri olarak sıralanıyor. Şirketin kutu üretim kapasitesi 300 bin ton ve oluklu mukavva levha üretim kapasitesi ise 330 bin ton civarında. 

Çoğunluk hissesi International Paper'da olan şirketin kalan hisseleri de halka açık olarak borsada işlem görüyor. 
Olmuksan IP'ın ödenmiş sermayesi 32 milyon 602 bin 
500 TL, öz sermayesi ise 251 milyon 324 bin TL tutarında 
bulunuyor. Şirketle ilgili değerlendirmede bulunan 
Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, 2017 
yılı finansallarında zarardan kâra dönmüş olmasını şirketin en önemli artısı olarak değerlendiriyor. Erkan, “Satışların 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ilgili dönemler arasında yüzde 38 arttığı, önceki yıl dokuz ayda 796 bin TL zarar açıklayan şirketin de 2017 yılının dokuz ayında 7 milyon 357 bin TL kâra geçtiği görülüyor. 
Firmanın hisse performansı açısından 2017'de olumlu görünen finansal performansın 2018'e de yansıtılması, kârlılığın sürdürülebilir olması önem arz ediyor. Şirket pazardaki büyüklüğünü artırmak için Ar-Ge yatırımı açıklamıştır” diyor. 


NTERNATİONAL PAPER geçtiğimiz yıl mart 

ayında Holmen Paper'ın Madrid'deki 

kâğıt fabrikasını satın aldı. Holmen kâğıt 

fabrikasını dönüştürerek, mevcut en yüksek 

teknolojiyle 380 bin metrik ton kapasitelik geri dönüştürülmüş kâğıt üretme planını da açıkladı. 
Ayrıca yakın bir zamanda imzalanan Fas'taki Europac'ın Tangier kutu fabrikası satın alındı. Bu tesisinin satın alınmasıyla International Paper bölgedeki mevcut portföy tabanını en iyi teknolojilerle donatılmış bir kutu tesisiyle tamamlıyor. Hepvar, “Bu sadece Fas'taki işi değil, bölge genelindeki tüm pazarları olumlu etkileyecek stratejik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Her iki yatırım da Türkiye dâhil olmak üzere EMEA'daki tüm pazarlara verilen önemin ve oluklu mukavva alanındaki taahhüdümüzün kanıtları” diyor. İhracatta yoğun olarak yaş meyve-sebze ve ağır iş ambalajları segmentlerine odaklanılıyor. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetleri öncelikli olarak hedeflenen ülkeler arasında yer alıyor. 

Kurda yaşanan dalgalanmalar ise özellikle oluklu 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mukavva üretiminin ana girdisi olan kâğıdın yurtdışından temin edilen kısmını olumsuz etkiliyor. Bu dalgalanmanın satış fiyatlarına yansıması kâğıdın temin edildiği ülkeye ve şartlara bağlı olarak değişiyor. 
Siparişi verilen bir kâğıdın Türkiye'ye gelişi ve üretimde kullanılarak satışa dönüştürülmesi ortalama üç ayı buluyor. 
Kurdaki dalgalanmanın da müşteriye yansıtılması bu süreçten etkileniyor. 
Hepvar, “İçinde bulunduğumuz sektördeki rekabeti de dikkate aldığımızda, kur hareketlerini yansıtmakta da güçlük çekildiğini söylemek mümkün. Oluklu mukavva üretiminde kullanılmakta olan makineler yurtdışından temin edildiği için kurdaki hareketlilik yatırım kararlarını 

da etkiliyor” diyor. Dolarda yaşanan dalgalanma sektörü zorlasa da alternatif çözümler geliştirilerek, farklı pazarlar ile satış kanallarına odaklanılıyor. 


OLUKLU MUKAVVA Da 
TUKETİM POTANSİYELİ YUKSEK 
Sektör ile ilgili bilgi paylaşan Hepvar, oluklu mukavva tüketimi geçmiş 10 yıllık dönemde yaklaşık yüzde 110 civarında büyürken, GSMH'nin yüzde 50 civarında artığına değiniyor. Bu da sektörün ne kadar hızlı büyüdüğüne dair önemli bir gösterge. Avrupa ile entegrasyon, çevre duyarlılığının yaygınlaşması, tasarım, inovasyon ve teknolojideki gelişmeler, bilgi çağının getirdiği yenilikler, artan nüfus, gelişen perakende zinciri, yabancı firmaların devam eden yatırımları, 

kentsel yaşama geçişin yarattığı değişen tüketici alışkanlıkları Türkiye'deki oluklu mukavva sektörünün gelişmesi için olumlu ilerlemeler arasında yer alıyor. Bir diğer olumlu gelişme de hükümetin yoğun olarak gıda enflasyonunu önleyebilmek için gıda lojistiğinde atık ve kayıpları azaltmak anlamında başlattığı çalışmalar üzerine. 
Hepvar, “Şu anda ülkemizdeki oluklu mukavva tüketimi yaklaşık olarak 25 kg/ kişi iken bu rakam Avrupa'da 45 kg/kişi. Bu veriler Türkiye'de oluklu mukavva tüketim potansiyelinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Sektörümüzde ciddi bir büyüme trendi var. Bu trend yeni müşteri ve tüketici ihtiyaçlarından ortaya çıkıyor” diyor ve devam ediyor: “Bu ihtiyaçlara cevap verebilmek üzere özellikle Marmara 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bölgesinde gıda segmentini hedefleyen yeni yatırımlar yapacağız.” Olmuksan IP'nin yurtdışına yatırımı bulunmuyor ancak International Paper olarak globalde EMEA bölgesindeki oluklu mukavva operasyonlarını genişletiyor. 


EPVAR, 2018'DE oluklu 
H mukavva pazarının ülke 

ekonomik büyümesi üzerinde 

büyüme trendini sürdüreceği görüşünde. Sektörün büyümesinde iç piyasada gıda, beyaz et, içecek, yaş meyve sebze segmentlerinin etkin olacağı düşünürken, ihracatın da büyümenin itici gücü olmayı sürdüreceği kanaatinde. 
Hepvar, “Avrupa ile entegrasyon, çevre duyarlılığının yaygınlaşması, tasarım, inovasyon ve teknolojideki gelişmeler, bilgi çağının getirdiği yenilikler, artan nüfus, gelişen perakende zinciri, yabancı firmaların artan yatırımları ve beraberinde getirdiği bilinç, kentsel yaşama geçişin yarattığı değişen tüketici alışkanlıkları ve eğilimleri Türkiye'deki oluklu mukavva sektörünün gelişmesi için olumlu ilerlemelerden birkaçını oluşturuyor. Oluklu mukavva kutu, plastik ve tahta kasa kullanıcılarına ikame ambalaj olarak da önemli avantajlar sunuyor. 2018 yılı içerisinde özellikle gıda, 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Kutular, 

zor şartlara dayanıklı özel kağıtlarla üretiliyor 


sanayi segmentlerine ve ihracat kanallarına hizmet vermek üzere bazı yatırımlar planlıyoruz” diyor. Olmuksan IP'de, önümüzdeki 10 yılda da yakalanan başarı grafiğini sürekli daha yükseğe çekmek ve Ar-Ge merkezleriyle sektöre kazandırılan inovatif ürünlere yenilerini eklemek üzere çalışmaya devam edilmesi planlanıyor. 


OLMUKSAN IP'YE YAKIN BAKIŞ 


Olmuksan IP'nin 2016 yılında yüzde #lerde olan ihracatını 

17 ülkeye ihracat yaparak 2017 yılında satış cirosu olarak iki katına 
çıkardıklarının altını çizen Hepvar, 2017'nin ilk dokuz ayında ise ihracat cirosunun bir önceki yılın 2,5 katına ulaştığının bilgisini veriyor. 
Şirketin net satış geliri rakamları ise şu şekilde: 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SİGORTA ŞİRKETLERİNDE START-UP RÜZGÂRI 


O FOTOĞRAF: iSTOCKPHOTO/ SORENDLS 


BLOCKCHAIN VE YAPAY ZEKA GİBİ TEKNOLOJİLER SİGORTA SEKTÖRÜNDE DE EZBERLERİ BOZUYOR. 
ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN YENİ REKABET ALANI 'TEKNOLOJİ' OLACAK. 
TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPAN VE BUNU İŞİNDE KULLANAN ŞİRKETLERİN HEM TASARRUF, HEM KÂRLILIK, HEM DE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ANLAMINDA BİR ADIM ÖNDE OLACAĞI AÇIK. DÜNYADA OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE'DE DE SİGORTA ŞİRKETLERİ START-UP RÜZGÂRINI ARKASINA ALMAYA BAŞLADI. AYFERYILDIZ LOCKCHAIN Merkezi (BKM) ve FinTech İstanbul işbirliğiyle 
TEKNOLOJİSİ, hazırlanan “Fintech Dönüşümü” raporunda, 2017 
yapay zeka ve yılında sigortacılığa ilişkin fintech hizmetlerinin robotik sistemler (Insurtech) popülaritesinin 2015 yılına göre ciddi işgücünü oranda artarak ikinci sıraya yerleştiği yer alıyor. 
ve çalışma İlk sırada para transferi ve ödeme odaklı hizmetler hayatını yeniden yer alıyor. Raporda sigorta sektöründeki mevcut şekillendirirken, inovasyonların sosyal sigortalar ve giyilebilir cihazlar birçok sektörde kapsamında olduğu belirtilirken, ikinci dalganın ezberleri bozuyor. yani gelecekteki inovasyonların nesnelerin interneti Dünyada sigorta ve otonom araçlarla ilgili olacağına dikkat çekiliyor. 
şirketlerinin Raporda sigorta sektöründe, bir ya da daha fazla gündeminde bu ürünü dijital kanallar aracılığıyla kullanan kişi sayısı yeni teknolojilerin 2017 yılında 24 iken, gelecekte bu sayının 55'e çıkacağı sektörü nasıl şekillendireceği ele vurgulanıyor. 
alınıyor. Türkiye'de de sigorta şirketlerinin teknoloji yatırımlarına STARTUP.WATCH VERİLERİNE GÖRE, sigorta sektöründe ağırlık verdiği, start-up'larla yakından geçen yıl dünyada 535 milyon dolarlık 57 fintech ilgilenmeye başladığı görülüyor. Diğer yatırımı yapıldı. Türkiye de ise 500 bin dolarlık bir yandan, ürün portföylerine de siber yatırım gerçekleşti. Ancak, bankacılık sektöründe riskler gibi yeni poliçeler almaya olduğu gibi fintech'ler sigorta sektörünün de başladılar. Ancak, bu dönüşüm sadece gündeminde ve önümüzdeki dönemde bu yatırım ürünlerde kendini göstermeyecek. sayılarının artması bekleniyor. Çünkü, müşteri Örneğin, sosyal medyada bireylerin beklentileri değişiyor. Sürdürülebilirlik adına müşteriyi yaptığı paylaşımlarla kişilerin daha yakından tanımak ve daha iyi hizmet vermek yaşam biçimlerine göre, kaza isteyen şirketlerin her konuya kendileri çözüm yapma oranı ya da ortalama yaşam bulamayacağı için gerek kurum içi gerekse kurum analizi yapılabilecek ve buna dışından girişimcilerle çalışmalar yapmaları kaçınılmaz göre poliçe belirlenebilecek. Ya görünüyor. 
da giyilebilir cihazlar aracılığıyla Yaklaşık bir yıl önce Allianz Grubu'nun 175 (150'si sağlık bilgileri takip edilecek. Bu yeşil) sürdürülebilir çözümlerinden yola çıkan Allianz sağlık harcamalarının azaltılmasını Türkiye, üç sürdürülebilir çözümü hayata geçirirken, beraberinde getirecek. Bu örnekleri inovasyon alanında da üç girişime destek verdi. Şirket, çoğaltmak mümkün. Tüm bu meme kanseriyle mücadelede kadınlarda farkındalık gelişmeler her sektörü olduğu gibi yaratan uygulama ve elektrikli otomobiller için sigorta sektörünü de yakından kasko indiriminin yanı sıra güneş santrallerine özel ilgilendiriyor. Bu da sigorta performans sigortası çözümlerini geliştirdi. Ayrıca, şirketlerinin önümüzdeki yıllarda artık kendi kurumundan girişimcilerinin önerisi olan hamile eski yöntemlerle çalışamayacağının kadınlara bilgi ve network sağlayan BilenAnnem işaretlerini veriyor. Çünkü, bu uygulamasının hayata geçmesine, kurum dışından değişime ayak uyduramayan şirketlerin artırılmış gerçeklik tabanlı riziko kontrolüne olanak sürdürülebilir olamayacağı açık. veren Gamester uygulamasına ve astım hastalarının EY Türkiye, Bankalararası Kart nefes kapasitelerini kolayca ölçmelerini sağlayan 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Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Cogui 


SpiroHome girişimlerine destek verdi. 

Allianz Türkiye CEO'su Aylin Somersan Cogui, Allianz Türkiye'nin sürdürülebilirlik stratejisinin iki önemli ayağı olan “önleyici çözümler” ile “girişimcilik ve inovasyon” temellerinde tüm 2017 hedeflerini yerine getirdiklerini belirtiyor. Cogui “Sürdürülebilirlik adına sadece projeler yapmıyor, iş yapış şekillerimizin sürdürülebilir olabilmesi için iş süreçlerimize dair adımlar atıyoruz. GRI gibi uluslararası raporlarla her yıl ilerlememizi kayıt altına alıyor, şirket içinde çevresel konulardan yönetişim alanlarına, kadın-erkek eşitliğine kadar pek çok önemli göstergeyi ölçüm paneliyle takip ediyoruz” diyor. 

40 yaş üstü kadın sağlık sigortalılarının 115 bininin 
40 bin 500'üne ulaştıklarını söyleyen Cogui, belirlenen 
kontrol grubundaki mamografi oranının da yüzde 8'den yüzde 54'e çıktığını söylüyor. Ayrıca, şimdiye kadar aranan sigortalıların yaklaşık yüzde 30'unun kendi kendine meme muayenesi konusunda ek bilgi talebinde bulunmuş. 


KURUMİÇİNDEKİ POTANSİYEL AÇIĞA ÇIKTI 

İkinci sürdürülebilir çözümde “iyi çevre” hedefiyle adım atan Allianz Türkiye, iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden birinin fosil yakıt kullanımı olmasından yola çıkarak elektrikli otomobillere kasko avantajı sağlanması çözümünü devreye aldı. 
Allianz Türkiye, elektrikli otomobillerin kullanımını teşvik etmek amacıyla, özel araç kategorisinde değerlendirilen yüzde 100 elektrikli otomobillerin 


kasko net primlerinde yüzde 20'ye varan indirim sağlıyor. Şirket, geliştirdiği bir başka çevre çözümüyle güneş enerjisi santrallerinde herhangi bir fiziksel hasardan bağımsız, 

olumsuz hava koşulları nedeniyle güneş ışınlarının düşük seviyede kullanılabilmesi sonucu oluşan kâr kayıplarını teminat altına alan bir ürün de çıkarıyor. 

Bu arada şirket, bir yandan kurum içindeki girişimcilik potansiyelini harekete geçirirken diğer yandan da TÜSİAD, GİRVAK ve Etohum gibi kurumlarla işbirliği yaparak kurum dışı girişimcilerle yeni iş modelleri üzerinde duruyor. Verilen bilgiye göre, Allianz Türkiye İnovasyon Ofisi'nin 
2017 yılında başlattığı kurum içi 
girişimcilik programına yapılan 90 
başvurudan seçilen 7 proje hızlandırma aşamasını temmuzda tamamlamış, 
>si kuluçka aşamasına geçmeye hak kazanmış. Programın son aşamasında teknoloji odaklı geleceğin anneleri için hazırlanan “BilenAnnem? mobil hizmet uygulaması birinci seçildi. 
Allianz Türkiye çalışanları tarafından geliştirilen, geleceğin anneleri için oluşturulmuş bu mobil uygulamayla hamilelik sürecinin her adımında güvenilir bilgilerle annelere yardımcı olmak hedefleniyor. 


ÖTE YANDAN, girişimcilerle kurulan işbirlikleriyle iki fintech şirketine destek verilmiş. Bu şirketlerden Spirhome ile KOAH hastalarının nefes kapasitelerini ve ilaç ihtiyaçlarını mobil platform üzerinden ölçümleyen ve gözlemleyen sağlık destek projesini de yürütmek üzere harekete geçiyor. 
Etohum'la birlikte yürüttüğü dış girişimcilik programı çerçevesinde ortaya konan bir diğer proje, “Gamester' ile artırılmış gerçeklik uygulamalarını sigortacılığın risk yönetimi aşamasına taşımaya hazırlanan Allianz Türkiye, fabrika yangını ve yangın önleme sistemlerini simüle ederken riziko kontrol aşaması deneyimini yenilikçi bir 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şekilde ele alıyor. Kullanıcılar sanal fabrikada yangın durumunda hangi önlemlerin alınacağını Vive gözlükle deneyimleyebiliyor. 

Allianz'ın dünyada özellikle sürücüsüz otomobillerin sigortası ve Blockchain teknolojisinin kullanımına 


yönelik çalışmaları olduğu da biliniyor. 


İŞİ TEKNOLOJİYE ENTEGRE ETMEK... 
Sabancı Holding'in iştiraklerinden Aksigorta ve AvivaSa da teknolojiyi odağına almış. Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer, “Her sektörde olduğu gibi, sigorta sektöründe de başarı, yeni dünyanın, yeni nesillerinin ihtiyaçlarını doğru okumaktan geçiyor. Yeni nesli ve 

bu yeni dünyayı anlayamayan hiçbir kurumun artık ayakta kalma şansı yok” diyor. Dinçer'e göre, şirketlerin yeni rekabet alanı teknoloji olacak. 
Teknolojide geri kalan şirketler konsolidasyonla karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. 

Teknolojinin ivmelenmesiyle birlikte sigortacılıkta yeni risklerin ortaya çıktığına dikkat çeken Dinçer, siber risk sigortalarının dünyada 5 milyar dolarlık bir pazara ulaştığını, fikri mülkiyet, veri tabanları, dijital ağlar, maddi olmayan, duran varlıklar ve global ısınmanın yeni riskler olduğunu kaydediyor. 

“Geçmişten farklı olarak artık teknolojiyi mümkün olduğu kadar işimizde kullanmak? yerine “işimizi teknolojinin içine entegre etme” dönemine giriyoruz” diyen Aksigorta Genel Müdür Uğur Gülen de, buna örnek olarak tanımlı operasyonel işlerini robotlara devretmelerini anlatıyor. Böylece, kaliteli zaman ve insan kaynağını müşterilerine daha iyi hizmet üretmek için kullandıklarını söylüyor. Gülen, geçen yıl hayata geçirdikleri Robot Dönüşüm Projesi 
/ Robot Süreç Otomasyonu (RPA) 
ile 196 milyon TL prim ürettiklerini, 
350 bin işlem gerçekleştirdiklerini 
belirtiyor. Hedef bu yıl işlem sayısını 
1 milyona çıkarmak. Bu arada, 


SİGORTA ŞİRKETLERİNDE START-UP RÜZGÂRI 


Sabancı Holding Sigorta Grup Başkanı Haluk Dinçer 


Aksigorta'nın bu projesi Uzakdoğulu sigorta şirketi Etiga'ya da örnek olmuş. Etiga'ya verilen eğitimlerle şirketin iş süreçlerinde 20 dakikalık işlem 3 dakikaya kadar düşmüş. Uğur Gülen, bu yıl yapay zeka teknolojisini kullanarak, Aksigorta Dijital Asistan (ADA) ile müşterilerinin ihtiyaçlarını 7/24 karşılamayı planladıklarını söylüyor. 

Aksigorta İnovasyon Platformu Pura ile 200'e yakın Aksigorta çalışanının yenilikçi fikir bulunması konusunda uzmanlaşması hedefleniyor. “Teknolojide yaşanan değişim kendi döngüsünde de sınırlı kalmayıp tüketici ve müşteri alışkanlıklarının farklılaşmasını sağlıyor” diyen Gülen, Insurtech'lerle işbirliği yapmaya ve start-up projelerine ağırlık vermeye başlayacaklarını belirtiyor. Şirket bu yıl Insurtech odaklı bir silikon vadisi turu yaparak, işbirliği fırsatları kollayacak. 
Ayrıca Türkiye'de de Insurtech'erle start-up challenge ve demo day'lar ile buluşmalara devam edecek. 

AvivaSa Genel Müdürü Fırat Kuruca ise dijitalleşme konusunda en verimli yatırımları yapan şirketlerin öne çıkacağına dikkati çekiyor. Bu sürece hazır olduklarını vurgulayan Kuruca, Otomatik Katılım sürecinde işverenlerin ve çalışanların işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmeleri için “Bi'tıkla Kurumsal ve Bireysel” internet şubelerini devreye aldıklarını kaydediyor. Kuruca, robot teknolojilerini Otomatik Katılım sürecinde devreye almalarının yoğun operasyonel iş yükünü aldığını söylüyor. Bu arada AvivaSa, kurum içinde girişimcilik kültürünü oluşturmak için “Dijital Garaj” oluşturdu. Start-up'ları 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SİGORTA ŞİRKETLERİNDE START-UP RÜZGÂRI 


Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez 


yakından takip ettiklerini kaydeden Kuruca, özellikle getiriler konusunda yapay zeka uygulamaları üzerinde çalışabileceklerini belirtiyor. 

Bu arada, fon yönetiminde yapay zeka uygulamalarının kullanılması portföy şirketlerinin olduğu kadar bireysel emeklilik şirketlerinin de gündeminde. Geçtiğimiz aylarda Garanti Emeklilik Genel Müdürü Burak Ali Göçer, Türk fintech şirketi Zekai ile birlikte geliştirdikleri “fon koçu” adını verdikleri yazılımla müşterilerinin risk profillerini belirleyerek, fon önerisinde bulunduklarını anlatmıştı. 


DİĞER YANDAN, Anadolu Sigorta da Hackathon'lar düzenleyerek Insurtech alanında yeni uygulamalar ve işbirliği fırsatları yaratmaya çalışıyor. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, start-up ekosisteminde kendi iş modellerine uygun olanları desteklemek ve büyüme süreçlerinde yanlarında 

olmak istediklerini söylüyor. Sönmez, “Hackathon'lar 

iyi fikirleri başlangıç aşamasında yakalayıp sahiplenmemize, ortak ürün ve hizmetlerle yeni alan ve fırsatlar geliştirmemize olanak sağlıyor” diyor. Sönmez örnek olarak yakın zamanda işbirliği yaptıkları e-kira. 
net ve Sweaters aplikasyonunu veriyor. “Sweaters 

App'e, Sweatfest organizasyonu için “Festival Sigortası Sponsoru” olduk. 2018 içinse yıl boyu sürdürebilir işbirliği amacıyla görüşmelerimiz devam ediyor” 

diyen Sönmez şöyle devam ediyor: “E-kira.net ile olan işbirliğimiz, e-kira.net üzerinden üye olup iki ödemesini, bu platform üzerinden gerçekleştiren ilk 100 kullanıcıya 


yıllık 5.000 TL'ye kadar teminatlı, 

I yıl süreli, konut sigortası hediye edilmesiydi. Hedefimiz 2018 içerisinde e-kira.net ile de sürdürebilir bir çalışma yapıp bu girişimi desteklemek olacak. 
Başta araç, konut ve sağlık branşları olmak üzere sigortacılığın konusu olan, sektörlerde çalışma yapan her girişim ilgi alanımıza giriyor. Örneğin Pacer, şirket içi eğitim planlamasını sağlayan bir platform ve ilgili ekiplerimiz bir araya gelerek görüşmelere başladı. Sadece müşterilerimize değil, çalışanlarımıza da sunduğumuz hizmetlerle ilgili girişim işbirliklerini de değerlendirmeye çalışıyoruz.” 

Bu arada, KPMG'nin 2017 dördüncü çeyrek “Fintech Raporu'na göre, yılın ilk üç çeyreğinde güçlü yatırım rakamlarıyla hızlanan sektör, yılı 31 milyar doların üzerinde yatırımla tamamladı. Fintech pazarı, son üç yılda aldığı 122 milyar dolarlık yatırımla rekora koştu. Raporda, özellikle sigorta teknolojileri Insurtech ve Blockchain'e yönelik ilginin arttığı bilgisi dikkat çekiyor. Bugüne kadar ağırlıklı olarak bankaların ilgi odağında olan fintech şirketleri, artık Türkiye'de de sigorta sektörünün radarına girmiş durumda. Bu konuda hızlı harekete geçen şirketlerin ise rekabette bir adım önde olacağı görünüyor. Fintech şirketleriyle işbirlikleri yapan ve teknolojiyi odağına alan şirketlerin bugüne kadarki deneyimleriyle anlattıklarına göre, bu yatırımlar iş verimliliğinde kendini göstermeye başlamış. Teknolojideki bu değişim iş yapış şekillerini değiştirirken madalyonun bir diğer yüzü de aslında çalışanları ilgilendiriyor. Bu bir taraftan yeni meslek kollarının ortaya çıkmasını getirirken diğer taraftan bugün olan bazı mesleklerin birkaç yıl sonra olmayacağını gösteriyor. Bu da bugünün çalışanlarının yeni yeteneklerle donanması anlamına geliyor. Sigorta sektörü özelinde bakarsak, rutin işlerin robotlar tarafından yapılması ya da sosyal medyayı analiz ederek ürün ve risk belirleme gibi süreçlerde yapay zekadan faydalanılması çalışanların daha donanımlı olmasını getirecek. Il 
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ÖYLE DE OLABİLİR. ANCAK SUNU 


SİZE DEĞİL 


ERIKA FRY VE 
CLAIRE ZILLMAN 


* MICROSOFT'UN BİR KADIN SORUNU VAR. Yani en azından saygın teknoloji devine karşı açılan 

ve hâlâ devam eden davanın iddiası bu. Söz konusu hukuki süreçte Microsoft'un 518 terfide davacıları -yaklaşık 8 bin 630 kadın mühendis ve IT uzmanı-kandırdığı ve bunun da 2011 ila 
2016 yılları arasında 100 milyon dolar ila 238 
milyon dolar arasında değişen bir ödemeye denk düştüğü ifade ediliyor. 

Ancak belki de Microsoft'un asıl sorunu İK. Davadaki belgelerin dikkatli bir okuması şirketin insan kaynakları biriminin davacıların beyanlarında önemli bir yer tuttuğu görülüyor. 
Mahkemeye sunulan şikayetler, Microsoft'un çalışanları ciddi sorunlarla ilgili sıkıntılarını beyan ederken İK ekibinin hiçbir şey yapmadığını ortaya koyuyor. İK dahil olduğunda ise, davacılara göre, işleri daha da karıştırıyor. 

Mahkemede kendisini savunan Microsoft ise suçlamaları kesin bir dille reddedip, şikayetçilerin beklentileri doğrultusunda terfi ya da ücret artışı almadıkları iddialarına karşı çıktı. Şirket sözcülerinden biri Fortune'a şu açıklamayı yaptı: “Microsoft çalışanlarının sıkıntılarını yüksek sesle dile getirmeye teşvik eder ve onların bunu yapmalarını sağlayacak sayısız kanal vardır. 
Bizler her bir endişeyi ciddiyetle ele alıyoruz ve görevi, tüm bu şikayetleri etraflıca ve tarafsız bir şekilde incelemek ve de bunun sonucunda, kanıtlara dayalı makul bir yargıya varmak olan, deneyimli profesyonellerden oluşan ayrı bir ekibe sahibiz.” 

Ancak mahkeme kayıtlarında sunulduğu gibi, davaya dahil olan kadınların ifadeleri Microsoft İK'sı tarafından destekleniyor ya da korunuyor gibi hissetmediklerini ortaya koyuyor. 

Örneğin davadaki beyanlara göre, Microsoft İK birimine en az üç kez başvuruda bulunup, şikayetlerini dile getiren internet güvenlik stratejisti Katherine Moussouris dosyasını ele alalım. 2008 yılında, şirkette işe başlayalı henüz bir yıl olmuşken, Moussouris müdürünün kendisine bağlı olarak çalışan kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu bildirdi. İddialarının doğruluğu ispat edildi ama yine de söz konusu yönetici yeniden mevcut görevine atandı ve hatta daha sonra terfi de etti. Moussouris ayrıca müdürünün başka bir birime transfer olmadan önce bonus ödemesini de bloke ettiğinden şüphelendi ve bu durumu İK'ya bildirdi. Ama bu şikayetine cevap alamadı. Kendisi 2014 yılında tekrar İK'ya başvuruda bulunarak, yıldız bir araştırmacı olmasına rağmen terfilerde hep pas geçildiğini belirtti. Amiri olan erkek mesai 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arkadaşının onu etkisizleştirdiğini ve erkeklere vermediği düşük profilli işlere yönlendirdiğini söyledi. İK da şikayetiyle ilgili herhangi bir girişimde bulunmadı. Katherine Moussouris nihayetinde Microsoft'tan ayrıldı ve şirkete dava açtı. 

Ayrıca mühendis Heidi Boeh'in açtığı dava da var; Heidi Boeh dava dosyasında patronunun 2010 yılında kendisine, bir terfi hakkını onda kullanarak “boşa harcamak” istemediğini söylediğini belirtti. Kendisi kısa bir süre önce doğum yapmıştı ve müdürü onun hemen bir tane daha doğurmayı isteyebileceğini düşünüyordu. Boeh bu konuşmayı İK'ya bildirdi ama dediğine göre, İK zamanında bir cevap vermemişti. Aslında bu da İK'yla ilk kötü deneyimi değildi. Boeh dava dosyasına göre, 2002 yılında erkek mesai arkadaşı tarafından cinsel tacize uğradı ama İK birimi bu durumu “gerektiği gibi ele almadı”. (Boeh bir mahkeme kaydında İK'nın “durumun vahametini ve gerilimini daha da artırdığını” dile getiriyor.) Yine Boeh'in ifadesine göre, 2017 yılında yeni işe aldığı iki kadın çalışana önerilen ücrette cinsiyet ayrımcılığı yapıldığına dair şikayeti de İK tarafından göz ardı edildi. 


* DAVA DOSYASINA bakıldığında art arda gelen beyanlar, Microsoft çalışanlarının bir varsayımlarında yanıldıklarını anlamalarının ardından kendilerini ciddi bir 

tehdit altında hissettiklerini ortaya koyuyor. Söz konusu yanılgıları ise şu: İK'nın doğal olarak her zaman kendilerinden yana olacağını düşündüler. 

Bu tür hikâyeler ülkedeki iş yerlerinde her yıl sayısız defa tekrarlıyor; çalışanları arasında güven ve ekip ruhunu yaratmak isteyen şirketlerdeki iç iletişim kampanyaları da İK'yla ilgili bu yanlış algıyı besliyor. Hatta geçici olarak çalışanlar bile işler sarpa sardığında İK'nın arkalarında durmayacağını unutuyorlar. New York'un önde gelen iş dünyası avukatlarından Kevin Mintzer “İK arkadaşınız değil” diyor. “İK sırdaşınız değil.” 

Bir an için durup da bu cümle üzerinde düşündüğünüzde nedenin bariz olduğunu görürsünüz: Her ne kadar kibar ve anlayışlı olsalar da, İK'daki iş arkadaşlarınız size çalışmıyor. Onların maaşlarını şirket yönetimi ödüyor ve bir numaralı öncelikleri de şirkete hizmet etmek ve şirketi korumak. Bundan dolayı da, söz konusu “kaynaklar” ortalama çalışanın değil yönetim kademesinin yararlarını gözetiyor. 

Nitekim, İK'nın dostunuz olmadığı aslında yeni bir hikâye değil. 
Ancak #MeToo hareketi ülkeyi kasıp kavururken-yanlış davranan patronları ve kontrolden çıkan kurumsal kültürleri teşhir etmek-bu acımasız gerçek her zamankinde daha fazla görünür hale geldi. Para çoğu zaman ilkelerin ya da çalışanların kendilerini nasıl hissettiği- nin önüne geçti. Uber mühendisi Susan Flower'a uygunsuz teklifte 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bulunan yönetici-işe başladığı ilk gün hem de-“üst kademeden” birisi olduğu için İK tarafından görmezden gelinmişti. Fox'tan Roger Ailes ve Bill O'Reilly'nin kendileri hakkında yapılan benzer suçlamaları, mağdurlarla yaptıkları uzlaşma anlaşmalarında gizlilik maddeleri ekleyerek ve milyonlarca dolarlık ödemelerle bertaraf ettiklerine dair iddiaları herkes biliyor. 
Üstelik tüm bunlar yalnızca kamuoyunun bildiği cinsel taciz vakaları: Her bir Harvey Weinstein için her yıl ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'na sunulan 
86 bin ayrımcılık ve misilleme/intikam 
alma içerikli dava dosyası var. Ve de her bir günahkâr failin ve hasmane iş yeri ortamının arka planında, görünüşe göre işbirlikçi bir İK var (tüm kutucukları işaretleyen bir sorumluluktan kaçınma uygulayıcısı. Ayrımcılık karşıtlığına dair basmakalıp sözler, yalapşap soruşturma süreci, sessiz kalınması için arabuluculuk ve ifşa etmeme anlaşmaları.) 

#MeToo hareketi ise İK departmanları için en zorlu hesaplaşma oldu çünkü iş yerindeki yanlış davranışları idare etmek gibi ağır bir yük son yıllarda, asli görevleri olan işe alımla sıklıkla çelişiyor gözüküyor. 

İstihdam pazarı çarpıcı bir biçimde daralırken ve de işverenler huzursuz milenyum çağı çalışanları için nasıl bir yaklaşım benimseyeceklerini belirlemeye çalışırken, İK'nın odağı yetenekleri cezbetmek ve kendine çekmek gibi heyecanlı ama aynı zamanda muğlak bir alana yöneldi. 
Bu misyonu üstlenen İK departmanları da olabildiğince büyüdüler. Bloomberg BNA'nın 2017 yılı araştırmasına göre, halen her 100 çalışana karşılık 1,4 İK profesyoneli var; oysa on yıl önce bu rakam 
100 çalışana karşılık 1,0'dı. İK profesyonelleri aynı zamanda yetenek avcılığı için çeşitli avantajlar sunma yarışındalar. 
Bunlar arasında iş yerine hayvan kabulü, esnek saatler, bedava atıştırmalıklar ve şirket içi yaşam koçları gibi kolaylıklar ve hizmetler var. Pek çok şirket aynı ruh haliyle kendi “işveren markası”nı inşa etmek için yatırım yaptı; örneğin, özellikle sosyal medyada potansiyel iş adaylarına sattıkları hikâyeler bu “marka”ya yönelik çalışmalar. 
Tüm bu kurumsal destek ve yapmacık tavırlar karşısında, bu kurumun aynı zamanda performansı gözden geçirme ve 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e İKuzmanıyken danışman olan Lars 
Schmidt'e göre, işverenler yıllık performans gözden geçirme töreni yerine, “organizasyonel sağlığı” denetlemek ve aksaklıklara daha erken teşhis koymak için daha sık denetim uyguluyorlar. Bu da herkesin yönetimle her ay ya da üç ayda bir toplantı düzenlemesi veya yalnızca, İK'nın online anketlerle 
“nabız yoklaması” 
yapması anlamına geliyor. Bazı sorular ise bir parmak tıkıyla cevaplanacak kadar basit. Örneğin, 
“haftanız nasıl geçti?” 
gibi... 


ÜÇÜNCÜTARAF 
GİBİSİ YOK 


e» Şirketler iş yerlerindeki şikâyetleri ele alırken soruşturma kabiliyetlerini daha da güçlendirebilmek için dışarıdan destek almayı-özellikle de hukuk firmalarından-tercih ediyorlar. Örneğin, Uber geçen yıl Covington 
&Burling'le anlaşmaya vardı. Covington'ın ortağı Nancy Kestenbaum şirketinin #MeToo çağında hem belli şikâyetleri inceleyen şirketlerden hem 

de “butür sorunları çözmede doğru politika ve kültüre sahip olup olmadıklarını” aktif bir şekilde değerlendiren kuruluşlardan gittikçe daha fazla iş aldıklarını söylüyor. 


TEKNOLOJİ DE 
DEVREDE 


e İnsana ait sorunlar ortaya çıktığında, startup'lar da bir teknoloji çözümü bulmaya çalışır. 1,5 milyon dolarlık bir çekirdek yatırımla lanse edilen Bravely, çalışanların kendi şirketleri dışındaki İK uzmanlarıyla bağlantı kurarak, işyerinde olan bitenlerle ilgili zararsız, off-the-record paylaşımlarda bulunmalarını sağlıyor. Öte yandan, 
Spot ise kullanıcıların işyerindeki tacizle 

ilgili vakaları yapay zekâ botuna kaydetmelerini sağlayıp, böylece daha etkili bir bildirimin yolunu açan yeni bir ücretsiz online uygulama. 


işyerini denetlemeden de sorumlu olduğunu unutabilirsiniz. 

Öte yandan, İK uygulayıcıları ise hem şirketin hem de çalışanların haklarını gözettiklerini söylüyorlar. Bu çabaların da birbirlerini dışladıklarına inanmadıklarından olacak ki, özellikle teknoloji dünyasında bazı İK birimleri kısa süre önce kendi içlerinde yeniden adlandırmaya giderek, eski ve monoton “insan kaynakları” ifadesini kaldırıp yerine daha dostane ve kulağa daha hoş gelen İnsan Operasyonları (Google, Southwest Airlines), Çalışan Deneyimi (Airbnb) ve Çalışan Başarısı (Salesforce) gibi isimler benimsediler. 

Ancak çalışan deneyimini yönetmek söz konusu olduğunda gittikçe artan sayıda kanıt İK'nın belki de sanıldığı kadar iyi olmadığını düşündürürken, çalışanlar hayal kırıklığı yaşatan deneyimleri nasıl önleyebilir? Bu konuda ilk adım, iş arkadaşlarınızın insan kaynaklarında karşı karşıya kaldıkları zorlukları anlamayı kapsıyor. 
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* MODERN ZAMANLAR İKSININ kökleri, şirketlerin montaj bantlarını desteklemek ve fabrikaları doldurmak için istihdam ettikleri işçileri bulmak amacıyla personel alım departmanlarına ihtiyaç duyulduğu 19. yüzyıl sonrasındaki İkinci Sanayi Devrimi'ne uzanıyor. Ancak iş dünyası avukatlarından Mintzer'e göre günümüzde artık “çalışan ilişkileri aslında işverenin sorumluluğunu sınırlandırmakla ilgili.” Bu da, 
20. yüzyılın ikinci yarısında çalışma hayatının düzenlenmesine yönelik Eşit Ücret Yasası, Sivil Haklar Yasası, Hamilelik Ayrımcılık Yasası gibi devletin koyduğu kurallardan kaynaklanan bir durum. 

Günümüzde İK birimleri kurumsal sorumlulukların geniş kapsamlı krallıkları: Kısmen idari görevler (maaşlar, ek avantajlar), kısmen yeni gelenleri ağırlama yeri (işe alma ve eğitim), ve kısmen de uyum polisi (çalışan ilişkileri, disiplin). Yüksek Mahkeme 1998 yılında verdiği kararda, çalışanların hukuki yollara başvurabilmesi için şikayetlerini ilk önce İK'ya bildirmeleri gerektiğine hükmetmişti. Nitekim Aralık 2017'de Virginia'daki bir mahkeme- nin yargıcı savunma sanayisi kuruluşu BAE Systems'ın kadın çalışanlarından birinin cinsel ayrımcılık, cinsel taciz ve misilleme iddialarıyla şirkete karşı açtığı davayı kısmen de, “BAE'nin taciz vakalarını bildirme prosedürlerini çok iyi bilmesine rağmen bundan yararlanmadığı” gerekçesiyle reddetti. (BAE yargıcın bu kararını överek, davacı kadının şikayetleri için “mesnetsiz” ifadesini kullanmıştı.) 

İşveren marka danışmanlık kuruluşu Exagueo'nun CEO'su Susan LaMotte #MeToo hareketiyle odak noktasına oturan işyerlerinin karanlık yüzünün kendisini şaşırtmadığını söylüyor. İK uygulayıcılarının son zamanlarda manşetlere çıkan vakalarla uzun zamandır uğraştıklarına dikkat çeken LaMotte, “20 yıl önce de aynı durum söz konusuydu” diyor. “Bunu söylemekten nefret ediyorum ama sistematik değişimi yönetmek hiç de kolay değil.” 

Bu konuda çok fazla bir yol katedilememesi kurumsal önceliklerden kaynaklanıyor. Halen işveren markalama ve araştırma danışmanlık kuruluşu Amplify'yı yöneten eski bir İK çalışanı olan Lars Schmidt'e göre, son yıllarda bu alanda her ne kadar önemli ilerlemeler 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sağlansa da-daha stratejik davranma ve 

işle daha paralel bir çizgi izleme ve de aynı zamanda daha otomatize ve veri odaklı olma- çalışan ilişkilerine yönelik uygulamalar ya da iş yerindeki sıkıntıların ele alınma şekli pek değişmedi. 

Bu sürüncemede kalma durumu ise bu birimlere yapılan yatırımların düzeyinden kaynaklanıyor. Şimdiye kadarki en büyük istihdamda cinsiyet ayrımcılığı dava dosyasıyla -Novartis Pharmaceuticals'a karşı açılan dava 
2010 yılında jürinin davacılara 253 milyon 
dolar tazminat ödenmesi yönündeki kararıyla sonuçlanmış ancak davanın ardından bu rakam 175 milyon dolara düşürülmüştü-ilgilenen hukuk firması Sanford Heisler Sharp'ın CEO'su David Sanford o davadan söz ederken, şirkette binlerce çalışana yalnızca üç soruşturma görevlisinin düştüğüne dikkat çekiyor. (Şirketin İK birimi aynı zamanda ayrımcılık şikayetlerini izleyecek merkezi bir sistemden de yoksundu; Novartis dava- da uzlaşma kapsamında, İK biriminde bazı iyileşmeler yaptı.) 

Şirketler çalışan ilişkileri altyapısına çekidüzen vermede büyük oranda başarısız olurken, geçmişte çalışanları destekleyen geniş çaplı ekonomik iskele de yavaş yavaş çökmeye başladı. ABD'de sendikaların temsil ettiği çalışanların oranı 1983 yılında yüzde 23,3'ken, halihazırda yüzde 11,9'a gerilemiş bulunuyor. Bu arada, gittikçe daha fazla sayıda şirket çalışanlarına zorunlu hakemlik anlaşmaları imzalatıyor; söz konusu anlaşma çalışanların mahkemelerde dava açmalarını yasaklıyor. (Hakemlik her ne kadar mahkeme sürecinden daha hızlı ve daha ucuz olsa da, bu düzenin bazı açılardan çalışanın aleyhine olduğu belirlendi.) 

Tüm bu faktörler değişen zamana ve sosyal yaşamdaki ilerlemelere rağmen EEOC'ye (Egual Employment Opportunity Commission; Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu) gelen işyerinde ayrımcılık ve misilleme vakalarıyla 
ilgili yıllık şikayet başvuru sayısının son 20 
yılda niçin görece sabit bir seyir izlediğini gösteriyor. Şirketlerin işyerlerindeki tacizleri ele alma konusunu ne kadar ağırdan aldığını görerek harekete geçen EEOC 2015 yılında bu tür olayları araştırmak üzere bir görev gücü oluşturdu. Konuyla ilgili özel raporunda ajans, çalışanlar misilleme bulunulmasından çekindikleri için işyerindeki taciz vakalarının çoğunun hiçbir zaman bildirilmediğini tespit 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etti. LegalZoom'un kısa süre önceki bir anketi de çalışanların yalnızca dörtte birinin işverenlerinin iş yerindeki sorunları hemen ve etkili bir şekilde çözebileceğine inandığını ortaya koydu. 

Öte yandan, çalışanlara sunulan geniş çaplı sistemin de açmazları olduğu görülüyor. Nitekim geçen mali yılda EEOC toplamda 99 bin 
109 anlaşmazlığı çözüme bağladı; bunlardan 31 
bin 44'i cinsel tacizle ilgiliydi. EEOC bu tür şikayetlerden yalnızca 970'i yani toplamın yüzde 3,Linde “mantıklı gerekçeler” belirledi. 

EEOC'de alan programları direktörü Nicholas Inzeo ajansın erken filtreleme sisteminin tüm suçlamaların yalnızca yüzde 50'sini inceleyip, karara varılmasını mümkün kıldığını belirtiyor. Bununla birlikte, işvereni hakkında taciz iddialarında bulunan çalışanların engele takılma olasılığının “oldukça yüksek” olduğunu da sözlerine ekliyor. 

Inzeo, “işyerinde çok fazla cinsel içerikli konuşma olduğu ancak buna rağmen mahkemelerin bunları “ciddi ve yaygın bir davranış olarak görmediği çok sayıda vakaya tanık olduk” diyor. 
“Bu tür olaylar o kadar çok ki.” 


* BİRDİZİ İKUYGULAYICISI Fortune'a yaptığı açıklamada, her ne kadar sistemin tam anlamıyla bozulduğunu dile getiremese de, mevcut tablonun kendilerini bir vicdan muhasebesine zorladığını söyledi. Öte yandan, çoğu kişi de -iş dünyası avukatları da dahil-İK'nın işini düzgün bir şekilde yaptığı pek çok örnek olduğunu ama bunları okumadığımızı söylüyor. 

Ayrıca LaMotte'ye göre, sınırlamalar İK'nın saygınlığına gölge düşürüyor. Bunlardan bir şeffaflıkla ilgili: İK profesyonellerinin yüksek düzeyde etik ve gizlilik anlayışına sahip olmaları gerekiyor. LaMotte bu konuda şunları söylüyor: “Bu da, kurumların yapacaklarını söyledikleri şeyleri yaptıklarını göstermelerini gerçekten zorlaştırıyor.” Çalışanlar örneğin patronlarının kendilerine nasıl zorbaca davrandığından ya da yaş ayrımcılığı yapıldığından şikayetçi olabilirler ancak bu şikayetlerinin incelenmesi ya da suçlananın disipline sokulması için ne tür önlemler alındığı konusunda bilgilendirilmeyebilirler. 
(LaMotte suçlananın süreçle ilgili bilgi sahibi olabileceğini ancak ortaya çıkan sonuç hakkında İK uygulamacılarının neler söyleyebileceklerine dair sınırlamalar olduğunu kaydediyor.) 

Pek çoğu da özellikle genç çalışanlar arasında, İK'ya bildirilen her sorunla ilgili neler yapıldığı ya da yapılabileceğine dair gerçek dışı beklentilere kapılmanın yaygın bir alışkanlık 


-> INSAN KAYNAKLARI 
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KÜLTÜRÜNDE 
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DILBERT 
Ofis hayatını tiye alan uzun süreli komik çizgi bantta Catbert “insan kaynaklarının şeytan direktörü”ydü. 
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THEDREW CAREY SHOW 
Sitcom'un (1995-2004) 
“sıradan adam” yıldızı çıkmaz sokak olarak gördüğü personel işin- den kaçmaya çalışıyor. 


OFFICESPACE 


Bu kült klasik filmde “Boblar” çalışan sayısını azaltmaya gelirken, Milton depoya gönderiliyor. 


olduğuna dikkat çekiyor. Bir yöneticiyi görev- den almak bazı şikayetlere bir cevap sunabilir ama hepsine değil. 

Öte yandan, cinsel taciz vakaları ise özellikle alengirli olabilir çünkü İK yasal tanımının sıklıkla genel geçer anlamla örtüşmediği bir davranışı soruşturmakla yükümlü oluyor. 
Wharton İnsan Kaynakları Merkezi yöneticisi Peter Cappelli “sorun kısmen şu ki, pek çok insanın cinsel taciz olarak gördüğü şeyler cinsel tacizin hukuki anlamıyla örtüşmüyor” diyor. Kasım ayında YouGov'ın yaptığı kamuoyu yoklamasında, 18-29 yaş arası Amerikalıların yüzde 17'sinin bir erkeğin bir şeyler içmek için bir kadını bir yere davet etmesini cinsel taciz gibi algıladığını ortaya koydu. Oysa hukuki çevreler, bir iş yerinde üst pozisyonda birisinin astı çalışana terfi karşılığı cinsel birliktelik talebinde bulunması ve talebinin reddedilmesi halinde de işten kovmakla tehdit etmesini cinsel taciz olarak yorumluyorlar. Ya da çalışanlardan birisine, sıkıntılı bir iş ortamı yaratacak kadar pervasızca cinsel içerikli bir davranış sergilenmesi de yine hukuki açıdan taciz olarak değerlendiriliyor. 

Cinsel tacizin farklı tanımlarının olması kurbanlar açısından son derece yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Society for Human Resources CEO'su Johnny Taylor, “Biz bu tür durumlarla sık sık karşılaşıyoruz” diyor. “Bana gelip “yöneticilerden biri bana iki kez birlikte dışarı çıkma teklifinde bulundu. Ben hayır dedim ama o yine sordu ve ben de kendimi sanki tacize uğramışım gibi hissediyorum” diyorsunuz.” 

Eğer çalışana bu tür bir davranışın yasal açıdan aslında cinsel taciz olmadığı söylenirse, o kişi İK işini gerektiği gibi yapmıyormuş hissine kapılabiliyor. “İK işini yaptı aslında ama kişinin cinsel tacizden ne anladığıyla hukukun cinsel taciz tanımı birbiriyle örtüşmüyor.” 

Diğer faktör ise tabii ki güç. Gittikçe daha fazla sayıda İK yöneticisi doğrudan CEO'ya bildirimde bulunurken, CFO ya da CMO (Baş Üretim Sorumlusu) gibi kurumsal yapının köşe taşları üzerinde nadiren nüfuz oluşturabiliyor. Şikayetleri soruşturan İK profesyonellerinin etkisi ise çok daha az. LaMotte'a göre, eğer tepe yöneticiler İK'nın kaygılarını dikkate almaz ya da reddederse, İK genellikle buna uymak zorunda. 

Yaklaşık otuz yıllık mesleki deneyimi olan New Yorklu iş ve istihdam hukukçusu Eric Nelson, bunun sistemik bir sorun olduğunu söylüyor. İK bir maliyet merkezi, kâr üreten bir yer değil. Bu da insan kaynakları profesyonellerinin çok az bir ağırlığa sahip olması anlamına geliyor. Nelson, “İK bünyesindeki insanlar şirketin esas unsurlarından olmadıklarının bilincindeler” diyor. “Eğer burunlarını gereğinden fazla her şeye sokarlarsa, o burnun kesileceğini çok iyi biliyorlar. Şirketlere para kazandıran insanlar olan bitenlerden sorumlu tutulmadığı sürece, hiçbir şey değişmeyecektir.” 

İK profesyonelleri yönetimin kâra vurgu yapmasının sıklıkla diğer endişe unsurlarını geri planda bıraktığına dikkat çekiyorlar. Halen iş danışmanlık kuruluşu Slalom'da çalışan ve daha önce de Oprah'ın Harpo Stüdyoları'nda şeffaflıktan yana tavır alan İK veteranı John Hudson, “tepe görevlerde yer alan birisi söz konusu olduğunda, insanlar genellikle bazı şeyleri görmezden gelirler” diyor. “İşte işlerin çıkmaza girdiği nokta da bu.” 

Hem Hudson hem de LaMotte bütün İK profesyonellerinin işlerinde mükemmel olmadıgında hemfikir ve bu da güvensizlik yaratıyor. 
Daha da kötüsü, çalışanlarının birbirlerinden kopuk olduğu bir İK birimi, insanların birbirlerine diş bilediği bir çalışma ortamının oluşmasına yol açabilir. 

İnşaat sektöründe 30 yıllık geçmişi olan veteran Edwina Prescott lüks emlak geliştirme işindeki bir şirkette belge kontrol uzmanı olarak çalışırken, kendisine sıklıkla “saçların sarı, göğüslerin de büyük olsaydı, kariyerinde daha da ileri gidebilirdin” denmesine alışık olduğunu söylüyor. Prescott melez ve 50'li yaşlarında; çoğunlukla erkek meslektaşlarının dile getirdiği, küçük düşürücü sözlerle- ve de diğer kadınlara karşı davranışlarıyla-zehirlenen ortamın nihayetinde sabrını taşırdığını söylüyor. Bu nahoş durumu şirketin İK birimine bildiriyor. Prescott İK ekibinin kendisine anlayışla yaklaştığını ve bu durumu şefine bildirmesi tavsiyesinde bulunduğunu anlatıyor. Ancak şefi yalnızca 


THEOFFICE 
Hit sitcom The Office'teki (2005-2013) yumuşak huylu İK temsilcisi Toby 
Flenderson yönetici 
Michael Scott tarafından açıkça horlanıyor. 


UPINTHEAR 
George Clooney ve iş arkadaşı Anna Kendrick 
2009 yılı yapımı filmde 
İK'nın pis işlerini yapıp, ülkeyi dolaşarak insanları işlerinden kovuyorlar. 
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2016yılı yapımı filmde, SNL'den 
Kate McKinnon'ın canlandırdığı İK yöneticisi Mary, gücünü acımasızca kullanmaktan çekinmiyor. “Hastalık iznini niçin aldığını biliyorum” diyor. 


bu davranışlardan haberdar olmakla kalmayıp aynı zamanda kendisi de bizzat içindeydi. 
Prescott şefinin endişelerini geçiştirdiğini “onlar böyle işte, Edwina”-ve de eğer isterse, sekreteri olarak çalışabileceğini söylediğini anlatıyor. Prescott bu öneriyi reddettikten sonra iş yerinde çok daha fazla dışlanıyor ve izole ediliyor. Nihayetinde de, iş anlaşması feshediliyor ve işten çıkarılmasının ardından da bayağı rahatladığını belirtiyor. 

Öte yandan, İK personelinin başkaları için koydukları standartlara kendilerinin uymadı- 
$ı görülüyor. Sanford'un Novartis davasında, tarafların beyanlarından anlaşıldığına göre, şirketin İK birimi yıllık bir “Oscar” etkinliği düzenledi; etkinlik kapsamında İK çalışanları sahne malzemelerini alıp, yıl içinde personelin kendilerine bildirdiği en renkli olayları canlandırarak, alem yapacaklardı. Eski İK direktörünün ifadesinden anlaşıldığı üzere, bu tür bir tabloda bölgesel bir yöneticinin iki çalışanına üçlü yapmayı önermesi bile yer alıyordu. Oscar etkinliği ayrıca İK ekibinden bir başkasının da rencide olmasına yol açtı. 

Her şirket bu tür yanlış davranışları önlemekle yükümlü ancak İK'nın çalışanların gözünde saygın ve etkili olduğu, güvenilir bir iş ortamı oluşturabilmek bu tür adımların ötesine geçmeyi gerektiriyor. Society for Human Resources Management'tan Taylor, “İK bu yöne doğru evriliyor” diyor. Yalnızca işyeri kuralları kutucuklarını işaretlemek yerine, ona göre, İK departmanlarının kendi standartları olan bir işyeri ortamı yaratmaları ve hem çalışanların hem de yönetimin bu düzene uymasını sağlamaları gerekiyor. 


* MICROSOFT'A KARŞI açılmış olan dava hâlâ sonlanmış değil. Bununla birlikte teknoloji devi geçen aralık ayında, cinsel tacizlerle ilgili suç duyurusunda bulunan çalışanlarla zorunlu hakemlik anlaşmaları imzalamaktan vazgeçtiinde, işyeri kültürünü mağdur çalışanlar açısından daha makul bir hale getirmekte önemli bir adım atmış oldu. Dahası, şirket bu tür anlaşmaları tamamen yasaklayacak federal yasal düzenlemeyi desteklediğini açıkladı. Microsoft takdire değer bir başka adım daha atarak, 2020'ye kadar kurumsal çeşitlilik girişimlerine yılda 55,4 milyon dolar harcamayı kararlaştırdı. Bu tür düzenlemeler çalışan dostu bir iş ortamı yaratmada epey yol alınmasını sağlayacaktır. Ancak yine de, bunlar İK'yı dostunuz yapmaz. IM 
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DÜNYANIN 

EN BEĞENİLEN 
ŞİRKETLERİ 

2018 YILI SIRALAMASI 


DÜNYANIN 
EN BEDENİLEN 
YIRKETLERİ 


» EN ÇOK SAYGI DUYULAN ŞİRKETLER HANGİLERİ? 
BU SORUYU ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER, ANALİSTLER, DİREKTÖRLER VE UZMANLARDAN OLUŞAN 
3 BİN 900 KİŞİYE SORDUK. İŞTE SONUÇLAR.. 


HERKES APPLE'A BAKIYOR. Iphone'un üreticisi kısa süre önce yaklaşık 900 milyar dolara ulaşan piyasa değeriyle, dünyanın en değerli şirketi. Ve de üstüste on birinci yılda Fortune'un en beğenilen şirketler yıllık sıralamasında yine bir numara; Apple'ı ikinci ardışık yılda yine iki numaraya yerleşen teknoloji devi Amazon izliyor. Öte yandan, listede ne yazık ki, bütün haberler 

iyi değil; örneğin GE yedinci sıradan 30'uncu sıraya gerilerken, hissesi ise 2017 yılında yüzde 45 oranında değer kaybına uğradı. Olumlu haber ise, Adidas ve Lockheed Martin'in ilk kez 50 Yıldız Şirket listesine girmeyi başarması. Bu yıl bir kez daha ankete katılanlardan, hak ettiklerinden fazla değer gördüklerini ve hak ettikleri değeri görmediklerinidüşündükleri CEO'ları sıralamalarını rica ettik. (İki yönetici her iki kategoride de ilk beşte yer aldı.) Peki ya hak ettiğinden fazla değer verilenler listesinde göze çarpan isim kimdi? Apple CEO'su Tim Cook. En çok beğenilen her zaman en çok sevilen anlamına gelmiyor. 
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FORTUNE 


DÜNYANIN, KIYMETİ YETERİNCE BİLİNMEYEN EN BEĞENİLEN CEO'lar 
ŞİRKETLERİ : > 


2018 YILI SIRALAMASI 


2,070 YANITA DAYANARAK 


50 YILDIZ ŞIRKET 

BU SEÇKiN GRÜP KENDİ 

MA 
1 Apple (Biröncekiyıl: 1) 26 Walmart (42) 
2 7 Amazon (e) Rİ 27 Goldman Sachs Group (27) 
3 7 Alphabet (6) | 28 Nordstrom (18) 
4 7 BerkshireHathaway (4) i 29 Toyota Motor (34) 
i Starbucks (3) | 30 General Electric 0) 
6 > Walt Disney (5) i 31 Delta Air Lines (31) 
7 il Microsoft (9*) i 32 SingaporeAirlines o (33) 
8 SouthwestAirlines (8) ğ 33 | UPS (35) 
9 FedEx (1) 34 Procter & Gamble (19) 
10 JPMorgan Chase (22) 35 IBM (24) 
11 il Netflix (14) ğ 36 Exxon Mobil (40) 
12 Facebook (8*) | 37 McDonald's (48) 
13 CostcoWholesale | (15) İ 38 Target (44) 
24 AmericanExpress oo (17) | 39 CVS Health (45) 
15 Salesforce (20) ao Accenture 41) 
16 Nike (12) İ a1 PepsiCo (39) 
17 Johnson 6& Johnson (13) a2 Adidas -) 
18 Coca-Cola (16) az Caterpillar (47) 
19 BMW (21) ay Unilever (38) 
20  USAA (25*) 45 İntel (46) 

21 3M (23) | a6 | Visa (49) 
22 Home Depot (32) a7 Nestle (36) 
23 BlackRock (29) ag Lockheed Martin ee! 
24 Marriott International (25*) İ 4g ATST (37) 
25 Boeing (30) | 50. Charles Schwab -) 


> KATEGORİ BAZINDA 50 YILDIZ ŞİRKET 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SÖZLEŞMELİ HİZMETLER 
FİNANS 
MEDYA VE EĞLENCE 
DOĞAL KAYNAKLAR 
ENERJİ 

HASSAS ALETLER 
BARINMA/KONUT 
MAĞAZALAR VE DAĞITIMCILAR 
ULAŞTIRMA 
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Jeff 
Bezos 


145 0Y 


> AMAZON 


9) 


SEKTÖRÜN 


KENDİ KATEGORİLERİNDEKİ BENZERLERİNE GÖRE 


BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM 


BİLGİSAYAR YAZILIMI 


. Microsoft(1) 

. Salesforce (3) 

. Adobe Systems(2) 
Red Hat (—|J 

SAP (5) 

. Intuit(4) 

. Oracle (8) 


JOMLWMVDH 


BİLGİSAYAR 


1. Apple (—) 

2. Dell Technologies (—) 
3. Xerox!(14) 

4. Canon (—) 

5. AP(J 

6. Fujifilm Holdings (—) 
7. AsustekComputer (—) 
8. Western Digital (—) 


BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 
HİZMETLERİ 


1. Accenture(1) 

2. IBMf(e) 

3. BoozAllen 

Hamilton Holding (3) 
A4. Gartner(4) 

5. CACI International (9) 
6. LeidosHoldings(10) 
7. Cognizant Technology 
Solutions (9) 

8. Science Applications nternational(7) 


İNTERNET HİZMETLERİ 
VEPERAKENDE 


1. Alphabet(1) 

2.* Amazan(3) 

2.* Facebook(2) 

4. Alibaba Group 
Holding (—) 

5. Wayfair (—) 

6. Priceline Group (4) 


NETWORK 
VE DİĞER İLETİŞİM 
EKİPMANLARI 


1. Cisco 
Systems/2) 

2. Juniper 
Networks (4) 

3. Motorola 
Solutions(9*) 

4. Ciena(f5) 

5. Nokia(7) 

6. Ericsson (6) 

7. F9 Networks (—) 


TELEKOMÜNİKASYON 


1. ATST(1) 
2.* Telefönica(3) 
2.* Verizon 
Communications (2) 
4. Vodafone Group (4) 
5. KDDI(7) 
6. Orange(10) 
7. Deutsche 
Telekom (14) 
8. America Mövil (13) 


TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ 


GIYIM 

1. Nike(1) 
2. VF(e) 

3. Kering(5) 
4. PVH/3) 
5. Adidas (4) 


İÇECEK 


1. Diageo(2) 

2. Coca-Cola(3) 

3. Anheuser-Busch 
InBev(1)J 

4. Heineken 
Holding (9) 

5. Suntory 
Holdings (12*) 

6. Coca-Cola 
Bottling (8) 

7. Dr Pepper Snapple 
Group (6) 


TÜKETİCİ | 
GIDA ÜRÜNLERİ 


1. Nestle(1) 

2. PepsiCof2) 

3. Danone(3) 

4. General Mills (6) 

5. Mondelez 
International (5) 

6. LandO'Lakes(7) 


NOTLAR: *AYNI SIRA: BİR ÖNCEKİ YILIN SIRASINDA YER ALAN ÇİZGİ, ŞİRKETİN GEÇEN YIL ANKETE KATILMADIĞINI GÖSTERİYOR. İLK 50 SIRALAMASINDAN DÜŞTÜ: DEERE (GEÇEN YIL SO'İNCİ SIRADA YER ALMIŞTI). 
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AMPİYO 


SIRALANAN EN ÜNLÜ ŞİRKETLER. 


NLARI 


SÖZLEŞMELİ HİZMETLER FİNANS 


OFOTOĞRAFLAR (SOLDAN): CHRISTOPHER GOODNEY-BLOOMBERG/GETTY IMAGES; WESLEY MANN: JUSTIN CHIN- 


BLOOMBERG/GETTY IMAGES; DYLAN MARTINEZ-REUTERS; MARVIN SHADUNI 


GIDA ÜRETİMİ 


1. TysonFoods(1) 

2. Wilmar 
International (4) 

3. Ingredion (3) 

4. Archer Daniels 
Midland (2) 

5. Bunge(59) 


EVEKİPMANI, 
MOBİLYA 


1. Whirlpool (3) 
2. Stanley Black 
6 Decker (5) 
. Steelcase (—|J 
. Leggett6Plattfe2) 
, Electrolux (7) 
. Newell Brands (6) 


MU LEw 


SABUN VE KOZMETİK 


1. Unilever(1) 

2. LOr&al(2) 

3. Colgate- 
Palmolive (3) 

. Henkel (6) 

. Kimberiy-Clark(7) 

. Procter & Gamble (4) 


mar 


Kill 


GCONTRACTOR 


ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ 
DUTSOURCING 
HİZMETLERİ 


1. RobertHalf 
International (1) 

. ManpowerGroup (3) 

. Sodexo(2) 

, Cintas(4) 

. Aramark(5) 

. AdeccoGroup(7) 


(op daim doğa) 


SAĞLIK: 


SİGORTAVE 
DÜZENLİ BAKIM 


1. UnitedHealth Group(1) 


2. Humanaf(3) 

3. Cigna (4) 

4. Aetnaf2) 

5. WellCare Health 
Plans (9) 


SAĞLIK: 
MEDİKALTESİSLER 


1. HCAHoldings (1) 

2. DaVita(3) 

3. Fresenius(7) 

4. Universal Health 
Services (2) 

5. Kindred 
Healthcare (4) 


SAĞLIK: 
ECZACILIK 
VE DİĞER HİZMETLER 


1. IOVIA Holdings? (3) 
2. CVS Health (1) 
3. Çuest 
Diagnostics (4) 
4. Cerner(2) 
5. LaboratoryCorp. 
of America (9) 
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TÜKETİCİ KREDİ KARTI 
VE İLGİLİ HİZMETLER 


1. Visaf(1)J 

2. Mastercard(2) 

3. PayPal Holdings (3) 

4. American Express (4) 
5. Capital One Financial (5) 


FİNANSALVERİ HİZMETLERİ 


1. Thomson Reuters (2) 

2. Automatic Data 
Processing (1) 

3. Fiserv(3) 

4. Broadridge Financial 
Solutions (4) 

5. SEP Global (7) 

6. Fidelity National 

Information Services (6) 


SİGORTA: YAŞAM VE SAĞLIK 


1. Prudential Financial (1) 

2. Massachusetts 
MutualLife (5) 

3. Aflac(4) 

4. Metlife(7) 

5 

6 


, Principal Financial (8) 
. NewYork 
Lifelnsurance (3) 
7. Northwestern Mutual (6) 


SİGORTA: GAYRİMENKUL 
VEKAZA 


1. Berkshire Hathaway (1) 
2. TravelersCos. (6) 

3. USAAf2) 

4. Allstate(9) 

5. Chubb (—) 


6. 


7. 


8. 


SwissRe (4*)J 
Munich ReGroup(11) 
State Farm 
Insurance (3) 


MEGABANKALAR 


. JPMorgan Chase (1) 
, Goldman Sachs 


Group (4) 


. Morgan Stanley (3) 
. BankofAmerica (2) 
. Royal Bank 


of Canada (—) 


. WellsFargo(14) 
. HSBC Holdings(7) 
, Citigroup (6) 


MENKULVE 


VARLIKYÖNETİMİ 


5 
6. JonesFinancial 


1. BlackRock(/1)| 
2. 
3 
4 


Charles Schwah (2) 


. TRowePrice(3) 
. Raymand James 


Financial (5) 
Vaya Financial (—) 


(Edward Jones) (9) 


SÜPER BÖLGESEL BANKALAR 


MU LEW 


. U.S.Bancorp(1) 
. PNCFinancial 


Services Group (2) 


. Northern Trust (3) 

. BB&T Corp. (4) 

. StateStreetCorp.(5) 
. Bankof NewYork 


Mellon (6) 
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EN BEĞENİLEN CEO'lar o Zuckerberg : : Cook ŞİRKETLERİ > i — e FACEBOOK i DAPPLE 
2018 YILI SIRALAMASI 1,575 YANITA DAYANARAK  3700Y 213 0Y 


> (<< 
> ÖZELLİKLERİNE GÖRE BAŞLICA ŞİRKETLER 


EĞLENCE 


1. WaltDisney (1) 

2. Netflix(2) 

3. Electronic Arts3 (6) 

4. Activision Blizzard (3) 

5. Liberty Media(5) 

6. Discovery 
Communications (4) 

7. Live Nation 
Entertainment (8) 

8. TimeWarner(7) 


OTELLER, CASINO'LAR 
VERESORT'LAR 


1. Marriott 
International (1) 

2. Hilton Worldwide 
Holdings(e) 

3. WynnResorts(3) 

4. MGM Resorts 
International (4) 

5. HyattHotels(5) 

6. LasVegas Sands(6) 
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KİMYASALLAR 


. BASF(6) 

. Mansanto(2) 

. Ecolab (3) 

. PPGIndustries(1) 

, İyondeliBaseli 
Industries (7) 

6. DowDuPont* (—)J 


METALLER 


1. Nucor(7) 

2. Steel Dynamics (—) 

3. Alcoa(—) 

4. Reliance Steel & 
Aluminum (—) 

5. ArcelorMittal (2) 

6. Voestalpine (—)J 

7 Nippon Steel & 
Sumitomo Metal (3) 

7* POSCO (6) 


ULWMWH 
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MADENCİLİK, 
HAM PETROLÜRETİMİ 


1. Occidental 
Petroleum (—) 

2. ConocaPhillips (—)J 

3. EOG Resources (—)J 

4. Devon Energy (—)J 

5. Apache (—)J 

6. Newmant Mining (—) 

7.* Anadarko 
Petroleum (—) 

7.* AngloAmerican (—)J 


AMBALAJ, KAP 


1. SonocoProducts (2) 
2. WestRock (4) 
3. İnternational 
Paper (3) 
4. SealedAir(1) 
5. Packaging Corp. 
of America (6) 


Uç 


1. Johnson 
&Johnson(1| 

2. Merck(4) 

3. Novartis(2*) 

4. Roche Group(/2*) 

5. Bristol-Myers 
Sguibb (—) 

6. Amgen(5) 

7. Bayer(10) 

8. AbbVie (8*) 


ENERJİ 


ELEKTRİK VE 
DOĞALGAZALTYAPISI 


1. NextEra Energy (1) 
2. Dominion Energy' (2) 
3. Sempra Energy (—) 
4. XcelEnergy(4*) 
5. Duke Energy (9) 
6. American Electric 
Power (3) 
7. DTEEnergy(10*) 
8. Edison 
International (12) 


ELEKTRONİK 


1. Honeywell 
International (1) 

2. Samsung 
Electronics (2) 

3. Eaton (—)J 

4. TEConnectivity (—) 

5. Schneider Electric (8*) 

6. Sony(/4) 

7. LGElectronics(10) 


TIBBİ ÜRÜNLER 
VEEKİPMAN 


1. Abbott 
Laboratories (1) 

2.3Mfe) 

3. Boston Scientific (6) 

4. Thermo Fisher 
Scientific (7) 

5. Stryker (9) 

6. Medtronic (3) 


YARLİLETKENLER 


1. Nvidia(1) 

2. Taiwan 
Semiconductor (3) 

3.* Intelf(e) 

3.* Texaslnstruments (4) 

5. Applied Materials (5) 

6. Lam Research (9) 

7. Micron Technology(10) 

8. Oualcomm(1) 


Elon 
Musk 
» TESLA 


144 0Y 


OFOTOĞRAFLAR (SOLDAN): MARIANA BAZO-REUTERS; AFP/GETTY IMAGES; PATRICK T.FALLON-BLOOMBERG/GETTY IMAGES; 


DYLAN MARTINEZ-REUTERS; JUSTIN CHIN-BLOOMBERG/GETTY IMAGES 


MÜHENDİSLİK, İNŞAAT 


1. EMCORGroup(2) 

2. AECOM (5) 

3. Fluor(1) 

4. Peter Kiewit Sons” (4) 

5. Jacobs Engineering 
Group (3) 


MÜTEAHHİTLER 


1.Toll Brothers (1) 

2. CalAtlantic Group (4) 
3. PulteGroup (6*) 

4. Lennarf2) 

5. KBHome(8) 


EMLAK 


1. HostHotels 
& Resorts (2*) 

2. CBRE Group (4) 

3. Simon Property 
Group (1) 

4. JoneslangLaSalle 
(LL) (2*) 

5. Ventas (6) 


GIDAVE SAĞLIK BAKIM 


1. Publix Super 
Markets (3) 

2. Walgreens Boots 
Alliance(1) 

3. Kroger(e) 

4. Sprouts Farmers 

Market (—) 

5. George Weston (8) 

6. Smart& 
Final Stores (5) 


GIDA HİZMETLERİ 


1. Starbucks(1) 

2. McDonald's(e)J 

3. Yum Brands (4) 

4. Bloomin'Brands(7) 
5. PaneraBread(5) 


GENELTÜKETİM ÜRÜNLERİ 


1. Nordstrom(1) 

2. Walmart(3) 

3. Costco Wholesale (2) 
4. Target(e) 

5. Kohl's(4) 


ÖZELPERAKENDECİLER 


1. Home Depot (4) 

2. TJX(1) 

3.Lowe's(9) 

4. LBrands(3) 

5. Penske Automotive 
Group (—)J 

6. Best Buy (8) 

7. AutoNation (9) 

8. CarMax(—) 


TOPTANCILAR: 
ÇEŞITLENDİRILMIŞ 


1. WW.Grainger (1) 
2. Graybar Electric (—) 
3. WESCO 
International (2) 
4. Genuine Parts (6*) 
5. HD Supply 
Holdings (12) 
6. VWWR:(—) 


TOPTANCILAR: 
ELEKTRONİK VE OFİS EKİPMANI 


1. Arrow 
Electronics (1) 

2. TechDataf2) 

3. Synnex(5) 

4. ScanSource (4) 


TOPTANCILAR: 
SAĞLIK 


1. McKesson(1)J 

2. Henry Schein (3) 

3. Cardinal Health (2) 

4. AmerisourceBergen (4) 


> NOTLAR 


BİR ÖNCEKİ YILIN SIRALAMASI 


YIL ANKETE KATILMADIĞINI GÖSTERİR. 


*AYNI SIRA, 
"GEÇEN YILKİ SIRASI BİLİŞİM 


2UINTİLES IMS HOLDİNGS OLAN ADINI D SGEÇEN YILKİ SIRASI BİLGİSAYAR YAZILIM 


“DOW CHEMICAL (GEÇEN YILK 


(GEÇEN YILKİ SIRASI:4) BİRLEŞMESİ 


SDOMINION RESOURCES OLAN 


ADINI DEĞ 


“GEÇEN YILKİ SIRASI NETWOR EKİPMANINDA. 


VE DİĞER 


7GEÇEN YILKİ SIRASI ÖZEL PERAKENDECİ 


SAVANTOR TARAFINDAN SATIN 


ALINDI. 


NDAKİ ÇİZGİ ŞİRKETİN GEÇEN 


EKNOLOJİSİNDE. 


EĞİŞTİRDİ. 
NDA. 


İ SIRASI:9) VE DUPONT'UN 


İŞTİRDİ. 
İLETİŞİM 


KTE. 


“ESKİ ALCOA'NIN BİR PARÇASI. GEÇEN YILKİ SIRASI 


METALLERDE. 


“GEÇEN YILKİ SIRASI ELEKTRONİKTE. 
“GEÇEN YILKİ SIRASI İNŞAAT VE ÇİFTLİK MAKİNELERİNDE. 
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SEKTOR 
ŞAMPiY 


ULAŞTIRMA 


UZAY HAVACILIK 
VESAVUNMA 


1. Boeing (9) 

2. Lockheed Martin (2) 

3. Northrop 
Grumman (1) 

4. United 

Technologies (3) 

Raytheon (4) 

General Dynamics (6) 

Airbus Group(7) 

Arconic* (1) 


VD 


HAVAYOLLARI 


1. DeltaAirLines (1) 

2. Singapore Airlines (4) 

3. Southwest 
Airlines (7) 

4. Lufthansa Group (9) 

5. AirFrance-KLM 
Group (e) 

6. OantasAirways|( 

7. ANA Holdings (8 

8. Cathay Pacific 
Airways (3) 


© 
— 


İNŞAATVEÇİFTLİK 
MAKİNELERİ 


1. Deere (2*) 

2. Caterpillar (1) 
3. Komatsu (9) 
4. Oshkosh (—|J 
5. Paccar (4) 


ÜN 
ON 


KARGO/TESLİMAT 


1. UPSJ1) 

e. Deutsche Post 
DHL Group (3) 

3. FedEx(2) 

4. Royal Mail (4) 


ENDÜSTRİ MAKİNELERİ 


1. Siemens(1) 

2. Emerson Electric: (6) 
3. ABB (5) 

4. Ingersoll-Rand (2) 

5. Illinois Tool Works (4) 
6. Cummins (2*) 

7. Dover (—) 


MOTORLU TAŞIT PARÇALARI 


1. Bosch Group (1) 

2. Toyotalndustries (3) 
3. Lear(7) 

4. Continental (5) 

5 

6 


. Michelin (4) 
, Goodyear Tire& 
Rubber (2) 
7. Denso(9) 
8. Magna 
International (11) 


LARI 


MOTORLU TAŞITLAR 


1. Toyota Motor (1)J 
2. BMW/f(e) 

3. Daimler (4) 

4. FordMaotor(5) 

5. General Motors (6) 
6. Honda Motor (3) 
7. Volkswagen (9) 

8. Nissan Motor (8) 


KAMYONLATAŞIMACILIK, 


ULAŞTIRMA, LOJİSTİK 


1. Union Pacific (1) 

2. Maersk Group (—)J 

3. C.H. Robinson 
Worldwide (2) 

4. XPOLogistics(7) 

5. Ryder System (5) 


FORTUNE 


DÜNYANIN 

EN BEĞENİLEN 
ŞİRKETLERİ 

2018 YILI SIRALAMASI 


SIRALAMAYI 
NASIL 
BELİRLİYORUZ 


GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ, Fortune kurumsal saygınlık araştırması için Korn Ferry'yle beraber çalıştı. Araştırma, yaklaşık bin 500 adayla başladı: Satış gelirine göre sıralanan ABD'nin en büyük 1,000 şirketinin yanı sıra 10 milyar dolar ya da Üzeri bir satış gelirine sahip Fortune Global 500 veri tabanındaki ABD'li olmayan şirketler dahil edildi. 
Bizler daha sonra her sektördeki en yüksek satış 
gelirine sahip şirketleri tasnif ettik ve böylece 29 
ülkede toplamda 680 şirkete ulaştık. En yüksek notu alan şirketler bu 680 şirketlik havuzdan seçildi; oy veren yöneticiler bu gruptaki şirketlerde çalışıyorlar. 

5e2 sektördeki en saygın şirketleri belirlemek amacıyla Korn Ferry yöneticiler, direktörler ve analistlerden, yatırım değeri, yönetim ve Ürün kalitesinden sosyal sorumluluk ve yetenek avcılığı becerisine kadar dokuz kritere dayanarak kendi kategorilerindeki şirketleri derecelendirmelerini istedi. Bir şirketin sıralamaya girebilmesi için puanının ait olduğu sektörün ilk yarısında yer alabilmesi gerekiyor. 

Yanıt oranları yeterli olmadığı için sonuçlar aşağıdaki kategorilerde yayımlanmamıştır: Kablolu ve Uydu Yayın Sağlayıcıları, Petrol Rafineri, Boru Hatları ve ABD Enerji. 

50Yıldız Şirketi belirleyebilmek amacıyla Korn 
Ferry sektör anketlerine dahil olan 3 bin 900 
yönetici, direktörve menkul analistinden en çok beğendikleri 10 şirketi belirtmelerini istedi. Bu kişiler geçen yılki anketlerde ilk yüzde 25'te yer alan şirketler ve ayrıca kendi sektörlerinin ilk yüzde 20'sinde yer alanlardan oluşan listeden seçim yaptılar. Herhangi birisi herhangi bir sektördeki herhangi bir şirket için oy verebilirdi. 

Oylama cetvellerindeki farklılık bazı sonuçların birbirleriyle çelişiyormuş gibi görünmelerine neden olabilir. Örneğin, Deere Yıldızlar listesinde yeralamadı ama inşaatve ziraat makineleri kategorisinde bir basamak yukarı çıktı; bu, salt o sektördeki oyların sayılmasından kaynaklanan bir durum. —Scott DeCarlo 


iş 
< 4 KORN FERRY* 
EE lTlylu DD. ,);ŞĞ;cmlml | 
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Yepyeni bir çözüm ürettik! 


UPS Domestic Express 


Dört farklı ertesi gün yurt içi teslimat seçeneğinden faydalanın! 


AF KA o 


© SÜTAŞ TaRrAŞLERARİMSAL ii İLERİ -SUNURELMİN 
FARKLI İŞ ENTEGRESÜREÇLERİR 
FARKLI BİRALANA TAŞIDI VE 


ÜRDÜRÜLERİ İRKALKIN MA 
ADANALİ ETTKTEN SOFRALAR 


IŞ MÜT N AYATA ÇIRDI 


ŞULE LALELİ 
FOTOĞRAF CANER ÖZKAN 
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ÜTAŞ TARIMSAL FAALİYETLER 
A.Ş., Tarfaş adıyla 

2005 yılında süt sığırı 
yetiştiriciliği, çiğ süt üretimi, yem bitkileri yetiştiriciliği ve kesif yem üretimi alanlarında faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. Bu girişimde öncelikli hedef, insanların sağlıklı beslenmelerinin temel gıdası olan sütün kalite, miktar ve verimliliğini artırmak amacıyla örnek projeler oluşturmak 

ve Türkiye'deki süt hayvancılığının mevcut 

ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlarına çözümler üretmekti. Bugün Sütaş, “Çiftlikten Sofralara” entegre iş modeliyle işlerini 


denetliyor ve yönetiyor. Sütaş'a özgü iş modeli, 


hammadde olarak kullanılan sütün kalitesini ve verimliliğini artıran yem üretiminden çiftçi eğitimlerine, en yeni teknolojiler ile üretilen doğal ürünlere, atıklardan enerji elde edilen biyogaz tesislerine kadar uzanan bir dizi faaliyetlerden oluşuyor. 


Sütaş'ın 2017 yılı net satışlarını 460 milyon TL olarak gerçekleşeceğini öngördüklerini söyleyen Sütaş Grubu Tarımsal Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Tarık Tezel, bu rakamlarla 2017 yılı için 2016 
yılına göre yüzde 30 oranında büyümeyi hedeflediklerini söylüyor. 

Tezel Fortune'a 2018 ve sonrası gerçekleşmesi planlanan yatırım ve hedefleri anlattı. 


Sütaş olaraktarım, enerji ve süt şirketi olarak entegrasyonunuzu tamamlarken hangi stratejileri öne çıkardınız? 

Sütaş Grubu olarak “Çiftlikten Sofraya” entegre iş modelimizin temelinde süt ürünleri üretimi, tarımsal faaliyetler ile enerji ve çevre faaliyetlerimizin birbirlerini tamamlayacak 

ve besleyecek şekilde tasarlandığı, ülkemizde öncü bir format oluşturan iş süreçlerimiz yatıyor. Sütaş Tarımsal Faaliyetler; Sütaş Grubu “Çiftlikten Sofraya” değer zinciri kapsamındaki, “Çiftlikten Süte” iş süreçleriyle beraber, süt hayvancılığı ve tedariki konusunda tarımsal faaliyet süreçlerini kullanıyor. Sütaş'ın doğal lezzetinin güvencesi “Çiftlikten Sofralara” iş modelidir. Bu mpdelin tarım, hayvancılık 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ve sanayiyi bir araya getiren, bu sektörlerin entegre şekilde yönetildiği önemli bir örnek ve aynı zamanda bölgesel gelişme modeli olduğunu düşünüyoruz. 

“Çiftlikten Sofralara” iş modelimizi bir “Bölgesel Kalkınma Projesi” olarak ele alıyor, faaliyetlerimizle, toplumsal refahın artmasına, köylünün kente göçmeden, kendi bölgesinde ekonomik değer yaratmasına destek olmaya çalışıyoruz. Sütçülük merkezlerimizde sadece süt ve süt ürünleri üretimi yapmıyoruz. Ayrıca hayvanların doğru ve sağlıklı beslenmeleri için bitkisel üretim yapıyor, süt üreticilerimize yem desteği sağlayan yem fabrikası, hayvan sağlığı ve refahı prensiplerine uygun süt sığırı çiftlikleri, süt üreticilerine sağlıklı ve verimli damızlık temini için damızlık yetiştirme merkezleri kuruyoruz. 

Sütaş enerji ve çevre faaliyetleri çatısı altında da hayvansal ve bitkisel atıkların enerji tesislerimizde enerjiye çevrilerek, çıktısının “organomineral gübre olarak değerlendirilip, bitkisel üretim arazilerinde sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında kullanılmasını sağlıyoruz. Bugün elektrik ihtiyacımızın yüzde 87'sini, ısı ihtiyacımızın yüzde 18'ini kendi ürettiğimiz yenilenebilir enerjiyle karşılıyoruz. Hedefimiz, 2020 yılına kadar enerji ihtiyacımızın yüzde 100'ünü kendimiz karşılayabilir duruma gelmek. 


Ar-Ge ve inovasyon konusundaki 

çalışmalarınız neler? Yıllık Ar-Ge'ye ayrılan bütçe nedir? 

Teknoloji geliştirmeye, Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm uygulamalarına önem veriyoruz. 
Gururla ifade etmek isterim ki, tesislerimizde kullandığımız birçok yazılım, üretim ekipmanı ve makine, kendi mühendislerimiz tarafından tasarlandı ve Türkiye'de üretildi. 
33 kişilik uzman kadrosuyla sektörün ilk Ar- 
Ge merkezi Karacabey tesislerinde faaliyete başladı. Burada geliştirdiğimiz ürünleri, Anadolu'nun lezzetlerini, Makedonya ve Romanya'daki tesislerimizden tüm Avrupa'ya ulaştırarak, uluslararası bir marka olmayı hedefliyoruz. 


Sütüretiminde, dönemsel arztalep farklılaşmalarına ve fiyat dalgalanmaları 


konusuna getirdiğiniz çözümler neler? Fiyat istikrarı, sektörde istikrar içinde büyümek ve dünya ile rekabet edebilir seviyeye gelebilmek için neler yapılmalı? Arz-talep dengesini sürdürülebilir yapıya kavuşturmanın yolu nedir sizce? 

Öncelikle süt ve süt ürünü tüketiminin artmasını sağlamalıyız. Tüketicimizin daha çok süt içmesini, süt ürünü tüketmesini arzu ediyor, sivil toplumun ve kamunun bunu teşvik etmesini bekliyoruz. Bununla birlikle sektörde fiyat istikrarının sağlanması, 

her zaman arzı regüle edecek bir ihracat potansiyeline bağlı. İhracatımızın artması ise rekabet gücümüzün artmasına bağlı. 
Rekabet gücümüzü artırmaya yönelik bir toparlanma ise ancak çiğ sütte kalite- 

fiyat dengesi ile oluşacak. Eğer biz çiğ 

sütte dünya piyasaları ile kalite ve maliyet rekabetini sağlayabilecek bir üretim seviyesi ve kalitesine gelebilirsek, iç pazarda da üreticimizin fiyat istikrarını bir düzen içinde her zaman sağlayabiliriz. Diğer yandan sistemi desteklemek üzere, süt destekleme primlerinin, hedeflenen üretici fiyatı gerçekleşirken, üretici maliyetlerinde meydana gelebilecek bir artışı karşılamak için kullanılması ve fiyatlara baskı oluşturmasının önlenmesi de önemli bir araç olacaktır. Böylelikle üreticinin maliyetlerinin arttığı dönemlerde destekleme primi artırılarak, üreticinin kazancı ve piyasadaki süt fiyatı istikrar altında tutulabilecektir. 
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Bununla birlikte teşvik ve destekleme amaçlı tüm girişimlerin odağında mutlaka kalite ve verimlilik olmalıdır. 

Sütte uygulanan regülasyon sisteminin süt ve ürünleri ile sınırlı kalmayıp, şartların eş zamanlı gözlemlenmesi ile et ve yem hammaddeleri için de uygulamaya alınmasının, değer zincirine ciddi denge katacağını öngörüyoruz. 


Süthayvancılığı konusunda hangi önlemleri aldınız? 

Bugün bünyemizdeki beş damızlık süt sığırı işletmesi ve damızlık seçme ve belgelendirme merkezinde, kurumsal yönetim sistemleri 

ve Internet of Thinks (Endüstri 4.0) 
yöntemleri ile yönetilen Türkiye'nin en büyük 
“süt hayvanı” sürüsüne sahibiz. Toplam 17 

bin baş kapasiteye sahip çiftliklerimizde bugün itibariyle yılda 40 bin ton çiğ süt üreterek Sütaş A.Ş'nin ihtiyacının yüzde 5'ini karşılıyoruz. Ayrıca Aksaray ve Karacabey'deki bu süt sığırı çiftliklerimiz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen “Hastalıklardan Ari İşletme” ve “Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği” sertifikalarına sahip. 
Onaylı çiftlik sütü belgesi ve Türkiye'de sınırlı sayıda işletmenin sahip olduğu “Hastalıklardan Ari İşletme” sertifikasına sahip işletmeler. 

Bu çiftliklerde üretilen sütlerle işlenen süt ve süt ürünleri Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edebilirler. 

Diğer yandan ülkemizde bu konuda tek örnek olan üç bin baş kapasiteli damızlık seçme ve belgelendirme merkezimizde ise ortalama 4 ila 6 aylık buzağıları sisteme alarak, buradaki toplama, tohumlama ve yetiştirme istasyonlarımızda kendi çiftliklerimiz ve üreticilerimizin gebe düve ihtiyaçlarını karşılamak üzere hastalıktan ari gebe düveler yetiştiriyoruz. Tüm bu hayvancılık faaliyetlerimiz sırasında, besleme, buzağı bakımı, üreme, süt hijyeni, hayvan sağlığı, sürü refahına yönelik bilimsel yöntemler ile yüksek kaliteli çiğ süt üretiminde ülkemiz hayvancılığına örnek uygulamalar gerçekleştiriyoruz. 


Hayvancılığa dayalı bitkisel üretim konusunda neler yapılıyor? 

Tarımsal faaliyetlerimiz çerçevesinde hayvancılığa dayalı yem bitkileri ziraati de 


gerçekleştiriyoruz. Böylelikle kaba yem temininden süt üretimine kadar, ottan süte sürecini kontrol ediyoruz. Bitkisel üretim faaliyetlerimiz kapsamında ikinci ekimlerle birlikte 6 bin dekar arazide doğrudan, 10 bin dekar arazide sözleşmeli olmak üzere toplam 
16 bin dekar arazide kendi hayvanlarımızın 
ve üreticilerimizin hayvanlarının kaliteli kaba yem ve silaj ihtiyacını karşılamak üzere hayvancılığa dayalı örnek bitkisel üretim uygulamaları gerçekleştiriyoruz. Toprak organik maddesini korumak için hasat sonrasında anız yakma işlemi yapmadan toprağı işleyerek, bitki artıklarının toprak altına gömülmesini sağlıyor ve organik yapıyı iyileştirmeyi hedefliyoruz. 

Bitkisel üretim faaliyetlerimizde üretimi yapılan ürünlerin yüksek verimlilikleri göz önünde bulundurularak toprak analizi sonuçlarına göre taban gübresi ve üst gübre olarak bitkisel ve hayvansal atıklarımızdan enerji faaliyetlerimizin çıktısı olarak üretilen organomineral gübreyi kullanıyoruz. Üst üste aynı ürünün ekilmesi sonucunda aynı besin maddelerinin toprakta azalmasını ve o ürüne özgü hastalık ve zararlıların çoğalmasını önlemek amacıyla arazilerimizde “Üçlü Ekim Nöbeti” uyguluyoruz. 

Organomineral gübre kullanımı son derece önemli; Türkiye'de toplam tarım alanı 2011-2015 yılları arasında 2,4 milyon hektar azalmasına karşın tüketilen gübre miktarı 2007 yılına göre yüzde 16 artışla 5,9 milyon tona ulaştı. Ancak artan kimyasal 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gübre kullanımı ile sağlanan verim artışının karşılığı, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bozulması, özellikle de organik madde düzeyinin düşmesi olmuştur. 
Bunu engellemenin ve mevcut durumla mücadele etmenin en önemli ve etkin yolu, organomineral gübre kullanmak. 


Entegre işmodelinizde başka hangi detaylar öne çıkıyor? 

Hayvan besleme yönetimi ile çiğ süt verimlilik ve kalitesinin artırılmasına çalışıyoruz. Bu amaçla kaba yem üretimimizin yanı sıra Karacabey, Aksaray ve Tire'deki yem fabrikalarımızda yıllık ortalama 500 bin ton yem üretiyoruz. Sütünü aldığımız üreticilerimizin hayvanlarının süt kalite ve verimliliklerinin gösterdiği rasyon ihtiyacına göre, kalite istikrarına sahip ve verimliliklerini destekleyecek üstün kaliteli kesif yemi yüksek teknolojiye sahip bu fabrikalarımızda üretiyoruz. 

Karacabey, Aksaray ve Tire'deki üretim 

tesislerimiz için, çiftliklerimizden ve yaklaşık 
27 bin 500 süt üreticisinden bu dönem 
itibarı ile her gün 2,5 milyon litre çiğ süt topluyoruz. Derhal soğutulup tanklara alınan çiğ süt, özel tankerler ile aynı gün içinde süt üretim tesislerimize ulaşıyor. 
Çok sayıda hijyen ve kalite testinden geçip güvenirliği onaylanan süt, doğası ve bütün değerleri korunarak doğal lezzetli ürünlere dönüştürülüyor. 


Eğitim konusunda neler yaptınız? Gündeminizde neler var? 

Karacabey ve Aksaray Süt Hayvancılığı Eğitim merkezlerinde; Tarım Bakanlığı ve üniversiteler işbirliğiyle süt hayvancılığı işletmelerinin güncel bilimsel gelişmelere uygun modern tarzda hayvancılık yapmalarına katkı sağlıyoruz. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2010 yılında Aksaray Üniversitesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile imzalanan protokollerle Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezinde süt sığırı yetiştiricileri için Türkiye'nin ilk ve halen tek ücretsiz süt hayvancılığı kurslarını düzenlemeye başladık. 
2000 yılından bu yana yaklaşık 20 bin 
üreticiye üç ve dört günlük eğitimler ve 31 
binin üzerinde üretici, girişimci ve öğrenciye günlük bilgi, eğitim, proje desteği ve yatırım danışmanlığı hizmeti verdik. Ayrıca kadın üretici eğitimlerine de büyük önem veriyoruz. 


Milli Tarım Projesi ile ilgili nasıl bir gelişme var? 
2018yılı için planlar ve hedeflerden söz eder misiniz? 

2018 yılında; eğitim merkezlerimizde bin 
üreticimize eğitim, Bingöl yatırımımızın proje hazırlıkları ve Aksaray ve Karacabey'de besi hayvancılığı işletmeleri, temel hedeflerimiz.. 
Milli Tarım Projesi'nde açıklanan projeler üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. 2018 yılında imkânlar mertebesinde uygulamaya alınacağını umuyoruz. IM 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AGĞT, makinelerin birbiriyle konuştuğu, nesnelerin sağladıkları veriyi Big Data platformlarıyla paylaşıyor. Big Data'nın analiz edilerek öngören sistemlerin kurulduğu yüzde 100 otonom firma olmayı amaçlayan AGT, Ar-Ge'de, dijitalleşmede, ürün inovasyonunda, büyümede, ihracatta hedefini, sıfır iş kazası, sıfır makine arızası ve sıfır kalite problemi olarak belirliyor. 


ROFİLDEN PARKEYE, kapı ve duvar panelinden süpürgeliğe kadar yaşam alanları için gerekli ahşap ürünleri hazırlayan o... , 
AGT'nin Antalya || ağ 
Organize Sanayi tesisleri Bölgesi'ndeki tesisleri, 400 bin metrekare alanda kurulu. Tesisin sosyal alanları 

başta olmak üzere son teknolojik 

robot makinelerin kullanıldığı üretim merkezi ise mükemmel fabrika yönetimine dikkat çekiyor. AGT Genel 
Müdürü Şirzat Subaşı, AGT'nin 2017 
yılı mali değerlendirmesini yaparken, 2017'yi yüzde 30 büyümeyle kapatmayı başardıklarının altını çiziyor. 2017'de 
700 milyon TL'nin üzerindeki ciro için 
hedeflenen ciroyu 2018 için yaklaşık 

1 milyon TL olarak hedeflediklerini 
söylüyor. Şirketin büyüme ve verimlilik stratejilerine paralel olarak; özellikle dijitalleşme, performans odaklı çalışma kültürü ve gelişim projelerini yaygın hale getirdiklerine değiniyor. 
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AGT Türkiye'nin iç ve dış piyasadaki satış hacmi beş kıtada yer buluyor. 
Türkiye genelindeki yaygın bayi kanalının yanı sıra, Kanada'dan Yeni Zelanda'ya kadar 70'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleşiyor. Cironun yüzde 50'si ise ihracattan sağlanıyor. 

Gelişen teknoloji konusunda şirketin Ar-Ge yatırımları, Ar-Ge merkeziyle bu alanındaki girişimler devam ediyor. 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim tesislerinde gerçekleşen üretimlerle ilgili olarak Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesislerinde Subaşı, MDF, MDF-LAM, panel, profil, parke ve süpürgelik üretimi gerçekleştiğini, iç mekan için gerekli ahşap ürünlerini ise AGT çatısı altında üretebildiklerini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “ContiRoll Generation8 teknolojisi ile Avrupa'nın en modern ve inovatif üretim tesisi olarak, yıllık 500 bin metreküp üretim kapasitesine sahip. Türkiye'de üretilen 
6 milyon metreküp MDF'nin bugün 
yüzde 10'nu AGT üretiyor, laminat parkede ise dünya pazar payının yüzde >'sine sahip.” 


» Rahatve konforlu atmosfer 


* 24 açık büfemizde dünya lezzetleri . Ücretsiz wi-fi 
» Business-corner 


» Aylık ve haftalık dergiler/gazeteler ve çok daha fazlası “primeclass” Lounge'da sizi bekliyor. 
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MDF TESİS YATIRIMLARI BÜYÜMEYİ SAĞLAYACAK 


Subaşı tüm bu yatırımlar ve pazar payları sonrasında AGT'nin Doğu Avrupa, Balkanlar, İran, Ortadoğu ve Rusya'daki ihracatı konusundaki hedeflerlerine de değiniyor. 2017'de startı verilen İran Tesis Yatırımı ve bu yılın hemen başlangıcında fizibilite çalışmalarının tamamlandığı 2. MDF Tesisi yatırımları uzun vadede AGT'yi güçlendirmeye yönelik. Bu yatırımlarla birlikte ülke ekonomisinin yanında istihdama da önemli katkılarda bulunmak hedefleniyor. 

Subaşı bu konuda, “Hayata geçirdiğimiz her yatırım AGT'nin bir dünya şirketi olma yolundaki adımları hızlandıracak; sektöründeki 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AGT Genel Müdürü 
Şirzat Subaşı 


ihracat liderliğini de pekiştirerek oyun alanımızın artık dünya olduğunu tescilleyecek” diyor. 

Sektöre ilklerle ilgili de pek çok destek verdiklerinin altını çizen Subaşı, “Sektörün ilk Ar-Ge merkezini kurduk. 
Yine Endüstri 4.0 süreci ekseninde sektörümüzde ilk olarak AGT Dijital Dönüşüm Projesi'ni başlattık. Etkili pazarlama faaliyetlerimiz sayesinde AGT Dijital Platform Projesi ile pazarlama inovasyonu ödülünün sahibi olduk. Yine dijital pazarlama alanında yapılan araştırmalar neticesinde AGT sektörünün en sevilen ve en sosyal markası oldu” diyor. 


AGT MOBİL UYGULAMA YAYINDA 

Subaşı'ya dünya markası vizyonu ile yoluna devam eden mobilya bileşenleri sektöründe AGT, müşteri talep ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek için dijital dönüşüm konusunda neler yapıldığını soruyoruz. AGT olarak uzun vadeli yatırım planlarında Endüstri 4.0 
ekseninde her şeyin kurgulandığını söylüyor. Dijital Platform projesinin sürdürülebilir rekabette avantaj sağlayacağına değiniyor ve şöyle devam ediyor: “Çok kısa bir süre önce AGT Mobil Uygulama'yı yayına aldık. Bu uygulamanını sektörümüzün iş yapış şeklini değiştireceğine inanıyoruz. 
AGT Mobil Uygulama, renk ve dekorları görüntüleme, mekanlar üzerinde uygulamanın yanı sıra karşılaştırma, teklif alma, sipariş takibi, en yakın bayiyi bulma ve kampanyaları görüntüleme gibi birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. 

AGT Mobil Uygulama farklı mekan görselleri üzerinden AGT ürünlerini tasarlama imkanı da sunuyor. Dijital pazarlama stratejisi genelinde bakıldığında uygulama, ürünlerin bir mekanda nasıl görüneceğine, renk 

ve dokuların birbirleriyle uyumlarına ilişkin fikir sahibi olabilmeye olanak tanıyor.” 


45 MİLYON EURO TUTARINDA İRAN 
YATIRIMI GÜNDEMDE 
Üretim finans, tedarik zinciri satış pazarlamaya kadar olan alanda yol haritasını oluştururken AGT'nin hedeflerinden biri de üretimden finansa, tedarik zincirinden satış pazarlamaya tüm departmanlar için alternatif uygulama önerileri belirlemek. Şimdiden AGT Dijital Dönüşüm süreci kapsamında proje ekipleri oluşturulmuş. 
Organizasyonların evrimleşmesi, gelişmelere cevap verebilmesi ve güncel kalabilmesi için iş modelleri yeniden tasarlanmış. Makinelerin birbiriyle konuştuğu, nesnelerin sağladıkları veriyi Big Data platformlarıyla paylaştığı ve Big Data'nın analiz edilerek öngören 
sistemlerin kurulduğu yüzde 100 
otonom firma olma amacı mevcut. 
2018 yılı adına ise Subaşı, 
mevcut üretim, satış ve pazarlama 


BIG DATA ANALIZLERİ, 
AGTYI YUZDE 100 
OTONOM FABRIKA 
SÜRECİNE TAŞIYACAK. 


politikasıyla 2018'de 100 milyon dolarlık ihracat beklentilerinin olduğunu söylüyor. Önemli gelişmelerden birini de açıklıyor ve toplam yatırım değeri 45 milyon 

euro olan İran yatırımından söz ediyor. Tahran'a 150 kilometre mesafedeki Kazvin şehrindeki Kazvin Sanayi Bölgesi'nde kurulacak üretim tesisinde, ilk etapta panel, sonraki süreçte ise MDF-LAM, profil ve parke üretimi gerçekleşecek. Bu üretim yatırımı sayesinde sadece İran pazarı değil, çevre ülkelere ihracat da önemli hedefleri arasında. 

Subaşı 2018 yılına yönelik olarak bu konudaki gelişmeleri, “Ayrıca merkez üretim tesisimizde devreye alacağımız yeni hatlarla üretim kapasitemizi en az iki kat arttırmayı hedefliyoruz. 
Yeni yatırımlarımız doğrultusunda 2018'de istihdamımızı yaklaşık yüzde 
15 arttırmayı planlıyoruz” diyerek 
açıklıyor. 
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Traktör pazarının 11 yıldır lideri olarak öne çıkan TürkTraktör, Ankara ve Erenler'deki her 


iki fabrikaya da yatırım yapmayı sürdürüyor. 
Robotik kollar, üretim hattında önden arıza tespiti, sanal gerçeklikle eğitim modülleri, stok 


planlama sistemi gibi özellikle üretim ve lojistik 


süreçlerinde dijitalleşmeye geçerek teknoloji kullanımını artırıyor. 


ARIMSAL ÜRETİMDE sulama işlemlerini cep telefonu üzerinden tek tuşla istenen gün ve saatte uzaktan yönetilmesini mümkün kılan uygulamalar; seralarda sıcak ve nem takibi ile uzaktan isimlendirmenin yapılabilmesini sağlayan teknolojiler; uzaktan kumanda sistemi ile traktör ve biçerdöver gibi tarım makinelerinin yönetimine ilişkin gelişmeler... 
Dünya tarımda teknolojiyi sürdürülebilir kılmak üzere pek çok önemli gelişmeye gebe. Türkiye'de ise gerekli reformlar ve yatırımlara acilen ihtiyaç var. TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta'nın Portekiz'den ayağının tozuyla gelerek gerçekleştirdiği basın toplantısından çıkan sonuçlar da bunu gösteriyor. Votta, TürkTraktör'ün traktör pazarındaki liderlik mottosunun ve başarılı yükselişinin farklı yatırımlarla artacağını ve gerekli çalışmaları gündemlerine aldıklarını işaret ediyor. 
2016 yılını rekor sonuçlarla kapattıktan sonra 2017'de Ankara ve 
Erenler'de bulunan fabrikalarda traktör üretimini yüzde 5, motor üretimini ise yüzde 4 artırarak üretim bantlarından toplam 48 bin 
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302 adet traktör ve 38 bin 620 adet motoru 
indirdi TürkTraktör.. 2017'de gerçekleşen üretim; yeni rekor olarak kayıtlara da geçti. 
Bu adetlerle aynı zamanda Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 67'sini TürkTraktör fabrikalarında gerçekleştirmiş oldu. 

Yurt içi satışları da yüksek adetlere taşımayı başardı ve yüzde 12 artışla 3'7 bin 590 adede çıkardı. Yurt dışı satışları ise 12 bin 023 adet olarak gerçekleşti. Her dört traktörden birini ise yurt dışı pazarı için üreterek, Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 87'sini gerçekleştirdi. Bu satışlarla birlikte 2017'yi TürkTraktör 49 bin 613 adetlik toplam satış ile kapattı ve pazardaki payını artırdı ve yüzde 49,3 oldu. 

Satış adetlerinde sağlanan artış, toplam 
ciroda da başarılı bir yükseliş sağladı ve 2017 
senesini 4 milyar 215 milyon TL toplam ciro ile kapattı. Cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 
22 artırdı. Türkiye traktör pazarı 2017'de 
yüzde 4 oranındaki artış ile 72 bin 949 adede çıktı. Marco Votta, “Pazarın üzerinde büyüme yakalayarak yüzde 77lik artış ile yeni bir rekora imza attık” diyor ve ekliyor: “Sektörde bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarımızın ardında daima tarımı ve çiftçimizi geliştirmek üzere farklı birçok alanda yaptığımız yatırım ve çalışmalarımız yatıyor. 2017 yılında da 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(Solda) 
TürkTraktör Genel 
Müdürü Marco 
Votta, (sağda) 
TürkTraktör 
Erenler Fabrika 


bu yaklaşımla hayata geçirdiğimiz tüm çalışmalarımız bize pazarda 11. yılına taşıdığımız liderliğimizi sürdürmemizi 
sağladı. Bu sonuçlarla birlikte son 31 
senede, 11 yılı kesintisiz olmak üzere; 19 
kez pazar lideri olmayı başardık.” 


TürkTraktör, bu yatırımlarla beraber çiftçilere yönelik de finans uygulamalarını hayata geçirdi. Çiftçiler için “Tüm finansal işlemler tek çatı altında” mottosuyla “TürkTraktör Finans” çözümünü devreye aldı. Türkiye'de bu alanda sunulan 

ilk projelerden olma özelliğine sahip TürkTraktör Finans, traktör kredisi konusunda farklı bir bakış açısı da getirdi. 
Türkiye'deki bayileri üzerinden hizmet verirken, traktör, tarım ekipmanı ve iş makinesi almak isteyen herhangi bir müşteri TürkTraktörün New Holland ve CaselH bayilerinden bankaya gitmeden ve beklemeden anında kredi başvurusu gerçekleştirme imkanı buldu. Votta bu konuda, “TürkTraktör Finans ile traktörler için 7, tarım ekipmanları ve iş makineleri ile için de 5 yıla kadar kredi veriyoruz” bilgisini paylaşıyor. 

Türkiye'nin yüksek tarım potansiyeli düşünüldüğünde traktör ve ekipman parkı için geliştirilen modellerle ilgili olarak ise Votta, 2017 yılında 4 yerli, 4 ithal ve 1 adet 


yurt dışı pazarı için olmak üzere toplamda 
9 yeni ürün lansmanı yaptıklarının altını 
çiziyor. New Holland markasıyla beraber pazara sunulan ürünlerle ilgili ise şu bilgiyi veriyor: “Çiftçimizin her türlü tarla faaliyetlerinde kullanabileceği TR5 Serisi ve tarla ile bahçe segmentlerinde sunulan T480B serisi mevcut. Case IH markamızla ise küçük orta ölçekli işletmeler tarafından tercih edilen JXC serisi traktörlerimizde transmisyon ve hidrolik ürün yelpazesini fazlalaştırarak geliştirdik ve yenilenmiş modellerimizin tanıtımızı gerçekleştirdik. 
Ekipman tarafında ise Silindirik Balya Makineleri ve Yem Karma Makineleri ile çiftçilerin yanındayız.” 


2016'DA11PROJE GELİŞTİRİLDİ, 

22 PROJE İSE YOLDA 

Gerek yerel gerekse de global rekabette öne çıkmanın yolunun Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarından geçtiğine inandıklarını söyleyen Votta, iş ortakları CNHI'ın desteğiyle Ar-Ge merkezinde 2016'da toplam 11 projenin tamamlandığının altını çiziyor. TD/JX seri traktörleri için Ar-Ge merkezinde geliştirilen ön yükleyicilerin tarlada iyi performans testleri, motor odalarında simule edilebilmesi için test çevriminin oluşturulması ve Fan NVH Performans Geliştirme projeleri üzerinde çalıştıklarını söylüyor ve şöyle devam 


Erenler Farika, boyahaneden bir kare 


ediyor: “Ar-Ge merkezimiz tarafından 
geliştirilen ve seri üretime geçtiğimiz TIER 4 
standartlarına sahip motorlarımız bu alanda ortaya çıkan çok önemli çalışmalarımız arasında. TIER 4 standartlarına sahip motorlarımızı kullandığımız traktörlerin ihracatına bu yıl içinde başlayacağız. Yeni nesil elektronik kontrollü motorlu traktörler, öncelikle Avrupa ve Kuzey Amerika'ya 

ihraç edilecek. Halihazırda ise 18 tanesi ürün geliştirme, emisyon mevzuatına 

uyum, yeni teknoloji adaptasyonu ile dört tanesi araştırma olmak üzere aktif 22 proje üzerinde çalışmalara devam ediliyor.” 


TÜRKTRAKTÖR AKADEMİ 

EĞİTİMDE İDDİALI 

Gelecekle ilgili değerlendirmelerde 

bulunan Votta özellikle dijital medyada verilen eğitim ve rehberlik konularında TürkTraktör'ün dijital medyayı 2018 yılında alternatif iletişim kanalı anlamında çok daha etkin kullanacaklarının altını çiziyor. 
Bu kapsamda bayilere hangi içeriklerle, nasıl ve ne sıklıkla kendi sosyal medyalarından iletişim yapmaları konularında eğitimler verilmiş. Türkiye'de bilinçli çiftçi profilinin artırılarak, tarımda dijital dönüşümün desteklenmesini ise Votta kaçınılmaz 


la 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buluyor. Sektördeki ilk çağrı merkezinin sahibi olduklarını ve 11 senedir kesintisiz hizmet verdiklerini söylüyor. Hatta web üzerinden talep, şikâyet ve soruların interaktif bir ortamda alındığı “Canlı Destek” hizmetinden söz ediyor. Bunun yanı sıra tarımda “Asistan” dönemini başlatarak, başta çiftçiler olmak üzere uygulamayı kullanan herkesin sosyal ve iş hayatının daha verimli planlayabilmesine destek olduklarına değiniyor. Votta, “Hava durumundan sektörel haberlere ve tarlalarına ektikleri ürünlerin fiyatlarına kadar birçok farklı bilgiye, eğitim videolarına ulaşabildikleri, bölgeye en 

yakın servisten randevu alabildikleri mobil cihazlar için ücretsiz bir aplikasyon çıkardık. 
“Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi'nde ise amacımız, Türkiye'nin ortak sorununa ilgi çekmek. Bugüne kadar her sattığımız traktör sahibine satış sonrası servislerimiz yeni traktör teslimatında kullanım ve bakım eğitimleri veriyordu. Ancak, Türkiye çapında alınan istatistikler şunu gösteriyor ki, günde 
9 adet traktör kazası meydana geliyor. 
Dijital platformda, 9 hafta süren, eğitirken eğlendiren bir yarışma tasarladık. 11 bin 
500 kişi üzerinde katılım gerçekleşti. Dijital 
dünyadan sahaya inip, belirlenen illerde eğitimler vereceğiz” diyor. 


186 


FORTUNETURKEY.COM // MART 2018 


YO: 
“BİLİNÇLİ ÇİFTÇİ, 
GÜVENLİ TARIM 
HAREKETİ'NDE 
AMACIMIZ, 
TÜRKİYE'NİN 
ORAK 
SORUNUNAİLGİ 
ÇEKMEK” 


TARIMDA YAPAY ZEKA DÖNEMİ 
2018 yılı ve sonrasında TürkTraktör'ün 
geleceği noktayı öngörüleriyle açıklayan Votta, dünyanın en büyük 4. traktör pazarı durumunda olan Türkiye'de 1990- 
2010 arasında Türkiye'de satılan traktör 
sayısının yıllık ortalama 28 bin civarında olduğunu 2010 sonrasında ise bu sayının ikiye katlandığını, yıllık ortalama 
55 bin civarına çıktığına değiniyor. 
2001'de beş marka varken bu 40 kadar farklı markayla ciddi bir potansiyelden bahsediyor. 

Votta'nın altını çizdiği konu, tarım politikaları kapsamında belirlenen ve çiftçiye sağlanan destekler üzerine oluyor. Bu konuda ki öngörülerini ise şöyle paylaşıyor: “2018 yılında bütçeden tarıma ayrılan kaynak, 14,8 milyar TL tarımsal destek programları, 10,1 milyar TL yatırımlar ve 4,7 milyar TL tarımsal krediler olmak üzere 29,6 milyar TL olarak açıklandı. Özellikle devletin üretimin en önemli maliyet unsurlarından olan mazota belirlediği desteğinde çok büyük artış olması ve çiftçilere 2018 yılı bütçesinden 1,9 milyar lira mazot desteği ödenecek olması çok sevindirici. Ancak ülkemizde şu ana kadar yaşanan kuraklık, pazarın durumunu etkileyecektir. Dileğimiz bir an önce yağışların artarak, toprağın bereketine kavuşması.” Ankara ve Erenler'deki her iki fabrika da devam ettiklerini söyleyen Votta, bunun sonucu olarak, robotik kollar, üretim hattında önden arıza tespiti, sanal gerçeklikle eğitim modülleri, stok planlama sistemi gibi özellikle üretim ve lojistik süreçlerinde dijitalleşmeye geçerek teknoloji kullanımını artırdıklarını değiniyor. Votta sözlerini şöyle sürdürüyor: “TürkTraktör olarak tek odağımız ve hedefimiz var: Her zaman bir önceki başarımızın ötesine geçmek ve sektördeki liderliğimizi ve öncü kimliğimizi her alanda sürdürmek. 
Tüm bu çalışmalarımızın sonuçlarını da 2018'de görmeyi arzu ediyoruz.” 


En iyi dileklerinizi ifade eden 
Bir Dünya Çiçek var. 
TEV Bir Dünya Çiçek projesi sayesinde, davetler artık gençler için eğitim umudu. 


tev.org.tr adresine girin, dilediğiniz renkte çiçeği dilediğiniz davete, düğüne ya da açılışa gönderin, siz de bir gencin eğitim umudu olun. 


TÜRK EĞİTİM VAKFI 
1967 


tev.org.ir | 444 0 838 


BİR DÜNYA ÇİÇEK 


GÖRÜŞ 


DÖVİZLE BORÇLANMAYA 
KISITLAMA GELDİ 


Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 
32 Sayılı Kararda yapılan değişiklikle 
yurtiçi ve yurtdışı dövizli kredi kullanımına 02.05.2018 tarihinden itibaren önemli kısıtlamalar getirildi. 


DEĞERLİ FORTUNE okuyucularım bu yazımda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar ile döviz kredisi kullanımında yapılan yeni düzenlemeler hakkındaki görüş ve değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. 
Hatırlarsanız geçen sene basına yansıyan haberlerde döviz cinsinden kredi borcu bulunan şirketlerin döviz varlığı, geliri ve borcu için “sistematik risk takip modeli” oluşturulacağı ve döviz geliri olmayanların borçlanmasının engelleneceği açıklanmıştı. Söz konusu çalışmanın bir sonucu olarak Ocak ayının sonunda döviz kredilerinin kullanımının sınırlanmasına yönelik bir Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı. Mayıs ayı başı itibarı ile uygulanacak karar uyarınca Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin yurt içi veya yurt dışından döviz kredisi kullanımı belli şartlarla sınırlanıyor. 
Ayrıca şirketler artık gerçek kişi ortaklarına döviz ile borç veremeyecekler. Düzenlemeye göre döviz geliri olmayan Türkiye'de yerleşik kişiler prensip olarak yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi temin edemeyecekler. 
Kullanım tarihinde döviz kredi bakiyesi 
15 milyon ABD Doları üzerinde olanlar bu 
sınırlamanın dışında tutulmuştur. Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında makine ve cihazların temininde, uluslararası ihalelere katılım ve savunma sanayi projelerinde, kamu özel işbirliği modeli kapsamında, Bakanlıkça belirlenen esaslar ve son üç yıllık döviz geliri 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LEON ASLAN COŞKUN 
Mazars Denge 

Yönetim Kurulu Başkanı, 
YMM 


bulunmayan ancak ihracat, transit ticaret, ihracat sayılan satışlar ile döviz kazandırıcı gelirlerin tevsik edilmesi koşulu ile muhtemel döviz gelirleri toplamını aşmayacak şekilde kullanılacak döviz kredilerinde herhangi bir döviz geliri şartı aranmayacaktır. 

Bu durumda holding şirketleri gibi döviz gelirleri bulunmayan şirketler bundan sonra döviz kredisi kullanamayacaklardır. 15 milyon ABD dolarının üzerinde kredi kullanan ve döviz geliri olmayan şirketlerin kullandıkları kredi tutarının Mayıs ayından itibaren herhangi bir tarihte 15 beş milyon ABD dolarının altına inmesi halinde de bu şirketler bir daha döviz kredisi kullanamayacaklardır. Döviz geliri olan Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt içinden veya yurt dışından kullanacakları döviz kredilerinde ise kullanım tarihinde, kredi bakiyesinin 
15 milyon ABD dolarının altında olması 
durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır. 
Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya Türk Lirası krediye dönüştürülecektir. 

Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışında pay sahibi olduğu ortaklıklara, yurt dışındaki ana şirkete ve grup şirketlerine döviz veya Türk Lirası kredi açılması ile ilgili bir değişiklik yapılmamış olup herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

Yapılan düzenleme ile özellikle KOBİ'lerin sıkıntı yaşayacağını ve bu yeni uygulamaya göre işlem yapmakta zorlanacaklarını düşünüyorum. il 


GÖRÜŞ 


P YILÖNCESİNUNUTURSAK, 


Bu yazıyı 2001 krizinin 17. Yılı sene-i devriyesinde yazıyorum. 2001 krizinin üzerinden silindir gibi geçtiği; 
21 Şubat 2001'de gecelik yüzde 7,200 faizi veren kişi olarak o günlere dair fazla yazıp, çizmedim... Bir kısmı 
kişisel sebeplerden, bir kısmı yeniden hatırlamak istediğimden çok da emin olam(a)madığımdan; ama önemli kısmı da o günlerin hikayesini daha geniş bir çalışmaya saklamak isteğimden olsa gerek! 


2001 KRİZİNE bizleri getiren neydi diye 
baktığımda; devasa bütçe açıklarını, bütçe dışındaki yüzlerce fonu, kamu bankalarının görev zararlarını ve bankalarını kendi cepleri gibi gören banka patronları ilk aklıma gelenlerdi. Yüzde 70-90 arasında seyreden ve neredeyse 10 yılı aşkın devam eden “süper enflasyonu” ve bankaların döviz açık pozisyonlarını da unutmamam gerek. Bütçe dışı fonlar; bir yandan bütçe disiplinini bozarken, diğer yandan da enflasyonu ve kamu harcama disiplinini ciddi oranda “bozuyordu”. 
Özal'ın mirası olan bütçe dışı yüzlerce fon 

ve kamu bankaları, kendisinden sonra 

gelen politikacılar tarafından da hoyratça kullanıldı. O günlerin mali disiplinsizliği sonrasında devasa bir kriz ile karşı karşıya kaldık. Bu krizin sebebi anayasa kitabı fırlatılmasından kaynaklanan bir politik kriz değil, duvara toslamış bir ekonominin daha fazla yola devam etmesine izin vermeyen parasal ve ekonomik bir kriz idi. Nedenine; umarım detaylı çalışmayı yapar isem, orada değineceğim. 

Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde 17- 18'ine denk gelen bir maliyet doğuran bu krizi unutur, 2001 krizini hazırlayan şartların yeniden zuhur etmesine neden olur isek, gelecek nesiller bunu asla affetmeyecektir! 2001 krizi gibi bir krizin olmasını beklemiyorum. Ancak bazı kötü alışkanlıklarımız depreşiyor. 

En başında 2017 yılı itibariyle; 2002'den bu yana en büyük medar-ı iftarımız olarak dünyaya “pazarladığımız' mali disiplin konusu “esnemeye” başladı! Bütçe açığı planlananın üzerine çıktı, her ne kadar endişe edilen yüzde 


ALİ AĞAOĞLU 
Finansal Piyasalar 
Danışmanı 


“lerin hemen altında kalınsa da disiplinden uzaklaşılması, Hazine'nin yüzde 120'leri aşan yeniden borç çevirme oranları bu konuda şüphelerin oluşmasına neden oluyor. Aynı minvalde kamu bankalarının her sorunda öne sürülmesi; faizlerin indirilmesinde öncülük, düşük faizli konut ve ihtiyaç kredisi verilmesi; yeniden görev zararları dönemi ile mi karşı karşıya kalacağız sorularını akıllara getiriyor. 
Kredi Garanti Fonu (KGF) da cabası... 

Özal'ın bütçe dışı fonlarına benzer bir mekanizma “Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı 1980'lerin bütçe ve denetim dışı fonları gibi TVF da hemen her türlü denetimden uzak. Harcama ve kamu varlıkları konusundaki her türlü tasarrufları kamu denetiminde uzak olarak kurulan bu fon; henüz herhangi önemli bir icraata imza atmamış olsa da bu ihtimal her an mevcut ve gelişmelere göre hızlanabilecek de... 

Kurumların erozyonu da işin bir başka boyutu. Anayasa mahkemesi gibi en üst düzeydeki bir hukuk müessesesinin kararı bir alt mahkeme tarafından “ka'ale alınmayabiliyor”! Böylesi bir hukuki altyapı kurumlar arasındaki hiyerarşinin yanı sıra, kurumlar arası işbirliğinin de bozulması olarak algılanacaktır. 

Ve tabii ki en önemlisi; savaş koşullarını göz ardı etsek de; devletteki kurumsal hafızanın zayıflaması da yeni sorunları beraberinde getirecektir. 2001 krizini canlı olarak yaşamış bürokratların görevlerini yeni nesillere bırakmaları doğal. Ancak o günleri yaşamış olanlardan bir “hafıza aktarılmamış” ise o gün yaşananları, benzer maliyetlerle yeniden yaşama ihtimalimiz artacaktır! 
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GÜÇLÜ OLAN DEĞİL, DEĞİŞİN 
AYAK UYDURABİLEN YAŞAR 


Şubat ayında yaşanan volatilite artışı ve bazı fonların iflasının ardından gündeme gelen bir diğer konu da 


borsa yatırım fonları (BYF), pasif fonlar veya endeksleme konusu. 


ABD ENDEKSLERİNDE yaşanan sert Şubat düzeltmesi ile yeniden gündeme gelen, anlaşılmayan hareketlerin 1 numaralı şüphelisi, açıklanamayanı açıklayan jargon olan “algo satışları” yine dillerde. 
Satışın kimin veya ne tarafından yapıldığı 

kadar sanırım neden gerçekleştiği de önemli. 
Sevdiğim bir benzetmeyi paylaşıyorum. Arabanızı kullanması için yapay zekayı (AT) eğitiyorsunuz. 
Almanya'nın hız sınırı olmayan otobanlarında, trafiksiz çöllerde, düz Hollanda sokaklarında ve kurallara kesinlikle uyulan Japonya'da AT “eğitim gördü” . Ve bir gün İstanbul sokaklarına veya virajlı bir Anadolu yoluna çıktınız. Alınız mutlaka kaza yapacaktır. Geride kalan yıllarda volatilite düşük, merkez bankası aktivitesi yüksek, getiriler düşük ve endekslerle korelasyonu da tersti. 

Son bir kaç haftadır Alınız aptala döndü ve ne yapacağını bilmiyor. 

İkinci bir nokta: size hileli bir metal para ile bir oyun teklif etsem ve 9996 ihtimalle hep yazı geleceğini ve bu iddiadan 196 kazanacağınızı ancak 196 ihtimalle tura gelebileceğini ve paranızın 5090sini kaybedeceğinizi söylersem bu oyuna girer misiniz? Matematiksel olarak evet. Peki ihtimalleri (kazanma/ kaybetme )9990'dan 9890'e yani 196'den 2960'ye çekersem? 
Cevabınız hayır olacaktır veya olmalı. Kaybetme ihtimalinizde sadece 190lik bir artış daha oldu, ancak her şey değişti.Artık oyuna girmek için iştahınız yok. İşte VIX yani volatilitede yaşanan 
artışı da piyasalarda son 5 yılın stratejisini 2018 
yılında da uygulamaya çalışanlar açısından aynı anlama geliyor. 

FED'in enflasyonun yükseldiği ve işsizliğin 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ŞANT MANUKYAN 

İş Yatırım Uluslararası 
Piyasalar — Hisse Senedi ve Türev Müdürü 


denge seviyesine geldiği bir ortamda hisse piyasası düştüğü için hemen yardıma koşması mümkün değil. Yardıma koşacağı zaman geldiğinde ise 

iş işten geçmiş olacak. Daha önce enflasyon verisi hep beklentilerin altında çıkarken şimdi beklentileri aşabiliyor. Algonuz bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor, enflasyon verisinde düşük değişimlere, FED'in isabetsiz ön görülerine almıştı. 
Öte yandan dünya sadece Wall Streettekilerin yaptıkları etrafında dönmüyor. Yani volatilite sadece VIX ile ölçülen bir kavram değil. Örneğin TL nedeni ile aşına olduğumuz “ carry trade” stratejileri de short voldur ama konumuz yen satıp TL almaktan daha ilginç. Okuyucularımız arasında tarımla uğraşan veya elma meraklısı varsa Braeburn elmasını biliyor olabilir. Apple fanatikleri varsa Apple'ın çeşitli iştiraklerini elma tipleri ile adlandırdığını da biliyor olabilir. Bu 

iki bilgiyi birleştirdiğinizde ortaya çıkan şey ise Braeburn Capital yani Apple'ın varlık yönetim şirketi. Portföylerinde 41 milyar dolar ABD tahvili ve 131 milyar dolar şirket tahvili var. Karlarınızı ABD dışında tutuyorsunuz, sıfır faiz ortamında neredeyse ABD devleti gibi borçlanabiliyorsunuz. 
Borçlanarak kendi hisselerinizi alabileceğiniz 

gibi daha yüksek getirisi olan şirket tahvillerini de alabilirsiniz (özellikle de banka). Yani spreadi cebe atabilirsiniz. Peki getirilerin yükseldiği bir ortamda Braeburn ve benzerleri ne yapacak? Artık karları yurtdışında tutmaları gerekmeyeceğine göre bono piyasasına olan sermaye hareketi nasıl etkilenecek? ADB tahvilleri ile diplerde olan yüksek getirili tahvil spreadi açıldığında nelere olacak? 


Otomobilin mi daha kıymetli, zamanın mı? 


Zamanı daha kıymetli olanlar diledikleri otomobili seçer ve sadece keyfini sürer. 


Bakımına, onarımına, vergisine, kaskosuna vakit ayırmaz. 

Onun yerine, bu işlerle ilgilenen birileri vardır. 

Mesela biz. 


LI O /onecartr | X, 0850 911 1 663 | 3 Www.onecar.com.tr i ONECOTr 


OneLar bir WE Filo Kiralarna markasıdır. bireysel yıllık kiralama 


TAHİN 


Memorial 
Bahçelievler açıldı 


Dünyanın ilk “Leed Platinum” sertifikalı tam teşekküllü sağlık kompleksi Memorial Bahçelievler açıldı. Dünya standartlarında etik ve kaliteli sağlık hizmeti sunma misyonu, geleceği günümüze taşıyan hastanecilik yaklaşımı, insana ve doğaya saygı ilkesiyle hayata geçirilen Memorial Bahçelievler, çağdaş mimarinin 

en güzel örneklerinden biri olarak tasarlandı. 


7 Tİ a 
ll hu 


Petrol Ofisi, Liderliğini sürdürüyor 


Petrol Ofisi, madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğinde sekizinci yılına girdi. Petrol Ofisi, Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) verilerine göre yüzde 24,9'luk pazar payı ile 2010'da üstlendiği liderliği, aralıksız olarak 2017'de de sürdürdü. Toplam satışları 122 bin tonu aşan Petrol Ofisi, dört kıtada 33 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatında ise 10 bin tonu aşan bir rakama ulaştı. Şirketin başlıca ihraç pazarları arasında Irak, Romanya, KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Yemen, Libya, Tunus, Pakistan, Şili, Rusya, Kosova ve Bosna Hersek gibi ülkeler yer alıyor. Pakistan ile Şili, aynı zamanda ilk kez ihracat yapılan pazarlar olma özelliğini taşıyor. 
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MEKAN ÖDÜLLERİ 


2018 
7 7 alar 
YECCE NU : 
EN İYİ 5 
MEAN | Mikla 


KLASİK | Beyti, Günay, Günaydın Et, Sunset Grill & Bar, 


MEKANLAR | Kıyı, Develi, Yüksel Balık İMZA | Paper Moon, Neolokal, Kilimanjaro, MEKANLAR Mürver, Toi, Grey, İnari POPÜLER Lucca, Fenix, Frankie, People, MEKANLAR Ruby, Serafına, Must KONSEPT The Populist, Sortie, Midpoint, Watergarden, MEKANLAR | BigChefs, Cloud 34, Cookshop 


VAZGEÇİLMEZ 
LEZZETLER 


Mükellef Karaköy, Feriye Palace, Morini, Calipso Fish, Dragon, Kalbur Et, Namlı Gurme 


, Gaziantep / İmam Çağdaş, Adana / Onur Kebap Şevket Usta, ANADOLU DAN | Antalya / 7 Mehmet, Bodrum / Sait, Cunda / Bay Nihat, 


EN İYİLER Kars / Kar's Otel 
Londra / Novikov, Dubai / Zuma, Madrid / Ten Con Ten, DUN YA D AN | Bangkok / The House on Sathorn, EN İYİLER Sydney / Efendy & Anason, TAV Primeclass Lounge SOSYAL — 
SORUMLULUK Hayata Sarıl Lokantası 


SON BAKIŞ 
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KASIRLA 
UYARILAR 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e 


14 2015 


2017 YILINDA EN SIK 
GÖRÜLEN HAVA 
OLAYLARI ŞUNLARDI: 


ŞİDDETLİ FIRTINALAR 
(8 OLAY)... 


..KASIRGALAR 
(3 OLAY). 


.. VE SELLER 
(2 OLAY) 


ABD'DE 
MİLYAR 
DOLARLIK 
HAVA 

VE 

İKLİM 
FELAKETLERİ 


OLAY TÜRÜ 

5 ŞİDDETLİ FIRTINA 

5 KASIRGA 

MM SEL 

5 BÜYÜK YANGIN 
DON 

EE KURAKLIK 

EN KIŞ FIRTINASI 


OLAY 
SAYISI 


OLAĞANÜSTÜ HAVA KOŞULLARI gittikçe daha yaygın hale gelirken, bunların yol açtığı ekonomik sorunlar da büyüyor. National Oceanic and Atmospheric Administration'a göre, geçen yıl ABD'deki 16 hava olayının her biri enaz 1 milyar dolarlık bir hasara yol açtı. Toplam maliyet 306 milyar dolara çıkarak bir önceki yılki 215 milyar dolarlık rekoru aşmış oldu. Eylül ayında Universal Ecological Fund'ın yayımladığı “ABD'de İklim Olaylarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi” başlıklı raporuna göre, ABD'de iklim olaylarından kaynaklanan ekonomi ve sağlık alanlarındaki maliyet son on yılda, yıllık ortalama 240 milyar dolara çıktı. 
Raporu hazırlayanların tahminlerine göre, yıllık maliyet gelecek 10 yılda, 360 milyar dolara çıkacak. 


- BRIAN O'KEEFE 


O KAYNAK: NDAA 


A GRAFİK NICOLAS RAPP 


*ENFLASYONA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. 


ak bir 
Tik! 


Teksan'da 
Garanti Süresi şimdi 
“7X  tam5yıl... 


HEDİYE 


GÜVENİLİR GÜÇ HER ZAMAN YANINIZDA 


8576 
€) 44 TKSN info dteksan.com www.teksan.com 


243 Yıl Uzatılmış Garanti Kampanyası 2018 yılında verilen kesin jeneratör siparişleri ile birlikte 5 yıllık bakım paketi sözleşmesi imzalayan müşterilerimiz için geçerlidir. Kampanyada hediye olarak 
verilecek uzaktan izleme modülü ve 5 yıllık uzaktan izleme hizmeti sadece erken kayıt yaptıran müşteriler için geçerli olacaktır. Hediyelere hak kazanmak için geçerli olacak erken kayıt tarihleri www.teksan.com web adresinde duyurulmaktadır. Kampanya sadece yeni üretim dizel jeneratörler için geçerli olup, kiralık jeneratörler, 2. el jeneratörler, aydınlatma kuleleri, alternatif yakıtlı ve portatif jeneratörler kampanya dışındadır. Kampanya sadece Türkiye'de kullanılacak jeneratörler için geçerli olup, ihraç kayıtlı ve direkt ihracat ürünleri kapsam dışındadır. Kampanya TSE ISO 8528/1, ISO 3046-1 standartlarına göre sınıflandırılan stand by çalışma tipine sahip jeneratörler için geçerli olup stand by harici çalışan jeneratörler kapsam dışındadır. Stand by ürünler için verilecek 2-4-3 yıl uzatılmış garanti toplamda 5 yıl süresince limitsiz kullanım süresini içermektedir. İşbu kampanya başka indirim ve kampanyalar ile birleştirilemez ve stoklarla sınırlıdır. Teksan kampanya koşullarında değişiklik yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Kampanya katılımı için satışın fiilen gerçekleşmesi ve anlaşma sağlanan paket satış bedelinin temerrüde düşmeden tamamen ödenmesi ön koşulu gerekmektedir. Detaylı kampanya katılım koşulları için web sitesi ziyaret edilebilir, ticari koşulları öğrenmek ve size özel satış teklifinizi almak için yetkili satıcınız ile görüşebilirsiniz.” 


HughJackıman and the new TimeWalker 
Chronograph 


The'new TimeWalker Chronograph is inspired byperformâönce and the spirit of racing. 


montblanc.com/timewalker 


Craftedfor New Heights. 


Official Timing Partner ofthe Goodwood Festival of Speed. 


